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Selma 
Selma, iki zülfiyle gönlümü esir etti. 
Ruhumsa ona her gün şikâyet edip durmada! 


Tanrı için olsun sevgili, bu âşıkın suçunu bağışla, düşmanlara rağmen beni kendine ulaştır! 


Sen, Selma'ya olan aşkımı inkâr ediyor, hoş görmüyorsun ha! Sen de evvel emirde bir sevgiliye kapılsaydın, 


Benim gibi gönlün sevgi denizinde aşka gark olsaydı o vakit halimi anlardın! 


Sevgili, yüzünün sevdasına düştük. 
Derdinden kulların Rabbine dayandık! 


Hâfız'ın gönlü, zülfünün büklümlerinde kayboldu gitti. Karanlık gecede kılavuz ancak Tanrı'dır! 


Eğer bizden edebe uygun olmayan bir hareket gördüysen karşılık olarak canımızı ayağına feda edelim sevgili! 


Hâfız-ı Şirâzi 


Neden Bu 
Ey Selma! 
bülbülün halini bir kerecik sormuyorsun bu gurur ne vakte dek sürecek güzelliğin müsaade mi etmiyor yoksa... kadehinin sarhoşlarıyız...diye mi bize uyan... daima acizlik zahitlik para etmedi melamete baş koyduk gülyabanilerle bizi korkutma mazur gör teslim olduk meyhaneye düşmüş bir başımız var ayağından baş kaldırmayacağız gururun bize bu sarhoşluk saltanatını sundu ayrı nedir bilmeyiz ...gece gündüz gibi umup duruyorum...kalem kesmiş ezeli takdir böyle 


sır olmaktan çıktı 


Nasıl Olsa Bir Son Var Kalemler, kelimelere gebe doğup duracak diye beklerken zaman akıp gidiyor gölgenin uzun olmasına bakma ışığı peşine takılmış kalbine değer bir sevgi yok yeşerecek kadar yumuşak bir toprağı olmamış içine yılgın durup çözeceği hangi eşi var bir yanda hastalanan öbür yanı çok merak etmiş bilen değersizlerin değerlendirmesine kurban edilen değerleri... kim bilir bir silgi kullanır hepsini unuturlar, daha yazan unutmadan çok şey mi demeyin elin eline bitkin değil ki sıksın bir kere eğer anlamaz gelirse başı taşın altına koy bir yücelik abidesi ezeli bitmez hikaye anlamıyorum diyecek hiçbir şey yok... 
fakat bu ısrar... karalar gölgesine hayalet kalmasaydı bedenin yorgunluğuna bir sigara dumanı 


birisi gelse niyetine bir taş alsa... yolcu otobüsüne koysa gitsin gideceği yere 

olur bir büyü 

gerçek mi 

tabiki gerçek... kopar yerinden 

hepsi biter söz kalmaz yer kalmaz 

olan oldu bir kere 

ağlayanın olmadığı biri yine yalnızlığında bir güneş onunla kalsın diye bekle...dağın üstünde hep görülen o karayı, onu hep istediler de yine yar olacak kalmadan 

istemeden isyansız boşuna 

duruşuna dur denecek neyi üfleyen 

hikayesiz bir hayat yaşamaktan bıkmış 

hayalin perdesine takıl ama 

nasıl olsa bir son var 


bu dünyada 


Haber Geldi 
17 Aralık 2017-Şeb-i Arus 
seher çağı... 
aşk peygamberimden ölümüze... bir haber geldi 


kefen yırtıldı... mezarımız dağıldı 


a biçare... a çâresiz 

değsin kalbine ihtimam 

kuyuya düştüğün zamandan beri düzensiz...yorgun ve hastasın bekliyordun... cana 


özlediğin bu haber sana 


bende bir kulum gamım da, neşem de bir kuldur ancak duam bize olsun 


ayrımsız 


Kimedir... Bilmezler 
“Herkes kendini bülbül gibi âşık yapabilir. 
Fakat pervane gibi bu uğurda başını vermeye uğraşmaz.” 
Mevlânâ Halid-i Nakşibendi âlemde gör aksi başkası var mı gözü, yüzü, yanak, zülfünden bir aynadır...ne benzeri var...ne zıddı gizlendikçe gizlenir yok... söz onun nerden göre...nasıl ifade onerde... denizinde yanında bir sus... 
hatırına...sanın kötü gelir söyle müphem değil imkân var...hep onu söyle... çoğalır 


kimedir... bilmezler 


Olmadığım Yerde olmadığım yerde olmak bitsin bilsem ki ben değilim bende biten onlarda neden bitmez olmadığım yerde olmak ulvi konukları taklit etmek benzemek neyime derken yine de olmadığım yerde olmak olmuş gibi bir nar içimde olmayan olmak taneleri dökülen bu azap beni çevirir olamadığım yerde olmak beyazım karalanırken 


oralarda olmak 


Ortak Kader eski... ne güzeldi aramak taş gibi bulunur diye ne günlerdi o günler der miyim şimdilerde serseme döndü mü gemi hangi kıyıda kalır bekleyenlere kuş özgürdür uçar mı kanatları kırık çığlık atmak için derin dünyanın içinden tercih edecek yürüyüşü yok anlayanı da yok paylaşacaklar kayboldu sırta işeyen martıya bakarken kıyıda 


acı değil bir ortak kader üzerine işenecek kadar bir kuşla yapayalnız 


silen gelene kadar 


Sözden Kaldım canım benim, anlatamam seni dilim dönse, harfler yetmiyor can... dudakla, harfle anlatılmaz ki biliyorum... sözden usandın sığındığım bir kimsem yok diyorum yine de ben anlatış aynamı sana çevirdim ne yapayım söze açım ayık olmak/olmamak mı... şaşkınım sen anlam vermezsen...bir zevk katmasan şu harflerle anlatılan buluşmanın da bir mânası olur mu benden gizlenme sen de bilirsin sevgi, anlatışa sığmaz başkaları da bilir/bilsin ben senin, bir kulunum hem de vefalı 


istemesen de seni canla-gönülle sevdim 

ayrılamam kapının eşiğinden 

el-aman 

ben sensiz yok olur-giderim 

yokluk dahi varlık kabul eder... halbuki ben ondan da aşağılık bir hâldeyim 

canım... SÖZSÜZ 

seninle ben... sensiz-bensiz bir araya gelsek tek olsak, bir olsak ne olur 

biz bir olalım... kör olsun biri iki gören göz tamam...her yerde binlerce gölgen var onları da kendinden ayırmayabilirsin fakat...hepsini gizle, ışığında yok et 

bana göster güneşe benzeyen yüzünü 

gölge gibi senden hiç ayrılmayan biri varsa 


o da benim...diyebilmek isterim 


Katıma aradığım anda gündüz yok içimde olur bir kara güneşe bakış bulsam yorgunluk kalır katıma bir rüya çıkarım çıkarım katıma görsem yüzünü bana ne hayal... âlemi başkasına sesini duyar... kalbim dilim oynar mademki bir kulum perdeyi yırtamam hani sözdü 


sen gel can katıma 


İkimize Dua Edeceğim 
Sâki! İnsaf et; 
ne güzel bir yüzün var ben, yerden oldum nendesin sen? 
Kul desem... lâyık değil sana Allah desem korkarım Susturmuyorsun ki susayım fakat söz söylemek yolunu da açmıyorsun bana 
Üzüm gibi sıkıp eziyorsun beni sevgili değilsin; derdi belâmsım benim. 
** 
lâyık değilim amma... 
sevginle yandım yine de...seni sevmeye geldim ya Tanrı nurusun sen ya Tanrı'sın 


yahut meleksin yahut da bir nebi... 

Mevlana- Divân-ı Kebir 

** 

dün gece içimden feryatlar 

yedi kat gökten gelmiş gibi uyandırdı beni 

bahçede dahi kumru 

dem çekmeyi bıraktı 

feryadım 

cânım benim...beraberce gülelim bir olalım ayrılık bitsin 

demedin mi... 

seher vaktine- dek 

lisanımca bize dua edeceğim eyvah 

görünmeyen ulular halimizi gördüler de duaya âmin dediler 

gizli kalmalı değil miydi bunlar 


canım... yol buldu gül bahçene sen varken yeryüzünde gölge yoktur şimdi ise ayrılıktan konuşuyorsun yak, yık, ama ayrılıktan bahsetme seni gören bu gözlere 

kör olmayı reva görme 

boynum, aşk kılıcına lâyık değilse kanlar içine koy... köpeklere at 

yine de dua edeceğim 

başıma taş yağsa da 


varım fedâ sana 


Dinim 
“Mevlana'dan” 
Ey benim dinim... 
Ey benim imanım... 
Ey benim incilerle dolu denizim. 
Ey güzel yüzünde yüzlerce merhamet nuru parlayan güzel... 
Canım kapında... 
Senden gelen misk kokularına... 
Amber kokularına gark olmuşum. 
Bedenimi gördün ya... 
Cana da bak. 
Mücevheri gördün ya... 
Madenini seyret; 
Şu eşi bulunmaz acayip imana bir bak ki İman bile ona dalınca yolunu kaybetti... gitti. 
Ya rabbi! 
Canıma bu dilden başka bir dil ver de... 


Birliğini söylerken zünnârım çözülmesin. 


Her an daha da fazla gençleşsin... 

Daha da fazla gizlenmedeyim kendimden; O düzgün... o yolunda devletinin sayesinde Daima daha da fazla güzelleşmekteyim Bir zaman kucağına aldında 

Küfür de kulum... kölem oldu... 

Şu feryadıma bak... 

Artık vefayı da an.. 

Bir kerecik olsun... 

Efendim! lütfet... adalet göster... 
Merhamet eyle de bu yana da 

bir an bizi 

Yeter artık; 

Şu unutkanlığım olmasaydı her an... 

Seni anardım da anardım. 

Âşıklar... her çeşit belâyı 

Can verirler de alırlar; 

O belâ da bunu görür... 


Utanır mı... utanır mı... 


Aşkını gizleyemez ama Aşkın... lâyık mı değildir bize... 
Utanır mısın 


Böyleyken böyle 


Tersini Görme Düz Dünya hâli kınayan çırpınır... üstünde toprak tuza düşmüş zamandan ayrı hayâller yolu hor gör... küçük say gelen gideni çok kalmış çaresiz... at tut ağlayan göz... çok yaşı da çalışır ayırmaya güneş... geceyi gündüzden... 
değişmeli karalığa yakın ayla arkadaşı çok doğmuş batmış olan gelin gitin içinde bir kara perde sessiz...derdine camsız pencere 


tek kalan kalbe arkadaş soğuk evde 


tersini görme düz dünya 


Özlemişim bir albümde dört ağaç ve kumru soluk bir resim altında puslanmış kuşlar, köpekler ve dallar acının başkentinde bir duvarda iki satır yazı, uzun uzun ben...özlemişim yağmurdan sonra sabah yerini bulamamış hışırtı bana gelince sıyrılıp gelen rüzgar üzerinden bütünüyle unutulmaya duraksamış bir mumun ardında hayat var kimsenin gücü yetmiyor kısa gününün kışında 


özlenen uzun geceler bir hatıranın canlı bakışında terkedilmeyi bilmek umuduyla gönüle soluk vermeli 


bitiş değil bir başlangıç 


Canver bilişmek...isteğinden ayırdılar mı yıkılır, kendinden geçersin sarhoş olup gitmişsen... 
-kimden 
Bir şey biliyor ve bir şey duyuyorsan Canver... ateş sal... 
ne duyuşun...ne bilişin kalır, nede anlayış tapanın... tapılanın görenin... görünenin Kâ'be'si yüzü...kokusu kılavuz kaçma... yakyandır... 
köpeklerle vefâ kapısını beklemek gönül kanını içmek... 
korku... belâsız kalmak canverin 


Not: Canver: Bu sözdeki "v" ve "r" harfleri kaldırılırsa canlı demek olan "canver" sözü "can" olur. 


Başkaları alışveriş yok mu baş döner koku gölgelik gökleri yığar ciğer kızıl altın kapı zindan baş kor melekler inanman...ne dediysem kızma kendime söyledim silgim gözyaşı dünya alt-üst... tek aşk ebedi tertemiz bir ruh...başka gizlenmek istiyorum...bir yol girsem gözüne koşup duracaksın yine gölge başkalarına 


hayat acı da içimin dolgusu 


söylenecek söz bitince insan ne yapar 

sormalı 

kaç kez silinip 

tekrar yazılan bir cümle cevabı yok mu bunun değersiz kulp 

takılmaya çalışırsa bir tasa tutunamaz 


ustası olmadan 


Usta 


Yıkılmış Çatılar çatı yıkıldı...nem kaldı beden düşkün perde altına birleşince çarpılar ilkbaharı bekleyen sararmış yaprak kolsuz-kanatsız uçar kandil sönmüyor yağ koyanı var saklanın... yok yok olmaz kimse bulmasın... baş yarık kendinizi çalın durduk yere çatılar gökyüzünde işaretler ne arar dururlar resimli ağaçlar dalları olsa kuşlar mı konar kalmış bir anda 


buluşmalar yıkılmış çatılar 


Güzel İnsan haber geldi güzel insan derdine giriftar.. kalbine zevk almayan düşkün sokaklarda dolaşır Selma'nın yurdunu hatırlar... ayrılığın acılarına dayanılmaz ...yerlere baş koyup hasretini dökülen suların güneşe yıkımında buhar isterken toprağa bulaşır ki... ayrılmayım da çamur olur gelenin gidenin acımasız ayaklarında altında... tozlanmak uçuşan yapraklardan kalan ağaç dallarını kırmak şimdi rüzgar salmış 


bir ora... bir bura sallıyor 


Yârim'e 
Yârim'e! 
epeyce bir zaman geçti. 
yazmak ve yazmamak hani bir yerde bir bekleyeni varmış gibi okunmak ve okunmamak arasında bir define bulmuş gibi merak ediyorum bir kul ulaşmak için son noktaya çok çalışır ve ulaşamaz ya...onun gibi kala kala... 
gölgede duran bir şeyler yazabilir mi... 
şimdi içi boşalmış bir kütük... karıncalar kaplamış bütün düşünce dünyasını yine de kendi kendine dönüp böyle olması gerekiyor demeli neden...çok yorgun, kendi içine yorgun asıl mesele bir anımsatış sevginin kabullenişini hayata ve ölüme bağlı bu âlem, tanrıya çok dualar göndermiş 


en iyisi ve en kötüsü içinde ancak insan farklı... 

bir beklentisi var... 

tanrısı neden dönüş yapmaz, diye... 

tanrı uzakta mı? 

varlığının işaretlerini birer birer eksiksiz gösterirken... 

tanrı ile arkadaş olma 

yok dediğinde itiraz mı olacak... 

var dediğinde bir sevinç o kadar 

aşk diye tarif edilen tanrı ile alakalı bir şey olamaz 

sonuçlarına katlanılmış ağır hallerin içinde tekrar tekrar anmak bu anlatılmayan bir başka hikayenin acı ifadesi 

inkar edenlere acımamalı aslında onlar hakikatin gerçeğindeler seni seviyorum tanrım deyişi ve onun sessizliği ve devam etmesi onca çilenin çok uzun oluşunu mu 

yoksa bir avuntu 

Ya Tanrım neredesin 

beni neden yalnız bıraktın. 

şimdi yoksun... var olduğunu biliyorum 


ama neredesin bu bilme karşılığında yoksun 

ben ise yorulmuşum 

diyen biri için tek çözüm ölmek mi 

veya tanrıya benzeyeni bulmak 

neyi bulur ki? 

bilmeden bildiği ne olabilir? 

düşünün yanında olup onu dinlemek sohbet etmek, gözünden, gönlünden dünyaya bakmak... 

sonsuz güzelliğin ardında... 

beklentisiz ve umutlarını 

ötekilere dağıtan hali 

uzak ve yakın ifadesinin yersiz kaldığı 

sadece “bir” den “biz” varırken 

bizi çok özlenir 

nasıl olsa bir gün bitecek. 

sonunda hayat bir yolculuk değil mi... ancak dilekler “ey kervancı, 

leyla”mı bensiz götürme” 


düşünün, o kaybettiğimiz biri mi, yoksa bulmak istediğimiz biri ikisi arasında 


gitmek gelmek 


Kim Kaldı Kim Geçti 


ey kehrubam hastayım 

saman çöpü gibi oradan oraya savuruyorsun peşindeki tozlara rakip gelirken 

kollarım kanatlarım kırık acılar içinde kıvranıyorum az mı kulluk ettin diyorsun 

benim vücudum yanında... gönlümde hasta şarap sun 

kafam yerinde durmasın 

sonra aklın yerinde diye benden kulluk istersin bu hastalıktan ölürüm dedim ama 

İsa nefesli imdadıma yetişti 

aslında gamı, özlemi, hasreti beni ayakta tutuyor başka 

herşey benden beni alıyor 

ondan bana küçük bir haber geldi mi 

dünyalar benim aslında 


hastayken tanrı misafir gelirmiş o vakit ben sızlanırken...bana hayran baktı baktım ki benim... eşim mi suretim mi 

ben miyim... neyim 

yoksa o ben mi 

sevgili benim halime acımıyor musun ...yoksa taş yürekli misin habersizmiş gibi mi davranıyorsun 

ağlamam da hoşuna gidiyor 

sesi ney gibi çıksın 

yanık yanık diye 

beni anlama zamanın gelmeliydi 

yoruldum 

belki de bu ayrılık benim hasatlığım sebebi değil hayat veren şifa kaynağım 

çok geçmedi 

ama geçen tövbe ettim 

başımı dizinde hayalen uykuya verdim 

can çıkar ...artık bedenim tükendi dedim gözlerimi kapattım bir daha açamam diyerek 


bu yorgun halimle kendimi kaybetmişim sonra ne oldu... baktım gözlerim açılmış başımı okşuyordun 

dünyada mıyım yoksa derken 

bana tebessüm ettin 

böylesine razı değilim dedin... 

hasta olan benim benimle beraber ol kaç gönül kaldı ki 

aşık mı var sanıyorsun... hepsi bedeni onlardan uzağım... bulaşık kirliler âşıklar hüzünlü olur 

onlardan uzak olmanı istedim 

yine de iddia edenler seni takip edecekler dermanım 

benden sana dönüp dursun 

sen yoksun 

olmuşuz beraber bilmeseler ne gerekir bilselerde...yok yok bilmesinler 

seni bırakmadığım için 


bazen çok seviyorum bu hasta oluşuna ...üzülme kaplayınca her taraf sarsılıyor onun için hoş gör yol bu geçitlerden geçmektedir 


ancak kim kaldı kim geçti... belli değil 


Başlamak Bir Daha Yok 
Bazı şeyler tuhaftır. 
Geçmişinizle ilgili birçok duyguyu açığa çıkarırlar. 
Kim olmak istiyordun ve gerçekte kim oldun? 
Ah be, hâlâ unutamadın mı, dersin... 
Her şey farklıydı. 
Anlatsana deseler! 
Hiçbir şey bilmiyorum. 
Evet, neler olacaktık... 
Öğretmenim adam olamayacağımızı söylerdi. 
Başarı mı? 
Nerde! 
O halde her şey... 
Aynı. Evet, aynı. 
Her şey yolunda gibi. 
Her şey güzel. 
Ancak hayatım bu hale nasıl geldi? 
Keşke sıfırdan başlayabilseydim. 


Umudunu yitirme... 


Bu sefer belki becerirsin. 
İnanılır gibi değil. 
Yeniden başlamakta... 


Bir daha yok 


Sus tanrısı sus derse bir insana... konuşabilir mi susmalıydı... 
kendine susulmuş olana... konuşmayalım denilene... 
durulmuş sular gibi kokmadan bekleyene... 
duyacak kulağa kurşun akıtmalı sessiz kalsın... 
susmazsa gönlüne bir hançer vursun istenmiyorsa dualar etmesin... 
kime tanrı erine dua edilir mi...kullarıyken har düşüne gül dermeli... 
kan boğaza gelmiş, boğulmuşa susmuş demeli ikram isterse can vermeli...değerliyse pul kadar sus oldur...susturan oldurmalı.. 
geceler sabaha kadar... 
beklemeli ve ağlarken...istemiyorum seni 


sus diyeni tanrı susturdu 

ağlamak sızlanmak yasak... bir daha gelme denilmemiş ama 

ölseydi daha iyiydi... 


molurki... 


SUB ROSA 

ın perpetuam memoriam angelus 

anima candida 

sub divo 

ıntimus 

summum bonum spiritus rector 

dixi 

secundus non datur nomen est omen 

alter ego si essent omnia vincit amor! 
nos et mutamur in illis dum spiro, spero cordialiter 

ab imo pectore 


ad multos annos fiatlux! 

si vis amari, amal! 

bellum omnium contra omnes 

ultima (hora) latet 

omnes eodem cogimur 

pulvis et umbra sumus 

suum cuigue! 

ora, et labora! 

mae culpa, mae culpa, mae maxima culpa ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus media in vita in morte sumus 

dum spiro, spero 

usgue ad finem 

otium cum dignitate 

vade mecum 

absit omen! 

ın dulci iubilo 

ama et fac guod vis 


vivos voco, mortuos plango, fulgura flango 


ergo guovadis? 

noli me tangere! 

pereat m undis 

meum est propositum in taberna mori 

post mortem 

ad mellorem 

sole fide 

deo gratias! 

guod est avertat 

beati possidentes vos 

guem di diligunt, adolescens moritur 

ımprobe amor, guid non mortalia pectora cogis! 
nolens volens 

novissima verba mea 

usgue ad finem 

pax vobiscum 

ınveni te 


lucerna mea flamma diligitis mea 


ego sum mortuus est VOS 


Gülün Altında 

ebedi anısına 

tanrı'nın meleği 

temiz, saf ruh. 

gökkubbenin altında 

sırdaş 

en üstün iyi 

öncü ruh 

ben söyledim 

bir ikincisi yok 

ismiyle müsemma 

ikinci benim 

aşk, her güçlüğü yener! 
zaman değişti, biz de değiştik nefes aldıkça umudumu yitirmem 


içtenlikle. candan. samimi. 


kalbimin derinliklerinden 

yıllar boyunca... nice yıllara... 

ışık olsun! 

eğer sevilmek istiyorsan, aşkım! 

herkesin, herkese karşı savaşı var 

son saatimiz bilinmez 

hepimiz aynı sona doğru ilerliyoruz hepimiz toz ve gölgeden ibaretiz. 

herkes, hak ettiğini bulur 

dua et ve çalış! 

benim suçum, benim suçum, benim en büyük suçum. 
ben, senim... sen, bensin... ikimiz bir ruhuz... 
yaşamın yarısında, ölümün kıyısındayız nefes aldıkça umudumu yitirmem. 

sonuna kadar 

onur ve huzur ile 

daima birlikte/eşliğinde 

kötü şey başa gelmesin! 


büyük sevinçle sev ve yap dilediğini 


yaşayanları çağırıyorum, ölülere ağlıyorum, şimşekleri kırıp parçalıyorum. 


öyleyse, o hâlde nereye gidiyorsun ? 
dokunma bana... alıkoyma beni. 
batsın bu dünya! 
benim alnıma yazılmış bir kere, meyhanede öleceğim. 
ölümden sonra daha iyi günlere yalnızca iman ile tanrıya şükürler olsun! 
tanrı korusun! 
sana sahip olan mutludur tanrı, sevdiği kulunu erken alır yanına ah, acımasız aşk, kalpleri nelere sürüklemezsin sen! 
ister istemez, zorunlu olarak. 
son sözlerim sonuna kadar 


barış seninle olsun seni buldum mum alevim aşkım 


öldüm, senin için 


Sen Özelsin takma kafana kibirli düşüncelerinden hiç birini sen özelsin ötekilerden iyi olmak değil normal bir şey sende kimsenin göremeyeceği gerçek belki de bu yüzden özelsin peşinden gitmeli ve koşmalı sadece içinden ve ruhundan zengin yaşam maddi servetle alakalı mı doğru dengeyi elde edebilmek bir şeyin olmamasından daha iyi demeyi gizlemenin bir yolu bile olsa düşünüyorsan... neyin faydalı olduğunu her zaman göründüğü gibi sen olmasaydın bu iyilikler kaybolurdu ve sen özelsin 
Geriye Geri 


hep geriye bakmak ihtiyacı korkular, yıkıntılar üstüne 

kurulacak bir bina olsa 

yine dönüp bakıyor... yıkılacak mı diye olması gereken olacaktır, 

kendine bak, o da arkasına dönük sonra yine dönüp dönüp 

bak korkuyla 

bir musluğa el vursa 

kapanmış mı diye, bir kapıya da aynı birde bir insanı 

düşün pervaneye 

kaç kez bakarsın 

inancı sonsuz yine de korkular üzerine kurulu dünya 

yalnız bırak 

çaresiz bir insan 

bulmuş değil 

içinde bir çocuk dünyası 


elinde kırmızı balon korkular çocukluktan 

düşünmeden edemiyor 

geç git diyemem çok şeyler var geçmemiş mi geçmiş 

yara yara içine kan kusuyor geriye dönüp hala neden bakıyor unuttuğu kendi 

yoksa gelmeyen biri 

hep geriye bakıyor 

ileri olmamış ki, 


mecburen gerileri idare ediyor 


Gül-elim 


Bir kadının ruhuna düş gibi süzülüp girmek bir sanattır. 


yağmur 

çöllerimdeki hayatım 

acınla sevgim 

alevler içinde 

gölgelerinse... bir arzumun oyuncuları gül-elim 

perdeler ardınca her an 

kokun 

gizli bir sözdür 

ama bana işkence etme ayrılıklarınla...gül-elim sararken...bütün hayallerimi 

yakma ateşinle 

hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş 


o sen değil misin 


Çıkmak ise bir başyapıt... 


Soren Kierkegaard yağmurum 

bakışlarımı çevirdim gök yüzüme değdi mi 

gözlerimi kapatıyorum geldiğimiz yurdun ebedi hatırası gül-elim 

seni beni 

o biz istiyor...bir tanem 


gül-elim 


Z1 Bütünüm 


Şarkım... Ezeli Hatırlamanın Tek Yolu bilmem bunları neden sana anlatıyorum basit değil... ancak senden başka kimsenin benim için kıymeti kalmadı mademki seni seviyorum...anlatmalıyım baştan aşağı beni aydınlatan sende gördüğüm bu hal aynaya bakmamış kimse nasıl kendini tanımazsa sende beni gör yüzümün en hurda çizgilerini haksız mıyım içimde gizlediğim sırrım...o kadar büyük ve değerliydi ki kimse bilsin istemiyordum ama... sen bil gördüğüm...sana baktığım zaman benden başkası değildin ve seni gizledim gurbetteydim şehrim bile ayrıydı 


acım başımı yerlere düşürürdü bana gam değildi senden habersiz kalmak 

gör şahit olarak eskimiş yüzümdeki çizikleri yüzümü toprağa sürerdim 

sevdiğim ayağını bastı diye 

gökten daha yüceydi... salınıp gezdiğin toprak yine de kimseler bilmesin istedim 

ziyanı yok... benim dünyamda batmayan güneşim fark etmiştin aslında birini...önceden sevdiğimi 

ve aşkına esir olduğumu 

fakat sen olduğunu hiç düşünmemiştin 

benim ki aşktı... şehveti uzaktan yakından tanımayan sanıldı ki içimdeki ateşi kadınlar şülelendiriyor fakat ben ne tarafa döndümse 

her şeyi seninle görmeyi öğrenmiştim yorulmuştum... seni seviyorumlarla 

aşkınla yıkanmış olan kalbimi 

onların bu arzularıyla kirletir miyim 

değer mi... 


sevgilim yıllarıma bir bak onlara da sana söyleyemedim... 

yine de söylememeliydim ... ama olmadı sahiden darılacaklarını bilerek 

bu zor oyunu bozdum 

ne var ki...sende kızdın bana 

bazı bazı bende sana gerçekmiş gibi darıldım yinetekim kiminsesizim diye kaldım içime 

ne zaman dertleşmek istedim birisiyle ve kimi çağırsam gelenim yokmuş meğer... bir sen cevap verdin ve hiçbir ilacım yokmuş gibi 

sadece sen çıktın karşıma 

kaderim aşkımızı küçümseme 

aşk korkuyla doludur 

rüzgarlarla uçup gitmez 

ne denli büyük bir zorluk çıkarırsa çıkarsın daha büyür ateşin kalbimde 

anlattığın her şeyi bende biliyorum umutlarımız zor 


kaybetmeyi tercih eder miyim yenilmişiz diye kadere ...vazgeçemem 

özgürlük içindeyiz ve anlamsız yalnızlıkla 

birleştik iki ayrı vücutken... rüyada mıyım diyordum dudak dudağa öpüşmüştük 

dedin ki...aşkta eriyenler ebedilerden olur... asla ölmez ve sevdan döküldü dudağından 

kalbime bir mektup olarak düştü 

baktım ki yazısız ...dümdüz bir kağıt gibi 

biliyorum senden geldiğini ... ama neden boş 

gönülle yazılanlar silinmez 

ateşle yazılmış aşkımızın kara yazıya ihtiyacı yok... dedin zapt edilmez yalnızlık duygusuyla 

yüreğimde alevlenen aşkınla 

ürkek ve şaşkına dönmüştüm 

benimle konuşurken...arzuladığım aşk gecesini planladım heyecanlarımın kabarışıyla yüreğimin derinliklerinde oysa ben ne aşk şiirleri söylüyor 

ne işaretler verebiliyordum 


ancak şimdi olmuyor meğer kader gülümün yanında ne çok dikenler yetiştirmiş bütün varlığımı sarsıyor 

herkesin hoşuna gidecek bir hayatı varken 

belki de yanımda olmayışının özlemi 

gülümü kurutuyor 

hayalin hırs ve çirkinliklerimi boğup öldürdü 

kadehim daima senin aşkınla dolu...güzelliğine canım feda ıstırabınla mum gibi yanıp tükeniyorum 

hani aşkımı anlatmaya kalkışsam 

ve buna devam etsem dünyanın da sonu gelse 

sözüm bitmez... ve seni sen olarak seviyorum 

değil mi 

sana zamanında benim için gönülsüz demişler 

öyle bir gönlüm varsa gam seli silip süpürsün 

kim bilirdi ki bir can iki ayrı bedende 

bir gün ben ölsemde sen de aşkımla yaşayacağım 

kimseye benzemeyen kıymetlim 

sonsuz incelikler taşıyan varlığın için 


yoksa buğday tenin siyah kaşların boğulduğum alıcı gözlerin için mi 

hayır... bunların hiçbiri değil 

seni yalnız sen olduğun için seviyorum 

aşkımızdan dahi kıskanıyorum 

hatta paylaşamam seni diye Allah'a naz bile ediyorum çünkü sevmek tamamlanmak... 

seni beklemek...seni istemek 

feryatlarla hasretini çektim 

kimsenin dostu değilim 

her bir damarıma takılmış bir diken gibi 

ama canım kopmuyor arsızlıktan 

şaşırıyorum 

önceden ilim sahibi idim 

bir kere öptün 

dudaklarınla bana ne çok şeyler söyledin 

senden öğrendim...insanı insan edeni 

müsvedde bıraktın bildiklerimi 

bir bardak su gibi denizine döktüm...kayboldu gittiler 


kendime diyordum en gizli hecesine kadar öğrenmedikçe aşka müptela olma lakin ben ne yaptım aşkın kalbime girdi aklımı kaybettim 

gönlümü kendine bağlayan sevgilim 

sana takıldım sende yaşadım 

yıllarca ağladım... habersiz oluşuna değil hiçbir şey istemiyorum 

bile bile yokları beklerken 

sadece sevmek ölmekten başka ne olabilir ıztırap ve zevkim çırpınan iki kanat gibi aşkına uçuyorum... söyle kırmasınlar şarkım... ezeli hatırlamanın tek yolu 

ancak yalnızlıktan kanım donuyor Allahım 


bari sen gör 


Aşk Budur birleşmeli sonsuzlukta sözlerin büyülü gücüyle üzülmeden yanılmadan zamanın zincirlerinden kopmuş gözlerimiz açılsın aldatıcı işlerinden bağışlamasını öğrenen yürekler aşkla geçirsinler...ölüm gecesini kavuşmak hasretiyle bu gizi çözmelerine hiçbir şey engel olmamalı gün ışığı da yalnızca özlemlerini anlatsın hayal dünyasında son ışık sönmeden ilahi sırların sarhoş edici ezgisiyle kurtulalım bu ayrılıktan aşk ölür mü senin ve benim aşkımsa hiç o kutsal bir sırdır saklanmalı 


bütün yabancı gözlerden genişlettikçe tutkusu içimizi başlamalı düğüm düğüm burmaya nolur yüreğine soğuk vurmasın çiçek gibi 


dallarıyla ve köklerin birlikte ölür 


hasta çocuğuna bakan 

titreyen bir anne gibi 

ürpere ürpere 

aşkımızın üstüne korkuyla titre geçmeyen gecelerde çok ağlayıp tanrıya yalvardım acı içinde kıvranarak yüzen kuğu gibi çok istedim 

öpüşüp birbirimize dokunmayı bedeninin ağırlığı altında ezilmeyi hayali bile yetmiyor artık 

gel ruhuma sahip ol 

duyulmamış kelimeler arıyorum 

beni yüreğinle anla gözlerinle dinle diye 


anlatabildiklerim...anlatamadıklarım görse de çaresizliğimi ve yalnızlığımı 

huzursuzluk yüreğimdeyken 

beni olduğum gibi seven 

ele geçirsin aşkımız birlikte yaşanmamış zamanları 


benim için ilahi aşk budur 


Sevmek Güzel Şey seni sevmek ne güzel bir duygu...anladın mı bazen dersinki ben bir başkası olsaydım da onu ben sevseydim bunu bir düşün senden daha çok şanslıyım ben sevenin olarak daha mutluyum tanrıda kullarıyla kendini seviyordur... 
sevmek güzel şey olduğundan 


değil mi incitmem sen benimsin nazikçe severim 

tatlım... benim sevenim 

asla gitmem izin vermem hayatımın tamamı sensin 

ve seviyorum seni bu yüzden incinmem severim seni 

içten benim sevgim gerçekleşti bütün hayallerim sevgilim seviyorum seni 

ve her zaman seveceğim benim sevişimle 

uzun sürsün sev beni 

kalbine beni götür 

ait olduğum yere sen olduğun için ve asla ayrılmayalım sevdiğim naziğim sev beni 


içime sevindim 


Benimsensin 


seni sevgilim seviyorum ve daima seveceğim sevişimde benimle sevginle sevdim seni 

söyle benim sen olduğumu ömür boyu olacağım sonsuza dek evvelim yumuşağım sever beni 

iç içe sevdi 

bütün hayallerimle seviyorum seni için için... sevgilim 


zamansızım seni hep seveceğim 


Yine Tek mi 
“Seveni de olmazsa insanın yaşaması gerekmez” yine o mahkum oldu yalnızlığa kimseyle alakalı olan bir şey de değil... 
evvelinden beri hep acıyla yaşardı sonra bir şeyler değişti sandı... 
değilmiş...neyi çok sevdiyse ayırdılar ondan onu bir şekilde yalnızlığa mahkum kaldı suçundan dolayı ise Allah affetsin yok başka bir sebepse onu da kimse bilmiyor üzülmeye değmez... boynuna takılı prangalar o kadar çok ki altında hala neden ezilmedi...yoksa taştan veya başkadan mı bir umutla iyi hayatı olacak sanıyordu değişen sadece çektiği sıkıntılar azı çoğu katmanıydı değil mi...sürekli her geçen gün daha artıyor... 
ne densizdi 


tanrı adamı olmak isterdi sevilmeli gülmeli güldürmeli... 

ya da değilse...peki neydi 

suçlu mu...suçu mu kime aitti... 
anlatamıyor...anlatamıyor... anlatamıyor sevdim diyenlere de derdini anlatamıyor... 
ona herkes yüklensin...bizde 

o saf ve salakça tamam da diyemezdi... 

olan olacak 

belki içinde bir gizli sevdası mı var... 
duyduk ki... 

kimseler...onu sebep edip canını yaksın istemiyormuş bilemediler onunda duaya muhtaç olduğunu yola gideceksin demişlerdi... 

giderse gider...kim ağlasın 

kimi ağlar mı denilmeliydi 

her şeyini kaybetmiş... 


çünkü kalbi de... 


Tesbih Böceği mi Yoksa... 
sevdiğime kapısında ağladığımı söyledim uyuzluğuma bakıp acıdı sorup duruyor... neden böylesin... 
ben böyle olmayım da kimler olsun dedim beni kov kapından... 
yapmadın yine yola koydun beni sevgili idik önceden, şimdi ise meçhul... 
hangi söz olacak aramızda şimdi ben neyim... 
kapında köpeğinim diyorum...hayır olmaz neyinim o zaman... 
değil bu değil neyinim ben... 
sevdiğini söyleyemeyecek...acıdığını da neresindeyim ki ayağının altındayım 


peşinde de değilim... 


şimdi yıkılmış ağacın altında kalmış bir böcek tesbih böceği 

bildiği var da söyleyemez ... 

neden kovmadı kapıdan 

inan ki ölüden beterim. 

beni sevmiyor... sadece acıyor olsan 

ona da acımıyorum diyor... 

ben neyim 

olsa olsa 


onun eşiğinde uyuz köpeği 


Gün Aydınlığım inlerim sabaha kadar hasta hayatımda çektiklerim seni bulmak içinmiş döngü tamamlanırsa özgür olduğumuz yerde öpmek seni koklamak ve sarılmak doya doya sıcaklığında ağlamak istiyorum tanrım... bu hayali bana çok görme hasretim yıllar ötesinden kalbim onun şarkılarını söylemek için çöllerde susuz kaldı savrulmak... ıslanmak yağmurlarında göz yaşı dökmek zoruma gitmiyor seni de düşünüyorum yalnızlıkla tanrım olarak onsuzluğa 


dayanamazdın değil mi tir tir titreyen kalbimi 

eline koy... belki sakinleşir 

o benim bitmeyen 

acım ve şarkım 

gençliğim 

küstüğüm hayatın sırrı kendimden de kıskandığım nefesim... bir uzun kelimemin 


bitmeyen melodisi 


Benim... tanrım sesim ilki sen...sonu da sen 


ben sen olamamalı 


Bitmesin Şarkılar sesimi duyun huzur var mı ölümden önce hayattayken güçlüydü ama gömülenler var sevenlerde hepsi güzel... bir rüya geçmiş değil gelecekleri de kayboldu ey ateş küllerinden masumca çık parçalansın gölgeler mecburen seçim yaptık zamanı gelir ...bil ki sonra ölümden güç mü var geceler güne dönerken kanarken içimiz düşler görsün kızgın güneş budarken sessiz bir yaz gecesi sabahında 


ey şarkılar yenilenmeyin dertlerim çok büyük 

bilenim ve sonradan söyleyen 

gider gibi benle 

toprağımda bir gül biterse 

kan döken namelerle 

bülbüller uğrayıp şarkılar dilensin her gün yeniden...yeniden 

hayat yazsın baştaşı üstüne...tarihsiz 


“ / 


biz im ve bir 


Kim-sin Gibi birden karşıma çıktığında soluğum kesilir ve derin bir nefes alırdım boğulmuşun ilk defa çektiği soluk gibi dilim tutulur...ince bir alev dolanırdı tenimin altında yalnızlığın uğultusunu kulaklarım duyar gözlerim kararır ter dökerim...sarsılır ürpertiyle her yanım kurumuş ot gibi rengim solar neredeyse yüzyüze gelmiş gibi... 
hayalinle sağım ve solum diyemeyecek kadar şaşkın öteki yakadasın ...katlanmaktan başka... 
elimden bir şey gelmiyor son çare günüm ışığı gölgenle örtebilir misin gözlerimi götürebilir misin beni... günün beyazından 


ruhumun zincirlerini çözerek beni esir alan tutkundan kurtarırcasına 

mahkum ruhumu... boğulmadan 

titrek ateşimi yüzdürebilir misin 

seni düşünmekle alevlenen damarlarım 

bu bedenimi bırakıp sonsuz biçimlerle toza dönüşmeden dudaklarının öpüşünü ve ürpertisini 

hem diri hem ölü hisseden bu bedenimden 

ruhuma serp aşkın gizemlerini 

sızılarımla bakıyorum hep sana 


ama çok zor bir bilsen...kimsin gibi 


Derin Nefesim bu akşam evde yoksun ateşler içindeyim...yaşlı gözlerim gurbetteyim sanki derinden derin kalbim karanlık sislerle hüzne daldı burkuldu uzaktasın diye akşam rüzgarına saçlarını yayda senden bana bir haber getirsinler hayalin koynunda içimde hasretin sevdiğim çiçekli yola bakıyorum hanımeli kokusuyla dayadım yüzümü pencereye beklediğim nasıl olsa gelecek diyorum bunu düşünmek bile içime bir nefes sanki varlığın bir ateş gibi siler içimi ömrüm sürdükçe kalbimin mabedinde yalnız seni yad edecek hep seni anacağım vuslatını bağışla yoksa yurtsuzum bana inan 


seni hatırlatan şarkılar dinliyor hasretle bekliyorum 


“unutamam seni ben geçse de yıllar sevemez gönlüm inan senden başka yar 


Kalbimde Tek Aşkımsın Gönlümde Bahar Unutamam Ben Seni Geçse De Yıllar.” 


Kendime 
“Ben sevgilimin kendisiyim, o da bendir; biz bir bedene hulul etmiş iki ruhuz; Beni görünce O'nu görmüş O'nu görünce beni görmüş olursun” (Hallâc-ı Mansür, Divân, 279) ey sevgili ben bakmıyorum...sensin... 
yok mu tanrım ağlayan bende kapılar gıcırtısında tutulmadan vuranlı bir esinti kol vermeye gör...sıkışmış...bırak yetmez demişsin... 


ben...sen birken 


kendime 


Sevelim Sevilelim sensin taptığım güzelim sâhibinden ayrılamayan ben kimlere ne desem ki... aşkımı her bedende her yüzde ve her bir bakışta hayâlimin gizli ve karışık yollarında ruhum... şuurum gördüğümdün yeminle bin âlemimde yoktu anlayanım bir sen bildin... gizli mâbedimi dinimi imanımı tesellimdir... bu bana yetmez mi içtenlikle divânem biçârem diye andığında feryatla haykırıp inledim ıztırâbımın rüzgârında bilinmezliğe sürüklenenirken kalbim ateşlerinle yandı şimdi gözlerim kupkuru ve yaşsız ne yapabilirim bana aşk lisanını sen öğrettin 


ölmeyi de...canımı sana versem korkum olmaz ki ya da günahtır yaptıklarınla cehenneme gidersin dersen bağrımdaki dertleri görünce 

cehennemin ateşi söner 

acırda beni yakamaz 

cenneti zaten istemem sen cennetimsin 

rabbimden... tek bir dileğim var 

beni ayağının tozu etsin 

bir de dudaklarını öpmek en büyük özlemim 

ona da çözüm buldum 

bedenime sıcaklığın dağılsın diye 

ateşe tapıyorum... güneşe secde ediyorum 

hava kararınca veya gün ışığım bulutlarının arasında kaybolursa karanlık yüzlü gecelerde üzüntüm beni kaplarsa 

soğuk ama aya bakıyorum 

çılgınca senin kulunum ve kölenim diyerek 

sensin diye onu seyrediyorum 

o zaman nedense kuru gözüm kaynıyor 

göz yaşlarıyla kendimden geçiyorum 


kanınmış gibi kana kana içiyorum şimdiyse sen miyim ben miyim bilemiyorum 


öyle değil galiba bence her şey sensin 


ayrılığından bazı geceleri üşüyorum yüreğimin mangalına elimi tutuyorum ateşine göğsüm alışmış 

fakat elimi ona değdiremiyorum 

içim içim yanıyorum 

sakın eskiden sesi çok çıkardı n'oldu deme dermânsızım aşkından 

bazen bir nefes susuyor ve sakinleşiyorsam aslında bu senin beni kapattığın zamanlar kolay mı ayrılığın 

derdim sensin ve hastanım da 

ancak devâm şifâm sende 

yine de bilmelisin... ben her şeyden küskündüm dünyama adım atınca 

sevdânla bana istikamet çizdin 


sıkıntılı yolların zahmetinden kurtuldum umudum gece ve gün sönmeyen şiddetli aşkınla hakiki ve ölmez bir hayatım olacak diye seviniyorum 

aman....kimseler duymasın 


şarkımı artık senin kalbinde dinliyorum... 


Geç Kalmadan hayalinle özlem giderirken suçlu gibi günahlar kuyusunda gezme dik durma eriyip tükenirken... çektiğimiz acılarla biz aşkın sevabıyız... günah değil yeryüzü aşkın kendi olana dek bu kavga sürecek korkma...sar beni eridikten sonra nasıl tutunuruz kim bulmuş kaybettiğini kurutma şu toprağı... çürütmeden bedeni bir kez sarılsak...rüyada görülsek ah uykusuz... sabahlarım bunu bir anlatabilseydim kıymetlim... 
üzülüyorum yıllarımı çalan sahte sevilere aşk onlar için bir kelimeydi 


içim yanıyor ilk ve son şarkım ruhum gölgen gün doğmadan... geç kalmadan 


sar beni 


Sidi (Efendim) 
güzelliğin prensesi gördüm endamını sırlarınla yanağının gülü çiçeklerin hakimi insaf et...yüreğimi dağlama tükenmişliğim ve olup bitenlerin hükmünü ver ben saklasam aşkımı acımı senden kanlıca gözüm açığa vuruyor senden ayrı kalmak ve yıllardır bekleyişim çok uzun geldi özlemle dolup taştım sana soruyorum neden aşkın cennetinden alıp...kendi ateşine attın avladın aşkının oklarıyla 


sesimi duy... vuruldum 


güzelliğine aşık olmadan önce... 
hep ayıplardım aşıkları 


inkar da ederdim ama sen ceylanım 

nasıl derdine düşürdün beni 

alaylı alaylı ruhuma sorarım 

ne oldu gördün mü 

ve şimdi... bu azap ve kuşkular arasında bedenimi halsiz bıraktılar 

uykuyu da haram ettiler 

ve beni büyüledin 

keşke duygularımı saklaya bilseydim 

o gün bugün kendimle savaşıyorum 

şarap içmiş gibi sarhoşum 

gözlerimden yanaklarıma yaşlar dökülüyor benimi yok eden aşkınla eriyorum 

adalet ve merhamet istemem 

kurban olsun yüreğim hayatımı yitirsem de lütuf dilenen tutsağın 

üzülürsün diye 

anlatmak istemezdi ama korktu 


pek çok acıyı tattı aşk da gördü fakat sevgine ihanet etmedi 

ötekilerle de olmuştur diye düşünme o inat etmez... kıskanmaz 

hakkındır paylamak köleni 

sor ama.. o kime gidebilir 

içindeki düşünce 

kederinden ve ıstırabından şaşkınken kalbim... derdimden anlayanım sevincim yaram... 

tatlı balından tattığımı 

yanağından güller kopardığımı 

nasıl açıklarım olanları 

pişman değilim 

saklayalım birlikteliğimizi 

korkum olmaz mı bizi ayıracaklar diye kime gideyim ne diyeyim 

üzerine titrediğim bakışlarınla savursan gitti terk etti sandırsan da beni 


günler geri gelmezse...canımı almadan ellerindeyken kalbim 

uzun süren azabımı sor 

acıyı öğrendi vaatlerinden dönsen pişmanlık duymaz 

korkmuyor içini söylemeye 

önceden kuş gibi uçardı 

o ağaçtan bu ağaca konardı 

aşkınla kokunla sözünle onu fersiz bıraktın dalında kanatları süzüldü uçamıyor nasibim talihim... seni düşünüyorum aşkımı saklasam da gözüm açığa vuruyor bir gün senin için deli oldu derlerse 


uzun gecem de... hoş gör 


Kaç Kere Doğar İnsan insan kaç kere ölür yahut ölmüş gibi kalır... çok iyi biliyorum ama sevdam ben ikinci kez doğdum bir kimse iki kez doğmadıkça meleküt sırlarına eremezmiş ben ise tekrar tekrar kaç kere ölmüştüm doğmadan ve geldi mektubun ...ahsız...ikinci kez doğdum öptüm onu sayısızca ... gözbebeğime sürdüm dedim ki...her ne varımsa senin ve sevgin başkaları şeker bile olsa zehir olur artık canıma ne diyebilirim bundan sonra naif ve zarif sözlerin var ya hangi tatlı madenin eşsiz cevheri bakabilir miyim bir daha başkasına sevincim... taşlar toprak kapı, duvar ve her şeyde sen 


öyle ki nereye baksam o füsünkâr bakışın sürmeli gözlerini görüyorum 

bir söylesen ben neyin neresindeyim 

hem uzak ve içten içe mi gün aydınlığım 

bir şaşkınım...öyle ki altı üst ettin 

kendimi yokluyorum hatırıma ne gelir 

zülfün, yanağın, gül kokan saçların ve o eşsiz kokun bir kavuşmak olsun...çok istiyorum...yoksun yine bu ayrılık yetmedi mi 

zorluklar ve engeller kalkamaz mı 

kötürüm değilim vefasız da 

ama duyunca hep sesinin esintisini 

yüzlerce defa sana koştum ve çok düşüp kalktım yaralıyım 

mümkün mü...bana kavuşmak...acaba 

yuvan yükseklerde ... anka dahi seni kıskanmış bense zayıf uçuşumla pervane olmuşum 

yurduna varabilir miyim bu şekilde 

şimdi nerede ve kimimlesin 


olmaz olsunlar kayıplarıma çok üzülüyorum 

birde aklım nedense hastalıklı rahat değil üzüntümden vardım köyümün köşe meyhanesine baş koydum eşiğine 

bağırdım...basın bu şansıza öylece geçin acımadan bedbahtlığım ezilir belki ölür de kavuşurum 

bu devasız derdim biter 

beter bir viraneye döndüm 

sayısızca ahım var 

ümitvarım olur ya benden bir haber ulaşırsa ona çok sevineceğim 

üzüntüm sevincime karışır kaybolur gider belki senin duymayacağın bir şey yok 

bir iniltim bile yeterli sana...sararsın beni 

bebeğim dersin şefkatlice kollarınla...saklarsın sıcağına yeri gelmişken söyleyeyim 

hani sevdan uğrunda vaktinden önce ölürsem kimseye kızma ve diyetimi falan da isteme 


sen bil o benim uğrumda öldü dersin bu şeref yeter bana 

hadi, yazalım diyelim hikayemizi 

bizi kim ne kadar anlayacak ki 

sen ki o güzelliğinle âlemlere sığmazken 


kelimelere ben nasıl sığdırabilirim ki seni 


Allah Allah 

hangi cür'etle buna niyet ettim ki 

bu aşk sözüm bile hatalı affını dilerim şimdiden ölmeye razıyım 

beni merak etme...gam evime de gelme dayanamam ki sana 

birde paylaşsam anlatsam seni...güzelliğine kim dayanır eriyorum bir baksana 

ve kim dururabilir ki karşında 

ben mecnün gibi gözümü yıllarca sana gizli gizli dikip durdum 

hiç ve nasip olmadın...gittin ellere 


bu nedenle üzüntüm çok fazla... 


bil ki, kendime dahil başkalarına adını bir kez dahi söyleyemedim diye dilim dilim içim de 

göğsüm de daralıyor... 

canım çıksın 

nasıl nasip bu... sadece harablık 

değil mi aslından uzak kalırsa bir kişi 

başka ne yapmalı 


soruyorum 


korkuyorum sana kavuşmayacağım diye bu elem kıyâmete kadar benimle 

ey sevdam... hakkı vermek 

bize dosttan bir lütuftur 

katında anılmakta yeterli 

zavallı âşığını hiçle bile teselli edebilirsin bakar mısın garip değil mi sevene 

bu hayat tarzı oldu...azıcık şansı bile yok sevenlerin bahtında umut baharı hep vardır 


zor günler geçiriyorum varlığınla soluk aldım...tamam 

yine de çok çaresizim...sözün var da 

içim susuyor 

“biz ayrı yaşamıyoruz ki 

senin nefesini taşıyorum... sen de benimkini...” 
kaderden kaçamasam da 

seni başkaları ile paylaşmak istemiyorum biliyorum kalbimi kederden arındırdırıp yerini cesaretle dolduruyorsun sürekli ... 

ve beni seçtin... 

ama sonsuza kadar seninle olmak istiyorum şimdi...ne istersen yapabilirsin 

seni tam duyumsayamasam da 

ne hissettiğini biliyorum 

ben sevginde boğulacak kadar çok seviyorum ruhum da geceler senin koynunda 

yeter ki sevdam mutlu ol...hakkındır kimseye layık göremem kabulum 


seninle geçen her anım da çok güzel bazı şeylerde fazladan oluyor 


nolur gel geç ve kıskanmam dedim 


fakat olmuyormuş 


Hadi Karışalım hasretini çekiyorum içten ve dıştan hazlarım gitgide dayandı günah kapısına beraberce dalgalandırdığımız bu aşk denizinde toprak bile çekinmeden göğü öpüyorsa kolların arasında ağzının içine yağmurlar gibi dökülmek istiyorum neden ki...seni uzaktan dahi öpemem yine sabahlara kadar bekledim şarkılarda hayalinle... beni sarmalamanı öpmeni dudaklarımda mısraların...hissettirdiler kalbim küt küt atıyor...sanki yüzüm yüzüne değmişte tarifsiz hayaller içinde soluğun ruhuma dokundu dokunacak uykularımı kaçırdı...zamansızlık içinde bir de gör...ne sessizlik her yanımı sardı içki, meyhane, sevmek...günahtır bizi uzak tutmak için dudaklarımı ısırdım 


ikna ettim kendimi... dur o sende seninle daha güzelini önceden de hiç tatmadın sabırsızlıkla kaybetme 

kendine bile sakladığın âşkını kucağına al 

canını yakan bir öpüşle aldın say ve sus 

hayali yetsin... zangır zangır titre 

dudaklarınız birbirlerine dalsalar 

kollar boynunuza dolansa tenler üzerinde dolaşsa acıyla ısırılmış ve köpük köpük kan aksa yüreğe bekle sabırla... 

yalvarıyorum bitmesin 

duyumsadın mı 

şiddetli iniltilerim duvarlara çarpıyor 

sana doğru gölgeler gibi uzuyorlar 

gül ağzınla beni öperken 

ruhumu em dudaklarınla 

göğüs göğüse ağız ağıza öpüşmeyi sende seversin tozlar gibi ruhum kaybolmadan 

doymak bilmez bir ah ile 


ah n'olurdu o ateşten gözlerini fazladan bir kere daha öpebilseydim 

yürek depremimi sende duysaydın 

öpüşünü öpüşümden ayıramazdın 

durmadan zamansız sarılırdın 

nefesim hayatım yaşam gücüm...hadi 

değiş tokuş edelim ruhlarımızı 

yüreğimiz hüzünle dolu ama 

baksana titriyorum 

gül pembem beni sevdiğini biliyorum 

sana kaçmış ruhumu yakala 

bir nefeslen çek içine 

o kadar muhteşem ki bütün rüyalarım çıkmış olsa bakar mısın... dağ pınarları gibi sabah güneşi doğuyor atan nabızlarımız tutuşmuş 

güzel aşkımız... bir beden olmuş 

birleşmiş ruhlarımız 

bilmeliyim...senin beni öptüğün gibi 

hiç kimse öpmedi 


kandırıcı dilinle tutkuyla daha çok öp beni onlar ki bana seni, kelimeleri verdi...sözleri verdi şimdi neşeyle yutuyorum 

sen de benimkileri yut 

yudumlayalım hayalimizi ağızlarımızla hem seven hem sevilmişlikle 

sen söyle 

ikimiz bu halde iken ayrı olabilir miyiz ben sende sen de bende 

yetmemiş gibi 

kanlı tüyler ürpertici bir öpüş daha ver acıtana kadar ısır bir daha bir daha 

bana kendimi bile unuttur 

bu düşümü aşkımın sezimlerini saklayalım ikimiz arasında 

yoksa hiçbir şeye yaramaz... koybolmadan beni yiyip bitirmeden sen beni yiyip bitir ya da hissettirmeden 

mehtabın denizi okşaması gibi görkemli 


öp beni sessizce sürekli yumuşakça hür çiçeğim aşk bu 

günaha bile boyun eğdim ruhumu sana kaptırmak için sarılalım birleşelim öpüşlerimize karşı direnmeyelim çıkalım bedenin ağırlığından ... 

hayal çölüne düşelim 

duyumsal vahamızda 

tadımızı alalım kokulara karışalım 

hadi...onlarca yıl ayrı kalmışlar gibi 


varalım sonsuzluğumuza 


Uykulu geceleri ...uykulu haline ne gülerdiler kızıl dudaklarınla bir çiçek gibi öptün incitmeden gözlerinin kuruluğu kalbine düşen iki çiğ damla göğsünün ateşinde kavurduğun bedeni kollarına sarılmış tenini terinde yıkadın uçuşundan kalan güvercin titrek nefesini veren yürek kapat içine avucunda ölmüşse dirilecektir başka ne olsun görmesinler hayaldir kaderi...sende kaybolmuş... 
değersizliğine bakma bir öpücük gönderde...günü doğsun tek dileği var... sarıl kıymetlisi 


al götür uzaklara onun kadar seni kimse sevmedi kıskanmaz değil ama kıskanır kutsalı seni... ayırdılar 

kapat ve kapla ve kalbine öyle dol ki... 
nesi yoksa varsa sen aşktan yana sesini bulamıyor farketmedi deme küstün mü ona 


söyle nedeni... 


İmkânsız 


ateşler yakmış dumansız...yaşlar dökmüş de bulanık...olmuyor kuş gibi uçmak 


suçlu... gelen her sesten...aranmıyor ...dönmeyen güneşi her günü soğuk... suçlu...olurken bakımsız yüzler canan ilinden çağrılar... doğar fırtınalar ...ölsün dermiş diri ki... teraneler 


ben benim... imkânsız 


Bizim Hikâye sevdam benden ümitlenmemi istediğinde başıma taşlar vurulsa yüzüm toprağa değse kanaat eder sabrederim çünkü o bana varlığımı verdi yoksa ben bir hiçtim hatta ondan da aşağı daha fazla dense sezadır...her ne ise benim gibi bir hiç olandan eğer bir şeyler var görünüyorsa yine ondan olduğunu ben bilirim...sizde bilin ezeli sevgilim dediklerinin aynısını diyorum sadece sen varsın benimsin...imanımsın adını anmak için...ağzımı bin kere gülsuyu ile yıkadım yine de dilim titrer adını hâlâ anmaya güç yetiremedim sonra benim seni insanlara açıklamam uygun olmaz ki şarkılardaki aşk gibi gizli kalmalısın 


bazen ifşa ediyorsam ölümlü dünyada bir izin kalsın diyorum içimdeki acılarımın birazını seninle açıkladım o bile korkutuyor sonuçta sırrımız bizim yerlerde sürünenin süreyya yıldızına 

ne münasebeti olabilir deseler yalan da değil gören kim...görünen kim 

aşık kim...maşuk kim 

güzelliğin daima görünmekte 

çok zaman kızıyorum kendime 

o alemlerin en güzeli...sen kimsin 

kişi her zaman haddini bilmeli 

karanlık benim öz rengim ise 

bendeki siyahlık nasıl kalkar 

senden bir haber geldiği anlarda 

ruhum çıkacak gibi oluyor 

ancak çaresizim yanına varamayacağımı hep biliyorum edebe aykırıdır sözü uzatmak 

bu sözün daimi olmasına sebep sensin 


söz uzuyorsa benim acizliğim sendeki sonsuz güzellik 

haddimi bilmem gerekir 

meleklerden bile olsam 

sensiz sahifelerim kapkaradır 

sevgimde fani olmaktan başka ne çözüm kalmadı bazen dilim uzuyor sana yazabiliyordumsa 

senin bana sevgin ve yardım etmendir 

güzel insanlar gülü elden ele dolaştırdılar nihayet sana getirdiler 

varlığını senin için tüketeni yadırgama n'olur bıktım deme...sana zarar vermekten sakınmayı değil ölmeği yeğlerim 

sen iki âlemin efendisi 

bu halim akıllı işi değil 

sözü kısa tut ve sus deme 

aşkımız hikâyesinin sonu gelmez 

yazdıkça aşkımı kalem yazmaz oldu da 

bıraktım şu an sözü 


duam senin kapısında toprak olmayana yazıklar olsun 


Kalbimin Tatlı Sevdası herkesten uzakta evimin köşesinde iken fark edemem ama sanki her cihetten senin kokunu duyar... heyecandan sıçrar kendimden geçerim uzun bir müddet... 
bazen de bir tıkırtı duymuş gibi hissederim ne güzeldir o nalinlerin öyle ki bütün hallerin sarmış beni galiba aşkın beni deli divane mi etti kalbimin içine öyle yerleştin ki dolanıyorum sıkı sıkı sarmaşıklar gibi görmez miyim güzelliğini yanaklarından terler gibi sızıyor hayret ender hayretimden aklım gidiyor nedense düştüm sana...son adresim sen olmalı ama yalnızlıktan başka eser kimseler bırakmadın mükafatını istiyorum yanımda sürekli olsan sevinçten ağlasam sebepsizce 


sonra gelip düşsen bir bir rüyama acılı hayallerimi tatlı sevdası 

beni uyutmaz ol ve ciğerimi eritsen 

karşı koymam sana 

başkasıyla meşgul edemem ki gözümü ve gönlümü artık hep seni ister, hep seni anarım 

sen nerede ve kiminle ve hangi haldesin 

sorun etmem...içimde sen varsın ya 

diğerleri gölgen gibi kalsın 

bende bu arzu... gözümde hayal yine sen olacaksın ah güzelliğinle âleme sığmayan sevdam 

nasıl açabilirim sana bu dar kucağımı ellerimi 

ele geçiremeyeceğimi biliyorum...yine de istiyorum sonsuz bir aşkla 

saçının kıvrımlarını çok sevdim 

o kızıl dudağından kan damlarken 

kadehime dolsa içsem doya doya derim 

içime misk saçılır... ay yüzün, kucağıma düşerde gecelerim gider gün doğar her yerimden bilirim 


her zaman güneşi kıskandıracak kadar ortaya çıksan olmaz mı 

yıldızları görmek...üstünde tül bile görmek istemiyorum elbiseler mi...hayır asla 

aramızda olmasın engel namına bu tür şeyler tutunmak için elime geçmese eteğin bile 

yinede seni istiyorum 

âlemimde başka şeyler neden olsun ki 

nerde bir güzellik gördüm, onun sahibi sensin bilmez miyim 

aşkımı bilmediğin günler vardı ya 

ah o ömrüme yüzlerce yazıklar olsun 

keşke daha önce cesaret edip söylemiş 

ve gamına yakalanmış olsaydım 

bil yolumu kesen sevdam hakk/'ın kendisi 

seni o niyetle seviyorum 

nasıl olur deme 

o sen değil... bu sen değil... diye dolandım durdum bazen kırılsanda herşeyimi sana söyleyip durdum 


yine yalvarıyorum canımın içi yandım, kül oldum, kavruldum 

başında bu sevda hali olana acınmaz mı 

kora dönmüşüm dumanım yok diye da aldanma 

bilmem ki ben... kaç kere ölüp ölüp dirildim 

solup vakitsiz zamanda dökülüverdim 

acıda hâlimi bir sorsana 

isteğime bakmayıp canımı acıtsan da 

yokluğun yüzünü gösterme 

elleri bana yâr tutma 

tomurcukken ilk sana açılmadım,ve serpilip de saçılmadım diye aman deyip kapatma kapını 

başkalarını bulur beni unutur sanma 

böyleyken sana kavuşmadan ölürsem 

aşktan öldü diye toprak inliler 

yine de tozlara karışır, sana uçar gelirim 

dilek çeşmem...hatam olursa başkasının olsun diye bakma güzelliğinle âleme sığmaz 

her an senin aşkından bahsedip duruyorum, 


ben seni bırakamam ki seni hiçbir şey hakkında incitemem... 

bu ayrılık lafı çok ağır geliyor 

her zaman...beni affetmeni isterim... 

belki mümkün olmayacak..bu fakirin dar kucağına girmen ben ise sözlerin şarkıların içinde gizlenir 

sen okuyunca, dudağına ulaşır 

doya doya öperim 

umudu hayat veriyor bana 

her şeyinle kalbimdesin ümitsizliğim de dahil dilimin altında ne çok şeyler saklıyorum 

sen incinirsin diye içimden içime bile gizliyorum çare arıyorum bu tenden kurtulup yanına gelmek kollarında ölmek için ... 

az hatıramı çoklara say 

utanma yüzüm de kalmadı 

karışıklık olmasın diye 

senle neyimiz varsa hep saklıyorum 

kendimden bile 


el atıp karıştırmıyorum 


kimsin diye 

aslında sen bensin değil mi 

kör ve sağır olmak lazım...bilmemek için sözüm söz tanrıdan dileğim sensin ... 
inancım sonsuz sevdam benim... 
kavuşmamızın sonu ne ise 

var mı yok mu 


bilmek dahi istemiyorum 


Rüyam bir güzele bakıyorum benim güzelime...o benimdir bana beni sevdiğini ve istediğini söylüyor ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum meleklerin kokması gibi kokusunu almışım bir an daha onsuz harcamayacağım hayatımı o bir harika...o bir ilah mı evet onu ondan istiyorum o kadar çok seviyorum ki hayatımda onun sadakati üzerine fazla bir sadakat ve sevgi görmedim canımı binlerce kez kurban sunsalar ona yetmez... binlerce defa daha olmaz mı diyorum ne büyük saadet...onun beni sevmesi 


onun için ölmeye değmez mi 


ölmeye de değer öldürülmeye de 


günah işleyip cehenneme bile gitmeye ne oldu bana...heyecanım bastı birden 

kalbim öyle patırtılı atmaya başladı 

onun adını söylüyor 

başka bir şey duyamaz oldum 

yanımda olsaydı...ona bir kez dokunup 

tatlılığını hissetmek isterdim 

o benim savaşçı kahramanım 

engellerimize karşı 

dudağımı dudağına öyle yapıştırdım ki canım yandı onun benimle olduğu bütün hayali ve gerçek zamanları düşledim onu her zaman seveceğim 

her zaman ve asla başkası olmadan 

o benim cesurum... 

kavuşmak istiyorum biliyor 

umudum var o bir yolunu bulur 

her zaman bir yolunu bulduğu gibi 

o bir melek 

o bir tanrım 


o benim ateşim dünyada bizim gibi olmayan bir ateş 

ikimizi de yakacak ateşim 

o benimdir 

her zaman benim olacak 

korkutuyorlar 

eğer uzak durmazsan seni mahcup ederler öldürürler 

yapma etme ona asla gitme 

ona yazma da 

dahası adını bile anma 

benim...her yerde sevgimin izini bırakacağım aklımdan hiç çıkaramıyorum ki 

gecenin köründe uyanıp onu düşünüyordum onunlayken kendimi daha çok güvende hissediyorum günah mı...sevap mı 

kalbim beni biliyor 

onu seviyorum...hem de bütünümle 


parçasız...rüyam 


Arıyorum arıyorum... ben mi? 
ne şey... ben ben oldukça veya bir başkası yer-yer dolaşıyorum bulamıyorum... 
şu yanda-bu yanda ne arıyorum... 
hiçbir şeye sığınamıyorum ama istiyorum sarhoşum... haberim yok gönül aynasından... 
alınmışım... düşmüşüm şeytanlardan canavarlardan usandım arıyorum insan bulunmuyor aşağılık kişilerin kıskançlığından 


apaçık feryat etmek bir ömür 

istemem 

görünmüyor gönlümün kılavuzu gecelerin dalgalarına daldım da yolumu kaybettirdi 

sorayım... gideyim 

karanlık gecede kılavuzum 

kim olacak 


arıyorum 


Ne Yakın Candır... Canıma hey can... toprağım ne doğdu gönlüne düşüncelere dalıp gidiyorsun uzaklaştırmak istiyormuşsun dostları baksana bir dilencin bekliyor açar mısın kapıyı ... 
elinde bir eski kadehi vardı... 
düşürdü istemeden yaralandı kırıklarıyla baksana gönlüne kanadı kırık kuş gibi yorgun yine de sana doğru uçmak istiyor herşeyin önüne zaten sen sonsun hayâlinle... tut elini... 
sevdâlı gönlü kurtulsun belki eteğine tutunur derdine düşer yüzlerce kanatları çıkar 


kuyudan ne diyeyim? 
ne yakın candır...canıma 


sana bitişik bir de yurdu olsaydı 


Küfrüm De İmanım Da ah yazık... 
tek başına bir denizde yapayalnız... kaybolmuş uykular haram hatır için uyur mu... tutar ağrı başını bir ad kaldı bütün benliği sarsan gelince akla... zerreleri kan tutar kaç kere akıl gitti... 
gitti baştan geri geldi de... 
bilmem ki bu işin sonu nereye varacak ne sözler söylendi onca harfin cezminde sessiz kuyularda düşe kaldı nemi var noktalar ..... 


anlar mı... vefalı yâr herkesin bir sevdiği der ki... bütün sözler birer kuru lâf yekpare olmaz ilaç 


bir yanına gül 


ben mi...tek başına 

şu aleme gelişim kimin yüzünden üzüntülerimi görmezden gelir ben kapı kullarından değil miyim bu vefasızlık ve cimrilik 

ateş buzlandı... su serap 

haydi ben susayım 

bütün günahları da ben işledim sabredeyim 

ama yüz çevirme benden 

ey canı cihan 

başımda seni dilemek sevdası sensin küfrüm de imanım da 


iste dinimden de dönerim 


Sen Bana Uzun Bir Ömür Verdin 


“Mihrâbı dostun cemâli olanlar için, yüz türlü namaz rükü ve sücud vardır.” 


Mevlana-Sipehsalar 


katrem...neden denizinden ayrıldın şimdi kavuşmak için çırpınıp-duruyorsun özlemle ...pervasız...şaşkın 

aşkına deli divane 

ötelerden haberin vardı 

şimdi... olanları unuttun diye gönlün hasta 

arada bir tanışıklık 

kan gibi 

kendine dolan 

bir adı kaldı 

sus... deme 

bir an dinlensen 

sende dinlenirsin 


uykusuz gözlerle yıldızları saymayı bırak ayrılık zehri senin için de ölsün ama sen...sağ ol 

sözler vardı candan...gönülde oturur inkar etmem 

beni yakamdan tutan 

aklımı kadehle içiren 

gamlar ve kederler 

hayat ölüm... ölüm hayattır... 
yâda ağlasın gitsin 

ezelden hayat suyu içip 

sana varlığını rehin bırakana köpekler gibi kapı dışında değil 


dizinde aslanlar gibi ölmek yakışır 


-rüyamdır- 

sevgilim... ateşli bir ağaç gördüm ben tanrı'yım... diye 

o beni ateş çölüne çağırıyor 


obir tanrı'nın sesi ateşle beraberim mum gibi yanıyorum gece ve gündüz mü kaldı 

kandiller sönmüş... ne olur ki gözyaşı ile abdest alıp namaz kılana saadet zamanı gelsin artık 

güneş devri ömür eksiltip kısaltıyor sen ise bana uzun bir ömür vermiştin şimdi âşık maşuktan uzak 

kapını nasıl çalayım? 

ne el kaldı...ne yürek 

benim duacım olmuşken 

herkes benden dua istiyor 

hakkın için 

bir aman ver 

böyle bir sevgi zuhur etmedi 


ilk ve son gelenler için de bir izin peşinde kıyıya kadar 

gelir 

ölümüne... su içine kaybolmuş mu izler diriler üstüne 

gözler sular açmadan unutmamak için bakılan izler gezilen yerler sonsuzlukta kalbine bir yer varsa 

izin verir mi 


bizlerin 


Unutmamam Gerekiyor 


Lanetten Çıkış demirlere kitlenmiş bir melek yurdunu özlüyordu balık ağı sırtında bir adam kapıyı çaldı sese çatıdan karşılık geldi pencereden olsa daha mı iyi bahçenin tırpanlı adamı korku salarken giderayak gözlükler ardında bir kadın... 
çan çalarken...ağa bir balık düştü diye haber saldı gözlüklü... elindeki mumla son vedalı bir iyi geceler diledi gelenler... mumlar yanarken resme bakmayın ağzı eğrilmiş birine nasıl bakarsınız olur korkular üstünüze kapılar kitlersiniz ürkütücü ay ışığında 


ışık, gölge, sesler ve yüzler gizli bir anlama büründüler 

uğursuzluğun musallat olduğunu hisseden dehşet duygusuyla uyumaya çalışırken demirlere bağlı melek konmuştu yine gölgeye kilitli kapıyı tersinden açan 

sessizlik...o ölmeli 

anlamaksızın 

bir vasiyet bıraksın ölümüne 

yine kitlesin kapıyı kendine 

hangi korkunç sır ortaya çıkacak 

kapılar ardında 

ölümcül çileli bir ruh 

sese kulak versin 

melek demirlerinden kurtulmaya çırpınırken gölge suyun üzerine yürüdü 

açarken mezarını baston ayaklı zangoç 

o çıkacak merdivenlerden 

gölgeler dansa başlasın... oturma yoksa... 


eşlerin koynunda sessiz olun gölgeler...bir çukur kazan var 

çocuğun ve köpeğin olmadığı yerde 

boş bir deri koltuk etrafına dizilmiş 

kafatasları şarap içmek için 

baykuş sesi musiki yanında 

plak zehirler çalar ... iyi geceler adına 

kısa ömürlü gölgeler 

takip edin yaşlı ağaçları yükselen 1ssız malikâne manzarasında gözlerden uzak iki kız ve birkaç hizmetçisi ile yaşlı bir adam dört mumlu kandil tutan bir el kapıyı çalar 

uyanır güzellik uykusundan 

tanrı aşkına 

kan...kan ister 

ölmeden yudum yudum su 

verir kalbini... çıkarır lambaları ışıttıran karanlığa 

gözler ardından nefesler 

öldü mü kaldı mı diye yığılan 

ahırlaşmış kafa ve koşan atlar 


dünyaya ölüm sırları açsın topraklar döksün başına 

asırlar boyu söylentiler anlatır iblisleri ruhlarına ve bedenlerine bağlı ölüler yaptıkları kötülükler ve yüzsüzlükleri huzursuz karanlıkta can için kan ararlar onlar ve şeytanlar 

gecelere karanlık, lanet ve ölüm saçarlar kediler fare ısırığında yaralar 

gırtlağa sarılan gerçekmiş hayaller 

kana susamıştan ölüm kurtulmaya kalkar lanetli gözler dizerken dişlerine bıçaklar bakmaya korkanlara çığlıklar ölüm çağırsın kana kan vermek kurtulmak adına insandan insana tavsiyedir 

uyar mı bir erkek bir kadına 

ruhunu satar cennetin altın kapıları ardında ümitsiz gizemin yaşam ve ölümü 

gün ışığından saklandı karanlık sırlar 


kötü ruhların kalbine demir bir kazık saplayın 

tek ruh, tek kan hâline gelmeli kurtulsun insan kılığındaki canavar mermer kapıyı aralayın 

bir ruh öldü 

ona son ayin 

bakın gölgelere... büyük ağacın altına kaçtılar ölmelidir üzerine her güneş doğan topraktan gelip, toprağa dönecek olan ziyaretçi ruhun beden tabutunu çivileyin mumun gölgesinde 

gözün içine girsin can ardından çanların sesinde kutulanmış yolculuk koca mermer altında...ay kaybolmadan kalbine saplanan mızrakla 

bir güzelin ruhu özgür kalır 

bir ulakla 

çalsın çalgılar... ölsün topallar 


kurtulsun akan kayık ve getirdiği yolcular değirmende beyazlara karışsın kötülükler dünya çarkını bozamaz şeytan 


erkek ve kadın yine de cennetine kavuşurlar 


Vakit Daraldı Ama bindiğim hayat bir gemi durur sanır mısın her limanda yoluna gitsen dahi tehlikeli yolları ve virajları var yetmiş yıl zamanında sonuma yetişeyim diyerek yetmez kırkbeş dakika yakalarım hevesiyle... 
suları köpürtür sarar korkular yol verin iki teker üstünde bir kadın bir erkek uğrasa bir benzin istasyonuna parasına karşılık alacakları beş litre depoları ancak o kadar aceleleri var hıza engel değil yollar, trenler ve otolar acı rüzgarı geçerken gülerek 


önünde bırakmaz rakip... 


hızı yüz ondan aşağı değil fakat sinsi dört teker 

önüne kahpece kırar 

engeller onu bir ağaçla 

bir kadın bir erkek kalırlar yolda ruhları kavuşur... kavuşturana denizin köpüren sularına 

kuşlar gibi 


uçarak 


Kan...seri vücudu ziller çalıyor kim için duymaz mı fazla bekleyenler umutlar hayaller acelesi olanlar gibi olmaz... geç kalma dediler mi yok denecek kadar sinsi yapamaz arzular onu bekliyor sahiller ve kumlar bir de güneşli kıyılar beklemeyin ne gerek var demeden gerçekten de o çok bekledi ver elini tutsunlar seni... korkunç olacak değil tutulacak şey bırakmadan 


siz bırakın beklemeyin 


Kalbin Derinliğinden Dökülen Hoş Kelimeler 


“dürüst bir ruh, düşüncelerini saklamaya gerek duymaz” 


seslenir adını ezber gibi kaç kere 

hala burada mı 

birazdan...hep aynı şeyler 

söylenecek asıl söz... bir boş söz arkasına gelecek bir muhalif için 

sığındırmak 

rast gelirse aynı anda bir dehanın musikisi eski defterleri açma... çek perde 

özgür olmak ayrı bir hikaye 

o kırmızı dudaklar aranırken 

sevgili yanak uzatır... neden 

oysa önceleri hoş karşılardı 

düşünürken onu 

başka birini mi seviyor... sonra da 

"o kişi kimdir" gelir aklına 

niye merak edilir ki 


ne okuyordun? 


unuttum 

yazarı kimdi bari? 

hatırlamıyorum 

konusu neydi? 

kim bilir? 

... unuttum. 

zaten bu günlerde ne yazdılar ki unutturdular sevmeyi 

sevmek diyorlar içi boş bir kelime ne çok şey vardı... sevildi 

güç ve itibar, ben, sen, hayat kitaplar, havana puroları 

ve eminim ki bir zamanlar eşler ve işler olacaktı o kadar 

eşler için bir ev eşyası kaldı mutluluk oyununda... bir oyuncak bir küçük boşluk açılsa 

hemen dolar küçük bir iftira 


bu hale nasıl gelir ayrılmayız denen bağlılar ölümsüz, kanatlı, 

o güçlü çağrıya kalp neden uyuyor bir kez daha evet 

yalnızlığın getirdiği mutluluğu gece içinde saklanan 

karanlık, dönmüş bir inciye 

o büyürken odasında 

o birçok şeyden korkmuyor 

sarhoş beyaz bulutlar 

ay ve gökyüzü 

kavuşacağı dudakları arayan bir hayat birini diğerinden koparan 

ruhun amansız yalnızlığı 

yaşlı dostluk ve özgürlük 

hiçbir zaman 

dönüşmeyen aşk ve bir dostluk hâlâ iyi parlak ve pürüzsüz 


o da gitmesin ölüler için bir mezar yeri dut ağacı altında yazılsın baştaşına 

sonsuz şefkât ve sessizlik 

yaşanmış iki şey... aşk ve düşünceler arındırır insanı çirkinlik ve kötülükten içi hâlâ aynı 

çok canı yandı 

ötesi bilinmez 

düşerse biri aşkın pençesine 

her zaman iki seçenek arasında 

seçim yaparken en çok değer verdiğini kaybederdi 

neyse... artık 

aşka kapanmış kalbi 

bir ateşe bırakıp giden birisi 

bilinmez 

hayatı acı çekmek 

mutluluk yok... 


bu kelimeleri kimse okumasın istemem kalbin derinliğinden dökülen hoş kelimelerdir 


ya okursa... 


Söz Deli mi hayat tepeler... çıkamadığımız sırların döküldüğü kimsesiz yerler yaşamda ihtiyacımız var ışığın karanlığına ne yapmaz insan inanca inancın olmadığı yerde gerçekten şahitler inananlar arasında inananlar... 
taparcasına her sevdiğin toprak altına gömülüp çürürken bir kalp yap iyilik diyorum yine de yetmiyor inancın olması aynı zamanda iyi değilse bir kalp iyilik sonsuzluğa açılan bir kapıdır 


tanrı duaları duyar dua edin... dua edin 

ölüm hayat için uyandı 

vücudu dünyada olanlar 

hayatın sıcaklığı insanın özlemi 

istemediği ise ölüm soğukluğu 

birbirini sevmektir en önemlisi 

varlığı sev... aşk zamanla gelir 

dünyanın ışığı var ama 

karanlıktır... bunu herkes anlamaz 

hep düşünmek... başta iyi giderken 

şüpheler ve düşüncelerle ilgili zordur zamanlar tanrıyı arayın yalnızca 

yapılacak başka bir şey değil 

duyun ölüler... inanç insanı 

hapis duvarı arkasında akşam güneşini görür derler delirmiş... inancın inancını bulan 


hayatı kurtarmış...söz deli mi 


Hesap Günü insan bu... korku eşiğinde... 
tüm günahları ifşa edildiğinde kalır düşleri çığlıklar beyinde dönüp dururken hayat için değil... 
ruhuna dua eder şeytanla ilk karşılaşmasında nasıl da korkar bir darağacı altında günler boyunca düşünür ebedi hayatta unuttum...one demek cennet ve cehennem...endişe ölmek olmamalıydı dumansız ateşte beden yanacaksa ruhu kemiren şüphe korkunç karanlıklarda 


yaşamı ve ölümü çağırabilmeli çocuk saflığında lekesiz ve parlak can gözlere bak nasıl da güzel 

o, sen ve ben... 

hayaller ve rüyalar 

işte hayat suyu 

çimenler mırıldansın aşkın şarkısını savrulsun rüzgar özgürce parlamış gün ışığıyla 

ebediyen sürecek gibi 

sıcak ve susuz çöllerde 

gün doğmadan neler doğar ölmek mi... 

yas tutar özlemle 

kederle başını eğen ağacın 

sudaki yansıması neden...günahların kefâreti 

aşık olmak... 

birbirini bulamadan 


ne fark eder ki sessiz bir şey yoktur kalp ölürse konuşma düşünme ve bundan başkası hoş bir rüya 

ne hayatlar yaşanıyor 

bir anlık zevkler... gizli günahlar tek suç 

hiçbir şeye doymadan 

aşık olup... kurtulmak 

o seviyor... o da seviyorsa günahı birlikte işlediler 

buna ne engel olabilir 

yalan da olsa öğrenin... öğrenin kimse gelip silmese gözyaşlarını 


hesap günü...kurtulur ruhlar 


hakkı arayan 

dolarsa aşkın gamı 

güzel sözleri 

kimi söyleyecek 

kimi işitecek 

insan başını yola koyarsa bir saman çöpü gibi 

aşkın ateşine uçar viranelerde durma 

ona bağlan 

özlem ateşinin şerhini dinleyecek sevgilidir 

Yitirdim 

dua hazinem... güzel canım takatim yetse her gece uyumamak 

tâ seher çağına 


dal gibi iki büklüm 


Uçar her şeyi unutacak kadar öyle anıyorum ki 

biliyor musun 

kimselere gidemem dökemem derdimi 

her yerde seni övmedeyim olmasın denilen her dua senin içinde olmasın gözlerim seni aramada varlığım güneşinin peşinde ışık isteyen bir gölge 

bir yüzünü göreyim dedi onu yedin bitirdin arıyorum.... nerelerde 

bir sen varsın 


bense nerede... 


Tesellim büyüleyici isim sevgilim kaderimin kahramanı titreten aşkın beni kuşattı ruhum seni memnun edebilir miyim acılarla... yorulmalarla samimi bir şeyim yok kalbim kadar ve büyük sevgili mektubunu almasaydım lütfun da bana dokunmasaydı düşüncemin ağırlığından ölmüş gibiydim hani... 
baştan çıkarma olmadan sonsuz bir aşk vaat ediyorduk sevinçle kalbin derinliklerine beraber kaçıyorduk gözyaşlarım alev olup beni yakaladığında rüyalarla kalpten kalbine gitmek istedim ... 
tatlı ağlamam özürlerim öfkeni kırdı bana nasıl mutlu olacağımı bildiğini söyledin sonra başkaları duyacak mı bu çığlığımı 


korkusuna gizleyen benime aranma dedin ve ben seni sınırsız sevdim bütün sevgilerimle cennetim dindarlığım yeminlerimle 

kalbimin tüm vuruşları düzene girdi 

ey kalbimin kalbi ruhumun sancısı 

ne yaptın bana...benimle ne yaptın 

mutlu günlerim çoktu önceden ama alev almıyordu bugün sesin dolaşıyor beynimde 

okşarken kalbim nefes alıyor 

beklenmeyen birer mesaj öpücüklerin 

tüm kalbimin sana yükseldiğini hissediyorum çırpınıyor can kuşum... kaçmasın 

aklım başımda değil nereye koyacağıma dair bir kafesim yok sevinçten kalbimin tatlı gözyaşlarına dalmama izin ver yeterince acı çekmedik mi 

sadece seni izliyor ve özlüyorum 

altın rüyalarımı sana yazabilirim 

canım ruhum göremezse bu gözlerim 

kalbim...ateşle doluyor 


ruhumun gözleri açılsın sana tutunmak için mühürlensin aşkımın kaynağı 

hatırla sevgilim 

geçen günler anlamsız ve can sıkıcı 

sözcükler yüzünden az kalsın ruhumu alıyordun dayanamayan kanlı gözlerin yetişti 

sevgili sevgilim...ne kadar tatlıydın göğsümü göğsünün altına aldığında 

suç ortağıydık sanki ikimiz 

zincirlenmiş ruhumu bana artık geri verme sende tutkulu kalsın...hapset 

alışırsın iyi görürsün belkide daha çok acırsın en derin hayatım 

dizlerim titriyor eridiğimi hissettim ruhumun perdelerini açmaktan korkuyorken yolumu parlattın... hayatım aydınlandı güneş ruhumun suyunu artık kurutmaz ayaklarının dibinde uzanırken 

bedenime değen ıslak alevinle 


beni bütün ruhunla öp ilk aşkım gözyaşlarımdaki cennetim 

ezelde bilinmeden önce senindim... şimdide canım sana verilmişti hayatım da 

gizli hazinem... aşkın nefesinde yak beni kıskandığım bir öpücükle tut 

kendimi dudaklarına mahkum et 

ayrılığına daha cesaret edemiyorum kalbim... 

kuşlar sevgimizi gördüklerinde nasıl şarkı söylüyorlar bir bulutun altında kıskanç güneş kahverengi gözlerinde kendini arıyor dilden dile düğümlenmiş 

söz verdiğimiz derin aşka 

her zaman...her zaman 

ağlayarak mı saklanalım 

yüzüm ayaklarına kapanık 

göğsüm kabarıyor gözyaşlarından 

kaç kez bozulan yeminlerimi duydun 


gökyüzü dahi acı çekti ağladı affet onu diye 

varlık da sessiz ve yasımı paylaştılar 

ah...her şeyim eşiğinde 

ne var ki uzun süre kendimi yatıştırmadım uyuyamadım hevesle beni bulmanı...göğsüne almanı 

kollarımı tutmanı istiyordum 

beni tüketen bu can sıkıntısından 

bıkmıştım yalnızıma sarılmaktan 

başımda günah sonsuz bir gölgede olsa da 

kaderimin acımasız çehresinde...seni istemek bir hata değil ki yine de hep izindeyim rüyalarımda bile 

ah... bir çocuğa kollarını uzatmak için gelmiş 

o gözlerini parlarken görseler gölgelerde 

kim sevincini gizlemek ister gözyaşları sızarken neden...öperken şefkatle anlımdan 

birdenbire mutluluğumuz kayboldu 

bir hata değildi ve fakat çok gözyaşı döktük 

bu kalp senin ve düşüncen ile doluyken 


ister miydim ruhunun incinmesini benim için ağlama... öpme beni derdim 

tek tek kaybolsa en tatlı hislerim 

ve arkadaşlığımız hayatıma mal olsa 

derim suç benim 

altın ve saf sevgim duymak istiyorum 

beni suçlayamayan tek kişiyi 

her zaman hassas olan o tek sesi 

kalbimde gözyaşı ve dua ettiğimde 

beni cezalandırmayan geçmişim 

en azından tanrı acı şikayetimi duydu affetti sen de her zaman beni neşelendir 

bu küçük çocuğu öp 

asla bir daha asla deme 

elini ver benimsinle de... bizi rahatlat ağlıyorsak da güleceğiz yarınlarda 

hüzünlü rüyaların sancılı büyüsüne bakma düşüncelerimin sadık yankıları beni yanıltmaz yemin ediyorum 


kendimi yalnız seninle buluyorum kalbin benimkine çok yakın ve bana arzulu 

bir şeyi benimle konuşmadan üzülüp hemen suçlama dünyada görülen mutluluk bizimle değil mi 

hangi belirsiz nesne arzumuza karışıp acı versin ki korkma aşk mektuplarımızdan... gizemli şikayetlerden içten içe ettiğimiz sessiz dualarımız var...korur bizi beni sen çağır titreyerekte olsa rüyana gelirim hiç değilse bizi ayıran boşluğu kilitleyen 

asla kaybolmayacak anahtar kalbinde 

mecburen birlikteyiz yeminleri imzalamak için 

her şey senin için okunan şarkılarla dolu 

sevinç gözyaşları döküyorum 

her zamandan daha sıkı sarıldım büyüleyici hayaline kendimi bildiğim gibi 

seni sevdiğim kadar beni sevmeni istiyorum 

en dokunaklı kelimelerimle arıyorum seni 

derinlerde sevişelim 

beni benden kendimden kurtar yeter diyorum 


örtülmüşken gözlerim gözyaşlarıyla gözlerine baka baka beni al 

canıma rağmen benden kalbimi çıkar 

mutlu mu özgür mü öldü mü demeden 

en iyisi yap bunu ... batmadan güneş dokundurduğun öpücüğü örtü gibi gözlerime kapat yorgunum uyumak istiyorum 

hala titreyen tuzbuz kalbini 

son hatıramızı gözyaşınla sil 

tesellim... o günler çok acıydı...olsun 


artık gecelerde bizim sabahlarda 


Sormuş Canım İçime 
“bırakır mısın” 
kim kime diyebilsin ey gülüm... sevgilim bendekilerden daha yakınsa ateşi kalmadan küller bile beni mi...bırakmaz kendini terk eder mi deseler şöyle böyle...o diyerek mi seçildik ve sevildik onlarla olsa olmasa senden uzağa seni sen olarak sevdim ilk defa benim sendim hiç bir iyilik görülmeden sorsana bırakır mısın beni...önce düşünen 


ve bana kendini fenada ender feda eden biri o da sen 

bırakmak değil 

al canımın değersizliği... dök kanımı diyen daha fazla sevemez benim gibi 

seviyorum 

söylenmiştim 

olur ya bir aksilik 

güllerin en güzeli kırılmamalıyız 

dikeninden yeşilinden gözü kalmamalı 

gerçek sevgiliyi...bulanın “beni bırakma” hayır 

beni sensiz bırakma 

biz olalım 

evrende duysun 


yakini olan melekesi 


bulduğum için değil..buldurduğun sonsuz minnetle ezel ve ebedi bir tanemsin 


çiçeklerden daha gerçeksin 


Yine Gıpırdadı Gönlüm ah seni gönlüm arzu ediyor yana yana başıma taş mı düşmüş akılsız olmayacak olması bir yana yetmez mi derdim çektiğim hasretim sana alsan götürsen beni gizli dünyana götürmemeyi nasıl istersin kucaklasan beni kollarınla gönlüm gönlüne vurgun mecalim hapsolmuş maalesef geçmiş yıllara gel gönlümün sultanı al beni bu can feda sana kalsaydın diyecektim nefsime soluğuma bulabilir miyim senin gibi bir daha neredesin nasılsın gelir misin sorsana sualsiz veririm canımı sana aşkın kör olmuş yollarında 


değil yürümek koşardım koşardım susana ne çarem ayaklarım yansa 

kül olsun bedenim savrulsun bari yollarına olmaz olmaz dediler ama 

kurtuluşum tek ölmekten mi yana 

bitsin istedim...ağlamakta sızlamaktan 

bitik içim haberin olsun ama... 

ne olursun deme yapma 

gülümse şimdi benim için bahtıma 

çok zor oluyor biliyorum sana 

benim yanımda kalan bir sevda 

sen oldun bir inan bana... 

bu kadar düşeceğimi beklemezdim bu duruma ne diyebilirim belki ilk ve son söz verdim sana seni seviyorum tek bildiğim şarkıma 

sen sabırlısın kızma sabırsızlığıma 

bize güç versin sevdiğim dua et yaradana 

yol versin en doğrusuna 

gülümse şimdi benim için bir daha 


bir derin nefes al ve devam et hayatına olur mu üzülme bana 


her zaman kalbim ve ruhum sana 


her alemde nefesim ve seninim unutma 


mektubunda dedin mi gelsen 

yapamazsam...öyle de oldu bana yazıklar olsun 

sanki bir giyotin 

ötesi aşkın alevi 

neden ki 

ses veremedim kırılırsa...kavrulsaydı gözlerine yaş ve içine kan aksaydı seviyorum...ölüyorum...yalanlar...olup önüme gelince 

nerde kaldı sözler vefasızlıkla bir mi oluyor şimdi darağacında 

boynu kırılsaydı 


o kadar sancısını çekmezdim 


Sen, Siz Olmasın aslında doyacak kadar duymuştu kulaklarım sesini 

açta değillerdi hani 

kırk mazeret dizersem 

olsun mu...tamam mı 

yetmiyor ki 

affetmiş gibi yapsam 

kendimi affedemedim ki ben zalim hayat... 

berabersizliğim bir cehennem içimde yangınlar 

aldatmışım gibi 

sonra sevgilim 

“demedim say”ını duymak ağlayan yalanlarım 

özlem duymaz mı ölüme keşke...ferahlasam 

düşündükçe üstüme...karalarla geliyor 


donuk kaldım ya küstüyse 

veya bir damla yaş geldiyse gözüne kim taşır vebalini 

leyla 

gücüm kalmadı 

götürsünler beni kör kuyuma boğuyor zaten yalanlar 

şimdi sevmiyor der/ler mi 


sen, siz olmasın yine 


Ben Anlatıyorum 
Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda; 
Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle? 
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce 
Bir yer var; biliyorum; 
Her şeyi söylemek mümkün; Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; Anlatamıyorum. 
Orhan Veli ipek gibi yumuşak tatlı tenin elimi bir tutsaydı... okşayan nefesin haz uyandırır... dimağımda hayallerin kamçılayıcı çiçeklerde ...bile duyulmaz kokuların gecenin serinliğinde ürkerek ve mesafeler engel olamadan daima duyarım sabahın gülümseyen ışıkları 


yumuşak yatağın kucağında 


misk gibi kokan terli vücuduna sarılsın kuş tüyünden hafif nefesin tutamadığım kollarına 

ve bir bulut şeklinde gel... aklımı kapla yabancıların dillerinde de söylense esenlik olsun şarkım duyumsasın bedenim cennette kıskansın ve ışığından kaybolsun her şey...oda senin 

farkında mısın.. 

biz seninle ay ve güneş gibiyiz 

biri kaybolurken diğeri çıkan 

kavuşmak mı bu 

çok zor ...olsun 

aramızdaki musiki nağmeleri 

temiz ve elle tutulmaz bir bağla salıncaklarımızda sallanıyor 

ben senin eserin...kalbim de 


ve seninleyim 


Ayıkamadım güneşim sevenin çok sen dünyalarına sahip çık aylarında çok... 
kimsesiz değiller... 
ayrılık kimseye yakında olmasın gel gidelim su başına içimiz yanıyor... 
dökülen şaraplar su olmuş sarhoş değilim ama ayıkamadım anlamıyorum yoksa bir gönül bize çok mu dua ediyor... 


öyle olmalı 


Hiç mi...Yok iç kanatan bir yara duymaya gerek yok ve söylemeye hangi derdin artığı yalnız o değil ki ancak yükseklere çıkmanın bedeli ağır ödeniyor ulaşılmaz yerlere bakıyorsun erince çaresiz durgun sular gibi aşağıya akması gerekirken hep yukarıya akıyorsun çok şey bıraktık gerilerde duyanlara ve bilenlere yine yalnızlığında acısını çekmekte bu değildi ama... 
ey Tanrım çok benzetmeseydin ...onu sana 


ağladığı hiç duyulmazda anlıyorum... sen daha çok üzülürsün 

var olmanın dayanılmazlığına 

hep görüyoruz 

sen de...gel gör dedin... her şeyi bırak yine sensiz değiliz... ama yalnız 

bunun için mi geldik bu dünyaya 

gel de gör... gitte gör... 

neyi... 

sarılacak bir taşın mı var ısıtacak bir gövden... 
soğuk ve çekilmez sancısı 

içe sadece karanlık havalar veriyor... 
kimden kime duyulacak bu ses... 
duyulmasın diyemeyiz de 

çığlıkları herkes duyar...evet 

sende duydun ezelden ebede 

ama yalnızlık içten çıkmıyor... 

çaresiz toz olmayan bir yerden bahsettiler onsuz...toz olmak bile istenmiyor 


sen yoksun sen yoksun böyle mi olsun 

kim istedi 

o seni sen onu bildin ama buluşmanız imkânsız o yerde yokluk 

çok ağır gelmiyor...hiçlikte 


unutulmak mı kolay olaydı...keşke 


İp 
Seni mi... gözünü dahi kirpiklerinden Kıskanan bir ben sanırdım 
O ne...bir iplik...neden kapattı ki Kendime sakladığım canımı verdiğim gözlerimi İp...içime saplanan bir ok Gözlerimden yaşlar akıtmama sebep oldu. 
Zaten mecnun olmuşum sarhoş gözlerinden Söylemek gereksiz... ama halim... 
Her sabah tekrar seni baştan Dahası kalmadı der gibi sever seni... 
Gecelere küskün değilim 
Nede olsan yalnızlığının bir işareti var Ve ben seni saran 
Bir esinti... ayaklarına yüz sürmek için gelecek 


Ah edip can verecek...birin değil miyim 


Asırlar yorgun bir günün ardından eline tutunan kadeh bahçede karganın sesi uykuya yol bulmak kâh orda... kâh burda farksız ama can azığı... bugün... eski şehir etrafında konuğumuz geldi...hasretimiz istediğin kadar göz yaşı acılar geçti... 
duyduk ki...çabuk gidecekmişsin sevinelim...üzülelim mi bu gece yalnız sofrana kimler gelir tavandan düşen tozlar... asırlar 


ve sensizlik kaderi...ağlayan şehrin 


Ataşehri 


yürü yürü, akşam oldu... 

saati geldi 

yolcusun bir gidişin var 

göğe mi...bize de yer düşer mi beklemeli... uzak bilmediğimiz ataşehri yorgun deniz...ihtiyar şehir ve eski evini akşamdan kalana 

yatak mı...uyumak mı 

hayalde ilk nefes yerini 

geçmiş yılları özlemek mi 

gelişine gidişine mi 

sevdayı ...boyna sar 

günler bitmiyor 

bırakmak ne zor 

yürekten gör ...onun yurdunu yüzümüz üstüne olsun kademi 


yoksa ömür böyle bitemi pencereyi kır gir sevgili kalbe düşsün keremi niyeti güzel kendi güzel 


sevgili gez ataşehri 


Delimsiz Bir Hayat anıyormuş... biraz delimizdir sevinmedim değil onun yanında ad bile söylenmezdi üzüldüğüm nokta bir yolculuktu peşinden gittiğimiz delilikle ona yakın olmak dayanılmasa da sevdiğime leke sürülmesin diye uzak kalmanın yollarını bulmam gerekiyor bu kapıya altın yakışır ayarsız olmanın âlemi yok taşın bile altın olmalı incittiğim için... onmuyor kalbim söylenildiğinde uzak kalmalı, tımarhane kaçkını peşindeki dânelerden biri olmalı yazgımız böyleymiş 


söylediğimiz bizim bu o ise uzun yolun ince sırrında 

bırak beni ... artık için... haber göndermiş usulünce... 

gelme, yeter... 

sevgi ve sevgili olmak bize göre değilmiş anlaşılan sisli yollar bizi bekliyor gidiyorum...yüzüstü bırakmadan parçalanarak zerre zerre 

sarhoşluktan eğri büğrü 

sendeliye sendeliye 

keşke istediğin gibi biri olsaydım 

tek başına kalmış dağ laleleri 

uyur mu uyanık mı olduğu belirsiz bağırtışız... sersem 

geceler içimdeki karanlığa mahkum gündüzü unutmuş benliğim 

güneş nedir demeyecek kadar 

aysa yok ki semada...yıldızlar olsun 


gideyim... yüzüm yere kalsın düşüncemin hayaline gelmeyen uzaklara olur ya... vazgeçerim huyumdan 

diye korkuyorum 

gelmeye bir zorluk 

dönüşüm gözüme büyüsün 

yalnızlığın karakollarında mecburi kalayım asılmayı bekleyen idamlık 

kesilmeyi bekleyen kurbanlık gibi 

soruşlar bitmeye hazırdır... senin de olsa sayısız aşıkların arasına katmanı istesem de olmuyor 

dünyanda yalnız... başkasına gerek yok bir deli eksik olmuş... olmamış 

kimin umurunda 

delimsiz bir hayat istemişse 

niyetine beni yazabilir 


hâk etmişcesine 


Boşmuş Ellerim aradığım...karşılıksız çok gelişlerim, gidişlerim var bulmuş gibi sevindiğim zamanlarda boşmuş ellerim yazmanın karşısında...bir ses vermedin yokluğun nihayetinde gayet var olmaz olsun...böyle yokluk aramak bulmaksızın deliler ve yazılar boş bulmaktan başka nedir kırgınız... yardım da etmiyorsun kolay mı gelip... gelip boş elle gitmek dilenciyiz dayanırız tekrar tekrar geliriz ancak dolsaydı eller... olamaz mı isteyerek mi dönmüyorum dayanamayacak kadar yorgunum bulduğum elimin tersini tutmak 


üzülüyorum hiçlik kolay 

dönüşlerime bakmadığında belli zor geldi sözlerin canıma 

elimiz kapısına yakışmadı ki leyla bile bir avuç boncuk verirdi çakıltaşları dahi yok mu... senden bakıyorumda sonunda hep 


boşmuş ellerim 


Ah Yazmam... 


yazmam... düştü elimden 

sevinilir mi 

yerim çamur 

aldırsan... elinle tutulmaz 

onda güzellikler 

gül ve bülbüller vardı 

sahipsiz gibi düştü 

beyazına siyah değmiş 

sıkı sıkı bağlasaydım yazmamı keşke kördüğüm olsaydı düşmezdi... şimdi sürünüyor alışık değilim...kırıldı 

engeller... elleri soğutan bu rüzgar neden hep esiyor 

soğuk soğuk... yazmamı kemikleştiren bıktın mı... üzülemem de vazgeçilmez yazımda 


mektuplarıyla kayboldu bir işaretmiş yazmacıya ... ölsün düşcü halinden...anlamaz mı 


deli yazımda...ne rüzgarlar esecek 


Ağlama resimlere bakma böcekler hangisini yemedi kelebeği sevenler çirkin tırtılı neden görmedi ağlama deme yolunu gözyaşları açtı mezarına gederken ne güzel, kurtuldu dersin dayanmalıyız elimizde bir ağlama kaldı balçığa düşmüşe ağlanır mı...aslı çamur sarhoşa yakışmaz, ayık kalp ayıtmamalı unutmak içinde sen de unut deredir ağlama 


akarken aşkına 


batan güneşe 

bir akşam üstü elini sürersen değmez mi değer 

istediğin 

olur 

sadece unutma 


sevdiğindir 


Sana İmanım geleceğini biliyordum dönüşünse çok güzel oldu küçük ayrılık... bir hicran ya gelmezse...korkular sarıyordum uykularım düşüncem... peşinden gitmişti onları da kaybedersem peşin peşin kuytu köşemde sessiz sessiz beklerken başıma bir ah düşsün ister miydim kaçıncı günü zorlukla hâle koydum şükür... geldi dediler...ne çok sevindim yıllar geçmiş gibi...gitmeni de hiç istememiştim ilâhi yoldaşım... 
hoş geldin... 
ayağımı yere diredim yine de başım dönüp duruyor halimden utanır 


gelişini kutlamak için çığlıklar attım karanlıklar ışıklar aydın 

özerlikten önce atayım kendimi ateşe 

nazar değmesin sana 

gittiğini...nerden geldiğini... bilmiyor muyum tanrı haremi 

bizdene varki... bir can... o da toprağa karışan ilâhi güzelim 

gidişin, gelişin senin yurduna da olsa gönlümü kararsız bırakma 

bu cihana gelmekten maksadım 

sana imanım 


yüzünden değil mi 


Baharımı Beklerim bulunmaz bir güzelsin güç gelir... kolay gidersin bizler...gözyaşı döküyoruz sarhoş haldeyiz ne dilberler duyduk bir baksan kendine... sen dahi senden vazgeçemezdin alımını seyret bezme bizden... atma deli yazımızı da kapatma yüzünü ekşittin... kızgın mısın, kızgın ayrılıkları söylüyorsun varımız yoğumuz senleydi gelmeden gitmişiz darmadağan şaşkınlıktan bambaşkayız sen bilirsin... 


tut elimizden...kurtar ağlayıp duruyoruz...bir hemicek sözüne tamam gezginsin... nerelere dek bakıyoruz...kararımız yok 

canımıza yemin olsun 

gece gündüz hep seni bekliyoruz 

ne kadar gizlesek...... söyleyemesek de herkesten önce 

toprağa atılmış bir tohum gibi baharımıza...bir affın söyle 


hoş nefes alırız da... çok yorgunuz 


Bir Acıma Yüz Göster bakma ağlayışına semanın bahçe gülüyor...nehir coşuyor selli toprak karıncalar harfler gibi...neyi yazmıyor imkân yok mu ululuk ıssına yapışmaya yemin olsun kan kesilmiş canımdan bir eser kalmadı hatır için... sarhoşum saçlarını boynuma dola yuvarlana yuvarlana... bir gidiş bulamıyorum irademi koydun... hayaline bir gülüş gözüm damlaya yalvarmada ayrılığına anlatış tarifi yok tavsiye...tavsiye dayan sabra ne helâk edici bir vebâ yetişir mi yardıma 


taşlar dile geldi... periler acıdı gözyaşlarıyla abdest al 

varlık koymadı ezeli sarhoşa 

ihtiyacın yokmuş...içmeye düşmedin güzelsin...yanında başka güzellikte aranmaz eline düştüm...dilendim 

bir değer versen alışta satışta 

tanrım diyorum... işitiyorsun 

bilemem ama bir amin duymadım çaresiz...düzenler kurdum...baştan başa duruyorum...iyi de değilim 

bu iş başa geldi 

düştü gönlüm sana 

delideme... çözme bu halimi 

bir yol aç bana 

içimi köpürt ağzımdan 

herkese bağışlarda bulunuyorsun... acı tatlı bana bir acıma yüz göster 


yalvarıyorum 


Başka Neyim Var yüreğim... hak ettin hep sevilmeyi üstüne de hiç leke düşürmedin ve kalbin de hala ilk gün gibi pırıl pırıl ne sevenler gördüm hepsi acılı sos gibi yemekte severim ama aşkta can yakıyor... 
seni çok seviyorum...güzel de... 
bu hayatta seni paylaşmak her geçen gün zor oluyor bir şarkı dinledim geçmiş olan acılı günümüzü aklıma getirdi ne üzmüştüm seni...çok üzmüştüm sen o zaman o şarkı içinde geçen sözlerin aynısını söylemiştin sanırsın ki derdimiz çok önce yazılmış eğer bu şarkıyı o gün bulsaydım çok ağlardım...şansız kaderime aşkım... sevap da günah da olsa vazgeçemem ben bir serseriydim 


hangi sokak benim der gezer dururdum ve sen geldin 

insanlarda görmedim senden önce 

herkes alınca veriyordu 

sen ise verdin ve ve hiç bir iltifat dahi istemedin gerçek aşk bu imiş 

bende birilerine kırılmaz mıyım 

ama senin hayalin gelip duruyor karşıma 

o halimi alıp siliyor ve huzur buluyorum insanlar sabrımın kaynağını bilemiyorlar ama diyorum ya her ne olursa olsun 

varlığın yetiyor...tamam 

tekrar tekrar...yazacağım 


başka neyim var bir sen ve sevdamdan başka 


Yazma Arzum yazacağım.. arzum... 
her an soluksuz sana deliyazıma dürtüme...heveskar aşk yakışmaz ama elimi yazmaz istiyorsun istiyorum cenneti dünyada bir an olsun... çek elini yüzünden öteki tarafta belki bulamam seni mümkündür nasıl birisin aklımı parçalayan... sanki bir arslan yerini yurdunu zamanı kara bahtımı buluşup kavuşmaya sularsız yerleri tarif ediyorsun nolurdu, hangi tapıda durduğunu bir bilseydik kınanmakta... incelip tükenmekteyiz 


gizli işâretler gönlünden bize yol alsa da, kim anlayacak seni 

susuz boğuluyoruz 

böyle olur mu 

güneş bile başımızda yok...ay nerede karanlığa bıraktın bizi 

bakmıyorsun 

acımayı unuttun...kalbin ince değil mi yüzümüz sarardı diye...hasta sanma bak ayaklarımızın altına taşlar tutunmuş bırakmıyorlar 

nereye gideceğiz ki 

bizi bizden daha iyi bildiğin halde güzelsin diyoruz teksin diyoruz 

hiç olmadı 

Hakk için söyle nasıl bir sevgilisin batman yok doğman yok hep aynısın bize ise karanlık yakın... aydınlıkta nerden geliyor 


hilede bilmiyoruz ki aldatalım terk edeceksin sessizliğine bir adım atıyorsun 


deli yazımla... bizde ağlıyoruz 


bülbüller sana bizim için dil dökseler 

dinler misin 

yoksa kargalar gelsin 

eski hikayeyi sana bir bir anlatsınlar inanırsın... fakat bakmadan...olur der... gidersin yalnızlık... yollarında acımayacaktın...neden göründün 

bu dillere destan güzelliğinle 

vefalı olmak değil ki bu 

biz perişan olduk, sorar mısın nerdeler diye ona da gerek yok değil mi 


var da değiliz...deşmeden 


Keremi hay vâh hasretinle yüreğim yalım yalım çöktü içine bütün keremler senindi 


katrecik mi keremi 


görüneni...gizlisi dünyayı uçsuz bucaksız denizi sersemleştik...sığmadık sayıya 


gönlümüzü al...ver bize dua kıbleni 


bulduk en sevgiliyi söze sığmaz... bağışa gelmez yüceldiği günden beri 


ölüm bizden ümidini kesti 


bütün suçluları çağır kapına sıra bize geldi mi...acizliğimize bakma 


endişe mi... sen geç dersin imanımsın...tanrı keremi 


Ben Ben Oldukça ben... ben oldukça sen başkası ben başkası al senin gönlüm... gül senin başkalarını aramayım körde değilim...seyrimsin kendinden geçmiş ortaya düşmüşüm ben su arıyorum kan içiyorum hastayım... ölsün diye mi bekliyorsun görmüyor musun olmayacak sözlere giriştim imalarla anlattım herkesin sözüne baktın bir bana bakmadın düşlere de düştüm olmaz bu dedin suçunla kabul edemem seni gönlü güzel 


denizinde ölümsüzlüğü görmüşüm bağrına bas beni gizle 

can gibi yerin var 

bense yerli yerinde 

dolaşıp duruyorum...dünyalar arıyorum senin gibi birini bulsam yerini de 

sen de söylemiyorsun dermanım kalmadı 

sen aramazsın 

bak...kanla yıkanmadayım acısında...değil 

yanın da yok...önün de yok şu yanda bu yanda diyorum sigaya sığmıyorsun 

peşine düşmüşüm aradıkça...başım dönüyor nolur bir gülsen 

kokunu rüzgara versen 


bulsam seni...bilmiyor musun 


En Enimiz dünya değil... âlemlerde hayran olunan güzel sırf ona...güneş, ay doğar rüzgarda eser...yüzünüzü hafifçe öpmek laleler toprağı yarmaklı deniz dalgasıyla...anmak için kıyıya çocuklar gibi ağlar... kalbi üzülsün de dua etsin diye ey çiçekler ve ağaçlar yaprağınızı dökmediniz mi tekrar tekrar kavuşmak için kaç manzara oluşturdu tanrı onun için ne yapmalı diye sevgilinin ayakları altındaki toprak en iftiharı ...her anında ona bağlı meftun ve medyun ...beraberlik istemez mi beşer belki de ilk defa 
“iyi ki var oldum”...şansına kavuştu 


inanın ki böyle...bilmediğimiz ne çok şeyleri var ne mutlu ...enenimiz 


yollarına sevgimizi yüz eyleriz 


Yaz bize yaz haberi geldi bilmemişsin, vefa bizim halimiz izin vermeseydik nasıl yazabilirdin. 
doğrusu öğrenecek ne çok şey var ömrüm yetmeyecek belki ama yolunda öldüler meseli bize de yazılmış gibi 


oluversin 


Çünkü Kalbi Olmadan 
Seveni de olmazsa insanın yaşaması gerekmez yine o...mahkum ol yalnızlığa kimseyle alakalı olan bir şey de değil de... 
evvelinden beri... yaşardı acıyla değişir mi sandın değil mi...bir şeyi çok sevdiysen ayırdılar o her şekilde mahkum yalnızlığa suçundan dolayı ise Allah affetsin yok başka bir sebepse onu da kim biliyor üzülmeyin değmez... boynuna takılı günahlarıyla o kadar çok ki altında ezilmeli... taşla değil o birdi... umutla iyi hayatım olacak sanıyor sadece çektiği değişmez sıkıntılar değil mi...sürekli her geçen gün daha artar 


ne densizdi tanrı adamı olmak isterdi 

gülmeli ona...eğer ki bu ise...anlamıyor 

ya değilse...peki neydi 

suçu kime ait... 

saf ve salakça biriydi...o bir kez tamam diyemezdi... 
olan oldu 

kimi ağlar mı... denilmeli 

her şeyini kaybetmişe ne verilir ki 


çünkü kalbi olmadan yaşayacak 


Yinetekim imdat senden koklayamadığım gülüm toprağım suyum havam birsenim aşıklık kâr etmiyor aşkı ancak aşk anlar diyorlar ben sen var mı üzülme benimsin biliyorum ama ayrılıkla korkutma kulluğumu bilirim...kölenimde senden geldim... yaşadım... ve hayatı sende bir kıvılcım sıçradı mı kalbime fânüsum...ışıltın bağrımı dağlasa aşkının odunda yansın alevim seni beklerim limanım sığınağım 


yinetekim kimsesizim...değilim... dimi 


Düşlerim 


“Mutlak cemâlin etkisiyle kendinden geçen şair her şeyi sevgilisi olarak görür.” 


toprağa örtü olarak yanağını serdi ateşinle yanan gönlüne bir su 

ah bunedir diye sorma 

alevi kıvranırken 

kanından bir damla damla düşse 

kalbi söyler seni 

bir nefes oldun doldun içine 

sınırları olmasa sukut etmezdi 

sevap günah derdi al beni 

kahrolur yalnızlığıyla 

bu davası ölse bitmez ki mahzenlerinde mahkum 

üstüne kapılar kapa... beklet 

kendi kendine sanma söner alevi susuz bıraksan çölünde buz gibi donar karanlıklarında siyaha çal görme halini 


tutunmak için kanıyor dikenler arasında gülüm 

gözü inciler döküyor 

boynu bükük suskun dili 

umutsuzluk umuduydu yokluğundan ürperir 


her günüm geçiyor böyle düşlerim 


Sorma maziye bak ve acıma yangınları sönmüş sanma alevleri bitmez tükenmez yazıda gün diye bir isim vermiştim bir yarıma bilir halimi anlarda nedendir bu sefer bilmedi hesap soramadım dahi ona çektim gittim ve leylama neredeydin geç kaldın...kızamadım da ona günleri sevmiyorum birde uzunsa kış benim için olsun...uzun geceleri var ya katlanırım hayaline mecburen acılarıma ne zaman bir kar yağsa içimde kör alevim dönmüştür kora seni anarım acımı ardı ardına şimdi ise maziyi söyleme yük veriyorsun bana 


en yakınımdan en uzağa ben hep vurgunlarda 

sevdam bitmez...acımı acıma 

ben yanarım yine de sen yanma 

yine duman ederim kendimi akşama 

sensiz sabahlar ve yine sensiz uykulara kahırlarıma yıllarıma 

ne diyeyim...sensiz kalan bu yalnızlığıma 

en yakınımsın ve çok uzakta 

bugün farkettim 

kıvrılmış bedenin ceylan gözlerin...ağlaya ağlaya ıslatmış kalp izi gibi yapışmış yastığına gözlerim terlemiş demişsin soranlara 

neydi günahımız bir anlatsana 

hangisiyim bu çelik çomak oyununda değnek mi küre mi ikiside vuruyor acılarıma sormalı bunları yaradana 

dursun denmez mi bu oyuna 

neden devam ediyor hala 


bitsin diye senin ayaklarına değmek için kaç kere düştüm yollarına kaldım kendime...mümkün mü ki sana vara ah içim..beni götür bilmediğim diyarlara belki umudum orada veya şurada 

mazim yanarım...yine de ben kaldım baksana 


yalnızlık acımı acıma 


Önceden Ölürüm sevdiğim güzelim... 
çocukluğundan beri biriciğimsin bütün varlığımla özlüyorum seni bana her şey bomboştu şimdi sarılabildiğim hayallerin var çektiğim sıkıntıların hiçbirinin önemi kalmadı aşkımız onları yaktı yıktı sana karşı duyduğum hevesime arzuma senin için olabildiğince en güzel şeylere hayat veriyorum düşümde aslında ben hep bir hiçtim bir tanem... 
dua ediyorum ayrılığın bitmesi için böyle birbirimizden ayrı düşmemiz beni acılara koysa da yalnız seni seviyorum şımartacak kadar duy tatlım ...harika bir rüyam var 


dudaklarından hafifçe öperken yanına uzanmış sessizce teninde dolanan bir esintiyle 

yavaş yavaş giderek bulanıklaşan gözlerinde o an canımı almışçasına ... seni hayranlıkla seyrederek seni seviyorum... yalnız seni seviyorum diyerek yığılıp kaybolacağım 

inanılmaz bir düş... 

ah bir de kırıklığım gelmese 

bütün bunlardan sonra içimde 

insanı öldürecek bir acı var ama 

değil mi ... hayali yeter 

bil ki... yine umutluyum bu kaygımla 

yine de bu hayalin bile candır bana 

inançla düşten düşe geziyorum 

çok zaman senin boyutundayım 

yalnızca seni düşünüyorum 

aşk ülkemin tatlı sahibi 

hayatımda... yalnızca aşkın var 

ben sana çağrılıyım 


arzularım giderek güçlenmekte 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biliyorum seninle hiç tükenmeyeceğim 

ne olursa olsun hayale gelmeyecek kadar seninle birlikteyim 

bazı düşüncem şimdi imkansız bir gelecek ciddiyim ben ölümüne kadar yalnız 

ve seni korkunç bir derecede seveceğim kavuşamasam da günlerimi sayıyorum sevgililerin en güzeli seni öpmek için 

en çılgın tutkularımla 

en sıcağıyla mahvetse de beni 

seni çok seviyorum 

sevgilim büyük haz veriyor bana sözlerin bundan kesinlikle emin olabilirsin 

ne söyleyeceğimi bilemiyorum 

en büyük gizemimsin 

sana sahip olup... yalnızca seni arzulamak varlığın üstünde seni görmek 

ve şiddetle sevmek 


gerçekten ölüme mahkum birine 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olur ya aşkımızdaki umudun bitebileceği düşüncesine düşüvermek bunlar korkunç ve çok sıkıcı şeyler 

uzakta olmak ve birde yitirdiğimi sanmak 

ağlıyorum bunları yazarken 

her zaman gibi seni düşümde görmek için uykuya dalacağım gelip göremesem tutamasam koklayamasam da 

kendimi çok yalnız hissetmeyeceğim 

sürekli bir umudum var 

sonsuza kadar sürgün düşlerim olacak 

korkusuzca bizi düşüneceğim 

her şeyin ilerisinde gerisinde baktım hep sen varsın 

o da olmazsa dersen bir de bu çözüm var 

sana kavuşamadım say.... önceden ölürüm... 

toprak olurum ve seni içime gömdürürüm 

daha ne olsun 

benim için öyle kıymetlisin ki 


seninim ve her şekilde benimsin sonuçta 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Kendime Şarkım dostlar hastalığım kaldırılacak halden çoktan beri kaldı bari beni bırakın acımın meltemlerine bendeydi bu eskiden gömülmüş şarkımla şimdi çıktıysa arzum... acınır...acır depreşirken sabâ rüzgârı hüküm sürse n'olur ki ha mescid... ha meyhanede yoksa mezbelelikteyim de habersiz miyim kim olduğum... ya dane demek istediğim çok mu önemli şarkım var...olsun kime bilemeseniz de... 


yine siz dinleyince 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hoş geldi 


Firar Ediyorum 


“cehennem dedi ki:... hiç bir aşıkı yakamam... 
çünkü zaten aşk onu binlerce kez yakmıştı.” 


bütünümle kendime sakladığım 

kalbimin sözleri senin için 

sev beni kendini sevdiğin gibi 

bir sen ol kimsem 

aşkın ne olduğunu bildiğimden beri 

sana firar ediyorum... değil mi erimişim 

sevdan can evimde bir yangın alevi 

zihnim allak bullak ebedi aşkım 

yarımsın benim 

minnetimle canım yoluna 

öylesine bir tufanda kesilmiş nefesim düşündüm doyamadığım gerçekteki hayalinle seni seviyorum ... demekten haya bile ediyorum bugüne kadar hiç mi hiç sevmemişim diye 

uzak kalmak mı senden...kendime hakim olamıyorum canını acıtacak kadar kollarına al sık beni 


şimdi bomboş geliyor hayat 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yok olurcasına koynunda boğulduğum 

bugüne kadar aradığım aşk bu imiş 

kalbimden inen gözyaşlarım 

durmuyorlar anımda isyan ediyor 

Allah'ım bambaşka bir dünyada 

bizi sevindirsin ebedi hayatı sunsun 

beklediğim iptilam bu olmamalıydı hazırlıklıydım şimdi nasıl dayanacağımı bilemiyorum düşünüyorum 

birbirimizden ayrılamayız çünkü birleşemedik ki inkar mı edemem de... geleceğimi aşkım 

yüz yüze konuşamadık 

göz göze gelemedik ve sarılamadık 

ve ölümü çözümmüş gibi aramıza koydular anlıyorum hayalim 

nedendir başım dönüyor...sonu gelmesin yine de umutsuzluğum ikimiz adına kala kala bir dua sevmek körcesine şuursuzca ağlamak 


dudaklarımı ısırmaktan canım yanıyor 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bakıyorum anlımda bir öpücük izi uyandım biricik kalbime ok gibi değdi 


ağlıyorum yine hayal mi 


kısa gecem uzandı 

geç kalmış ağrıyan bedenimle sen varsın yazmalıyım umrumda değil...bir dünya olsalar şükrüme şarkılar bile yetmez meyhanede çağlayana 

neden diyemem 

geç geldi baharım 

en iyisi bu mu olmalıydı doyamadan...bakamadan 

ve bir şeyler değişmeyecekken 


bastığın yerlere yüzümü süremezken 


aklını başına alsın...demişler 


günahımsa... seni sevmek olsun 


Mevla'm Gör Bizi 
haziran 21 


Dünya gözümde Kerbeladır 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kaybolan yıllarımı kim getirecek 

ey adı bende olan şarkım 

kayıp zamanlar için yazılmış ahlarım 

kan bürüyen gözlerim tekrar buldu ya seni aramızda geçmeyenleri hiç değilse unutalım... 
ve yaşayalım kaybolmadan kimselerin bilmediği şarkıları bizim için söylesin kuşlar elbet bir gün buluşacağız, 

bu böyle yarım kalmayacak benim gönlümde hâlâ o arzu, 


sevgilim, ne zaman kavuşacağız/buluşacağız.. 
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Hatıran Sızdı 


“Herkesin bir şarkısı vardır. 


Bunlar duyulduğunda bir insanı hatırlatan şarkılardır. 
Elbette bir insan birçok türkü bilip söyleyebilir. 


Ama yine de, 


duyulduğunda sizi hatırlatan bir türkü varsa, 


hatıran sızdı geçen yıllardan 

sevdamı duyduğundan beri gözlerimden kan damlıyor...yaş değil hasretlik içimde... yanıyorum ağlarken uğruna gör sen gözlerimi bugün olmadı... yarın da 

belki yıllardan sonra benim...gözlerim biliyorum...göreceksin 

nasıl olsa her gece ağlar 

dinlediğimiz şarkılarda... 1ssız gecelerde gönlüm... ama hangisi 

bizim şarkımız...söylemedin 

ben de bilemem ki... 


baş edemiyorum... 


o sizin şarkınız demektir.” 
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dokunamadığım ezikliğime 

çok özlesem de 

düşlerimde kavuştum yeminlerim oldu üstüne 

içimden bile gizli 

kalbim kanıyor 

derin düşümü anlatamam sonsuzluk...neye yarar 

içtiğim aşk ve rüyalar...buruk mutluluk bari sen bir şey söyle... tanrım her şarkı da biraz daha ölüyorum 


fakat o şarkı... 
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Hep Sen Ben Olmalısın kim anladı deliliğimi neden kaçıyorum herkesten yalnızlığıma kendimi sana bu kadar yakınken hissetmediğin geçmiş günler hakkına aramızdaki benzerliği sana söylemek ne zordu neden göremiyor ki derdim kendime 


sonra durmaksızın imkansız olanı istiyorsun 


sıradanlığımı çiğnedim 

şimdi uçmak istiyorum 

bütün tehlikelerini biliyorum aşkın koşuyorum tehlikelerine doruğuna tek başına düşle yaşamak aşk değildir 


hep sen ben bir olmalıyız 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Gün aydınlığım 

inlerim sabaha kadar 

hasta hayatımda 

çektiklerim seni bulmak içinmiş döngü tamamlanırsa 

özgür olduğumuz yerde 

öpmek seni koklamak ve sarılmak doya doya sıcaklığında ağlamak istiyorum tanrım... bu hayali bana çok görme hasretim yıllar ötesinden 

kalbim onun şarkılarını söylemek için çöllerde susuz kaldı 

savrulmak... ıslanmak yağmurlarında göz yaşı dökmek 

zoruma gitmiyor 

seni de düşünüyorum 

yalnızlıkla 

tanrım olarak onsuzluğa 


dayanamazdın değil mi 


tir tir titreyen kalbimi 

eline koy... belki sakinleşir 

o benim bitmeyen 

acım ve şarkım 

gençliğim 

küstüğüm hayatın sırrı kendimden de kıskandığım nefesim... bir uzun kelimemin 


bitmeyen melodisi 


Benim... tanrım sesim ilki sen...sonu da sen 


ben sen olamamalı 
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249 Bütünüm 


Ahlarıma Ah Aman ah efendim ne diyeceğimi bilmiyorum bu yaşadıklarım... siz...hepsi gerçeksiniz “pişman mısın” dedi pişmanım... 
“ağlama kalk o zaman” bendesiyim nasıl ağlamam ahlarıma 


Ah aman 
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Ölmeyi Bekliyorum bende ölmeyi bekliyorum başka çözüm bulamadım.. 
ötekisinde şansımı deneyeceğim. 
başka ne söyleyeyim o kadar parçalara ayrılmak istedim şu hayatta kaç kişinin gönlü yapmak için ne yapabildim ne de parçalarımı buluverdim sonunda sen geldin...eski günlerim ve bendeki sonsuz bu sevgi başımı çok yakmış yıkmıştı biten bir hayat olduğunu bildiğimden bir umut içindeyim sadece... 
ölmeyi hergünkinden daha çok çok istedim bu gece... 
yarınlar bana ne getireceksin... 


söyler misin... 


"Neden Yakın Kalpler Uzaklarda Oturuyor?" 
Yıllarca hasretini çek... 
Kaderin dönülmez yollarında istemsiz kal.. 
Sonra nedensiz tekrar eski şarkıyı söylemeye çalış Olur mu böylesi...ne alınır ne satılır ... 
Biz mi kalmış.. sen mi ben Bence hayatın en görülmesin yanı çaresi var ölümde...elimizde mi, değil... 


Neden yakın kalpler uzaklarda oturuyor 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Duydu mu...duymadı mı? 
Hâfız, senin vazifen, sadece duâ etmek, Sana ne, duydu mu duymadı mı demek? 
başka bildiği yokmuş gibi...mescidde vaiz korku dağıtıyordu korkudan gözlerime mil çektim... 
boynumu kırdım vay halime... 
dedim... dedirtti desem daha iyi.. 
gözlerim kapandı açmak mı bir daha...dedim sonra biri mi değdi, el mi dokundu... açtım açtım yaşlı gözlerimi. 
ah içimin madeni yârimin hayali..değil mi akıl bir tarafa söz başka tarafa gitti karanlığı silen zülfüydü vaizi kim dinlerdi ki hayali geldi ya...zülfünün kıvrımlarından bir düğüm açtım dünyalar dolusu bir misk ü anber yayıldı vaiz söylen dur artık... 
günah benim kime ne sen ey gonca ağızlı, gül yüzlüm 


işve, cilve ederek, örtme yüzünü bir daha 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güldürsün... güldür yüzümü 

değil mi... delicesine seviyorum seni ben 

yeminler olsun benzetemedim seni dünya güzellerine ve hangisine bakmışsam, dedim ki, bu da değil... 

ah ederek... nerdesin 

Sevdiğim içimde ayrılığın gamı var da 

böyle de mutluyum...şikayetsizim 

geceme ay, gündüzüme güneş oldun 

gözüme gönlüme geldin 

ve aşkımdan sana diller döküyorum 

aşıklar susar geveze olmaz desende 

ne yapayım sen varsın...yoksa söz neye söylenir ki sözde yetmiyor bekliyorum 

öl desen 

bak ben ölmeye razıyım senden kan bahası da istemem sevgililerin cevri acı şaraba benzer, 

içtikçe onu hoşa gider 

o zaman dileğim aramızdaki perdeleri kaldır 


ve biricik adını anarak ölmek fırsatıma amin de 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ben bu halimle cennet ve cehennemi unuttum 

ne zaman adını anarsam ayaklarımda derman kalmıyor secdelere düşüyorum herkes beni zahit sanıyor gelmiyor gitmiyor diye merak etme 

ibadetim de niyazımda seninle 

yârim! 

aramıza engel koydular diye habersiz kalma 


bende bu gam kıyamete kadar baki kalır 


bana bir çare söyle 

bu hayatta seninle bir yerde nasıl olacağız 

aynı demlikten bir bardak çay ve aynı çeşmeden bir yudum su içebilir miyiz 

var diyorum ama 

beklemek zor 

tek kalbim...beni al sana benimde kan...canımda sensin bana bir der misin 

seni seviyorum 

onlar yok mu 


kaybolsunlar mı 


Gün Güzeli 


Es İst kaum zu sehen, es İst nur für Lippen, die genau sich verstehen 


Görülmesi zor, bu sadece birbirlerini tam olarak anlayan dudaklar için.| 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kalbim ne çok karışmış 

ateşinde yakmıyor... 

odunu yanmış külü olmayan ocaklar gibiyim gecemde bir baktın gözünün ucuyla 

aranan kaç kişi vardı... 

ama bir bakanın ısrarla ben olayım 

sen yine kal deme 

öyle bak...zaten 

düşüncelerim yorgun, kalbim ölmek üzere sen tanrımsın...yeniden yaratan nefesinle bana hayat ver.. diyemem ki daha değişik kendim gibi olsun 

bu kalbi kırığın eski şarkısı 

nakaratınla bir daha teselli etse... kim kızabilir mutlu olmam mı 

ben gün güzelimi unutmadım ki 

dillerimle ve dudaklarımla 

kalbimin derinlerinden gelen kudretli aşkımla 


uykusuz gecelerden kalma ruhumla 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sevinsin yaralı gönlüm 

gözlerim kan yuvası...hasretinle boğ beni şarkılar beslesin ruhumu 

kendimde aynı 

hüzünde yüzmeyelim 

ben sevgin ile titriyorken 

duyumsadığım bütün şarkılar ancak senin için merhametini dilenmek için 

yalvarırım 

yokluğunu bilirim...acılarını 

ilâhi damlatanım dinme 

körelmiş oklar ve zalim dikenlerle kavrulmuş ve yorgun parçalanmış kalbimde henüz güneş batmadı 

bizimki kış aşkı...yaz değil 

benim acımsan da...son mutluluğum 

tanrım bilmesinler 

yine de sevişmeden olmuyor... aşkın uykusu 


tek birlik olalım 
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Minare 
“Allah Teâlâ dostu, yeryüzünde kimsesizdir. 
Onun dostu Rabbi olup, ona kâfidir. 
O da terkeder mi...” 
sahipsiz mi yorgun seyyah gam köşesinde en kimsesiz dudağı kurumuş kalbi perişan derdin hani hastaydı yüzün gülmezdi ötmüş müydü bülbüller boşu boşuna bitmeyen siyah gecelerde sevmişti...yalnız başına o güzel kokulu güllerin gülüydü sarmıştı hiçliğini kimsesizliğine yalnızlığına yenilmiş duyulmaz mı...kimin sensizliği günden geceden kararmış gönlünü herkes değil o sahiplenirken 


kaldı mı...tek şimdi 


Not: Kırgız Türkçesinde munara (minare); serap; havanın kararmaya yüz tuttuğu sırada aldığı hafif beyazımsı görüntü ve destanlarda geçen kocaman bir ağaç derleme sözlüğünde ise; pınar, çeşme, yalnız, kimsesiz olan 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O Zaman 
“Güzelliği sebebiyle bir yaratılana tapmak mümkün olsaydı; Benim kraliçem o zaman tanrı olurdu” “Abbas Ibn'i Ahnef” 
aşk yüzünden gönül darağacına çekilir sevgili saçlarında benim de...kraliçem sorsa ne söyleyeceğimi bilmiyorum gece karanlığı saçlarını inciden beyaz dişlerini elmaları andıran göğüsleriyle karşımda durup kollarını dolamıştı gece boynuma bu halimin kelimelerle izahı zordur ya öpmeleri... 
aklımın sıyrıldığı andı bedenimden bir yanımda hüzün ve ondan başka hiç bir sevgi kalmamıştı 


ve ben şarkılarını dinledim 


aşk yolunda... Allah'a varacak 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bir engel mi...sana olan aşkım 

kaç kere söyledim...ortağım sevişmek sadece bir cilaydı 

yüceye ulaştıran mecâzi aşkımıza birlikte tecrübemiz olacaktı sevişmek bile perdedir âşık ile maşuk arasında uyanıkken ben gördüğüm halde sana herşey rüyada... görmeye kaldı bu aşırı düşkünlüğümü ecelimin yaklaştığına ayrılığa değilde 

sende ol beraberimde diye istedim üzüntüm çok 

doyamadan ...gideceğim gibi 


maalesef...böyle 


Hatıralar... Değil ki Kazınık 


“Aşk, arzu edenin gözüdür”. 
Plotinos 


aradan geçen onlarca yıl 

derinlerimde hatıralar... değil kazınık sanki hiç ayrılmadık gibi 

hasretim olmaz mı...çözümsüzlük yine de senin hayallerine 

dakikalarca bakıyorum 

tesellimi avutuyorlar 

benim olamasan da 

şimdiye kadar görürdüm 

bir kızda omuzlarını 

bir diğerinde saçlarını 

ya da ahenkli gülüşünü 

bunlar benim parçalanmış sevdam şimdi...sen siz gibiyiz ve çok yalnızım özlediğini duyduğumda 

bir azıcık üzüntü... ama mutlu da oluyorum 


vefalım beni unutmamıştır...diyorum 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hayretimdin... günleri çok sayardım niye saydığımı bilmeyerek 

günler geçti yıllar gibi 

belki bir gün biter...umudum 

sana kavuşmak içindi 

nasılsın... 

neredesin... 

bir şarkı duysam 

kemiklerim toprak gibi eziliyor 

su kenarında duran bir ağaç gibi...tutundum koparılmayacağım 

her şeye karşı...koparılmayacağım ince ince kalbime sızarak 


ve sen geleceksin akıntılarla...sevgilim... 


Gerçek Aşkı Bilenler oku...görünmeyenim acılarla yazdığım satırları sızıyla kalbine damla damla akarken kaybedemem seni... layıksın sevgilerin en yücesine kalbim burada kalsın... hep yanında istediğin sürece hiçbir gizlimiz bizde yoksa... 
artık daha iyi biliyor olmak gönlümüze ferahlık versin.. . 
ve dualarla...rabbim... 
hiçbir zaman gösterme eksikliğini gönlüm ancak seninle rahatlıyor bilir... anlar ...sorunsuz merak etmemeli... 
bizi hiç üzmez aramızdaki söz 


kendin olmalısın 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gönül ışığım...sen benimsin gerçek aşkı bilenler...söylesin canım şarkıma 


“seviyorum seni” 


Aman Allahım 
“Yokluğunu kalben bile olsa göstermesin” sevgilim... 
benim için şiirler sözler neden yazmıyorsun tüm varlığımla geldiğim diller döktüğüm... 
uzaklara kaldığımdan dökme şarabı... kırdım şişeyi yüz sürdüğüm aç bana nikabını onca hoş sözler varken ağlayış ve sızlayışlar benliğimi yıkmış harabemde anka kuşu konuşur ululara nerdeyim bense...bilemiyorum ey kalem... aramıza ayrılığı yazan 


sensin 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kimden kime ki 

o benim bensizliğim yurdumda karış karış içtiler ab-ı hayatı 

yolunda hakkın amanı dile geldi haman ve musa kenanda yamanındır biricik hakkı fark var mı 

erenlere muamma mı aman Allahım... sen varsın söz olsun bana 

bir oldum bir öldüm 


bizimdir amanım 


Beyaz Mürekkeple Yaz 
.her zaman o iyi anne sütünden hiç olmazsa bir parça vardır.. 
Beyaz mürekkeple yazar kadın. 
“Helene Cixous” 
bugünüm fısıltılı adını ansam yüreğim çatlar...nar gibi ağızlarda dudaklarım...leylam derdi şiirlerde şarkılarda gizlemiştim sevincini yitirdi her şey şimdi bir hiç gibi neden sustu sevdiğimiz şarkılar sızanlar aramıza hiç beklemediğimdi hani anlarım bildiklerimi bu ötekiler nereden çıktı âlem bir yana biz bir yana aklımın ucundan geçmiyorlardı kar mı edindiler... sana bir an beni unutturmayı ışığını söndürdüğünde gün... 
kıskançlıklar şarkılarla dağılsın 


tek duam sana âşık olmaktı 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sözcüklerle...iniltilerle sevişmek 

kalbime sarıl büyük aşkı beraber okuyalım kırmızı dudaklarını bile ısırmak istiyorum kınamasınlar...ne var ki... 

sözcükleri kötü yapan 

korkular ve gereksiz kuruntulardı meftunum...kesiğim...âşıkım 

senden ayırıyor diye aynaları siyah örtülerle kapattım değil kimse...ben dahi salınmayayım 

tutkulu bir aşkla beslenen ruhumu 

senden başkası görmesin 

kör karanlığımda bile tanrı'nın sesini duyarken sonsuzluğun şarkısını beraber dinlerdik ... 

her gün gibi sesin 

neden yok 

gülüşlerim kayboldu da 

beraber dinlediğimiz unutulmuş o güzel şarkılar yüzüme dalga vurup geçiyor 


ve sen yoksun... 
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ne olur...ışığım gel... yan sen bana adını anayım omzuna yaslanıp sabahımda akşamımda karşılarken ve uğurlarken 

yetmez zihnim ...sen fısıldan 

ya da beyaz mürekkeple yaz 


okur kalbim 
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Benim Tatlı Sevgilim onunla dopdolu uyursan hayali insanı sarhoş eder hatıraları... duyuları bir an bile rahat bırakmaz kalbi tatlı... eşsiz esintim bazen kısa bir an habersiz kalsan kızıyor mu...üzgün mü...düşünceli mi diye üzüntüden ruhun yorgun düşer onsuz artık huzur diye bir şey yok kendini teslim edeceğin kırmızı dudakları kalbinden kavuran iç ateşini çekip çıkardığında perişansındır aslında olsun...o benim tatlı sevgilim bu gecemde ay yüzü kızıldı çarpıntısı kan gibi göğümü öptü sevişmeden geçen bir günümü kollarıyla sarmadı ya 


sanki... yüreğim köle olmuş...ruhum üzgün 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varlığımın ruhu...bana gelen her mesajından 

hiç değilse onu hak etmeyi bir başarsaydım 

sevdiğim çekindiğim...içimdeki tatlı 

yıldırım gibi ateşli duygularım 

hayatın acısını benden unutturdu 

ondan sınırsız açık yüreklilikle sonsuz aşkımı istiyorum daha çok sevmek ve bir bağlılık 

ama yalnızca senden 

teselli edilmeye de ihtiyacım var 

kalbimsin...beni mutsuz eden kaygılardan kurtarsan yoksa başka türlü hayatım yok 

uyuyacağım... çünkü o uzakta... 

uyku beni teselli ediyor 

onu yanıma getiriyor... kollarımın arasına alıyorum ama uyanınca... yazık yazıkoluyor bana 

yine ondan uzakta... kendimi üzüntüyle kaplanmış buluyorum bir de canım sevgilim neyin var...üzüldün mü diyor ya aslında bu benim mutluluğum 


ruhumun keyifsizliğini satıyor 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ancak tapılası sevgilim... kalbim anlatılması zor bir kaygı içinde yine sen benden uzakta 

bana yakışmayan bir çok duygumu gizleyerek 

sürekli ruhuma dur çekiyorum 

güzelsin çekicisin...daha üstünün yok 

genç olsaydım... ah seni nasıl kaçırırdım 

pişmanlıklar binlerce hançer hançer kalbimi parçalıyor hayallerin biraz üzüntümü siliyor 

onları göğsüme dudaklarıma bastırıp 

sensizliğin acısını ortadan siliveriyor 

bu nedir...bir düş 

canım benim... beni sevmekten vazgeçme 

her zaman benimle ol 

bende her zaman senin kölenim 

o tapılası hayalinle kalbim dopdolu 

ve senden bu kadar uzun süre uzakta kalmış olmaktan dolayı üzülüyorum 

sen ve aşkındır 


mutluluğum... ne olduğunu şimdi biliyorum 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ah tanrım 

binlerce kez öpüyorum bastığı taşları bekliyorum sabırsızlıkla 

bir gün fırsat geçerde her yerini tarifsiz ağzını gözlerini omuzunu göğsünü öperim hayal hayal 


belki olmaz ama...gerçek bu 


elimsin kolumsen 

birazcık üzülsen dayanamam sana annem tüm sevgimi sende buldum yaşayamazdım bugün ben kızma düştüm diye küsme n'olur üzdüm diye gönlümdeki sevgim sen doyamadım sana gitmem 


biraz sonra düzelirim biricik annem 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Annem 
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Suçlu Gibi Sevişelim senin aşkın gelince hiçbir şeye izin bırakmadı eğer ki kalbim seni aldatıyorsa çıkarıp atarım canım sahip olduğun aşk dolu bir hayat yaşamayı istemiyor muydun gel bu gece buluşalım sarmaş dolaş olalım kıvrılmış dudakların yumuşak sözlerle dua ederken bende seni seviyorum diye yaşayamadıklarımızı tekrarlamak adına yüreğime akan böyle bir aşk bugüne dek beni altüst etmemişti şimdiki gibi hiçbir zaman sevmemiştim seni artık insanlar görecek diye korkmuyorum örtelim dört bir yanımızı sevgimizle göremesin kimse bizi 


güzelim... benimsin ne evvelin var ne de sonun nolacak sonunda öleceğiz 

suçlu gibi sevişelim 

aşktan da ölünür 

biliyorum...sana susuzluğum çok kanayım dudaklarının ağusuyla dizbağlarımı çözen öpücüklerinle 

bir sürüngen gibi yere ser beni yaşarken...ölüyüm 

sen biliyorsun aşkın ne olduğunu 

aşk hali hem yaşamaktır hem de ölmek özlenmeye gelmez...sahip olmak ister söyleyebilir misin 

kimim ben...sen mi 

içime aldım yok ettim dedim 


şimdi...senim 
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Şarkı hasta mı oldun kötu değil ki sonsuz bir güzellik için arada bir ne var ki öyle değil mi geç kalınmış bir şey mi var boyut binlerce sadece senindir istediğin şeyler günah ve sevap olmadan yaşamak kapısını aç ve gir oranın...tanrısı kulu da aşkı da huzuru da sana ait bir teksin ve sevgilin kimsesizce senin gerçeğin hayal dünyan 


paylaşmana gerek yok 


bir çaresi var... üzüntü öyleyse üzme kendini kim seni 

ne kadar bilir 


ben bile kaldım sona 
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Onca Çok Duası Ve Ben 


“Topraktan aşağı mısın ki toprak bile sevgiliyi bulunca bir bahar yüzünden 


yüz binlerce çiçeğe kavuşur” 


aşkı yaşamayı öğreten gün ışığım yalnızlığımı kendimle barıştıranım olmasaydı...gerçeğini asla yaşayamazdım hak edilen değerini...hissedilebilmek arzumu bir boşluktu beklemediğim 

sadece şarkılarda... şiirlerde ararken aşkı onda bulmuştum 

ve onda yaşadım 

dile getirip 

söyleyemem bunları...bana ne acı idi 

karşılık görmedikçe üzülen 

kendini suçlayan 

herkese daha fazlasını vermek için çırpınan sürekli kırılan ve sinirli hallere bürünen benliğimi 


sandığım aşıklarıma yazdığım şiirler yazılarla doluydum 


Mevlana 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ama o yoktu... tam bir karşılık veren 

şimdi gün ışığım 

canımı alsa içim acımaz 

o kadar ona bağlıyım ki 

dualar ediyorum 

tanrım bağışlasın beni... 

kötü değildim.. isyan etmekte istemezdim canım yanıyor... boğazım düğümleniyor 

çok korkuyordum içimdekilerden 

sevmek, sevilmek, sarılmak istiyordum 

bu şiddetli arzum beni yiyip bitirecek ve kimseler bilmeyecek çığlıklarım duyulmayacaktı 

her şeyi yapabilecekken...onu da beceremedim o geldi... 

ne çok ihtiyacım varmış aslında birine 

aşkı ondan öğrendim ... yalnızlığımda sevmeyi ve kendimi de 

önceden arada sırada...bana bir el verecek 


omzumu dayayacağım... yanında ağlayabileceğim 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yüreğimde biriktirdiklerimi anlatabileceğim olsun isterdim 

o geldi 

beni çok seviyor 

ama şu an yaşadıklarımın... girdabındayım diyorum ki 

tanrım... bu senin bana kestiğin bir ceza mı olması gerekli miydi, bunca zamandan sonra şimdi ona nasıl kavuşacağımı bilemiyorum eğer ki bir imtihan olması gerekiyorsa tamam da...kavuşamaz...onsuz ne yapar bir deseydin hala hiç bilemedim... 

Allah'ım ondan önce öleyim 

o beni yolcu etmeli...demekte 

bildiğimden beri öyle güvenmiş ki bana sanki ben yolcu edersem o cennete gidecek onca çok duası ve ben 

susuzlar hasretle su ararlar ya 


ikimiz de ağlıyoruz 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şimdi nasıl buluşacağız diye 

bütün sırlarımı verdiğim 

her geçen gün ihtiyacım ona artıyor yüreğimde değil...ben onun yüreğindeyim de 


neden içim çok acıyor...bir bilebilsem 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Senden Umulan Budur... 
yâ rabbi! 
işte sevgilin... 
huzurundadır bendesi nefsende bekliyor bağışlasan sevgilin gibi sevinir yoktur diye bir şey...olmamalı değil mi yâ rabbi! 
cömertliğini çok duydum benim gibi... rahmetini bekler efendisi yâ rabbi! 
sahibi gidince köleyi azat ederlermiş yanına geldim ben deyim...ya umulmaz mı... 
azat edilmesi...gelmişte 


kalmışlar gibi 
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Benimle Olmaz mı ey sabah rüzgârı gönül sevdamı uyandırsana içimde yangın ve bu bilinmez dertler varken sanki ben ölüyorum ...paylaşacak kimseler yok bütün alem duysa sevinemem sadece bir sen duysaydın her şeyi gizlimden gizlime canımı yakan çok sesler ve rüyalarım var bir beni hayatta tutan sana kavuşmak hayâliydi hicranla bu ayrılıkla yaşıyorum sanma kavuşsaydım hayalim ah...benim olmaz mı bir ömür geçirdim yaşamak sayılırsa önceden çok koşturdum dilberler, yarenler peşinde şimdi durakaldım ve halsizim yeyip içip yatmakla geçiyor günlerim ancak kalbim isyan ediyor yetmez mi... 


sevgili kapısında ölmek zamanı 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sayfalarca diller döktüm kalemler yazamaz oldu kırıldı içimdeki yangın ve sözler tükenmedi güneş doğsa artık gün ışığı yüzüme vursa ve 


bu hikâyeler bitip kalsalar 


sevgilim gam çekmeyi bana reva görmezdin 

ancak sensizlik ile kirpiklerim toz ve toprak içinde 

sen ise uzanmışsın yumuşacık yatağında 

gözlerim nâra döndü sensizliğime ağlıyorum gönlümün eşsiz bahçesinde gülerek gezmek hakkındır fakat aşkın boynuma sarılan ipi sürekli düğüm üstüne düğümleniyor galiba bütün bu hayatımı sensiz terk edeceğim acılardan beğen beğendiğini 

sabah yelinde senin kokunu duydum 

çevremi sardı mest etti beni 

nerelerdeydin pek bilemedim 

ve serseri serseri boş boş aramaya çıktım 

sanki yanına varacak cesaretim varmış gibi 


aslında acılarım aklımı başıma getiriyor 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elime geçen çok şey olmasa da 

kalbim o zaman hep yalnızlık istiyor eller bu kaçıncı beni tekrar tekrar senden koparmasınlar bıktım yoruldum 

kim koyduysa gülün yakasına dikeni benimle sana aynısını yapıyor 

gözüm yaştan kızarık onu da biliyor ve yetmez diye bir de üstünü tuzluyor yıllarca adımı sana unutturmaya çalıştı bir sevenim yok dedirtti 

gözümden akan kan şahit olsun 

ezeli ve ebedi sevdim ben seni içimdeki devasızlığım sönse 

aklım yere basmaz uçar 

semtine varmışım sanırım 

herkes sabahı arar ben ise ümitsizliğin akşamlarını zoruma gidiyor uyanmak rüyalardan 


karamsarlığım tekrar başlayacak diye 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olmaz ya...istiyorum 

sensiz olacaksa bu hayatım hep gece gün olunca kimin yüzüne bakacağım ki kızıl yanakların dudaklarımın hasreti yanmaktan kurudular 

sırılsıklam aşkın yırtıcı pençeleri kanımı bedenimden akıtırken 

hep baygın düşüyorum 

seni arayan gözlerimle yollarda serseriyim 

gece daim olursa derim...karanlıktaki gölgenin biri oydu bana baktı bana geldi derim 

inan ki sıhhat koymadı bu acıklı halim bedenimdeki her aza sancıyor 

gözlerim alınıyor bakamıyorum bulanık bulanık 

yaşadığım yangının kıvılcımdan çöllerde toz toprağa karışsam 


ve fırtınasında yerlere yapışıp kalsam 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gönül harmanımı darmadağın etse 

üstüme kum dağları yığılsa 

sonra ölsem bana da aşk delisi yazsalar 

zoruma gitmiyor 

geceler bana... aydınlık günler ve 

ulvi yücelik sana yakışıyor 

bakar mısın güneşimi bulutlar kapatmış 

zehirli yılanlar sarmışken beni 

senin gelmen için ne yapabilirim 

kapının eşiğinde sararmış bir kuru yaprak kadar olamadım bassaydın derdim ben şimdi göklerdeyim 

çok söyledim gönlüm senin sevdana tutulduğundan beri bütün güzeller bana yılan gibi görünüyor 

kapında düşmüşüm 

ağzım köpürüp duruyor 

gelsen şimdi divane gönlüme 

ateşin değse kurutsa beni 

bende yanan bedenimle 


yardıma geldi yine diye bir sevinseydim 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biliyorum iyi biri değilim 

bu sarhoşluğumun üstüne daha nasıl sarhoş olabilirim ki yine de fazladan fazla âli ihsanda bulundun 

günaha batmış gibi korkular içinde 

seninle konuşup dertleştik ne olacak bu halimiz diye içim kan oldu benim 

tamam hepsi kabulüm 

isyan etmeden gizliden gizlice 

rüyalarda görüşmeğe razıyım 

bir ona yok deme n'olur 

hayalimizde kelimelerde buluşalım 


daima birlikte 
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Küçük Çocuk Kalbinden Öperim benimsin... 


küçük çocuk kalbinden öperim 


büyüdüğünü sanıyordum 

ama sen...bil 

kendimden de saklı kalmış çocuk kalbin tutmuşsun yangınlarına su, bazen toprak bazen rüzgar ve hava 

büyümüş dediler ama için çocuk kalmış hala şarkıyı unutmamak mıydı büyümesin diye kalbin tebessümlerden dökülen 

ucu bucağı görünmeyen gökkuşağı bağlarken her yanı tutundun 

benimsin diye 

yerim seni bırakmasın 

kalbim çocuk kalsın 

daldığı rüyanın 


o zarif öpücüğü 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büyütmesin ve kurutmasın 

iki gözlerimden kaynayan sular canıma aksın olsun ya sarhoşum ayılmaktan korkarım cennetinle kalsın 

ey rüzgar çok esme 

o büyümedi...kalbi çocuk 

dayanamaz da 

sende bir bahane vurup savurma 

gün eş kalmalı 

düşlüyor... hep tanrımı 

sadece seninim...ölene dek 

şimdi az sus duymasınlar... 

ben sen... kalbi öp...bırakma 

küçük çocuk kalbim 

incinmeden bir su gibi 

daima şarkısını söyler 


çekinmeden 
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Söylenemez Haldeyim canım sevgilim çok özledim ne çok istedim ayağının tozu olmayı dediklerini birde ben bilebilseydim yahut çok azına kavuşsam sevincimden bir kelimesini değil senden alemden saklamazdım. 
O'ndan başka bir ışığın olmadığı yerde gölge nasıl olabilirim kendin için canımı istiyorsan söyle versinler al benden kaç defa teklif ettim önceden verdim ve ölecektim de... 
ama sen vazgeçtin..değersiz mi buldun yoksa acıdın mı anlayamadım şimdi tekrar mi istiyorsan... buyur senin olsun bende varlık adına bir nesne bırakmadın ki... 
kaç defa söyledim... 


senin kadar olamam ki... 
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ne söyleyeyim ne vereyim 

yapacak bir şeyim kalmadı 

zar Zor yaşıyorum 

keşke ben senin ayaklarına değen toprakların şerefine kavuşsaydım da deli divane dolaşsaydım 

bir anlasalar beni 

sen benim her şeyimsin 

daha ne istiyorsun... 

kucağına gelip sığındığım da beni sevdin ya.. 
beni öptün ve saatlerce sevdin 

sonra seni içime çekip kokladım... 

eritip katreden küçük ettim ya... 

ama ben şimdi bir yok kelimesi kadar kendime dahi söylenemez haldeyim 


kime ne söyleyeyim 
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Bizim Dünya gözlerim seni sözlerimle... ısrarla kelimelerle uyuyor musun sana anlattım hayallerimi parçalarcasına aşkımın içimde öyle inanılmazdın ki... olağanüstü göz göze seni hissediyordum sen de beni zaman karıştı...anda durdu içimdeki fırtınalar...iniltileri duyuyordun yaşadığım ıstırabı ve keyfini suçluluğumu utancımı ve acı çekmemi böylesine bir arada olacaklarını hiç bilemiyordum içimin sersemliğini hiç unutamam o dehşet verici umutsuzluk ve kederi sonra tarifsiz büyük sevgini ve mutluluğu gördüm 


atıp yok edemem 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yaşadığım bu duygular selini 

senin de beni sevdiğini bildiğimden beri güzel anılarımın arasına sıkıştırdım bu sevinci kolay değilmiş 

bir bilsen uzaklık...sanıldığı gibi 

bir o kadar zor ve acı 

yaşamak zorunda kaldığım şeyleri 

uyum sağlıyor alışıyorum ama... çok zormuş belki de sırf aşk...acı çekmek miydi 

sabah uyandığında...gözünü dahi açmadan seni düşünmek kolay ve basit bir şey ama yanıyor ocağın tekrardan başlayan bir fırtına gibi uyanıyorsun sanki...keşke uyanmasan yanında varmış gibi 

ve yoksun 

uzun uzun baka kal...çaresiz kızgın ve kırgın gözlerin dolar... akan yaşla ıslanan dudak sanki sevgiliyle öpüşmüş gibi 


kalbin tedirgin ve utangaç 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uyanmak pişmanlığı ile ağrırken 

gece düşün gündüz hüzün 

ve anlatılamaz harika halini 

nasıl özlüyor bir bilsen 

daha önce bir başkası için 

düşündüğünü sanmam 

taze çiçek kokulu tenine ellerin dokunmasına dayanamadığım gibi 

buluşmak zaten imkansız 

böyle hesaba gelmez kıskançlıklar olur mu deme rahatsız olma bana daha çok güven 

bizim dünyamız rüya ve hayalden yana 

iki uzak bir yakına bağlıdır her zaman 


her geçen gün anladığım gibi 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Bilsen mi Bilsem mi ben kimin gölgesi olduğumu bir bilsem, fark etmez, şimdi yaşasam veya ölsem bu ciğer yakan düşüncem bende yıllardır uyku bırakmadı sen ise kimin kucağına düştün, şu an kiminle rüyâ ve hayaldesin bense sözden herşeyden gizlenmek hem ona hem sana kavuşmak istemekteyim âb-ı hayât karanlık ormanlarda bulunurmuş senin gözyaşlarını içince bende olan oldu âb-ı hayat nedir ki git...beni bırak... deme gözümü ve gönlümü neyle meşgul etsem hep seni arar, hep seni isterken göğsünde akan ter gibi akmak istemem mi her şey bitmiş deyip canımı alıyorsun kabul tamam...damgalanmış kaderimi 


hayber kaleme kim götürsün... 


düşündükçe ağrıyor yanım yörem 

sevgi dolu başıma ağrılar düştü... 

aceb kim derman bulur... sende yok diyorsun benim isteksizliğim, senin muradın olsun anladım 

bundan sonra hiçbirşey istemem 

bilirim günahı...işlemeyi değil 

sen her şeye değersin 

beni sen yarattın ve hayaline benzettin 

kendine bile değilken 

şaşırıyorum nazımı, içimdeki bu arzularımı neresine sakladın birer birer çıkıyor 

içim yanıyor 

ne olduğunu bilmiyorum 

binlerce yasak koymuşsun aşmadan gel diyorsun beni öldür en iyisi bu 

dediğimi anlarsın ve bilirsin de 

elden gelen bir şey yok 


öyleyken maalesef ben böyleyim 


Daim sen muhtaç değilsin ama bana muhtaç sevenler verdin ben kendimi atmak için hangi dağ var demiştim kaç kere çıkıp da aşağılara baktım ama ne yer kalmış ne de asuman beni bırak gideyim dedim... 
bırakmakta yok dedin... 
nereye gidecek bu benim bu zavallı yârim gel gidelim cehennem diyemem sen cennete giderken ben yanarım sorun etmem... 


herşey devam eder daim... 


Garam 


le mariage est une chose 1'amour est une autre chose (evlenmek bir şeydir aşk başka bir şeydir) 


sen benim güneşim 

olmayınca kapkaranlık kuyu gibiydim anlamalısın aşk konuşturur hayâ susturur hala temiz aşk ölmedi 

izin ver bana 

bıkmadan usanmadan 

herkesten daha çok 

seni seveyim 

hayat ver bana arınmak için 

seni elimden aldılar 

kalbimden sökmek için neler yaptılar yazık ki başaramadılar 

sözüme devam edeyim 

bugüne değil ölene kadar 

ne oldu buna ki desinler 

aklımdan hiç çıkmıyor diyemem ki onlara 


bu bir cevap olur mu cam gibi yüzsüzken sen ve ben 

kaldır aramızdaki perdeyi 

dil ile söylenmek yetmiyor diye 

ar namus şişesini kırdım 

habersiz kaldım din ve imandan 

bir canım var onu da al 

fakat ben seni istiyorum 

seni bulmak tanrımla birleşmek gibi 

asla asla deme 

garamdan önce izdivaç yok mu 

halbuki bu izdivaçta varlığa gerek yoktur bu inlemem inlemeye benzemiyor 

sana kavuşmadıkça dinmeyeceği kesin gel kavuşalım desen bile 

içimdeki ateşin sönmeyecektir 

sana olan aşkımın samimiyetini gösteren delillerim hala yetmedi mi 

çarpıcı bakışlı sürmeli gözlerinin 


beni sükünetten çıkardı perişan edip gözyaşlarına düşürmedi mi 

kalbim ile aşkım aynı menzilde bile olsa 

seni sevmekten vazgeçmeyeceğim 

kıpkırmızı dudaklarını öptüm duamda şimdi kalbimde açılan yaranın gizlenmiş kanına bir bak taştı ellerimden mecbur kaleme aktı 

kelimeler döküyor gamımdan 

yazmaktan çaresiz kalmaz 

ama kalemde dayanamaz çatlar biliyorum 

ilâhi aşkım bu sevgime aldırmıyorsun 

beni almıyorsun ...ama 

korkum 

çok değil...dilim söylemez görmezse gözüm duygusuz günlerim gelir de hepten ölürsem... 
sana kim söyler önceden duymadığın bu nameleri isyan etmiyorum ama itirazım var 

âşığına azrail el veremez 

senin aşkının âşığını çoktan 


öldürmüştü... aşkın ve sevdan dur de duralım 


al da alınsın elinden canım benim 


Garam: Helâk. Mahv. * Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu. * Hedef. 


Öyle mi...Dersin ay... saklandın mı üzgünlüğüm bakarken karanlıklar duymuş sanki beni nerdesin kayıp zamanlarım derman sızım öyle mi dersin dönüp gelmeyen yıllar ordan oraya savurdu bulam da...yok ki hepimiz ve biz de... şimdi ki sen olmazdın ve veremezdi daha değerlisini yorgunum tutukluyum bağlarım...harap binam yıkılır mı biri tökezlememizi istiyor 


bildikse... hep iyiliktir yine de bir hatam olmasın 

korku yorum... çaresizce küçülürüm ve bitiyor böylece her şey 

hangi yaşanmışlık benzemez ki sıkılmış uzüm suyuna... kimin tatlı kimin koruk ay... çok güzelsin...inanıyorum 

ezeli şarkımız 

saflığımız ve sevmek 

ne ki rüyalarım ve huzur... iki kelime yanyana bile durmazken... 

kaderim de 

tanrının kaç yüzünü sevdim 

sana layık olabilmek adına 

şimdiyse eziliyorum... bu mu işte yapma böyle sen.. 

her şeysin ve her şeyim ol... 


kıymetsizim 


Biz kimin gölgesi olduğumuzu bir bilsek önemi kalır mı yaşasak veya ölsek seninim ama ben de bildim bileli şimdiyse ağlar durur seni gözlerim bir sitil cismim ve dolu gözyaşımla taşar inlerim öyle sakin durduğuma ve ahlaklı olduğuma bakma aşkından aklıma günahlar dökülüyor hayret etme... ateşten korkmuyor deme seni bildim bileli bende iz mi bıraktın ezelden meftun düşmüş gönlüm düşeli içimde ateşin... yanarım yanarım bir ilacı yok mu söylesen yoksa tamamen sen mi istiyorsun yansın diye beni sıyrılmışken içimden her şeyden vazgeçeli var mı aramak...kaybolan bulunur mu yoksa gerçeğine mi düşürdün 


seninim de ben nerdeyim şimdi anladım kendimi kaybettim ve sende uzaktasın olmaz olsun bu ayrılık düzenleri ve dikenleri öylesine aramıza neden düştüler ki 

yine de sen fark etme 

ama canımı çok yakıyorlar bilsen derdimi çaresizlikten bir yokluk istiyorum 

kurtulmak için...sonsuzca...bir daha geri gelmesin ben de bileyim...kalmasın bir şeyim 

tutupta hiçbir şeyi getirmeyeyim geri sahi...demiştin...bana 

onları sen vermiştin 

o zaman neyim var ki...olmayan şeylerim mi şefkatli yârim bir çözüm bulsan olmaz mı 

ben gelemiyorum sende gelmiyorsun 

çözer misin bu kördüğümü 

canım çıkmıştan öte can sızım çekeli 

kırılmasın erimesin...kaybolmasın 


varlık verdin yok etme bari beni 


Sevgilim Şarkım 


Her iki cihanda gölgesinde yaşamak için, Efendimin sandallarının suretine kulluk ederim. 


dünyaya yabancı... bulunduğum gecede kendi özüme dalmışken... 

neredeydim bilemiyorum 

ama sen geldin...birden bire 

gün aydınlığım 

yağmur sesinle 

yüreğimin kederi dağılıp gitti hayalimdin...gerçekleştin 

seni anarım her zaman nedensiz 

bilmez gibi kalbim çırpınırdı 

ve sen tamamladın hayatımı 

beni kalbine...ait olduğum yere götürür müsün bir daha asla ayrılmayalım susturulduğum yoktu 

yıllardır söylenen şarkılarda 


saklandım kendimden...yüreğimden 


“Yusuf Nebhani” 


göğüm değişse...gönül bağımda umudum bitmezdi şimdi sessiz yabandayım 

geçmişin pişmanlıkları...geleceğin korkularıyla sen ve ben...silindiler 

kederli şeylerin düzeninde 

yüreğinle düzeltelim 

kaderle işbirliği edebilirim artık 

iki gözüm damlası 

ruhumun yalnızlık çölünde yaşarken 

fırtınalar eserdi...geceler de çok uzundu zihnim okyanuslarında 

dolunca içime ilahi varlığın 

sevinç çığlığım 

senden başkasıyla olmayacak 

günışığım...bana ne kimlerden 

şarkımsın... sen 


bir söylen pir söylen 


Uzun Geçen Kısa Gecem gecem kısa der misin 
haziran 21 
uykusuz dönerken gecen uzun ve parlak günüm geç kalmadan ağrıyan bedenimle senin için yazmalı artık varsın umrumda değil bir dünya olsalar şarkılarda anılanlar yetmez şükrüme çok ağladım meyhane kapısında geç gelen baharım neden çok geç geldin bu olmalı en iyisi doyamadım ...bakamadım değişecek bir şey de yok aklını başına alsın demişler iyilerden o bir günahım seni sevmek olsun 


kaybolan yıllarım geri gelmeyecek kalanında sana kurban 


olmayayım da öleyim ister sen 


Ben Benim ah benim tepesi karlı yanardağ ah benim başı dumanlı etekleri çiçeklim gözleri yaşlı, nehirleri çağlayan heybetli, ruhu kırılganım dışarıdan bakana azametli görmesini bilene naif, narinim benim gökyüzüm, samanyolum... 
gökkuşağım.. bulutum... 
yazımda yağmur... kışın meltemim... 
çocuk kalbli, ruhu tüm evrenim... 
görmesinler kimse de bilmesin.. 
yüreğini getirdim ellerime.. 


saklım.. gizlim.. mabedim... 


Göz Göz Olan Bu Sine göremedim söylemediler kim olduğunu ama çok güzel şeyler yaşadım önce senin girdim kalbine kimler vardı orada hem de ne kadar...kalabalıktın kimine kırgın kimine çok sevgin çok garipti oda odaydı sanki kalbi herkes için ayrı sonrası bir has odada veriyordu pir sohbeti dinlemek nasip oldu devam ederde dinleyeni var mı yok mu 


bilinmiyor şimdi bir oğul bir kız bir gül bir diken anaları kader boyun bahta bağlı hoş da hoş devleti mi 

can cana dikilmiş kendilerini kendi bulmuşlar üzülmek kalsın gülmek 

olur olmaz 


dilerim ...dert mi bitsin 


Kader 


Gariptir tanrı... gariptir sığarken kulun kalbine yakınlık düşer bir noktaya havalanır harfler karışır dillere dökülür duyanlar bir başka yerde o yan yoktur... 
karanlık şekiller 


oyanan bu yana 


Gül Geç tezelden iyi ki doğmuşsun nesi var deme keder mutluluksa olur seninle gelmek istememişsin kötü mü... iyi ki geldin sevincin bize üzüntüde olsa çekeriz nişangahlarda vursunlar var diye... bize takıldın mı yumruklaşan iki kişi tutkusuz hunharca sevişenler bunlara değer mi... deme 


asıl sen neden burdasın 


alçak gönüllü 

bekleyen güzellik uykuları sonbaharı seçmesinler nefes...nefes... 

sönmesin 

tezeller 

nerede? neredeler 

kumlardan yapılan 

mengeneye sıkılmış yaralarım ruhum acıyor 

rüya kuyusuna düşmüş Yusuf gibi neresi? 

birlikte kelime gömdüğümüz çukur vardı ya oraya gitmeli 

sevgiyi okuyup üflediğimiz elimizde tutamadığımız 

yalandan değil 

bir dikenle büyüyen 


baktıkça ağlayıp yandıkça yeniden andığımız neşe ve keder de 

eşit uzaklıkla beraber 

sözlerimiz 

çöl yolculuğuna çıkmıştı 

ölüm son salınacak 

ezeli sürgün kum tanesi 

bir suvar 

çoktan ölmüş olsa 

bir gözde bin kederi 

kadim bir bedelin daimi ödemesi kaderin kalın çizgileri 

zulmün hüznünde tez kızaran güller kurumasın 

ne yapabilirim başka kelimelerimin sersemliği 

gül geç 

ama yakayı bırakma 


bakan gözler 


yollara 

kim bilir harflerle toplanır neden olmasın 

hiç tutulmayacak sözler 


olduğu gibi kalır 


Dilekveren 
Olur da 
Kaderin yaver giderse, Dilekler kapısı açılır, 
Sana söylenen şansın sayısı sınırlı olursa... 
Unutmamalısın! 
Dilekveren 
Kim olursa olsun velev ki... 
Tanrı da olsa, 
Sadece ondan kendini isteyin. 
Sınırlı dileğini vereceğim diyen, Seni senden daha çok istemektedir. 
Hangi dileği murat edip istersen Zamanla dileklerinin hiç biri ile tatmin olamayacaksın Ve içinde sakladığın gizli arzunun ne olduğunu Bilemediğin gibi, açığa da çıkarmayacaksın. 
Sana nasihatim bu olsun. 
Bu nedenle dilekvereni iste. 


O güzeller güzeli ancak senin içini doldurabilir. 


Karşına çıkan dilekveren... 

Uzağın değil yakınındır. 

Kendinden kendine olan sevdan olduğunu göreceksin. 
Böyleyken 

İstemekten vazgeçme... 

O güzel senin olanı da 

Kendini de yine kendiyle sana verecektir. 

Bil ki! 

Sonsuz dilekleri karşılayan dilekveren sana karşı istekleri Sende son bulsa 

Kendinde hiçbir zaman tükenmeyecektir. 

Cehenneme atarım diyen, Tanrı'nın 

Hâlâ benden ne dilersin, bekliyorum dediğini Duymalısın... 

Umut tükenmez 

Dilekleri biten ancak 

Yokluğa erendir. 


Erenler dileğine kavuşan kendine kavuşan demektir. 


eşsiz güzelim 

varsın 

dünya ne hoş...ne kutlu canımız 

her an bir güzellik 

nur ve yücelik 

âb-ı hayatta 

zehir 

imkân yok... kurtarmaya yanında 

hangi dünya var 

hasret duyulan 

her şey bir garip 

ve bizim 

yerimiz değilse 

ebedi olmayan yerde bakmak...özlemek 


üzülmek 


Yerinmeden 


güler yüzü cüzden... külden ne yapsın 

av olmuş 

sarhoş olmuş baş eğmiş 

değer mi...değer yerinmeden 


gönül yükü... çeker-durur 


Sen-Deler yalanlar.. in cin olmuş gerçekler incitmese gözden ırak öpülmemiş dudaklar solunmamış koku okşanmayan saçlar ne türlü hayal kapılarını aralar uzaktan seven birine bir saplantı... körlemesine neden...“uzak”taki bütününden ayrı düşmüş bağlandığı ebedi yazgı birleşmemiş ki...ayrılsınlar bilinmeyen bir hiç... en uç noktası ezeli çekim yasası sevinçle hüzünle bu bir alışveriş değil 


insan kalmak ne zor 


üşüşür düşünceler 

ya tümüyle birlikte olmak 

ah n'olur 

ikili...sizin... bizim 

daima kanar 

uzaklar tenin ateşiyle ısınamaz göğüsdeki esmer yara sen-deler aşıklar 

bu yola tutkun 


leyla uyuyor mu? 


Dinler sevinçliyiz... dışındasız bu uzak şehirde her yere uymak kendiliğinden öğrenmişiz birini bulma gereğini hissetmeden durduk yere ve ürkerek bekleyişleri ona tutunur yine de en çok onunla kayıp düşerek ve olur bayram sızıları anılar...dolarken kalbin gözeneklerine olmuyor... tuhaf sessizlikte... hani bir yüzü ve gözler sevinsin biraz öyle, buruk ama yine de dakikalar değil, saniyelerle insan düşünmeden edemiyor 


birdenbire oluvermeyi yahutları sessizliği dinlemek... 
samimiyet boyun eğer... direnmez bu ayrılıklara 


nesi var ki, söylenir deyişlere 


Bir Ayın An Sesi 


Hayat dardır; doğru ama, umut da geniş. 
Goethe 


bir ayın 

tanrıya yakaran sessiz sabahlarında ağır ağır yükselen güneş sözünden caymadan eksiksiz 

bir geldi mi, pir gelir 

ne duruyor 

yükselir her an 

güvenmez 

günün batışına 

tesadüf değil bu 

ana varmadan 

nasıl varsındı 

hu! 

dirilsin, yeşillensin yapraklar kavrulmuş susuzluktan 


hayata geldi hala bir umut var öylesine kurumuş biray...biran 


öyle değil mi 


Ra bir haber geldiğinde iyi olduğunu duymak kalbi kuş gibi uçar şarabın içinde tortu gibi kalbin içine sızmak düşündüğüm an gel benimsin demek bir güzel rüyada anılmak hayatın tadı buysa yıldızlar gökte Şiğra sen kalbimdesin bir nokta ciğerim üzerine bir kan kesik kesik paramparça özlediğim bir hal değil dertlenir benim için bir an değersiz...değerli 


senin için yaşar en-NÂR bulmak ve varamamak sevenler arasında aşk biraz iğne iplik işi koptuğunda biter belki bitmez... bitmez mi bir an göz göze gelip sessizlik yemini etmişti sevgililer ezelden devam eden ikisinde bir inatla sarmaşıklar hiç soğumadan aslına rücu eden bir hayat kanlı nar tanecikleri... 
unutulur mu ilk öpüşler zor bir meyve nar yemesi taklit edilmesi...nâr olacak ne yakışır dudak rengine ve günün birinde 


vahşi şekilde nefes nefese korlanmaya bir nâra 

unutulmazlar 

oysa ne kadar sevişmişler 

hani bir mecburiyet ve gitmek zamanı ayaklar öne... öne gider de 

baş boynunu koparacak kadar dönüktür neresinden bakarsan bak bu ebedi işe bir sürgün...madem ki niyet edilmiş kopartılmış bir acı...bir hüzünlü nâr yanar bir yanı... diğer bir yanı donar rücusuz hayat...ebediyen muhacir karlanmazdı ... harlanmaya mahkum hecr-i deryada bir tahta kayık sakinleşmez ...tebdili surette insan merak etmeden 

tükürükle düşür maskesini 

cefaya nasıl dayanır 

billur bir kâsedir 


hiç'lere gönül karışmadan 


bir kez kırıldığında bin namazı geçersiz kılan dağı da yıkılır taşıda 


mutlak bizimle zirvesinde 


Canan Gelmezse bir gurup vaktinde sessizliğin içinde hırsızlama duran kapılar pasla açılırken gıcırtısı yarı dökük boyasına el vurulmaz ince ince teyellenmiş bir köpeğin özlemli ayak sesleri öylece girilmez yazısını aç kapıyı diye baş edişini her nasılsa beraber onun kaderi sarhoş geceyi bitiren ayıklarla çay içmeyi geceden kalma kahvehanede ne özlemişti çay demleri nasıl dayanacaktı daha fazla 


canan...gelmezse gelmesin köyüne o pazar kurar 


Kum Saraylar zindan... karanlık yurt selda mahkum kapılarında şimşekler taş yastıkta...düşkün başlar zülfü yârin esen rüzgarları sineye değen ıslıklar zifiri uykunun yorgunluğunda çilekeş... ziyaretçi beklemekten yorulmuş bir kalp ile cılız mumunda bir baş yanıyor duvarlar çakıltaşı parıltısı sızan akan sular aç kalmış insanlara parçalanmış güneş ağrıyan ayakların gezici tufanları taş duvarlarında boyun vermiş çalılar kırmış dert küplerini 


sızan şaraptan içen kumlar yığılıp kalan sarhoşlar bir köşeye toplanmış kuşlar uçar çığlık çığlığa sanki beni bırakma diyen çocuklar yıkılan direkler birbirine nasıl dayansın kum saraylar yurt mu... zindan dert mi... dert gün sayıyor 
Omen* 
adını yaz yanığında güneş... serinliğinde bir ay ismini kaç kişi değerinde kendinde buldular ateşile can canım kadar can aldılar... can verdiler 


candan sevene can feda kıldılar can fezada can eline 

can severse cansın 

hoş cana ne sunmak nomen est omen 

bir can 

gül bakışına can serer candan yıkılır ateşine can ses verir 

can nur satar 

verir canını benim der işaret her cana bir nomen hakkı da hakkıdır, olsun canan 


* “ad; işarettir” 


Rüyaların İzini bir aynadasın niye kurcalıyorsun bıraksana işte yaşama uğraşı bildik hikayeleri dinleme sen bu kafayla gidersen... 
bu hayat çok yavan olur ne olur evet gidersen derler...alındı, satıldı ya da çalındı ancak kalır leşlerinden eriyen, akan ve "bok” a dönüşen maskelere gömülü gözlerden başlamak icab ettiğinde şimdilik göz değmesi kafi sözü dallandırdılar yasemin kokan çamaşırlar 


hem de giyemeden asla kabullenme 

bu, iyileşmez bir yaradır 

bir cüzamdır etleri 

kurtuluşu kara tabut 

umut topraktan 

başka bilmez 

yakalım onları! 

onlara uyma neden yakmak sürüklenme 

anlar tarafsız 

gölge ve ışığın kaçışı uyuşturmaya devam ettirebilse nasıl da bu kaçış kadere dahil değil mi sandın fareyi 

sen yandın 

herkes farkında beceriksizliğine ne demeli. 
ahh zavallı tuzak 


susmalı ne tükenmezdir harflerden kurulan 

sessizliğin vahşetinde yaşamak 

çok bilmişler 

benciller ve daima genç kalanlar canavar kalabalık 

ve çocukları köpekleri de 

çıkış yolu arayan kayıtsızlık 

inkar beyhude 

hiçbir şey olmadı 

ne mucize, ne patlama, 

keşke öylesine 

insan olsun 

heyhat! artık çok geç; ne ölüyüz, ne diri geceyi belasız atlatmak 

tanrı yardım etsin bir aziz olmak çok sular geçti ... köprünün altından umut var 

iş işten geçmemiştir 


bir meyhane etme bedenini öldür... unutmanın derin kuyusunda uyuşmanın ipi 

ölmek lehine zaman tozunu attırıyor hepsi bu! 

acı çek... yorul 

ayıkla... çalış... 

ruhsal kırıntıları 

sat şeytana 

rüyaların izine 


biraz sürüngen 


Karaların Baykuşlar aklımız hayallerimizden büyük olmadığı zamanlar kozasına sığmayan ümit kelebeklerim sahi öyle miydi rahmetler dilerim tüm kalbimle ölsene halim virane düşkün hayatım sessizlik değişmem bilge krallara... ey gülistan var mı akıl...kuş gibi kalp bir ilham olmuş olmalı yıkılsın... 
beni bu hale koyan sessiz hurufat! 
sesliler neredesiniz ... 
hangi süleymana 


konuşmak hakkı kullanacaklar söyleyin karaların baykuşları 


Hurufat harfler gibi özgür metinlere sarhoş gibi dokunmak ne güzel söz pazarında kalamaz rüyasız zihni dirilten tazeler kalemin akan kanından kan okur...kan yazar kağıt beyazına bulanmadan silinecek kadar cesaretli hayat kadar cömert olmadığımız kişi olmaktan bizi kurtarırken olacağımıza götüren harfler insan... esiridir bazen boyunduruk... bazen palanga işaretler de konar... nokta nokta hikayesi bir türlü bitmeyecek 


harflere ışık düşse görünüşler aldatıcı uzaklaşamayız bir türlü onlardan azaldıkça ışık gölgeler uzanmış gibi dudağın altındaki dili 

daima bir cevher yok ki 

ah, ne yazık 

var'lar arasında biri 

"var" olmayan hiç sesi 

duysan 

nedamet mi? bilmiyorum 

kelimelere neden geç geldin diyemeyiz içinde insana içkin bir cevher olmalı çıkamayınca harfler 

güneşin altında kapkaranlık 

geçme ey harf, dur!.. 

boğazımı geçme 

kalın perdelerle 

arzularımız 

saklı yanlarımız sesle kaçıyor 


ele düşmeyen peşindelik zembilde sallanıp gözsüz kuyulara taş beyaz libaslara leke 

incir çekirdeklerini dolduramıyor kelimenin boynuna kim asılır bırakıverin kendinizi olduğunuz yere yanlış hayat doğru yaşanmıyor 

umut bitince, acı başladığında 

diri olanlarsa birer birer ölüyor 

kim dirilir ki 

hadilerden bittilerden 

kin yok 

ne yaptık biliyor musun 

sürüldük belirsizliğe 


kalan son nefesle 


Eski Tas yaşamalı... çünkü öleceğiz hiç akıldan çıkamaz mumdan yapılma hayat ateşli... biraz daha fırdolayı döner dünyayı 
Meru gideceği bir yer olsun bir gurur kalıntısı kabullenince karanlığı kör yere düşmüş biraz daha özgürlük her şeye rağmen kor haline döner duruşun... buğulu şahı nathanael tanrının ikramı kuyuya attıran ölü alfabesi eski tas'tır dünya 


cevapsız soruların hedefi hatalar 

hamamdan habersiziz 

tek doğru şeyi tutana 

uzak ihtimali nedir 

gizli yasalar...kırık bir kapı kolu kendini avut 

boşluğa düşür 

olmaz mı 

en büyük yara 


kandır... kırmızı şarap 


Günüm Işığı mutluluk nasıl bir şey bilmiyorum ama sevdim mi severim ter gibi... kokar olsun gül de pis de olsun derim hatırlar mısın... 
bir konuşmamız n'pacağım seninle dedinse mutlu olacaksındı... 
kim ben mi... bilmem ki nasıl bakarlar sevengül ve gülsever bülbül hayran öter ikisine bahçedem böyle bir cümleyi gül ne... kim kurmuştu güneşi doğsun 


kara bulutlar çökmeden son kez sarılmalı bir geceliğine 

bir ay doğsun da sabahlar olmasın 

uzun geceleri 

aşıklar gündüz bilir... 

görünmeyen ışıklarınla... 

benim için...benim için sen doğmuştun... 
geceyi de severim...günüm ışığını 


bilmeni istedim... 


Sensiz Yapamam Ki 
“bakmaz yaşlıya gence insan anlamaz önce akıl çıkar aradan aşk kalplere girince” gecelerimin süsü kalbine sızsam bir siyah ip gibi düşsem dizine yüzüne baksam...dalsam gözlerine bir aşk gecesinden sonraki yorgunlukta sakinliği ve hazzı duysam yarım kalmış sevdamın 


duvarlarını yıksam azgın sularla 


umutsuzluğumu...bir yığın yıkık dökük hatırayı ansam 


seni sevmeseydim bilemezdim...gerçek aşkı söylemeyi asla beceremeyeceğim 

ne kelimeler buldum 

sabırlı ol diyorum 

gizli yaram...arzuladığım mutluluğum 

dönse an an acıya...tekrar tekrar sevmeye başlıyorum 


yine de ayrılığın acısından durduramıyorum kumrular gibi sevişirdik...ayrılıklar gölge etmeseydi tüm varlığımla elinde bir buz gibi... 
ateşinde erimiş olduğumu hissederdim çiçeklerle değil kelimelerle 

sana aşkımı kokuyorum 

sonsuza kadar birlikte olmak için 

yeni değil...önceden de senindi aşkım kanayan kalbim... 

açılan bir güle benzeyen tebessümlerin iki yakut tanesi gibi parıldayan sürmeli çok derin gözlerin 

ve beni sevdiğini bilince 

bedenim ve ruhumdaki yangının kederi ve hüznün zemherisi inlemelerle ateşe veriyor beni 

bir insanı sevmek ...tamam da 

ona kavuşamamak 

karanlıklarda uzaklığın duyguları 


içimi kanla suluyor daha önce kimi sevdim kimden nefret ettim...unuttum bile işte geldim ölümüme diyerek coşkuyla 

al beni... ne yaparsan yap 

kendimden geçmişim 

hiç bilmiyorum gerisini sen bil 

demesem...inan çok mutsuzum 

aklıma geliyor da... senden uzaklarda 

bir kere bile ellerini tutamadan yitersem ne olur 

soruları ürpertiyor korkutuyor beni 

sonra sabahtan akşama hafakanlar 

başıma sokulup hüzünle beni takip ediyor 

en yakın arkadaşım bu tatsızlıklar 

sanki unutturacakmış gibi uykuya sarıyorum 

onunda bir faydası olsa 

bir kere daha söylüyorum 

kalbim dertlerle yüklü yalnızım yapayalnız 

sen uzakta olunca yaşamayı 

anlayamıyorum ... diyorum sensiz hiçbir şey değişmeyecek 


üzüldüğüm kaybolup giden sadece benim hayatım değil ki ebediyete kadar sürmesin bu acımız umudum belki bir gün olacağız beraber içimizde olabildiğince 

hayatı ölümsüze çevirmeli 

kalbimizi açmalı ...birleşsin kanlarımız ah şu dokundurmayan kader 

neden bu kadar ayrılık 

saklanırım gerekirse varlıktan 

toprak olmaya bile razıyım 

rüzgarında uçup ayaklarına sürünmek için alevinsem ve senin ateşin bendeyse kalplerimiz ve ruhlarımız artık birleşsin ey sevmek istediğim tapınıyorum sana seni daha çok seviyorum 

birde hayalin elime geldi 

uzun uzun gül dudağından öptüm tanrım kutsadı dudaklarımı dedim 


bunlar kayıp olmayan aşkın sözleri sana karşılık gelen aşktan 

şimdi başkasına aşkmış diyemem 

mutluluğumuz için öylesine güzel aşk sözcükleri varken “aşk öldürür insanı” içimi acıtıyor 


ölürüm de... sensiz yapamam ki 


gönül kuşum ayrılma eteğine tutuş cananın uğurdur yüzünü görmek olmazsa rüyada 

Hakk aşkına 

böyle bir rüya görmek hayranca... ne güzel 

bir kadeh... bir şarap...bir ölü vefasız 

can çıksın bedenden 

can... hemi canan 

cân-ı cihan mest-i canan sâki canan...kâbe canan gönül derdimize derman tensiz... harfsiz olursa sessiz katre... derya 


can olur canan 


Cananıma 


Bulmak İçin 


Aynada, geçip gidici bir hayal gördüm de sen nesin diye sordum; cevap verdi 


de dedi ki: 


Ben, yaşayışın pasıyım. 


Yaşayanları ebedi hayatta bulursun sen, kimdir bu yaşayanlar? 


“Yaşayış âleminde gönülleri daralanlar. 


Barış ehli olanlar yaşayışı kestiler, vazgeçtiler hayattan; şu adam olmayanlardır, yaşayış savaşında kalanlar. 


ayrılık aldı aklımı 

kaybettim kendimi 

şöyle sen dur 

bulmak için leylayı...güneşle ay gitsin karanlık mı gerekli...seni bulmanın şevkında sabrederim güneş bile kararır 

taş bile ayrılır kaç yerinden 

kanadı kopar yüzlerce kuşun 

aç kapıyı bir kere...yandım ateşinden 

ne vakit göreceğim diye merak ediyorum 


neyim var yandı 


Divan-ı Şems, cilt 1 


bana kızıyorlar 

anlat diyorlar... ne diyeceğim 

ay gibi mi...ay nedir ki.. 

yoksa can mı...can nedir ki 

bir benzerini 

olmazsa bir sevdiğini bulmak için Tanrı'ya ne diller döktüm 

bir işaret-im olsun diye bunlardan da geçtim 


seni n'eliğe sığdıramadım 


bırak bütün bunları 

a benim canım...nasılsın 

gönlümü almak için 

bana bir görünmüyorsun 

izini bulsam... ne gerek var bene yeterli olmaz mı 

zahmetlerini niceye dek çekebilirim 


artık kaldırsan perdeyi güller utanca düştü 

o güzel neymiş diye 

rüyalarda görmediğim güzel 

nasıl da buldum seni 

şaşılacak şey şu 

ben rüya göremem aslında 

olsun... uyanıkken nasıl da buldum seni deli-divâne oldum da öylesine 

söze sen başla 

dilimi keserim senin gönlün için susarım...terennüm eden... bende o derim değil mi 


nasıl da buldum seni 


Canan... Canan canıma, candan bir haber ateşin ta içindeyim ümitlere kapıldım... korkulara düştüm habersizim körlere bakıp gizlenme gözlerimden ümitlendir beni cananım...dünyasında bile olmayan ağlayıp duruyorum... bir baksana hani bir kere şarap sunmuştun aklımı başından almıştı hala ayıkamadım...ne yapayım âb-ı hayat elinden bir katrecik gönder de yokluktan iz kalmasın bunca beraberlik beni inler bir halde bıraktı oturup bekliyorum... giden gitti bu habere ağlayacak biri 


nerde baksana öylesine topraklar üstüme dilsiz-dudaksız 

başımda yok sırtımda 

bir kulun değil miyim günaydın olsun elime yazabildi sevdiğime 


bir harfceyi 


Ağları Gülermiş bir güzel rüya görmek istiyorum seni bulmuş gibi seninle beraber olmuş gibi sonrasında uyanmadan ölmek ölünce yanmış kül gibi bir rüya da beraber olmak, hayalime düşen parçaları tek tek toplayan hepsini bir torbaya koyan sonra ağzını mühürleyen bir kuyuya düşmüş gibi ne güzel di o günler dediğim dört duvar arasında sızan sarhoş gibi seni andığımda kalbime yıkılmış bir ağlar dökülsün seni bulmuş gibi bulamadan ölmüş dişlerini dökmüş bir hasetsiz kinsiz 


derman istiyorum. 


önceden bulsam olmaz mıydı 

açlık gurultusunu dindirecek bir ses kulaklarıma istiyorum 

kalbim seni bulmuş olsun 

sen bulunmamış gibi 

bir çaresiz ilaç ararken 

seni şifalı bir yurdun başında bulsam da bana hastası desinler senin hastan desinler 

özlemler kırgın kalbim yorgun ölmüş desinler dirilmeden bir daha nasıl olsa dirilen vaktinde 

kaç ölüm yaşamış bu beden sevinç mi üzüntümü kargaşa içinde kalırken sen hala bana bakıyorsun gibi hissetmek istiyorum. 

ey hayat arzunu yık 

onsuz aşk yok, kalbim 


ise kanlı, ağları gülermiş gibi 


Öbürüm öbürüm... 
deli - divâne oldum sana yaklaşana ötekiler bahane gördüğüm hep senin güzelliğin binlerce adın var...başka başka kimin olayım hepsinden ötürü devletimsin ne yaparsan yap ne söylersen söyle beni savmaya çalışma yaptığını bırak... her işin bana bir lütuftur ayaklarım yolunda... acıdı da... 
gözüm ağlıyor ne olur...bul beni, tamım 


artık olmaktan fazla n'emiz var 


İyileşti Sanıp dermanım... 
bir fayda getirmedi esenlik şunun-bunun korkusundan tutuklu... 
acı duy... izinin hastasına elini tutmana da gerek yok gönülden perişan bayramlar kandiller uykusuz geçen günler senin tarafına bakıyor 


yeter ... öleceksin... kıbleye dön...de sen de 


sabır aynasında... elinin kılıcı...boynunda sessizlik içinde... boğuluyor kesilmeden iyileşmek mi... 

sohbetini kaybetmişti bir zaman 

tek dostu feryadı 

kapında hasta olmaktı 


nasılsın'ın var ya ah... inleyişini bir düşün...kurtuluş şifa... gecikse de olur 

hoş gör çırpınışını... 
elinden kızıl şarap içir uzak kalsın...kafirindir... 
başkalarına hastalığı mani iyileşti sanıp...bırakmazsın Harfcem 

unutuldum diyormuşsun bu nasıl unutulmuşluk sabah akşama 

gece gündüze ilişik hayata ölüm 

ışık ve karanlık birse 

nasıl olur unutulmuşluk de sen ki... ağlıyorum 

ben de ağlayım, beraber gülmende bizi isteme sen 


gül kendince acına bir ortak arıyorsan daha çok acılıyım...anlarım hasretin varsa söyle bilmem mi 

ama anlatmazsın ki başkasına... derdini 

her solukta sesini bulduk gülünü 

dikeni neden isteyelim başka biri varsa...yoksa varsın birsin olur yüzümüz yere 

baş çekersek ez ufalt sadeleştir 

aczimi anlatamıyorum 


seni bileyim yeter ki 


Deli Yazı Yazma yazma denir mi...kalem tutana teslim alınmış gönlü başı yarılmışken etme... etme ağızlara düşmemiş sözler ona göre olmasa da suretine bakma yazacak kadar ne çok şeyleri var okunmayanları ise kalbine yazdıkları deli yazı, yazma aklını almadan düşünmeliydin yazmadan mahrum ümitsiz kalırsa bir hilali var omuzunda yazmalı güneşin batışını hissederse 


akar gözü bedr olur deme yazma deli yazıma bir göz ve baş değer 


onu da kestirme sen 


Ürküntü varlıktan kırılsın için ışıklar saçıyorsun seni övmeye koyulsam dünyada ne bir ürküntü ne de bir korku kalırdı bense sarhoş şarap içiyorum her şeyden habersiz kırılmadan sen yine vazgeçme arasa... istese senden kaçabilir mi sonra ne hâle düşer 


aslında var...onulmaz bir hasreti 


Giden Senden Değil sıkıldım gerekmeyen ne çok şey olmuş geceden kalan uyanık bir dost ben koşayım... ben yürüyeyim o dursun yerinde... 
ayrılmayız konuşmalarını birlikte yapmıştık ben ayrıldım... o kaldı...o sızıda...gidiyorum yüzüstü... olsun mu neşeli işleri yarım kaldı dile gelmeyen kelimeler kafa dikmiş adamlar gibi bıktırdı... toz toprak içinde masamın tablasına dolmuş ilaçları uykularım içmeli mutsuzluk sade benim değil ki sevdiğimin de derdi öylesine takıntılarım var 


gönül yanığım giden senden değil benden de gidiyor 


Nefret Edemez Miyim ben geldim... sözleştiğimiz gibi ne diyeceksin... 
küstürenin de değilim ey hayat! 
nefret edemez miyim çalakalem yazarken kalemini kırdın mutlu olduğunda... kıskandın kötülerin ellerinden...ancak bu gelir böyle olmasına gerek yoktu ki... 
bize hayat veren... can olan şimdi kurumuş ağaçlar boşalmış dallar... kuş konmaz ben ağlamayayım mı.. düşene değersiz bir misafiri bilmeyenlerden goncası açılmasın diye üzerine dökülen küllerden...nefret edemez miyim anmayacak kadar...sevmezdi nefreti 


sen ben demedin geçer mi bu dünya...ağlatma kızıl gülümü dikenlere karşı unutacağımı sandılar ummasınlar 

beni üzen unutmak değil, 

bu hali bilmem 

kendime göre bir hayatım olurdu tanıdıysam meğer, beraber 

bir acının paydaşı 

olmayayım mı ölümüne...olmasa yaşam kadar 


bir o kadar 


Sayısızıma küçük dünyam içinde yaşama umudum sessizliğin dili varlığı korkulara siper andığım biri... 
o sayı olsa... tek bir de yetmez sayısızım var, sadece var benzeri anlatılmayan... 
en şanslımıza o benimdir demek... ne isterdim. 
yokluktan başka hangi çareyi bulabildim belki bizde bir anlayış olmadı çok yakışıyor varlığından kırılan ışıklar 


tutunsam bir tanesine bahtiyarım 


Yoksun yıla benzedi kaç günüm... yoksun gündüzü unuttum geceler zifir beden zemheri ışığım da kalmadı tat -tuz mu...işkenceler içindeyim gönlümü alan kimim kimseciğim yoksun yanan mumuma... balını buldun demiştim bedenim yıkık...viranem baykuşa kaldı dil-tengim teselliye mahkum uykusuzum al one, dudağımı ısırmışım hiçbir işte başa çıkmadım gamdan kederliyim yoksunla yaşamak hoşuma gitmiyor altın, gümüş...cennet cehennem yetimim...dermanım 


gamlar içindeyim hiç beklemiyordum 


ayrılık günlerinin bu denli acı geleceğini 


bir tesellim vardı 

belki bir haber gelir...diye 

one... 

geldi... 

biliyor musun 

seninle kendimi bulmuştum iyiliğim...kaç gündür peşinden gitti yoksunluk...ölmekten öte... 

bir haber geldi 


her şey olabilir...şimdi 


Ya ...-masaydık 


“Hamdolsun Allah'a ki doğru yolu buldurdu da bu nimetlere kavuşturdu bizi. Allah hidayet etmeseydi doğru yolu bulamazdık.” 


Onlarca hikâye vardır. Kaf dağının arkasında bir güzel varmış diye. 
Merak ettiğim bu güzel görünmeden, nasıl kendinden bahsettiriyor. 
Melekler de onu görmemiş ve bulamamışlar. 


Nereden doğdu bu sevda, sırlı güzele vurulmak? 


Ey canımızın cananı! 

Bilinmeyen ardına saklanıp, kendinden konuşturuyorsun. 
Niyetin nedir, duramıyoruz sensiz? 

Işık olacak bir pırıltı da yok etrafımızda; gömüldük karanlığımıza. 


Gelende, gidende anlatıyor... sonra da soruyorsun, onlarda bilemiyorlar seni... 


Konuşuyorlar bir hiçliğin gerisinden... 
Ey canımızdan, hayalimizden çıkmayan sevgili. 


Var olduğunu biliyorsak, uzak durma ve içimize bir ferahlık veriversen. 


Sevenlerin çarpılıp çırpınıyorlar; yine de razılıktan başka bir çareleri yok, biliyorsun... 


Varamadan ayrıldık... bir teselli, ah teselli 

Hayalde bu kadar güzelsen... hakikatte daha çok güzel olmalısın; ondan görünmek mi istemiyorsun, kendini bizden kıskanmasan; Zaten, seni bulamıyoruz ki... 

Kolumuz kanadımız sensin. 

Göz görmeyi iyi bilmez mi? Görüyoruz aslında... 


Yüz görümlüğü vermesen de olur, yere sereriz yüzümüzü, merhametinden, mecburen tutarsın bizi. 


Ah canımın canı! 
Sen bizim gibi binlerce bulursun... 
Ancak sen bir tanesin, ikincin yok ki... 


Hal mi kaldı, yığıldık... gücümüz bir secdeye yetiyor, orada da dua ediyoruz. 


Gönlümüz bile usandı kıskanıyor, bizi bizden; neden derdinden kebap olup gözyaşı döküyoruz diye... 


Bilmiyor ki... 

Cenneti biz sende bulduk, kulluğumuzdaki sevapta sensin... 
İnliyoruz, biraz inat etme sen. 

Senin cömert olduğunu söylüyorlar. 

Susarak cevap verme... 


Biliyorsun susmakta bir cevapmış... 


Çoşan bir deniz gibi safralar döküyoruz 

Gönlümüze bin kez bakıyoruz, yine sen varsın... 

Sonra bir engel koyup ta, kovmuş gibi de göstermiyorsun Öyleyse, anan biri gibi...sen vur, bizi deflere benzet , sesimiz çıksın Biz önündeyiz değil mi? 

Kapına gelenler çok ama, bizi eşik etsen de olur, 

Hiç olmazsa sabah akşam basar geçersin, ne hoş... 

Ey gizlenmiş sevdam... .birlikte olsaydık 

İhtiyarlık geliyor, kulaklar, gözler elden gidiyor. 
Görünseydin...geldik gidiyoruz 

Seni görmedik ama, duyduk, bildik... 


ya ...-masaydık, wolurdu halimiz. 


Aman Güvercinim kül rengi güvercinim yüce yerden indi beğenmez...1sınmaz ne bu... bomboş 1ssız ve susuz yurdu harabe alıştı mı hani saflığı koruyacağına dair verilmiş ezeli sözler hatırlarıma aksın yaşlar gözlerinden...durmazca ah... asıl vatanım dön emri zamanı gelip çatmadan amanım aman güvercinim kara toprak için varından ayrılmıştın ulu âlemden aşağı indirler mi seni 


çukurlara kör kuyulara düşkünüm de aşka 

olmuyor ateşin dumanı kader... gidiş yolumuzu kesti hele helesene... beklemek güneş dahi doğmamakta burası dünya değil mi karanlığa batıp gitti 

ah güvercinim 

aman amanım 

kalbimde parıldayan bir şimşek sönüvermemeli yokmuş gibi aslına gitmemeli 


erkendir... 


Nedeni Kimden yıllar geçti sensiz sanma unutulmuş hayalinle şarkı söyleyen küçük su kuşlar ve böceklerle sızan mavilikler ikimizindi ancak...yarım işler kalmış sözler ve sevdamız sarp yollarda serseri günah mı... olmaz sevenlerin kalbi biz olunca sonuna varmalıyız bir kucakla sızımla aksınlar içim içe ve sadece seninle sürme çekili gözündeki yanmış toprak bulurken şerefini 


bende bir yalnızlık acısı koyma saatler geçti 

bildiğim halde...aradım rüyalar ülkesinde 

bir nefes kadar...yoksun 


kendimi ne yapayım ki 


yalnızlık ve anlamsız korkular soyuyorum kendi kendimi kılık kılık bir sürüngenden uçar umuduyla 

hırsız gezer köpekler kadar kapına kadar gelemedim 

kime konuşuyor 

bu suskunluk 


geç mi kaldık diyorum...nedeni kimden 


yaşayan çöl bedenimde 

yalnızlık gecelerimde 

inlerken ruhum...kalbim 

içimdeki korkular...acılar 

taşa toprağa sesleniyor 

yetiyor mu bunlar 

istiyorum. ..bilinmeyen bir yerde seni öpmek...kendimi kaybetmek 

günah mı 

o da olsa iç geçiriyorum 

ah! 

kalbim...ruhum... kalem kaşlım...güzelim yüzündeki aydınlığı gören beni... azarlama saçlarının dumandan örülü kıvrımları boynuma değil de... rüzgarlara kapılmasına 


bile dayanamıyorum 


Diyebildim Açıktan 


“hayat bir nâme her günü bir beyit tamamı bir şarkı eder" 


nedense dün gözlerini gökyüzüne dikmiş gördüm yanaklarından süzülüp akan iki damla yaş içten söylediğin şarkının heceleri 

üzgün kalbime değdi 

tümüyle kayboldum...tanrım dedim 

bu günahkârını...bırakma 

bensizlikle 

bahçelerin çiçeklerinde 

ulu ağaçların hışırtılarında 

karanlık durgun sularda 

şarkılarla düşünü görüyorum 

çok görme bunu bana 

günahıma pişman da değilim asla 

herkes seni gördüğünde 

gizli gizli tapındılar...korktular 

cesaretimle ben 

seni öptüm doyasıya 

şükür... bunu diyebildim 


açıktan açıktan 


Öptü ey ömrüm...gizli aşkım...beyaz tenli servim cemalinden ayrı kalmak...içimde gizli bir dağ olmuştu sensizlikten her gece rüyamda dertli dertli feryad ederdim Allah'a yemin ederim ki ölümü... 
hicranınla yaşamağa tercih ediyordum son bir kere kanlı kalemimi dilimle temizledim dudağım paramparça... dilim tel tel oldu her ne kadar lâyık değilse aşkınla can veriyorum... 
kanlı göz yaşları döküyorum gel baş ucuma ... gelmezsen işim çok zor dudağını dudağıma dokundurmadan ölürsem diye inledim bitmişim bitti derken ah...beni öptü ve ağzından bir buse aldım diye... kalbim 


yüz bin tane can ile dudağıma geldi gün geçmedi daha... ondan ayrı kaldıkça 

gözyaşlarım kan ve toprak içinde 

ciğerim gözlerimden parça parça döküldü 

sevgilim 

canım yanıyor 

adını tanrım diye tesbih ediyorum 

gizli gizli sızan gönlümün kanı sana helâl olsun 

ben bu gizli dertten zamansız kalmıştım 

yolunu kaybetmiştim buldum 

ölsem de gam değil 

kalsın... gönlüme çok sır 

vücudumu bastığın toprak ile örte bilirsin 

dostlar ayıplamayın... ne yapayım 

o benim canımdır 

kevser ve zemzem...onun tatlı dudağını görselerdi utançlarından kör kuyunun dibinde birleşip taşmazlardı şükür...bir kere bile visalinin sofrasına misafir oldum ya 


köpekler gibi eşiğine başımı koyup inlesem aşkı uğurunda gizli gizli kanlar yutsam gözümde dudağının hayali ile 

canım dudağıma defalarca gelse 

bu halimi biliyor ya... 


yeniden can buldum der...susabilirim 


Bir Alevin sen üzgün...ben mutlu mutsuzluğum...bu sorun aciz kalmışım...ellerimle yollarım gönlü dağlı sevdiğim...ben sevinme yurdunda duramam ki gülemiyorsa ağla bakan donuk gözlerim...yum kimse bilmesin yenir acılar onsuzlar ahlar şimdi yalnız bir başına isterdi hep sevindiğin bir rüya görmeli bir ateş ya da alevin parlayıp sönmesi gibi an içinde ateşiyle yanacak kadar dilinir kalp göz kebabında pişsin tuzlu yaşlarla 


kimse biz olmak adına 


Ayımla Sessiz Kaldım mavim su...gece lambası bakışlarım derinde dalga dalga sesler ayaklarımdan geliyor ey su çek içine beni ellerim tutuklu yürüyüşümü almadın mı sızımla kulaç atarken hayallerim nedensiz miyim saatlerce oturmuşum kıyında kimsem artık... bilemiyorum acı yanım da gecenin yorgunluğu ay... ayaklarıma sarılmış aklım almıyor kalbim dinlerken hangi dilden söylenir bu hikayeyi cır cır böcekler bende sevinç ve üzüntü karışmış geceme... içim acıyor 


dost sesi yok...ay var ama düşen suya ışıkları kalbimi kırıyor gelirim dedi... beklemiştim 

heran ve gecemde 

şimdi...ağlatıyor 

göz yaşlarım karanlıkta 

havuzum olmuş kim bilir ki 

ey masum lamba 

titremek bizim kaderimiz 

ay geldi diye beni yalnız bırakma küçük suyumda bir başına 

sanırım ki beni senin kadar seven hiç olmamış varmış zannederek yaşamışım 

çok mu bana... istiyorsam kıymetlimi yine de ben yalnızım burada 

yeniden yaşamak için...yazabilirim hissetmek ve anlamak kolay 

ama yetmiyor mazideki kelimeler öyle basit ki... 


kimseye söylemediklerim ilk benden duydum demeliyim 

benli dahi olmamalı gayem seni bulmaksa gecem... şarkımı suda söyle 

ben çok üzgünüm... 

duy.. kalbimin ışığı 

hep seninleydim 

yine yaralarım kanayacak...olsun ölmeden yaşayalım aşkımızı 

suya yazacak bir an kadar 


şimdi susma zamanı değil 


Acı Manim bülbül...aşkın bu karanlık gecesinde terennümü acıyla leylâm... firkatinden mi yanmış...yüzündür bence hayatım... başım da dizinde çiçekler güzeli bilinmez bir diyar kalbin devâsız derdinde sakla adını işitirdim kendimi ve seni görebilseydim avutacak şarkı var mı... garip gönlünü 


iki gözüm...iki çeşme 


uyudum 

seninle yıkandım 

başka ter yok üstümde 

koltuklarının kokusunu duymak istiyorum 


ayaklarımda sancı ve birde gözümde acı söylüyorum aşk bahsinde senden başka 

hiç kimseyi düşünemiyorum 

her şeyini... 

vücudunun sıcaklığını...yumuşaklığını 

kaç defa dedim yalnız bunları düşünüyorum ayaklarımda sancı ve gözlerimde acı 

neden bu kadar çabuk karar verdin 

şu ayrılık kokan sözüne...öl dediğini duysaydım içim o kadar acımazdı 

oysa ki ben senin koynuna sığınmıştım 

ve aklımdan geçiyordu... ne sevebilirim ne de sevebileceğim bana biraz inansan... diyerek uyandım 

şimdi gözlerimi kim silecek buna üzülüyorum dilime acı mı değsin ...istedin... 

gözlerimi acıyor kan dökülüyor ciğerime 

kalbim telaşla çırpınıyor 

anlatıyorum ona 

dur yerinde... nerde... akıl da fırlayacakmışcasına 


bir baksana ayaklarının altına ezilmiş bir kalp mi ne var ne yoksa 

kimin hayaliyle yaralı derinden 

kendini kaybetmiş uykunun sersemliğinde verilmiş izinler kime değil ki 

kur darağacını 

onlar gibi 

ne istersen sen de onu yap 

bulacaksın metanetli ve azimli 

kırmızı yakut rengi kan elbisen 

bir yaradan gizli ağır ağır akan kan gibi dudaklarıma değdiğinde kırmızıların biraz daha...biraz daha gül oldu yüzüm beni ne hale getirdiğine bir bak 

beyaz mı benim yüzüm şimdi kıpkırmızı soruyorlar nedir bu halim ... 

ben diyeyim... sevgilimin yarasına yüzümü sürdüm kırık kalbimin kırk hali 

tamir olmayacak bir hata bu benim 


yanlış yaptım son bir öpücük ver de hayatıma son de 

yaran kanı sür... 

gözlerimde sancı kalbim de acı...bedenimde sızı şu anda bile o kadar şaşkın 

kırmızına boyanınca... rengi olur aşkın ... 
baksana kimi öpmüşümde kıpkırmızı 

bu geceye şahit olsun terlerim 

beklesem... gel yalnız kaldım ve sen de yoksun... 
sonsuz bağlılıkla yarım yüzyıl bekledim bitmeyen aşk yeminimi bir kez daha dile getirdim diyorsun ya benden bir şey saklama 

tek dilim sana çözük 

yine ağlarım ben halime 

sarıldığım... beni uyumuş ve yatmış sanmasaydın aşkımı kanına bulamıştım demeden önce 

kara uyku beni bağlamış... başıma...neler getirdi ve ben yalnız başına kör kuyularda 

gözlerimde sancılar ve bedenimde sızı 


yüzüm kan revan içinde uykuyu uyumaya gidiyorum eğer uyursam hatırla 

aşk acılarını konuşmaktan bıkmıyorduk hayalden öpücüklerle 

hüngür hüngür ağlayarak birbirimize 

aşk dizeleri okuyup 

el değmemiş...şarkılar fısıldayarak 

arzular batağında çırpındık 

büyük onurum...aşk yüzünden ölmektir... 
kalbimin anahtarlarını al sana teslim uzaktan aşkım... sana taparda 

meyva vermez mi 

çilesi huzurum aşıkın iken senin 

kimiz biz...ben seninim, sen benim 

öpüşte aşk duvarını aşmak için 

seni görmek. ..gözlerine bakmak... sarılmak için yaşıyorum 

birleşmek hayalim ve bir tek varlık gibi 


sönmez aşk ateşim içimi kurutan bir özlem bu 

yüreğimi delen katlanılmaz bir acı...içime çöreklenen boşanıyor gözümden yaşlar sessiz 

hıçkırıklara boğuluyorum 

hepsi bir ufacık sözdü 

karanlıkta oku 

sen yanımdasın...kelimeler senindi 


onlar rüyam ve bendim...koruyucum da yine sen 


Beni Sevdiğini Biliyorum nasıl yol almakta yıldırım aşkı ... 
beynimin kıvrımları arasında...arzularımda... 
canda canını hissettiren sana susatan başkalarına duymadığımı sende bulduran 


izin almadan yaklaştıran 


olmasaydı... 

sarıyordu korkular benliğimi 

insanüstü görmeyi... göz ardı etmiyorum hayatıma güneşsin 

sıradan şeyler gibi iken 

yüreğinde yan yana durabiliyorum 

aşkı ağır bir zincir gibi 

bir ömür boynumda... acısını hatıralarımı ve coşkularımı taşıyordum öyle kötü hissediyordum ki 


meğer sensizlikmiş işte kalem, kağıt ve hayalinle yapayalnız son çare mi bekliyordum 

acı çekiyordum 

aramızda ne çok engeller var diyordum içtenliğimle 

bu sen ve bu benim 

boyun eğişimi hisseder mi diyorum arada bir görüşürdük 

içime sızıp benliğimi sarsardın 

bir bilseydin 

en çok ayaklarıma üzülüyorum 

senin yanına getiremiyorlar diye beni hayallerim küçük... razıydım 

kapına gelip yüzümü koyup uyusaydım yaşadığım acıma rağmen 

yollara karışmaz izin verir diye diye yavaş yavaş sana yürüyorum 

uykusuz gecelerimde pencerem açık 


biraz üşürüm ama rüzgâr dans ederek beni yoklarken tatlım... soluğunu içiyorum 

neler düşündüm neler 

aklımı baştan çıkarmayı bile denedim kaçmak fırsatı için yanına 

deli deseler gitmeyeceğini biliyorum eskiden seviyordum şüphelerimle şimdi senden seviliyorum ya şüphelerim kalmadı 

benzersiz tarifsiz aşkım 

bir kalpte iki sevgi olmaz 

beni seçti 

neden ben onu seçtim 

diyorum heyecanımdan 

gözlerim görmüyor...konuşamıyorum yoksa konuşmayı bilmediğimden değil seni gördüğümde rahat ol desende eğik başımla kızarıyorum 

bakamamak ve an bir bakış etkisiyle sararıyorum 


sıklıkla ben bunu beklemiyordum diyorsun ya anlatmaya bazen dilimde kelime bulamıyorum 

çok zaman ana rahmine benzeyen gecenin bağrında zamanı ve mekânı ortadan kaldırıp 

sende kaybolup gitmek için neler düşünüyorum sözleri, aşkımın özünü ifade etmekte yetersiz buluyorum anılarım senin varlığını eşsiz kılıyor 

söz aşkta eylemdir... iyi ki eylemin 

bana zorla da olsa sevdiğini söylediğinde 

seninle sonsuza kadar varım 

sensiz umurumda değil hayat 

ya...birde hiç söylemeseydin beni sevdiğini 

bunu hiç düşünemiyorum 

geçte olsa biliyorum 

olsun... şükürler... 


sen varsın ve şimdi ben 


Kelimeler Susar İçim Susmaz güzelliğinle âleme sığmazken nasıl kucak açarım bu hâlimle sana ben ben senden yüz dönmem... mümkün mü olmaz ki... 
senden gelene katlanmak iyi aslında senden de değil ki... kaderden ben yüz çevirmem, sana kavuşamasam da katlanmak en iyisi ben kalemde ve kelâm gizlenmek istiyorum okuyunca dudağına yazıda harflerle kavuşurum sana...diyorum. 
ağladım...umarım kabul edersen göz yaşımın su damlasını inci yap ... 
kutuna sakla olur mu olmaz mı bilmem ama yine diyorum ya ölmektir benim için tek çare 


kelimeler sustu sanma 


içim hiç susmaz sonsuza 


Bizi Buldu gerçek aşk sonunda bizi buldu öğrendik gerçek sevgilinin kim olduğunu üzülüyordum... bildim ve buldum zordu ama pes etmedik gerçek aşk sonunda bizi buldu ancak aramak gerekti, bizi bulabilmesi için gerçek aşk da bizi arıyordu ama nasıl tanısın demedik... ışığa adımı biz attık öyle gerekti 


şimdi beraberiz... 


Gitme Sen bir ömür, sevdasından hastalandığım sevgili şehlâ gözlerine kurban olayım baksana bize senin yüzünden dünya, gül harmanıydı gitme sen düşmanları mı sevindireceksin gidecekse biri, biz gidelim canımız şaha kalkar ölümüne yürür. 
yuları kopmuş, salınmışken bir eksik, bir fazla olmuş, ne çıkar? 
biz seninle gülmeyi öğrenmiştik bunu ağlayışa çevirme, bir solukta gam gider senden başka kimim var bir dönsen, bir gülsen, 


feda olsun baş derdine, 


onlar ışık arıyorlarmış 

peşinden yürüsünler 

başımıza sen gölge ol yeter gideceğim dersen git, ama canımızdasın, asla çıkmamakta vazgeçersin diye 

göz yaşlarımdan ayağın toprağına nehirler akıttım 

olmaz deme 

bastığın toprakta ölmek için 


fırsat kolluyorum 


Hayalimden Uyandırmasınlar Beni uykusuz sabahlar gözlerimde hayalin yalnızlıkla haberini bekledim içmişliğim yok, ama sarhoşum, acımaktan buğulanan kan çeşme gözüm 


hayalini yıkamasın 


Ay yüzlüm seni arıyorum, 

var da, yoksun 

bitir bu hayali, diyorum 

başka başka yollardan istiyorum Vuslattan vazgeçtik, 

rüyada görseydim diyorum 

her an yoldaşım, hayalin, 


kokun canımda rüzgarlar estiriyor 


başımdaki sevda karadır 


anınca, aklım dağılmakta. 


mescitte hayalin gelmişti hatırıma iki kaşını gördüm mihrabta 

uzun uzun secdeler ettim 

kime ne söyleyeyim, 


beni zahit anıyorlardı 


dün gece bir rüya gördüm başımda dönüp duruyordun hayallerim yıllar sonra çıktı 

ancak tahammül kalmadı 

şikâyet etmiyorum 

bunu isyanda sayma, 

yokluğundandır 

günahsızlık davası zaten bize yakışmıyor 

çok merhametliydin 

uykular yetmesin 


hayalimden uyandırmasınlar beni 


Ocak Yansın'mış 
Beyaz sahrada garibim, imsiz ağacım kış mı geldi sana, çıplaklığın yetmemiş titreyişin bile donmuş, sesini dahi çıkmadan dallarını kıran o vahşet incineceğini bile bile narin umutlarını budamaya mı çalışıyor Hani , meleklerin gelirdi gülünü vermek için -tut elimizle 
İncinmesin diye el-üstünden derlerdi. 
neydi hepsi 
-olacak o kadar kırdılar mı vura vura üzerinde korkular 
-ocak yansın'mış 


bitkin ve kırılmaktan, dondu uykusuz gözlerim yerine içim ağlıyor, yenilenmiş yıllar ve acılar, başa bir daha dönmek mi 


değil, ta başında ezilmeliydi 


Ölümüze Kırklar Okunmadan Dirimize Ne eskimiş köhne kafa, oda oda ruhumuz payimal can uçar ölüm üzer değil ki zengin, söylensin fakirdi, garipti, ölümüze ne densin Gönüllere kara bulaşmadan, Ölümüze kırklar okunmadan dirimize ne para 
Bitsin deyip, ezip gittiler keşke görünseydi haberli habersiz 


gelsin gayri, ölümüze 


sarhoş başım var, gözyaşım deniz uykusuz rüzgâr, boğmadan kurutsana gelgitler salıncak ömür sallanmakta mahcuptur güneş 


Karam sar beni 


Karam Sar 


Çürümüş ebedi canım seninle vücuda gelen bedenim kabrinde çürüdü. 
gel, benim, benim için. 
eridim, bittim. 
çürümüş derilerim, dökülmüş kemiklerim, tozkoparan atlılar kesildiler; nağmeni ne zaman düzeceksen tez gel çürümüş hângahıma 
-diriltmek tanrı sesinin işidir.- sen üfür, dirilirim sesin, ses mi ki, candır. 
yokluğunla çürüyene bedenim çürüse, toprak deniz olsa, değilse yurdunda, ko çürüsün dökülsün tenim, 


korku yok, gökleri düşünmüyorum 


-sevgili can bağışlar, çürümüş olsam bile.. 
-kesecekler, yakacaklar.. 

ne yapayım? 

dirilen, fidan kesilir, 

mahşerimsin benim 

sevdiğim, 

bir kerecik kabrime uğrarsan 

çürümüş kemiklerimle, titreyerek, 

secde ederim sana 


önceki gibi 


Gök Konuğu 

meleğim, avlanmanın haram olduğuna aldırış etmeden güvercin gönlüne kim vurdu, yıllardır kulluktasın başköşesindeyken divanının biz yoksullarla düşüp kalkıyordun 

-iftira ediyorlar. 
hangi bir baş yoktur ki, onda tanrı'nın bir sırrı olmasın! 
günahkâr olduysan, ne var ki? 
güzeller güzeli, meleğim! 
anlamadılarsa, biz onlar değiliz. 
kötülere aldırma, onlar can verse bile melek olamazlar. 
ne yapsınlar? yaratılışları kötü hiç anlamadın mı? 
bende belâya tutuldum kaç kere. 


şimdi şarap satanlara dua ediyorum, nimet hakkı için bir kerecik kırmadılar. 
-melek düştü düşen düşsün halkın gözünden binlerce kere, sevgiliden değil. 
bende seninle düşeyim bela bağına ölümden başka son mu var tekke onların olsun ağlaya ağlaya gideceğim meyhaneye göz yaşlarımla sulu geçen günlerim kutlu günlerdir. 
yarabbi! olması gereken gibi suçlu geldim kapına bakma! 
bir kerecik hakkı'n için 


tatlı gül 


Gül Ve Zeytinim 
Parunak'ıma 
Zeytinim var birde gülüm 
İki ışık düştü başıma. 
Birbirinden ayrı yağla gül sürülsün alına Anarım. 
Şarabı severim, içelim tek sarhoş olalım diye Kılıcınla kes ve ezsen beni Gir desen fırına, Talihimdir, üzülmem, çıkarım varolduğun gibi Diken , gül, yağ ve su 
Bu sevgilimde taç savaşıdır 


Parunak:Tanrının zerresi, Tanrı parçacığı 


Öldü ... Oldu Diyecekler “acır mı... 
tuz dök üstüne... 
daha acınsın “ 
o, yanıp... yakılarak ağlıyor ... 
sen dönüp duruyorsun 


yazıktır... yazık 


hasta olmuş... senin yüzünden 


biliyorsun... hep ağlar bakamaz... birazda mahcup neden siz mi 


azıcık bilir miyiz 


yakarsa.. diye ağıtlar acır mısın... acınır dökseler üstüne... güller... 


olsun... kokunu bulamaz ki 


hani yalnızdın... 


bir kere burnun sızlamıştı bir esinti ...kaplamıştı 


tarafsız ...her yerden 


beklenirdi... senden vefa... 
bile ses vermedin karartman olmasaydı... 


ışık sönüvermeden 


her tarafta duyulsun... mis kokun tütsünü kaldırmışsın duvarlarını yüceltme 


kurbanız... kınalım diye 


bir körpecik ve solgunu mahrummuş gibi cılızlanmış bir bakışla 


bırakır mısın sen varsın... aşkınla canlandı ...sanıyorsun yorulur bekleyen 


onun için öldü...oldu diyorlar 


an...an...dikilen taşlar dirlik vermiyor gömülecek 


bir kabir yeri kadar 


sen yine de gül... gülerken ağlamalı... bekler seni... 
gelir mi ...diyerek 


bilir ki... yine gelemeyeceksin 


Vs. İşleri 
"kendimizde olmayanı var gibi gösterdik" "bu oldu" 
"var olanı ya gösterseydik" “Me. 
benim işlerim...ne var ki... günah işlerim bir gece küp dibinde... 
ya da çene üstüne düşerim hangisidir... vs. işlerim boy boy günahtır... yükselenlerim... 
meyhaneden bugün kovdular... 
dünyada olmayacak belli ötekisinde ne işlerim sayfalar dolusu sözlerim vardı vakti heder oldu...kalbe işlerim. 
bilenlere tamam... dediğim yok benim bilmeyenlere... köz... göz yaşım gelir işlerim. 


duymadığım... bilmediğim çoktur hasret batmış rüzgarlarına 

çamur gibi gergef işlerim 

şarabı aramayın...kırık kalbimde... saklıyordum şimdi döküldü...nasıl olsun gülsuyundan içişlerim 

atın beni ...yollara ...süpürgesiz ağlayanı yok... 

kendi kendimi içişlerim gülümseme... derim, 

kan damlayan ciğerimi... 

köpeklere verin 

benimdir köpeklerim ... 

üstüme dert yıkıldı 

yurdum köpekler... 

istemedim amma 

nerden neden esti bu rüzgar...derim keşke demeyin 

gelmeseydin ...önceden... 


sonradan da...şimdi sen kal... ben gidenim 


Kirkor Görsün Gözün ben onu çok sevdim ama o sevmede değil sevgi...karşılıklı öyleyken bu zıtlık neydi seveni çok olanın gidersen peşine veya sevmeyenin yüzün yüzün sürün birde kalbi hüzün... 
bir a deseydi...kitaplara düşerdi sözün... 
a değil ki, o... 
hah... eklerdin... değil mi, bir a deseydi şiirler yazardın, üzüm sıklığında güğüm güğüm içmek için meyhaneye bırak... söze gidelim bulunsun gözyaşı ... 
sevene hüzün sevgiliye ... sözler düzün güzün gelecekmiş 


gönlü büzün... 


su yok... kan yok, kırdılar 

odun olsun diye... güzün 

dedim ki... yetmez kış için ambarına düzün meğer sevgili üzmüş... sıra sizde... 

bari siz de üzün 

öz, söz bir olsun 

geceyi bekleyen gözün 

bir umutla... gündüzün 

körolmuş...ne hacet... görünseydi yüzün... 
diyor...geldim... görün 

o kirkor... göremez yüzün 


gitmişti... gündüzün 


Harfime Ses 
"Tanrı, dünyaya dönük olduğunda harflerle konuşmuyor mu? 
harfler... 
sessizliği bozan kahramanlar... 
dizili biricik inciler sayfalar dolusu ... 
ilâhi kitabın sır mahzeni kesilmiş harfler ... 


yalnız başlarına ne çok söz söylemişlerdi. 


bir harf değil miydi 

susmuş bir bedenin en ulvi kelimesi... 
bebeğin ilk sesinden, dedenin son gidişine yaslandığımız harfler... 

konuştuğumuz ... 

sevgiliye kavuşma köprüsü 

bir başkası kabil mi 

canımın kâbesi 


aliyyundan bir nefes levhime dökülmüş harf harf sayfalarında kelimeler 

sırra gömülmüşler 

camii harftir körelmemişim...ya... 

harfin içine hapsolan 

ilahi makamın ilk basamağı aramızdaki biricik bağ... 


değil mi...bir harfti 


sevdiğim ayrı, ben ayrı...bir deniz köprülerim olsaydı 

yoksa dökülsün setler... 

birer birer... kurşun harfler... 
düşsün...değerse bedenime kalbimi çizsin isterim 

imsiz, simgesiz ve Sessiz 

ilk başta bir sözü vardı 


onada eklenseydi ... nefesimiz konuşuyorum doğru..harflerle ... 
yetmiyor... başka bir türlü... 
doysaydım... sevgilim kucağına turunda gezerken 


bir sesini duymak istiyorum ...nedensiz 


gel...etme... 

sözün vardı. 

bir yüz göster 

yüz göz hakkı için... 


yüzüm yüz değil 


geçemem yüzünü yüzünü saydım 

bir yüz mü... 

sen bir yüzde yüzsün... 
asaletin yüzünden 

ve yüzünde perdenle 


ben yüzsüz oldum... 


açılsın... deryan yüzsem... 


ancak yüzülesi değil 


ilahi yüzüm... 


derin yüz... 


Yüzde... Yüz Var yüzde yüz... bitmez... 
yüzümden tek dökülen efkarlı yüz... 

derimle, yüz beni... 
acırsa yüzüm 


ah edersem, yüzüme ar değil 


ey yüzüm... yüzün 

büyük yüzdür... 
anıyorsam yüzünü... 
yüzünden... acizliğimdir... 
yüz verdim diye 

çekme yüzünü ... 

bende yüzsüzlük var 


senin yüzünden değil 


Derler çığlıklar vardı... sessiz duymazdı kimseler gülüşler... ağlamaya döndü... 
şimdi keserler... kendini... 
kimdi... 
onlar... bunlar ...bir sessizlik içinde kayanlar... 


kalkan ve bir değişmez hal vardı 


hakkı... her zaman söyle... 

söyle ki... yalnız kalasın 

güç çok... neye yarar cevap bilinmeden... 
son diyecekler var... 


kim kaldı 


derler...derler haksızsa... haklısın... fark etmez 


söz başına... ayağına... 


yine derler 

dağların tepelerinde...vadilerde uyku bir sersemlik ve bir rüya 

uzak ama uzak 

birine yakındır ... 

taşıma var çok nameler 

tepeden bakana 


anlatılacak rüyalar olsaydı 


Gölgeden Çık dışını görenler içine girmeden hangi ateşe düştüklerini nasıl bilirler bir alev ki kokusuz parlamayan cinsten 


onu renkli şeker zannedip yutuverirler 


boğazda durur mu demirden şeker sağlammış... zannedilen yıkıntısız... viraneler 


sel gelse altında kalıverirler 


kuyumcu dükkanına sığmayan kantar tokmağı oynamaz... altını nasıl tartar sen yine gölgeden çıkmaya bak.. 


olmazsa... onu güneşle yıkıverirler 


Hayat Acı ... Denizinde Boğulmadan "bu bir rüya" 

ay ışığında...içim bir deniz... 

çöl kalbimde kumlar çarpışıyor 

önüm arkası bir çınar 

ilerde dizili develer kervanı 


yavaş yavaş nedensiz uzaklaşıyor 


kafam karışık... bir ses geldi... ağlama... 
etkileyen ol .. etkilenmeden 

geriye gidersin ağladıkça 

benim değil... senin olsun isteklerin ... 


ancak bu doğru... çok zor 


haber verdiler...sonsuzluğa gel yasak değil... bassaydın bu sırra saydam okunaksız giz olana... 


olmazsa dokun...içinde büyük depremler açılmaz mühürler...kilitler...sımsıkı 


onlar zayıftır... çiçeklere bir bak 

buna rağmen güzellikler saçıyor 

çıkarsa ruhunu okşayacak biri... 

hayat acı... denizinde boğulmadan yılmadan devamet...ne onlarla....ne onlarsız Ölüm Kadar Yakın... Nefesle 

hayalim var, güzel bir hayat 

senin için... hep soldurmak 

kendime küfürler ederken 

ben mi... acılarım kıvranır 


yorgunum, dilim dilim ...kalbim 


boğulurken ipimle ...çizme beni... 
karalama...fazlasını kim beklemiş sevincim tutuklu 

gönül kuşumu ... uçur 


karalar estir... sevda yelim neydi bu üzen... bulunduğum kafeste çırpınan kalbimin tiktakları 

zamanla artık yarışmıyor 

sustukları andan beri... 


ses var... nede bir heyecan veriyor 


sensizliğime ve unutulmuş olmak hayatı garip yaşamak 

gitmek... çok zor geldi... diyemeden tutulan yağmur bulutlarından 


akmak için ağlamak istiyorum 


geçen günlerimi bağışla 

hepsi kendime kızdığım içindi seni tanımak istediğime neden... bulmadığım dertlere 


başımı eğdim... kaldırsan beni hayatına yeniden girmek anlamsız... olmakla beraber söylenip... bağırmak... çağırmak ölüm kadar yakın... nefesle 


olmayacak gibi... istiyorum 


Kâse Gibi 
“Beraber gidecektik bu yolu unutmuş gibi... sonu geldi mi unutmadık ama... unutmuş gibi” sevginle gönlüm... hasta 


aşıkların var 


susuz kaldım... çölümdeyim 


dermanım kimde... yüreğim kurudu gözlerim sudan boğuluyor 


can vermekteyim 


senden hoşlanmıyorum hamsın feryat etme 


sabret yeter deyişin kulaklarımı ağırlaştırdı 


benim başkalarım var diye top gibi oraya buraya atıyorsun 


tamam kanatlarım olsa uçardım kuş gibi ne yönüm kaldı ne de gücüm kendinden itiyorsun 


sensiz bir yer nasıl bulayım 


cennet diye nereyi gösterdin dikilse fidan kalbime yanışımdan kuruyacak 


vazgeç istemiyorum 


sevda ateş yakar beni dondurdu bu soğuk halin 


başımı keserek avla beni 


her zaman akıl veriyorsun beraberiz biriz diye...oyaladın durdun 


duy göğsümü kalbim nasıl saz çalıyor 


kendimi kaybettim seni de bulamıyorum sanki bu alemde bir suçlu benim 


hemen kızıverme ay düşerken terime batmışım ışığını hep gördün 


yine de ne aylar var diyorsun 


o kadar çok anlattın ki başbaşa olacağımız hayalini hikâyelerini 


ben bile olur diye inandım 


doğru sözlüsün biliyorum kaç kaç... yeter yeter... ölürsün dedin 


bir ölen kaç kere ölüyor ki 


zavallıyım hastanım başına buyruk biri olsam tamamda 


kölen olduğumu ne çok dile getirmiştim 


dudaklarım dişimle ısırmaktan kan içinde 


neden hakkımda yanlış düşünmeye başladın 


ben küçük bir su birikintisi sense derya...ne olurdu denizine dökülsem 


kirlenir miydin 


başının çaresine bak havanda ol diyorsun benim güneşim batmış etrafım kararmış 


nasıl ayaklarım oyun eder gibi raks etsin 


hatırla eşiğine düştüğümde yanağımdaki kızıllık yüzünden bana güzelsin demiştin 


şimdi ise morardı diye bakmak istemiyorsun 


tanrı ülkesine girip çıkanlardansın 


tutturmuşsun uzaklara gideceğim 


kulun için bu nazın çok değil mi 


neden böyle sitemin olsun eskiden azıcıkda penceren açık olurdu 


şimdi yoksun bulutlarla sardın 


bir ara bir değişik koku duymuştum senden meğer elinde başka başka çiçeklerinle 


beni hemen unutuvermiştin 


sarardım şarap tortusu gibi şimdi ekşisin dökülsün 


beni bıraksın diye ilgilenmiyorsun 


önceden zavallı der acırdın ne yaparsam yapayım kapında bekletirdin 


bense var olmuştum seninle 


kendine yaraşanı bir yapsaydın delidir mecnun huyu var... başıma bela olur 


diye kara yüzünü mü açıyorsun 


o billur kalbine bakmaya doyamadım 


dayanamıyorum da 


düşmüşüm elinden kırılmış kase gibi bekliyorum susuz kalır da bir içim su için eline alıp tutar 


beni öpersin 


Günahıma Günahdır Üstüne Sevmek yorgun kalbim dinlenemiyor bir incinin derdine düşmüş güller durur yalnız bir kahve telvesinde acı su akar musluk meyhanesinde içmeye elin dahi varmıyor hani uçmuş beden baktın ki hevadan bir yolculuk bitmiş değil vurgun yedin uslu ol dili çıngırak kılanlar var kurtuluş yok divane dur iki kalp bir harimi yâr ölmekten başka n'emiz var güneşin doğar erkeninden gölgene sığınacak kadar bir yerim oldu geceleyin ay düşmüştü üstüne söndürme beni ört toprakla 


koptu bil kalbim yerinden akşam karanlığında 

şimdi yerden 

kar beyaz ışığına sar öp beni gözümden akar yaş acıma 

tuzundan içilmez 

bu benim dünyam 

kör dünyam 

açamam gözümü bir gör desinler derdim var sonu gelmedi 

boyuna kurban bayramsız 

kalmamış bir iman takılmamış bir nişan ister sev ister kız 

ben imansız olduktan sonra 

atsınlar ateşindir 

sığındık yazılsın bir başka günahıma günahıma günahdır üstüne sevmek anlamaz mıyım 


şöyle ucuyla bakarken 


Kayıt Düşmezler 
Zincirler zülüfleri 
Bir öpücükle avlarmış teni Bağra kan koymuş 
Sığınacak beden bulamasın Yetmez 
Hâle tedbir akıl mı bırakmış Göz yaşları kurutmuş iç demi Suçu nedir? 
Sızlayıp inleyenin 
Virane yazdırmış divana deli Dumansız ateşi yok mu sandınız Ümitsiz aşkın eni sonu belli Kavuşmak mı.. olur bir pişmanlık Zavallı devasız ...zormuş işi demeyin Nasıl olsa mecnuna kayıt düşmezler Sürgün etmeli ya da öldürmeli 


Bin yıl olsa ömrü, onsuz neylesin 


Aşkına Doymaz Yüreğim Sızındı hayalimden Varlığın...güzelliğine hayranım Aşksız vakitlerde doğmuş olsam da Sensizlik bende kırıklar bıraktı Rüyası da düşünmesi de günahtı Beklemiş çaresizlik ve pişmanlıkla Hani o bahçede uzanmış ellerine Uzanmıştı kızıl vişneler 
Bir yangı düşürmüştü içime Akmıştı da eline kırmızı renkleri Onlar da değmesin kanatıyor beni Istırabımın tanrısı incitmesin seni Sırlarınla dolu kalbime el süremiyorum Varımı sana verdim vereli Kavisli dudaklarına secde ederken Sana dua edecektim Dudaklarım kızardı aniden 


Mor ağzım ağzına değeli 


Ah ne din kaldı ne ibadet bıraktı Karanlıklara düşürdü iyi ki bu günah beni 


Saklanıyorum onunla...Sevmişim özlemini 


Ah benim eflatunum... Yürürken sallanan ahestene... 


Yalnız bırakma acılarımı 

Kalbimin tanrısı ol...yaşat beni Beklediğim bir arzuyla sevdin Yakmaya devam et koy içime alevini Epeydendir yolunu bekliyorum Aşktan sonra ne var? 

Sana ihanet etmem üzülme 

Saklama benden ne ise söyle zevklerini Felek fırsat versin de hep gül 

Bir daha gül bensiz yahut benli 

Seni bırakmayacağımı söylemiştim. 

O gamzene kurban etsin cellatlar beni Unutulmaz bir hatıramsın 

Asla silemezler ömrüm boyunca 


Aşkına doyamaz bu yanık yüreğim 


Seni severken ölür seyret ki beni 


N'olur kapının toprağından olmayan testideki şarap zehr olur canan kadehiyle içmeyenin ağlaması kan olur neşelenirken ayrılık demişsin gamın yüreğe oturmakta önüne ön olmayanın doğuşu bilinmeyenin batışı mı olur ressam hüneri yok güzelliğinde perişan bırakma garibiz susamış kurnalar denizler aksa kanmaz olur daha ne yapsınlar... niyazdan başka kullarındır hiçbir şeyden haberi olmayanlar senden nasıl haberdâr olur ne hoştu gün geçirmek 


kafalar gözler sarhoşlukta deliler gibi hayâline el çırpıyoruz böyle şeyler niçin olur 

izsize izler nedir ki bizlere düştün dillerimiz yok seslerimiz de 

aktı gözlerden sersem seller 


buz gönüllere bir su olur 


düşmüşlerin karanlığına 

ay'sın karanlık gecede 

susuşta yüzlerce dilin var 

neden bize lâl olur 

eriştiğimiz güzelliğin buğulu şahı tanrının hediyesi meleğim seninle bir ışık bulduk 


gitme sen... biraz acı n'olur 


Nedir Bu gönülçelen... ağlama bu ayrılık...haddi aştı istersen Vur... 
et kerem ihsan şerbetini kederin tırnakları bozuk düzen çalıyor... iyilik altında telleri kırılmış...bunca tasa iyiden iyiye sarhoş paramparça gönül nereye gitti yarabbi... zamanım da sensin arzusundayım gönül evimde ateş akıl elimde kaldı 


pusuda deliliğim 


Sadece Bir Kez Görmüştü sadece bir kez görmüştü yüzünün net bir görüntüsüne sahip değildi. 
Diğerleri... hepsini hafızasında kazınmış görüntülerle karşılaştırdı Bir çok çekici kadınla tanısada diğerleri oyulmuş görüntüler üstüne kapanan gölgelerle kayboldu. 
Onun varlığı.. 
kaderin seçtiği kadın mistik hayranlığa dönüştü gözlerinde... kadın aşk taşıyor, ve baktığı her şey, soylu oluyor bir yüzün sırrı bir yüzün sırrı sadece onun kanıtı bu şehirde bir rüya sadece bir kere görmüştü ama... onu asla unutmaz 


şimdi bir kadın, başka bir kadına yol açıyor 


Yoksul 


Hayat, adamı dizlerinin üstüne çökertirse... güzelde... öl...var olma fikrine kadar. 


Gör ki, kendinle ilgili düşündüklerin kaybolmuş... geriye ne kaldı? 
Kendin! 

Onu bul...nerden gelip gittiğin artık önemli değil Kim olduğun...durul! 

Düşünmeyi değil düşünceleri dahi bırak... 
Yardım et kendine ...bedavacılık... yok... 
Çalışmalısın. 

Uyuyorsun diye ücret ödemezler 

İstiyorsan insanlığa yardım etmek...öce kendine Yardımet... 

Nasıl? 

Dinlemeyi öğren... 

Dinliyorum...deme 

Tek işittiğin kendi saçmalıkların... 

Sürekli akan nehir gibi. 

Onları oldukları gibi görmelisin 


Başkalarını bırak...geleceği planlayıp Tanrıyı güldürme... 


Acı ve neşe...hep var... 

Vazgeç! 

Dünya ölüm çıkışlı...başkaları ve senin için Yolun sonunu yaşıyorsun gibi...kusurlu... 
Kendini tedavi etmeden kalbine bakma... 
İnsan muazzam bir varlık... 

Dinlen ve dinlendir... 

vedalaşmak yok, sağ olduğunla varsın Sonrası yok... 

İki yokluk arasında...unutulmuş gibi... 


Yoksul. 


Sızanım 
"Onlar sabah akşam Tanrıyı zikrederler". 
güzellik bir... her zamanki gibi ancak seninle mutlu olmak yerden göğe kadar çok anıma ayrılık işaretleri gelen korkularıma göğüs gere gere yolunu gözlüyorum. 
kördüğüm gibi...ölüm kesene haram uykular... geceler gündüzler, ayrılıklı böyleyse eğer... bilindik ayrılıklar, bilmediklerim bitsin mumlarıma tırnağının ucunu bile görmek gün sayısını unutturuyorsa zindanda kalana ışık gibi müjde sızan kurtuluş, acının ciğerine tuz dökmek kanayan bir yaraya toprak...yar elinden yarsız yârim... söz vermek 


içime sabır çiçekleri...kuru kuyuya ip bile yok gözyaşıyla dolsun 

yükselmek için hep ağlıyorum duyuyor mu bilmem. 

belki...bir hastam var 

hatırına gelir mi 

çok uzaklarda bekliyor 

gel deseydi 

dün bir yıl oldu, yarın bir ömür bugünse hasretinden nefessiz olacak...olacaktı.. 

olmasın.. 

ah, çok zor geldi bu günler bana. 
ayrılık kadar 

ne yaparım bildiğim halde, birde bilmeseydim seviyorum sonsuza kadar 


imanım için 


Lanet lanet edercesine sevmek. 
madeni çok sevgi değil de... nedir? 


beklemediğin... ve onu görmek...sonra nefret edermişcesine lanet etmek. 


hayat senin benim için ölüm demek... yıkıntılar çaresizlik içinde korktuğumuz yok...kaybeden kimdir...var kaybeder yok değil... 
yoğu kaybetmek... ormanın yapraksız ağaçları 

filizlenen yeni çalılar... 

sorgusuz sualsiz kalbime bir daha dönmemek. 


lanetin hesabı kime haketmediyse... 


Yürekten Sevgimizi 
Yüceden yüceye, en gerçeğe Doğrudan doğruya sana karşı duyduğum Ulu sevgim... 
Aşkım seninle büyüdü, dostluğum sevginle ölümsüz Hayatıma bir anlam verdin Bir efsaneyiz şimdi 
Hani seninle bir arada olmak vardı... 
Ne zaman ayrı kaldık ki biz Her yerde ve her anda 
Sen iste yeter ki 
Biz acının mutluluğa doğuşunda Daima beraber yan yanayız Göz görmedi, kulak işitmedi Ten ürpermedi mi sandın 
Buna su şahit gök şahit 
Bize hayran kaldılar Kıskandılar mı bilemem ama 


Yürekten sevgimize 


Saklayın diye yağmurlar yağdı Böyledir inan buna 

Bağrım çıplak, çek vur hançerini Görmek istiyorsan 

Ezeli ve ebedi hakikati 

Yine de hala bir şüphe ediyorsun İnanamıyorum...neden böyle söyledin ki Söyleme şaka olsa bile... 

Ben senin hayalinle 

Ayıklığımı uykumu paylaştım Sevabıma ortak ettim Günahımla mutlu oldum 

Sen ise bunu diyorsun. 
Hala...eski halimi düşünüyorsun Sevgimi seninle mezara 


Yalnızlığıma garipliğime götüreceğim. 


Affedebilecek misin? 
Kendime defalarca kızsamda, uyarsamda, İçimdeki çocuk çok yaramaz, Laf söz dinlemiyor... 


Beni affet... 


Seninim 
Cami! aşk yolunun kervancı başı sana o sevgili kimdir diye sorarsa söyle ki O, Ali'dir Ali. 
Ey eşsiz sevgilim! 
Övgüye, yüceliğe ve sevilmeye layık olan yalnız Sen 'sin. 
Beni sardığından beri, görmedikçe seni, bir şeyi görmeyişim... 
konuşmadıkça seni, bir şey söyleyemeyişim. Bende övülecek bir hal 


bırakmadın. 


Sevdam, “Herkes kendi seciyesine uygun bir sevgili seçer, onu kendine Tanrı yapar ve bir heykel işler gibi ona taparmış” 


Böyleyken, bende kendime seni seçtim. 

Yalnız seni bildim. 

Büyüne kapılan beni, herkes gibi olacağımı düşünme. 
Kanım ve canımı bedel verecek bir dileğim var. 

Bu arzum pek engin ama sana zor da değil. 

O gül ağzınla bir öpücük vermeni istiyorum. 

Aklımı çalan o öpüşünle... 

Beni öp ve yine öp...daha çok öp. 

Yutayım... ağızını ve yudumlayayım. 

Kalbimi kaybedeyim 


Sende benden çıkar onu sende kalayım 


Tatlı aşkım! 

Çünkü seni çok göremiyorum. 

Belki birlikte atan kalbim ve tutuşan ruhumla Seninle bir olurum. 

Sonra, hayatımı verirken gözlerim en son seni görür. 
Karar verdim bu aşk bana seninle yazılmış. 
Sevmenin günahı benim için kalmadı 

Senin için binlerce kez ölebilirim. 

Günüm biterse sorun değil. 

Geceler benim...fikrim seninle hayaline gebe kalsın. 
Ben sana amaçsız bağlıyım. 

Ve tekrar senin için defalarca ölmek için doğarım Kendime kalan bu canım sana emanet. 


Ensiz sonsöz seninim... 


sevmediğini biliyorum nedeni de... 
ne...düşünüyor 

hasta diyor muhtaç...sevmeye bunca çaba bir gayret yokluğuna dertli 

anım anıma...bakıma odur mu 

bildiğin bendekini...sen biliyorum 

bilmez böylece 


yine diyorum 


Biliyorum 


Bir Bakıma Can ey dağlar ve kuşlar, ey bilmediğim bakışlar siz onu gördünüz, kokusunu duydunuz yetmez mi, ey örtü, birde sarıldın ya biz...suçlu aramakla geçti hafiyece didik didik gönülsüzlere verilen ağırlıklar altına düşen deneler ezilen büzülen yok yerine gar bekçisi duman yutarken tren geçip gidiyor, beklenenin bekleyenin yok, hissiz heykel kırıldı denilmesin de... 
sabredemediyse bağırtılar ve çığırtılarını sus bir ıslık treni kaldırsın. 
neden her şeye bunca şefkat 


yok mu anlamıyorum onu da bilmeyenler 

acıma el açmışıma fakir yoksul dilenci 

miskin yurduna mezarsız kaldı yolda 

sonra melekler gelmiş imana sahip olamadı 

atın oduna yansın...orda burda... ne fark eder ki ey dağlar taşlar yazıklar olsun bir başıma 

düşen efganıma kuruyan gözlerime 

sil süpür varsın yoksunuma bir sızıma 

kaldım yanıma kim baksın 

kalan anıma kelimeler bulunmaz 


yine de vazgeçemiyorum... 


Melancholia (2011) 
Seni çok seviyorum. 
Böyle mükemmel bir sevgilim olacağını hiç hayal etmemiştim. 


Kendimi yeryüzündeki en şanslı adam olarak görüyorum. 


Seni seviyorum. 
Böyleyken böyle. 


Bu kadar. 


İmanımız Tanrımıza her şeyden kalbine korku geliyor, pencerenin iki kanadı varsa, kırık olan da aynı sağlam da. 
bakıyorlar beraber dünyaya. 
oda ne kadar ziynetli olsun penceresiz var mı farkı bir hücreden kırık da olsa bir pencere bakışından mahrum olmamalı sular... ne çok pis yerden geçse de. 
Güneşlenirse temizlenir budur, yanmak, uçmak...acı da olsa. 
taş ise başlı başına bir muamma... 
oda yanmak ister uçmak için cehennem gayyasında.... 
nemiz var, bir ruhumuz, onu da havalar kaptı. 
ve bir hayal, saklayalım birbirimiz aynında. 
sana saklanmak istiyorum... 
herşey değişti...dünya ne çok hikaye yaşadı. 


yaşını unuturken, her şey bitse bir dünya kalır yitirmeden...bugünleri görmek 

daha çok şey var arkada... 

karalar üstüne bir silgi... 

ve kaldığımız yanlızlıkta. 

seviyor o da beni demek...çok olmaz. 
tanrılar...birde kullar... 

hep imanımız tanrımıza kalmalı. 


bizde kulu 


Kimim sen yoksun mu... her yer çok sessiz ne zaman? ay ve yıllar yakınında söylenen rüzgar kim kimin? dir ben mi nasıl? nerede? olmayan keşke 1ssız bir vadide tutku ve melankoli arasında bazen hayaller ve anlatılmaz duygular bu çok acı vericiydi ileri kimi yol hazırlanmak için...dayanamıyorum kalbinin daha fazla kırılmasına kimseye ihtiyacı yok suskunluğun sessizlik... karanlık ürperten güneşe bakan... gözleri 


kör...ben görem daha kalkamayacağım yerde düşeyim 


benim...güvenim 


İncitmesin Hiçbir Şey Seni Canım benim seni övmek... gökte yıldızlar, yerde kumlarla suretin resimsiz ey güzel insan ışığım...hayatımın hasreti aşkımı tarifte kelimeler yok ayakların altına bırak incitmesin hiçbir şey seni 


sevme sen 


Benim 


"Beni bir ben bilirim, bir de yaradan Bana bir ben lazım, bir de anlayan" 


Yunus Emre 
Tek bir ayakkabı... peşine düşen sevda... 
Musluk kıskanırsa gök ağlar, Açılmadı mavi kapı... 
İnsan acayip bir mahluk... 


Bir sivrisinek bile yaratamıyorken ama düzinelerce tanrı yaratabiliyorlar. 


Acı, her şey mi? 
ölümden korkar mısın yanlış kelime ...ürk bir ayırım...işaret verseydi bir kez konuşsa cümle ve iki kelime olur mu...olur...elbette varsın...hepimizde ondan bende...hiçlik...simsiyah boşluk acı çekmektir 


olmadığında da acı çekersin ya 


Kanarım 
Hangi sabah değil ki 
Her sabah gibi yine seninle uyandım Suretin güneş 
Kalbin yansıyordu 
Yine gözlerime yaş yerine Kan dolduğunu gördüm Uzaklarda varlığın...sıcaklığın içime değerken Aşk beni kavuruyordu Bilmezdim...sen öğrettin aşkı Yalnızlığını duydu mu 
Engin dünyanda kayboluyorum Kalbim yanıyor 
Ruhum senindir, aldın beni Biricik sevdam 
Kalbime saf sevgiyi bağışladığından beri Bir tanrı kaldı 
Ben de neyim, sen o isen 


Yalnızlığımı gidermek için 


Bir ayna arıyorum 

Ayna sen...görünen de 

Seviyorum dediğimde 

Beni canlandıran 

Kurtarıcı nefesini hemen duyuyorum Aşığım yüksek ruhuna 

Gel neredesin güvencinim, n'olur söyle! 
Ruhumun sonsuz ışığı, gel sarıl bana... 
Kainatın Kâbesi...yüzünde mihrabım 

Gök çiçeğim 

Bülbül nasıl feryat ediyorsa 

Ruhumda çağırıyor öyle seni 

Sabret deme yine içime 

İstemsizce... 

Sana karşı konulmaz, dayanılmaz ki Güzelliğini gördüğümden öte dilim tutuldu Diyorsam inan bana 

Günahımla sızımla körelmişim diye kınama 


Tükenmez hazinem 


Sık sık yazdığıma da bakıp şaşırma Anbean bekliyorum seni 

Dudağını bir öpersem...kanarım Ölümsüzlük suyu içmiş 

Bir sen varsın derim 


Hayalim...kanarım 


Don't Worry 
Don't worry, your presence is enough for us, If you think this is your fault Our eyes do not see, the heads do not understand If everyone gives up, there is aloyal land for you If you get angry press him, there is a sky embracing you cries for you. 
O sun get up and touch your face every day but to him hot hands pounding stop with your clouds and cry without stopping its existence is enough for us, don't be sad Translate 
Endişelenme, senin varlığın bizim için yeterli, Bunu senin hatan olduğunu düşünüyorsan 


Gözlerimiz görmüyor, kafalar anlamıyor 


Herkes pes ederse, 

Senin için sadık bir arazi var 

Eğer kızarsan ona bas, 

Seni kucaklayan bir gökyüzü var Senin için ağlar. 

Ey güneş 

Kalk ve her gün yüzüne dokun Ama ona 

Sıcak eller vurma 

Bulutlarınla dur ve durmadan ağla 


Onun varlığı bizim için yeterli, üzülme 


Kilitle 
Biricik sevgilim! 
Bülbül dilin, serçe kalbinle Gönlümü alırken ne sevecendin Kendimi kaybettiğim günlerimde de Sakla hemi... 
Hayır hayır...kilitle sen beni İtiraza değmez inancımla Solmuş kalbimi 
Mahzeninde aç susuz 
Derin sevdama düğümle... 
Ahh...içimde kırıklardan sağlam yer kalmadı Çakabilirsin incecik bir çivi tutmaz bedenime Acısını çekmem tek ses bile vermem Sevgi ve yapraklı gül kalplim Gözlerim bulanıyor 
Yine de senin tarafındayım Senin için diller dökmez miyim 


Ne çok canım yansa 


Dikenlerle dişlenmiş başım Sızlanarak açılan ellerime Suskun dil yakışmıyor 

Seni düşünen değişmez kaderime Esintin değsin 

İnsafsızlığı kucaklamadan Yeni doğmuş bir bebek gibi Sar sen beni... 

Söz verdim tuttum yeminimi Kavuşmak mı, nerede 
Sebepsiz yarınlara kalıyor Düşlerim, gözyaşlarım, Usandığım bu garip halim Hepsi aşk için değil miydi Göm çürümüşlüğümü Kokuşmuşluğum dağılmadan Üstüme taşlar at, yığ, diri diri En güzeli ey sevgilim 


Seni bilmem ama 


Olmek zamanım benim 


Seninleydim 
Bembeyazım! 
En mutlu olduğum zaman, seninle olanlar. 


Onlar ki, boylu boyuna içine dalınan billur sadeliğinde ferahladığım anlar. 


Kendimi hissettiğim yana yana içtiğim soğuk sular! 
Hiç ister mi, senin derinlerinde boğulmak varken yaşamak? 
Bana korku verir mi? 

Kucağına sarılıp erimek varken. 

Korkmadan gelmeli rüyalarım. 

Güzel rüyalarım. 

Bir aşkımsın tükenmez zarifliğin. 

Meleklerin bile hayran kaldığı sevdam. 

Tadın tükenmez dünya güzelliğim. 

Gönlüm dinim imanım her şeyim. 

Sensiz yapabilir miyim? 

Asırlık kurumuş toprak olan beni ferahlat. 
Kavuşma günleri olmaya olmaz, 

Belki özümden gizli bir hasretle 


Öpeyim, öpsen beni. 


Ne bilirdim sevmeyi sevilmeyi. 

Seninle aşkı, tatlılığı 

Hayallerime kimse karışamasın. 

Kendime dünyalar kurdum. 

Kanım canım diyerek. 

O güzel dudakların göğüslerinle. 

Elinle sıkılmış kan şerbetini içiyorum. 

Bugün beyazlar giymişsin. 

Aşkın darına zülfünle as ki beni. 

Kanım sıçramasın... 

Ben sana canımı vereyim diyorum ya... 

Canım boğulsun hançerine değmeden. 

Rüyalarımı süsleyen saçını teline boynum dolanınca sevdiğim... 
Canımı istedi diye sevinçten kendimden geçiyorum. 
Yüce aşkım! 

Ah ben ne diyeyim sana ne dil dökeyim. 

Cennet koynunda uykularımı alan günışığım! 
Dünyadaki varım... 


Sevgine iki elimi açmış bir dilenci gibi yalvarıyorum... 


Benimle daima kal. 

Hayalimi saran en güzel günlerim 

Daha ne dileğim var diyeyim 

Bu sabah da nefes nefese 

Seninle beraberdim. 

Hoş güzel rüyam. 

Kalbimi titreten sesinle yeni güne doğdum. 
Sabır edilir mi? 


Benimsin... 


Benimsin... 

Yüreğime düştüğün günden beri Yüreğime düştüğün günden beri sevgilim, Gül kokulu bir sevda büyür içimde; Hasret toprağında filizlenip, gözyaşıyla sulanan... 
Yüreğime düştüğün günden beri bir tanem, Kuyruğuna umutlar bağladığım uçurtmalar, Yarışır göklerde, zümrüt ü ankalarla... 


Yüreğime düştüğün günden beri canparem, 


Aşkın mumdan bir gemi, ateşten deniz üstünde, Yelkeninde hasret meltemiyle, 

Mutluluk limanına yanaşmakta... 

Yüreğime düştüğün günden beri sevdiceğim, 

Kalbimin kuytularından bir çocuk el sallar, 

Tekrar günışığında, masum gülüşüyle biraz da yaramaz... 
Yüreğime düştüğün günden beri gözbebeğim, 

Gecem şafakla öpüşür, dokunmaya hasret, 

Umudun sıcak koynunda... 

Yüreğime düştüğün günden beri nefesim, 

Saraylar inşaa ederim, gece hayallerimde; 

Sultanı sen, sevdası ben 

Sonu; gökyüzünden üç elma düşmüş ile biten... 
Yüreğime düştüğün günden beri canımın içi, 

Hasret ırmaklarıyla coşan çağlayanlar; 

Vuslat denizlerinde, cennet kıyılarına sessizce süzülür... 
Yüreğime düştüğün günden beri sonsuzum, 

Ruhum; nefesinle kanatlanıp, gözyaşıyla yıkanır... 


Yüreğime düştüğün günden beri can yoldaşım, 


Lal olmuş gönlüme adını kazır, 


Son nefesimi dudaklarına teslim ederim... 


Tuzağına Düştüm 
“Kadim'den sana bir şey erişirse İste o aşktır. 
Aşk tuzağı gelir ve seni sarar.” 
(Makâlât/Şems) 
Aşkım hayatımda kaderimde bir toz olsa Dahi düşmesin kalbine, İncitir mi belki...diyemem de Sen tanrımsın...benimsin Sana zaten bir şey olmaz Bütün güller, bahçemde büyüse Kalbimde bir gülüm var sana kanar Güzelsin, zarifsin, iyisin Bir aşk gecesinde 
İzin verdinde, dünyam ne idi, noldu Unutulması mümkün mü Benzersizlik seninleydi 
Aşk ile akan sularını içtiğim gibi Puslu gözlerime şifa diye sürdüm Hastasıyım ben aşkının 


“Sol eli başımın altında olsun, sağı da beni kucaklasın” 


Sadece sen ve ben yok biz olalım İstediğim tek şeyim 

Canım çekiliyordu 

Aşkın bana kan oldu da hayat buldum Ölecek birine bu büyük ikram değil mi 


Sensin benim sığınağım, hisarım 


Dilinde bir kelime olmak benim için hayat “Ol” ile binlere can verdin de 

Bana da “ol” sesinle 

Aşkım, ol 

Eyvahlar demekten usandım 

Affedilmek için yüz istiyorum. 

Ben gerçekten aşık değil miyim? 
Değersizim ama 

Seni senden...ver bana, 


Hayırsa...al beni 


Gülümseme 

sen değilsin 

derinliklerinde kalbimin...o farklı her saniyemde ölünceye dek hayaletim birer oyuncu 

dünya sahnesinde elbette 

bir noktamız 

cevapsız...ama ben neden kaçabilirim mi 

neyim peki...bir hain mi 

gerçek ve bileceğiz o yeri ilk gördüğümüzde 


gülümseme 


Hâla 
Ey âşıkların divanesi Taklittir, aşkın isimlerinden biri Aşk şarabından bir yudum içtin mi Âşık mısın? 
Diye kendine sorma 
Sevgiliyi taklit et. 
Pervaneler gibi kalbinde yan. 
Ta ki, senin taklit kemendin sevgiliyi avlayana kadar Olmuyor ama... 
O zaman 
Sırlarını ifşa eden bir feryadın yok mu? 


Aşkına çekilen hasretin diyeti olacak 


Bırak kalsın...ölmüş birine kim sarılır ki? 


Hala öpmek ve sarılmak sevdasındasın 


SadeCe 


“Tanrının yarattığı ilk şey yolculuktur. 
Onu şüphe takip eder ve melankoli...” Homeros 


sabah pencerede küçük bir sarı kuş gördünse üzülme kaderindir...çıkmıştır karşına 

bir hayırla veya şerle 

seçilmiş geleceği 

inanması Zor geleceği 

doğru günde doğmak mı yoksa yaşamak 

adı yazılmış... tanrı 

olur mu! deme bu delilik 

eminde değiliz...artık 

kuvvetlidir aşk kaderin gücünden 

dayan gidiyor... hazırla her şeyi beklemektense endişe... aşkına çizilsin kaderi oluyor ya istenmeyen...yalnız 

zayıflayan ışığın altında 

kiminle başbaşa...kalsın dünya 

yarattığı ızdıraptan...kederli bulutları 


sorma kalbe, suçu ne diye acılı...merhemi yok ve ferahlıkta... ne mümkün yapayalnız kutsal tapınaklarda 

elim...vermez huzur...sonsuza karşı... yoksul güçten aşka izin ver ...acılarsa geçmişe...kötü düşünceleri bırakalım... bu günde ışıklarını yaysın 

inancı sarsmadan 

esen rüzgar çok güzeldi...iç çekişleriyle 

kimsenin bilmediği uzaklara 

derdimiz değilse kaderin gücü...kötü haberlere tek şey söylenecektir... bir şey olup olmadığı 

dere önüne set... göller 

su katre olur gözyaşına 

yine bir deredir adınca akar 


vazgeçemez...derdi var sadece 


Su 


” Bir gün aşkımızın alevden kanatlar haline geleceğine Sende inanmıyordun, 

Ölümü beklememe gerek kalmadı, 

sırf ikimizin olduğu dünyamıza götürecek.” 


Her telin bir pınar 

Saçına değmiş dudaklarım 

Bana susuzluğumu unutturdular Yer...suyuna kavuştu 

Kalkmak ister mi 

Durmaz aksın sular 

Yanan gönlümü söndürsün Bütün güzellik boyun eğmiş 

Can çeşmem, hayatım 

Kalp sana âşık olmaz mı 

İnançlı inançsız 

Bütün kurallar ve doğrular 

Sen oldun...Tek başıma da çekerim, bu aşkın yükünü 


Yaşarım içten içe...Kandırdın beni, ebedi suyum 


Söylemek Üzerine 
Sevgilime sevgilim bile laf söylemesin Benim güzelime Mecnun bakamazken Leyla kim olur... gözüm onda bile değil Mecnun dahi erişemediyse kim erişecek ki. 


Sevgiliyi taklit et. 


Benimsin, Ayrılık Yazılmayacak Hâfız, bize sen gönül verdin.. 


hoş biz kimseyi zorla kendimize âşık etmedik ki. 


Ben seni çok sevdim. 

Sende beni 

Böyleyken biz neyin peşindeyiz. 
Neden yanıp kavruluyoruz 

Haberin var mı? 

Bir sorsaydın kendine 

Hangi dünyadansın 

Burası mı...yoksa lahuttan mı 

Bana sorma...ben bilsem de Söylenemem 

Anlasana sonu gelmez aşkından Neden vazgeçmiyorum 

Kırk defa o ilahi, sen beşersin dediler Kendime uzak dur da onu rahatsız etme diyorum 


Söz dinler mi 


O benimdir, diyor kalbim 

Ruh sevdi mi, kimseye yâr etmez Başkalarının olsun istemezmiş 

Fakat sen Tanrının da âşık olduğu bir ruhsun Nasıl? Deme 

Bende anlayamadım. 

Ayrı yerlerde tek gibi tutarken bizi 

Canım ruhum...sevgilim itiraz etme 

Kalem yazmış 

Benimsin, ayrılık yazılmayacak 


Sonsuza kadar...acımla beraber 


Ölmem Elinde neden ben... benimsendin buradayım daha ... 
bir rüya sadecem ne zaman başladı bitiyor nerede gördüklerim, duyduklarım, kokladıklarım ne vardı gerçekte ben... olmadan sen ve nasıl olur ki...ben olan ben ki sen bu sonsuzluktan, sıkılıyorum her şeyin üstünde süzülmekten taş olmalıydım sınırsızlığı toprağa bağladım ya da bir rüzgar esintisine hayretin etmek 


ölmem elinde...istiyorum 


Aşkı biçiminde yaratılış keder olmaksızın rüya görmüyordu, ne uyuyordu ne uyanık sadece bir andı, bir şarkı, eşsiz bir ses çocukça yabancılaşmanın içindeki uzakta olan dünyanın büyülü çağrısı güzellik sınırlarda kurulmuş dünyanın yalnızı her şeyi emen büyülü doğuş kutsallığa doğru bir adımdı aşkı...düşlemek istiyorum böylece hayat mı aydınlanırdı kara şehirde doğsun deniz inanılmaz narin parlak güneşimiz, 


titrediğini göstermek için 


Aşımda Tuz Aşkımda 
Dünyadaki herkesten ve her şeyden çok sevdiğim. 
O gidişin ucu bucağı olmayan yolda oturup ağlıyorum. 
Manevi âlem bizi ayırmazken dünyamız ayıracak. 


Seni çok seviyorum ölüm seninle beraber olmamıza neden olur diye umut ediyorum. 


Ben, Ne İsem, Sensin 
Yüce varlığım, eşsizim 
Güneş batmaz hayal dünyam Her şeyden vaz geçtiğim ruhum Varlığıma derinden karışmış ışığım Tatlı rüyam 
Nezaket ve sevginin izinde Adını yudumlarken 
Tadını duyumsadığım 
İç içe sarılıp kaldığım uykusuz gecelerim Şaşkınlıkla bir daha mı dediğim sabahlarım Melankolik büyülenmiş ruhumu Mahküm ettiğin güzelliğinle Herkese değil kendi hiçliğime baktım Pişmanlık duymadım 
İnandım sen beşer değilsin Kendimi sana layık göremem Kaderim ancak bu olabilirmiş... 


Bana düşen sana sadık biçare kalple 


Seni anmak ve eşiğinde ölmek 

Belki nasip olursa geçmiş yıllarımın acılarını yok eder Şükür umudumla yeni bir doğuşa bakıyorum 

Ben, ne isem, sensin 

Diyordum ama, hayır 

Ben senin kulun olmaya...müsaitmişim... 

Bu uzaklığın meğer nedeni bu imiş. 

Seni böyle tanımakla anlamaya 

Yetti...razıyım demek bile hoş geliyor gayri... 

Sen varsın ben de yoğunda kalayım 


Sevdam benim... 


Zebun 
Ey aşk zebunu! 
Aşka düştün...ateşiyle ağla. 
Gece gündüz sonsuz sevdana Karşı durma...takat derman bul ama İnsan, noksan olan güzelliğe âşık olsa Nihayet o aşk bitermiş. 
Bulmuşsan alevle alevli yana...Aşk yanması olanda Gece ile gündüz birbirine karışmaz mı? 
Sırları ne zaman tamamlanır ki? 
Her an aşkın gizeminde kalan Sevda uğruna gönlünü de canını da verir. 
Eğer seçmişler seni ve aşıksan Mum gibi yan güzel güzel ağla, Bitmez mi, olur...güzelliği... imkansızdır kurtulması Kimsen kalmayacak kadar yalnız kalırsan Korkma...sana ayna olacak biri bul 


Ya da sen ayna ol. 


Deneyelim 
Kalbime huzur verir 
Adını seslenmek 
Bilirim içimin nasıl değiştiğini Sen varsın ya demek 
Son baharımın olmadığı ilkbaharım Ağlıyorum diye üzülme 
Her an içimde yeşilliklerim kurumasın isterim Aşığım sana...cennetimsin Geri dönüşü yok ki günlerin, giden gidiyor Zamanı yürüyorum Tökezlediğimde yol gösterenim Gece kadar derin ve karanlık Aldırmadan... 
Tüm engellerini aşmalıyım Sırf sana ulaşmak için Vakitlerin hepsi bizi delip gitmiş olabilir Gelecek meçhulde 


Attığım her adımda cahilliğim artıyor 


Daha az tanıyorum kendimi 

Ben böyle miydim? 

Sözlerimi tutmak için çok yeminlerim var Bozmam 

Fakat sürekli değişenlere bakar mısın 

Neden oluyor ki 

Geri dönüş yolunu aramak bitti 

İleriye bakmalı dediğin doğru 

Ancak yolculuk bitmeyecekmiş gibi görünüyor, Yıllarca sürecek olsa da...devam etmeli 

Her türlü kıskançlığın zirveye çıktığı bir zamanda Sana ait olduğumu biliyorum, 

Cennetimsin, benim cennetim 

Sana aşığım 

Bunca hayal etmenin sonu, olacağı bu 

Aşk ve iç yaraları 

Sev beni...seversin 

Bırakmadı kader ve şans bana 


Hayalini arzuluyorum 


Sularınla yak ateşlerinle boğsan beni Razıyım...itiraz etmeden 

İstiyorum bir kere gerçek olsa her şey Rüyam 

Çok yalnızım 

Çürük ve bölünmüş biri 

Hiç olduğum yeri bulsam her şey bitse Yeniden başlanır mı her şey 

Kirlenmiş hatıraların baskısından ve ızdırabından kurtulsam Ve ölüm kapımı çalmadan 

Yan yana 

Aşkımızın zerafetinde 

Acınla kıvransam 

Öpüşsem sarılsam 

Dokunman için yalvarsam 

Sevgilim hissedecek kadar 

En azından deneyebiliriz de... 

Seni biliyorum... 


Acınmayan bu halime kimse bakmadı 


Ne olur sonum bilemiyorum. 


Pyriel "Cennetin Işığı” 
Bir melek dünyaya sürülmüştü. 
Ve bir an için, kör olmuştu. 
Sonra bir kadınla birlikte oldu. 
Ölmek gibi bir şeydi, bu ilişki... 
İnledi ve çığlıklar attı. 
Üzüldüğü son noktaya varmışken rahatladı Dünyada kalmak için yalvardı Kadın cennet ışığı idi...ötede göremediği Tanrı ışığının uzantısını dünyada görmüştü. 


Daha fazlaca önceyi de sonrayı da görüyordu... 


Sana Soruyorum 
Seni görmeseydim her şey tamam derdim... 
Ancak seninle imiş her şey tamam Şimdi ise noksan kalan hayatımla mutlu olmam isteniyor Olur mu... ben sana soruyorum. 
Nedeni yok dersin... 
Böyleyken neden acı çekmeye mahkum edildim. 
Dünyada cehennem yardan ayrı kal Öteki taraf meçhul... 
Acınacak halim mi kaldı... 


Öldürülmüş dediklerini yeni anladım 


Ben Bir Kuş Olsam 
Hayalim! 
Dinler mi şarkımı. 
Seven bir ruh ne yaparmış? 
Bir mum gibi erir, ölümüne aşkını yanında istermiş. 
Çok ihtiyacı varsa birde. 
Bende öyleyim... 
Erimeden bitmeden, ışığım sönmeden, Ruhumu zincirleyen bu ayrılıktan bir kurtarsan, 


Kuş gibi uçup göğsüne konup orada kalsam. 


Sevgi ruha ayna, 

Eğer aşk bir insan olsaydı...sen onun kalbi olurdun. 
N'olur beni bu karanlıklarımda bırakma. 

Kurumuş dünyama nefes sunsan 

Hayallerim rakkase gibi heyecana gelir Gözlerimden yağmur döker 

İçim sana hüzünlü ve dokunaklı şarkılar söyler 


Böyleyken... 


Yanında bir kul, bir köle istemez miydin? 

Ah... 

Kalbimdeki boşluğu dolduranım 

Çıldırdığım hayal...büyüleyici kutsal! 
Güzelliğini kıskanan çiçeklerin isyanını gördüm. 
Onların içinde bana yer olur mu...demiyorum ki İnanamayacağın kadar, seni çok seviyorum... 
Bu benim sonsuz kazancım 

Tanrı'dan bir tek seni dilendim... 


İçimdeki şimşeklere ve o kara yağmur bulutlarına karşı koymaya çalışıyorum. 


Bizi hayal ediyorum, ikimiz güneşin altında uzanmış dururken. ..sessizliği dinlemek 


Göz göze bakarak yanmak ve sonsuzluğa karışmak Sabret öğütlerine tüm kalbimle hak verdim. 

Her derdimi sakladım ve dayandım...ancak olmuyor. 
Yalnızlığa doğru giden sonumda... 

O kahverengi gözlerinle binlerce kez iğneler batırıp 


Kalbimi delip geçsen ve ben sana bir an bakmak için... 


Ölsem umurumda bile değil. 


Şarkıma ben bile acınıyorum. 


Sen bu değilsin, kimselere benzemiyorsun. 


Ya ben bir hiçken. 


Seninle 
Her zaman hayatımda ölümümde tek istediğim sensin, Sadece aşkınla nefes almak istiyorum Nasıl dayanırım kalbimin sensiz atacağı bir güne ve düşünmeye Ne güzellik varsa seninle güzel Sadece bilmeni istiyorum Tutkumun aşkımın tek öleceği yer Görmez misin...Nasıl derinden sevgine doğru akan halimi Bütün dünya kalbimi kıracak da olsa Sadece seninle olmak istiyorum Daima gözyaşlarıyla yıkadığım hayalim Son Umudum cennetim 
Sen beklemeye, beklenmeye değersin Zamana karşı mücadele etmek Hatalardan korunmak imkansız Tekrar tekrar da olsa 
Güçlü olmayı başarmalıyım Sadece sana tapar gibi bağlıyım 


Yürek yanığım 


Kimse kimseyi hakkıyla sevmiyor 

Gel ve onlara aşkı sevgiyi göster 

Seninle kırılgan ruhlarımıza huzur değsin Kutsal ıstırabımız bitsin 

Varlığın çiçekler gibi 

Başlangıçtan beri 

Bunun nasıl olacağını düşünürüm 

Ah keşke sana daha fazlaca Dokunabilsem koklasam 

Tekrar ve tekrar ve tekrar 

Gözyaşlarında boğulabilirim 

Biliyor musun 

Hayal etmeme izin verdin vereli 

Seni düşününce daha özgür hissediyorum Sözlerlerimle duygularımla bedenim dahi kıskanmalı An be an kollarının girdabında ezilmeli Beni daha çok sev, isterim 

Ben seninim 


Beklemekten yoruldum 


Yalnızlığımı öldürmeni istiyorum Kalbim sadece seninle atsın 

Bütün dileklerim seninle gerçekleşsin Hayatta olmaktan çok mutluyum Hayatta olmak çok güzel 

Evet Çok güzel...tabiki her şey seninle Çok güzel değil mi 


Bu mutluluk ile artık ölebilirim 


Birtanem... Nefesim... 
Buz tutmuş yüreğimi, avuçlarının içinde, İçten ve samimiyetinle eriten, Rüyalarımın fantastik kahramanı, Tutsağınım artık senin, ellerindeyim. 
Ansızın çıkıp geliverdin, kırdın zincirlerimi, Nasıl yaptın? Ne yaptın? Çözemiyorum... 
Elbette herşey nasip... 
Mesafelerin önemi hiç bir zaman olmadı ki, Ne acılar... hasretler... İstesekte yaşanamayanlar... 
Eriyip, öğütülüyor zamanın değirmeninde, Fırsatlar varken bile hep mesafeli, dingin... 
Eşi benzeri yok, bulunmaz bu sevginin Sığındığım o cennet yüreğin verdiği güven ve huzur varken, İsyan etmek en büyük nankörlük, 


Mabedinde sakla beni, canımdan öte sevdiğim... 


Mektup günaydınımdır...efendimle dil ehline, uzun geceler fırsat olurmuş. 
yalnız olmak ve bulmak için. 
yorgunluk aranmaz rahat ve huzurda yanındadır...eğer ki o da varsa bundan geriye ne kalır dalıp gitmeli sessizliğe cemim olsun ve istediklerimi de görmek istiyorum. 
fenâ halimle. 
ne beklenir var ve ne de bir başka emele. 
kimseler bilmesin ama... bilemeyenler nasıl bilebilir. 
körgelendir... kör giden sonsuzdu sevgi bilmezdi, sizle oldu da bildi. 
kendini de.. maksut bir zevkile çok güzel bir duygu. 
sizin olduğunuz ve herşeyin sizinde çok seviniyorum. 
tanrıma! 
dini imanımdan ayırma. 


yeminler olsun kör olamayanlardanım cemim var. 

üzüntü...nasıl ödeyeceğim, 

"onlar şükrünü eda edemezler, sayısızdır verilen nimetin. 
ey büyü devamet, solve et coagula |çöz ve bağla| ayrılda gel ve ona bağlan 

günah yok onunla ol can ver 

olması gereken kadar. 

sen yoksun sıyrıl gümanından 

bir ona kal sonsuza. 

efendim...hakkıyla bilemediğim için affet beni. 

başka vereceğim olmasa da verdiğin bir canım var o da senin. 
se 

Tolstoy'un dediği gibi 


“Sevgi neredeyse Tanrı orada olacak.” 


Konuşum 
Tanrı ile nasıl konuşulur biliyor musun? 


Tanrı'nın sadece beni duyabileceği kadar sessizlikte. 


Sevdam düşündükçe mahcubiyetten eriyip su olsam özür dileyecek, dilim ve yüzüm kalmadı 


bugün de yarında 


söyler misin 

günâhlarım için nasıl özür dilemem gerek sarhoş aklım gitti...gelince geri...utancımdan ter yerine bedenimden kan damlıyor 

inan ki usandım...insanlardan uzak duruyorum küçük kuyumda çökmüşüm ve başım eğik arada bir soluk almam için galiba 

dünyalar güzelim hayalin geliyor...bir de kokun kainat oluyor dar kuyum...taşıyorum 

içinde boğuluyorum ama 

sana kavuşmak ele geçer mi...desene bana düşünüp duruyorum da...nerede veya nasıl 


hayalimde gönlümde nice dağlar ve dereler bulunuyor... 


gelen de giden de çok...tamam da 

sevişmek seninle 

o olmayacak gibi...bırak yüzünü dahi görmek 

neden...hep sona kalacak ki 

nolurdu şu an bu gece gelseydin...birde yalnızdın ve gidip uyudun mümkün olmaz mıydı... 

ya da...sarılacağını uzaktan... söyleseydin 

duyarda sevinirdim belki...neden demedin ki 


acaba bir suçum var unutmadın değil mi hatırını yokluyor 


kadersizlerin bahtında buna şaşılmaz kimimsesiz gibi olduysam eğer...ne diyeyim 


aklım kalbime kızıyor...nefsim de...ne bekliyorsun 


olur mu...olsun 

ben günümün kölesiyim, ne dese ne yapsa razıyım bir canım var birazda bahtım 

hepsi ondan ona feda olsun derim 


sonra ben karanlıklar adamı değilim ki, yalan dolanla iş tutayım görmemiş gibi nankör gibi münkir de değilim bir yana onsuz elimi atmam...atamam 

onu görenin aklı kalmaz...zaten 

kendini de bilemez diyorum 

ne varsa altta ve ne de üstte 

ben onsuz nefes bile alamıyorum 

bir öpseydin... bu garipliğime acısan da olurdu kurumuş dudaklarımdan kan sızıyor 

çok canım acıyor 

ağzının tadını bir kez hissettim rüyamda bir şekilde şimdi içtiklerim tatsız geliyor 

gönlümün şarabı içime aksana 

yalnızlığın dayanılmaz bana ağır geliyor 


ya gerçekten olaydı 


"0" derdim!! 
Seni anlatmamı isteselerdi, "O" derdim!! 
İstese de bana gelemeyen, Gelse de bana dokunmayan, Haya ve edep timsali, Uzaktan seven, uzaktan sevdiğim... 
Ama yüreğimde hep yeri olan, Ne kadar yorulsam da, 
Ne kadar özlesem de, 
Her dakika yanımda olmasını istesem de... 
Beklemekten asla vazgeçmeyeceğim, Kalbimin tek sahibi... 
Sevdaaam... O... 


Derdim... 


Aşkına 
Aşkımda, ayrılığım da, hepsi mahzun... 
Her zaman öpücüklere boğarak Bastırsan da yüreğine beni... 
Kalbime sormadın bir kere... gözlerimden yaşlar nasıl boşalırdı? 
Sanırsın kanlı bıçaklı zorla ayrılanlar gibi. 
Zalim miydi bu kader, başımıza sarılmış. 
Çok mu iyiydi ki, o seni benden koparmış. 
Ey Yüce Gönül, kırgınım... 
Neden kırgınsın deme... 
Yok muydu başkası dünyada, birileri kalmamış gibi. 
Işığım, Gülpembe'm! 
Ömrümün tek açılan kapısı, sen bana kilitli olacaktın. 
Her gelen gün ve yıkıldığım akşamlar. 
Ve ümitlerim... 
İçmeden sarhoş eden hasretim. 
Zaman ne bırakacak bende Şiir mi, aşk mı, beklenti mi? 


Acını duyumsatırken. 


Ve seni başkasının kollarında bilmek Çok zamanda sen beni 
Mahkum edildiğimiz bu kedere 


İlâhi neden izin verdi ki? 


Ey kervan...sevdam aşkına 

Beni götürün bilinmezliğime 

Sürekli kararan bu gönlümle 

Yine tek başıma 

Durmak istemiyorum. 

Hani...hayalin sonunu böyle olmayacaktı Boşuna beklemek mi bu...bitmeyecek mi Karanlığın gölgesinde kime sarılayım Söylesin taşlar ve kara toprak 

Sessizlik bitmeli...söz verilmeli 

Tamam denilmeliydi 

Öl denecek kadar kararlı... 

Sonsuz sevdamın gözyaşları! 


Sakın kurumayın, 


Sesim çıkmaz, mum gibi titriyor olsam da Acımayan çıkmasa da...kim değil 


Sen duy bari beni 


Arzu 
Ay yüzlüm! 
Seni gördüm göreli başkasını sevemedim. 
Biraz nâz etsen... 
Yüreğimde tasa, aklım da kayıp... 
Bu derdimin dermanı senden başkası mı...söylesene? 
Gönlüm yanıyor...iki gözüm, gece gündüz kalbime gizli gizli ağlıyor. 


Sen de izini göremeyince...hani, nerede aşkın kanlı gözyaşları, diyorsun? 


Koydu mu, eser ki, sana ispat edeyim. 

Kurumuş kuyulara döndürdü ayrılığın acısı. 
Ağlayan gözlerin ve gülen iki dudağın... 

Benim ilacım tatlı bakışların... 

Kalbin, karanlığa düşmüş ömrümü aydınlatandı. 
Bütün bağlarımız ve o bütün sözlerimiz... 
Sonunda hep ayrılığa bağlandı. 

Kader istedi, dedin. 

Söylemeli, kebap oldu içim, düştüm bir yana. 
Gülgünüm! 


Gönlü güzel dilber. 


Hep söylüyorum. 

Sevgine müptela oldum olalı...canım ve ruhum sana köle. 
Derdimden gündüzüm gitti aydınlık nerede... 

Güneş kayboldu mu? 

Yıllar yılı aşkım, gözlerime laf dinletmek için kanlı yaşlar döküyor. 
Kimsenin haberi olmadan, gelip birazcık sevindirsen. 


Biliyorsun gençlik günlerim gitti belki seninle tazelenir. Hayatım bağışlanmış derim. 


Ciğerim. 


Eğer derdime derman olmasaydın, ömrü haram eder, susuzluk yoluna düşüp kuruturdum yeşilimi. 


Çaremi bir bul, dalgınım, derin sular beni mi bekliyor, içime bir söz sen anlatabilirsin, değil mi? 


Gülgun (Kırmızı renkli Gül) 


Öyle işte... 
Uzaktan seviyorum seni.. 
Öyle ayları, yılları gözetmeden. 
Saatleri, dakikaları saymadan. 
Zamana takılmadan... 
Neredesin, kiminlesin, kiminsin, Ne yersin, ne içersin, 


Neyi seversin düşünmeden... 








Ne öncesi, ne sonrası, 

Ötesini, berisini sormadan... 
Bıkmadan, bıktırmadan... 
Yüreğimin saflığı, şeffaflığıyla, Bazen ağırbaşlı biraz da şımarık, Biraz nazlı, bazen olgun biri gibi... 
Aşkların en güzeliyle, 

Kimselere vermeden, 

Sadece benimsin gibi... 

Yüreklice, belki de korkarak, 


Hesapsızca, 


Sınırsızca, 

Bildiğimce, 

Belki cahilce, 

Umutla, 

Umutsuzca, 

Hemen simdi veya sonsuzca, Tutkulu... bazen de sakince, Belki biraz da çocukça, 

Yani kendimce, 


Seviyorum işte... 


Öyle... Öylece seviyorum... 


Öyle Maalesef Ne Yapalım Özlüyorum 
Ben seni içimde saklıyorum ya... 
Ne yapalım...özlem bir acı rüzgar Arada bir eser 
Can yakar ve kurutur 
Sonra gözler yaşarır...umut yeşerir 


Tekrar başa döner...her halimiz 


Aşk Kitabı 

Kitaplar içinde en harika kitap, Aşk kitabıdır. 
Dikkatle okudum mu, onu hiç... 
Çok az bir sayfa sevinç, Kalanıysa hep bir acı. 
Bir bölümün sonu ayrılıksa 

Peşinen küçük bir kısım... 

Yeniden buluşma, 

Ve bir dert ki... 
Ciltler boyunca anlatılmış, Ölçüsüz, sonsuz ve uzunca Yine de yarım kalmış 


(Goethe'den ilham ile) 


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543 Bütünüm 


gilülkaş 

gimila ya Aş ila ça Sİ 

ŞS Si) alda 

Ayk Chin als aim, 

Vİ a Bi) iü, 

Simal Si GAS İİİ ce öl yi 

Eval çiş çiy dl hş Sl) a lâ, eagle cal el yi Yilin Sİ 
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545 Bütünüm 


YANI ça Üye SA) şal Aş 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bi 


With Love 
Ilove you 
Owmer of my dreams 
A sweet day for those who love you By will 
I saw that I was very close to you. 
I don't know how tonight... 
Ilove you so much 
Not crazy a slave! 
Ilike everything 
Like us 
But my pain is too much Idon't want to go to happiness. 
I can't let anyone suffer. 
But my fate was not right for me. 
And allifetime is far from you Tough 


It has nothing to do with my future. 


Destiny is sinful. 

No one should die for me. 

If you let me go first 

I need this priority 

Life without you is always the worst thing. 
It's easier said than done. Iam sorry. 
I'm not happy without you 

In and out, not everyone works. 

But there is nothing good about me. 
Whirlpool ... I'm like garbage 

I couldn't find a solution 

Networks through the glass window I wrote what I was missing. 

Deleted tonight. 

You can't see her day 

Ididn't want to write in the water. 
Because it disappears while drinking. 
Of course fate will not change 


And if intervention is not possible 


Yes. 

And I'm not with you 

IfIknew what I knew 

I have to live 

Idon't want to be deleted. 

Because ... 

Without you there is no life. 

Is this the saddest part of leaving? 

I think a good life with good people is good. 
If the criminals were around us, 

It's a simple decision. Of course I want to I'm sorry 

Yesin love, yes, love 

I'm totally lost 

God is not wrong. 

Why does he want me toleave you? 

Will this get better? 

I have experienced the same unknown destiny many times. 


I have no objection but 


Why is this happening again? 

In the unknown world there are only two of us. 

Who cares about life? 

Who Loves You 

The hole in me is big. Not because he can handle it. 

I can't go back and finish. 

Either I disappear or | die. 

Dear God, whatdo you want to don this kind of cycle? 
Iask you what you want, you must answer. 

You are always silent 

Idon't care if it's hot or cold, but give me fresh water. 
My heart isnow a stone 

It has no value 

Hold me 

I'm lost? 

God, listen to me 

I've been with you all night. I was talking to you What do you think 


I came to the same place again. 


Like a frozen solid. 


Aşkile 
Ben seni seviyorum Hayallerimin sahibi 
Seni sevenler için tatlı bir gün İsteklice 
Sana çok yakın olduğumu gördüm. 
Bu gece nasıl olduğunu bilmiyorum .. 
Ben seni çok seviyorum 
Deli değil 
Köle gibi! 
Her şeyi seviyorum 
Bizim gibi 
Ama acım çok fazla 
Mutluluğa gitmek istemiyorum. 
Kimsenin acı çekmesine izin veremem. 
Ama kaderim benim için doğru değildi. 


Ve bir ömür senden uzakta yaşamak...zor 


Geleceğimle ilgisi yok. 

Kader günahkar. 

Kimse benim için ölmemeli. 

Önce gitmeme izin verirsen 

Bu önceliğe ihtiyacım var 

Sensiz yaşam her zaman en kötü şeydir. 
Söylemesi yapmaktan daha kolay. Üzgünüm. 
Sensiz mutlu değilim 

Giriş ve çıkış, herkes için olmaz mı. 
Ama benim hakkımda iyi bir şey yok. 
Girdap... çöp gibiyim 

Bir çözüm bulamadım 

Cam pencereden ağlar 

Ne kaybettiğimi yazdım. 

Bu gece silindi. 

Onun gününü göremezsin 

Suya yazmak istemedim. 

Çünkü içtiğinizde kaybolur. 


Tabii ki kader değişmeyecek 


Ve müdahale mümkün değilse Evet. 

Ve seninle değilim 

Ne bildiğimi bir bilseydim 

Yaşamak zorundayım 

Silinmek istemiyorum. 

Çünkü... 

Sensiz hayat yok. 

Bu ayrılmanın en üzücü yanı mı? 
İyi insanlarla iyi bir yaşamın iyi olduğunu düşünüyorum. 
Suçlular etrafımızda olsaydı, 

Bu basit bir karar. Tabii ki istiyorum Özür dilerim 

Evet aşık, evet aşk 

Tamamen kayboldum 

Tanrı hatalı değil. 

Neden seni terk etmemi istiyor? 

Bu daha iyi olacak mı? 


Aynı bilinmeyen kaderi defalarca yaşadım. 


İtirazım yok ama 

Bu neden tekrar oluyor? 

Bilinmeyen dünyada sadece ikimiz var. 

Hayata kim önem verir? 

Seni kim seviyor 

İçimdeki delik büyük. Onun üstesinden gelebileceği için değil. 
Geri dönüp bitiremem. 

Ya yok olurum ya da ölürüm. 

Sevgili Tanrım, bu tür bir döngüde ne yapmak istiyorsun? 
Sana ne istediğini soruyorum, cevap vermelisin. 

Sen daima sessizsin 

Sıcak mı soğuk mu umurumda değil ama bana tatlı su ver. 
Kalbim şimdi bir taş 

Değeri yok 

Tut beni 

Kaybettim mi? 

Tanrım, dinle beni 

Bütün gece seninleydim. 


Seninle konuşuyordum 


Sen ne düşünüyorsun? 


Yine aynı yere geldim. 


Donmuş bir katı gibi. 


Ölmüşüm Kalmışım Fark eder mi? 
“İnsan yanındakiyle yaşar ama aklındakiyle ölür...” 
Acım! 
Kurumuşum dallarım kırılsa hissetmez canım, Bir su imdadıma derdim... 


sen çölüme yağmur oldun. 


Toprak ve su bir karışsa, sadece tek bir öz olurduk, bulanmadan berrak. 


Benim tek sevincim can derdim! 
Gölgende bir yer verdin ya bana... 
Sevmenin tadını biliyorum, yaşamanın da. 


Seninle beraber, bir an göz göze dursak ve dilsiz konuşsak, ölümüne razıyım. 


Hayatta en büyük kayıp, sensiz yaşamakmış. 
Bunun dışında her şey kolaymış...içime yük değil. 


Kendimle barışmam mümkün değildi, ancak seninle olunca hayatı seviyorum. 


Eğer ki sen olmasan yine aynı olur, biliyorum, duruyorum...kendimce. 


Bir tanem, bırakma beni. 


Onceden bilmezdim, sevmeyi sevilmeyi. Birde senin sevdiğini biliyorumya. 


Bil ki gönlüm sana karşı çok dolu... 


Şimdi kendimde seni yaşadığımdan, ölmüşüm kalmışım fark eder mi? 


Ayna 
Hazreti Pire, talebesi sordu -Sır nasıl saklanır, yüzleşilenle... 
-Kalbinde bir ayna taşımalı yahut ayna mı edersin...bilemem yüreğini. 
Bakanlar sende görmeli. 
Neyi...kendilerini Kalbindeki sırlara gizliden kim nasıl bakarsa baksın Velev ki olsa yol mahiri... 
Hayran olur...kapılır kendine farkında olmadan över seni Sen korunurken, onlar hassas yanına varamazlar 


Sen ve sevdan kalır...sırlı tarafta 


Ayna / 45 
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Bütünüm 558 


ckla aşasola gal) Sy Sİ. 

YS SİLE aya gl gas şa 

Aa yi ba da aga dial çi lige iş ça ilme la di hagi a la al aşâ Güc ş öyle 

Türkçesi 

Öğrenci öğretmene sordu 

- Tanıştığın kişiden saklan 

- Kalbinizde bir ayna veya ayna olmalı ... 

Kalbini bilmiyorsun 

Bakanlar kendileri görmeli. 

Sen değil... kendisi 

Kalbinizin sırlarına kimin gizlice baktığı önemli değil Bir yol rehberi olsaydı ... 

Bilginiz olmadan kendinizi şaşırtın 

Aynalarla korunurken, size ulaşamayacaklar 


Sevgilinle ve sevgiyle birlikte ol 


The student asked the teacher - Hide from the person you meet 


- You should have a mirror or mirror in your heart ... 


You don't know your heart 

Ministers should see for themselves. 

Not you ... himself 

No matter who secretly looks at the secrets of your heart If there was aroad guide... 

Surprise yourself without your knowledge 

If you are protected by mirrors, they will not be able to reach you Be with your lover and love 

** 
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Bütünüm 560 


Bu gece 
Her gecem güzel, ama bir başkaydı bu gece... 
Sevgilim geldi. 
Eğer önceden bir haber etseydi. 
Bir tepsi hazırlardım 
İçine can konulmuş haliyle Hediyem derdim... 
Ey bahtı yaver gitmeyen âşık! 
Ağlayış ve inleyişin semaya vurduğu bu gece Sevgili seni kabul etmiş... 
Bir âli ihsandan mı...yoksa bir iyiliğin karşılığı Ah, ne sarıştı o... 
Sarılan kıvrılan kimdi? 
Bir türlü bilemedim 
Bu gece uyku sırasını beklesin Gerekirse ateşe verilsin İnlesin dursun âşıklar Korkmuyorum! 


Yasaklar kalktı, sevişmek helal oldu... 


Çünkü sevgili geldi 

Dökün şarabı kâseye 

İçelim kim ne bilsin 

Böylesine dilber ve sevdalıyı 

Sen varsın diyerek 

Sevişelim sohbet edelim...biz bize Dilsiz, dudaksız konuşalım 

Utansın halimizden sözler... 
Yetmesin...bu değil, o değil 

hangisi desinler, yenileri için Üzülsünler... 

A benim devletlim, a benim ikbalim, Birimiz ırmak birimiz su 

Sabaha kadar akmışız, saatler geçmiş Baksana ne var-ne yoksa 

Hepsi silinmiş...kaybolmuşlar 

Bir dileğim var senden 

Yok deme...n'olur 


Bana vefanı göster 


Bu gece bir ömür...yeter 

Gizlimizi açmadan paylaştık 

Biz canız... 

Bırakma beni artık 

Yeter ki sen var ol... susarım ebedi...gam değil Hazır gelmişken... 

Bu gece olanlar hatırına...al canımı 


Razıyım senden Hakk aşkına 


çeei- Bu Gece-This night 
Sai Si yalallal cl ki a. 
lil ya düz 

İyi ok Akl ya Sİ 

p3$ odlal çin Si 

Tml ya çal 

AS atmüulis ula... 

Dayi İsis ya ğe eşli 

2i yaşa 

Sİ yaşla a le 


Şiki Sy, dil iş ili Sa gl 


Omay, Güsölaş çimli ai SA va 
Ya b olasi ma ya 


MA 4) 8 le 4S lüle vi 


Ah aşagğe ea li şaş e laz... 


Tl sa ld a üz lp) 

Mİ AS yg ya İğ çal 
OY! ai Sayi yi ala 

mia sel 

gili G8 « gril alla ayr dla. 
g$ lama lma 5 ya ayl 

Mâh onla ile lal yila. 

Ol dicle, laa AS yl 

Uaal yap di ça lşil da a 

Mia gil aş İS e Gi İS e dail yl Sü Da yeli eda yaz 

Çİ ala 5 Sa ş Cal aliş ya  Sa 


av duya Sl 


GİS ya ma lila Sele 
Sandal ilan de a vi) ad gil dl ald daa bo) yâ şa bü 


z 


2 Ül ya 5 yalüş 
Eval LAS (Sai 3 ales gl ya Alİ el 4S öl Eili8 Sİ ll şa 8 Şa üs yaya yle ah lupi) Samlı. 
ilyia Sa aylak Ol Sİ... aş al yag 5 laz Dai GİY Sa Del aya bl sl yp 45 ink olalim... 
Çalal 4S içilS sl gis lak a yel aş a 
Bu Gece 
Her gece güzel ama bu gece başka bir gece... 
Aşkım burada 
Bilseydim 


Bir tepsi hazırladım 


Kalbimi 

Hediye olarak söylerdim... 

Ah canım, kimse mutlu değil! 
Ağlama ve acı arttı 

Aşkım beni kabul etti 

Bu iyi bir ödül mü... yoksa bir iyilik mi? 
Ne kucaklama ... öpüşme 

Hiç bilmiyordum 

Geceler beklesin 

Gerekirse ateşe verin 

Ağlamayı seven aşıklar gibi Korkmuyorum! 

Yasak yok, aşk var... 

Çünkü aşkım geldi 

Şarabı kaseye dökün 

Ne zaman içmeliyiz? Şimdi değil de Eşsiz güzellik ve aşk için 

Sen iyi bir şeysin 


Sevelim, sohbet edelim ... 


Sessiz konuşalım 

Sözler bizden utansın ... 

Bu yeterli değil... bu değil, bu değil Dedikleri her şey yeni 

Endişelenme, yeterli değil, söylemelerine izin ver Varlığım, şansım 

Birimiz nehir, diğeri su gibi 

Bir akışımız var 

Saatler sabaha kadar geçti 

Neyse - ne oldu, ne? 

Herkes gitti... gittiler 

Sadece ikimiz 

Deki... 

Bana sadakat göster 

Bu gece ne oldu tüm yaşam için yeterli Sırrımızı açmadan paylaştık Birbirimizi seviyoruz ... 

Artık beni terk etme 


Var olduğunuz sürece ... endişelenme 


Bu bir oyun değil 
Senin için ölmeye hazırım... 
Bu gece olanlar için Tanrı'nın hakkı için mutluyum This night 
Every night is good but tonight is another night ... 
My love is here if l knew 
I prepared a tray my heart 
Isayitasagift... 
Oh dear, nobody is happy! 
Crying and pain reached high My love accepted me 
Is this a good reward.... or a favor? 
What a hug... kissing inever knew 
Good night wait 


Catch the fire if necessary 


Like lovers who love crying 

I'm not afraid!! 

There isno ban, there islove ... 

Because my love has come 

Pour the wine into the bowl 

When should we drink? Not now 

For unigue beauty and love 

You are a good thing 

Let'slove, chat... 

Let's talk guietly 

Let the words be ashamed of us... 

This is notenough...not this, not this Everything they say is new 

Don't worry, it's not enough, let them say My presence, my chance 

One of us is the river, the other is like water We have a flow 

Hours passed until morning 


Anyway - what happened, what? 


Everybody's gone ... they're gone 

Just the two of us 

say ... 

Show me loyalty 

What happened tonight is enough for ali life We shared our secret without opening We love each other ... 

Don't leave me anymore 

As long as you exist... don't worry This is nota game 

I'm ready todie for you... 

For those tonight 


I'm happy for God's right 


Gönül Sözüm tövbe et söze... dolanma çevresinde söz kuru odundur ... değerse ateş...bulamazsın tanrıyla meşgul ol...sözünde kal o mâmur gönüle...ne diye vefâ istersin hayâlin yıkıntısı pek hoş olmaz tut sözü ... girmeden birbirlerine düşünceler meyhanede kapı baca kırarlar ölür sanma sözü o olduğundan beri seyret ömrün debdebesini bırak...gitsin dünyadan geç...kurtul kalpler için ne diye ağlıyorsun can da gitti...cihan da elden sararıp solacak sırları açma yok dersin... var olur...bahsetme 


söze ayak bastın mı tâ kıyamete dek canda varsın... gönülde de çek derdini kahrını da 


gönül sözdür yazıyor yazgısını 


Vazgeç Var mı düşlerden geçtik...gülden dikenden ilden çıkardık kendimi namustan vazgeçtik...arsız el yumayız ayaklandırma doyamadık yanıp erimedeyiz buz kesilme olur mu olsa olsa derler filânlar ölmüş ciğeri kebab olmuş olana nasihat edilir mi...vazgeç feryâda başlarız...etme söğsen razıyız nefesten doyulur mu tanrı ölüleri diriltir nefesle fedâ olsun canımız sana bu sözden başka bir söz söylersem kulunuz... vur ağzımıza dert şarabını içtik 


yabancı oldu her kesim akıl yırtıyor gönlümüzü 

ne vakit eteğine yapışacağız 

ayırsan... zebun olur gideriz 

ateş musallat olacak bize 

çekip götürecek diye 

söz söylemekten vazgeçme hasetçilere kaptırma aşağılara çekerler yersen de bizi... nemiz var yakınsın... daha yakın... daha âlâ soy başka sevgilimiz 


vazgeç varmı 


N'olur kapının toprağından olmayan testideki şarap zehr olur canan kadehiyle içmeyenin ağlaması kan olur neşelenirken ayrılık demişsin gamın yüreğe oturmakta önüne ön olmayanın doğuşu bilinmeyenin batışı mı olur ressam hüneri yok güzelliğinde perişan bırakma garibiz susamış kurnalar denizler aksa kanmaz olur daha ne yapsınlar... niyazdan başka kullarındır hiçbir şeyden haberi olmayanlar senden nasıl haberdâr olur ne hoştu gün geçirmek 


kafalar gözler sarhoşlukta deliler gibi hayâline el çırpıyoruz böyle şeyler niçin olur 

izsize izler nedir ki bizlere düştün dillerimiz yok seslerimiz de 

aktı gözlerden sersem seller 


buz gönüllere bir su olur 


düşmüşlerin karanlığına 

ay'sın karanlık gecede 

susuşta yüzlerce dilin var 

neden bize lâl olur 

eriştiğimiz güzelliğin buğulu şahı tanrının hediyesi meleğim seninle bir ışık bulduk 


gitme sen... biraz acı n'olur 


Çığlığım Rüya her şeyim bir rüya ve ben, sen değilim bedenim, etim, kanım yok yalnızca bir düşüncem yalnızca bir rüya ne tuhaf... çağlar ve yıllar boyunca şüphe duymadan ben bir sen varsın tüm o sonsuzluklar boyunca tek başına acılarla dolu bir hayat hepsi güzel olabilirdi iyiler, kötüler ve çocuklar etrafımdakileri gördükçe ıstırap içimde büyüyor bazen beni mutsuz kılsa da umudum acıları hafifletmek değil 


yüreğim...seviyorum tek çılgınlığım ve çığlığım 

gökler titreten 

tanımaya yol açan kendimi 

daima sessiz... az öz konuşan 

sevmek ... karanlıkta bir ışığı tutmaya benzer yoğunca... karanlık genişler amma 


onunla sevgim beni var ediyor 


Kordan 
“Rabbin seni terk etmedi.” (Duhâ) kıymetli olmaz mı iki cihanda yarim hakkın için... sayendeyiz gün, bugün, ay hep sana yüzüne yağmurlar dahi değmesin hüzünlensin ruhumuz bir kalb ağrısına hayalen de olsa yüzümüzü hiç kaldırmayız izinden eşiğinin toprağı olmak şerefi yerde gözümüz... kör aşıklar gibi kuruduysa gözler ağlayış merdivenine çıkarız ulaşırız gayretiyle baş gitsin ayaklar altına 


ellerimiz de ağlasın aşkın yolu yordamı olmaz ki 

gönlümüz sahibi parıl parıl parlayan yüreğimiz yanıyor kıvılcımdan, kordan görünüşün insan oysa ki yaradılışın tanrıdan tozun toprağın içindeyiz 

sana varmak için kan ağlasak boyuna şaraba dönmeli ezilen üzüm gibi 

cevrinden, cefâdan bezdik diyemeyiz... ama devlet kuşumuz...gölgende bir ben kadar bilemiyoruz... Hakk aşkına 

söyle canıma cananımız 


bizler kul... ya sen 


Kalbin Kitabı biricik... ruhum kanatlandı bana güç ver tutkum aşkım kalbimde ateşler uçuşuyor her şeyim senin için tutunacak konuşmalarım sende yaşayacak hayat ağacım beden harap ruhum sarhoş gözüme dikildi ateş susuzluk sardı yanan ben oldum geldim yanına bak yüzüme çakıyor kalbim bir çakmaktaşı ocak alevim parlak tertemiz geçiyorum kendimden nasıl çıkabilir ki sesi 


yüreğimin telleri kopmuş keskince söylediler 

parçalandı kalbim kan akar keşke... benim diye arzularım sonsuza dek... al yanına 

ne hale geldiğime bir bak 

can pınarı yokluğunun acısı doğuşunu an be an izledim bahtımın karanlığında 

çevirir başını mı diye düşündüm de gidersin... eyvah bana ne olacak ne gerek var...burada kal 

gül vermez mi 

kalbi derin yaradan 

son kaleler...daha gül kırmızı senin rengin diye 

sarıp sarmalıyorum 

gizli aşkım yüreğime doğru 

su akar... dikensiz gülüm 


üzerinde ne yazdığını göreceksin ey güzel tanrım 

ne istersen yap 

aramızdaki gizli sözler engelliyor gitmemi 

ilk gördüğümde ne hale geldim benimki bir delilik 

sessizleşir mi kalbim boşalmadan ruhum yıkılırsa bedenim çürür sonsuza dek... kalmak için temizlendim...kapılarını açtım inşa ettiğim bu kırık sunak gözyaşları ile harçlandı 

kanım dök... beni kendine al kan terini getirdiysen 

selinde boğulmama izin ver hıçkırarak ağlıyorum 

iki gözüm... bu bir açlık değil aşkımı ilan ederken 


ne bugün ne yarın ne de başka zaman lekesiz sıhhatli... hayatımdın şimdi gördükten sonra 

ölümcül bir yarası oldu 

dikenli kancalar attığın kalbim sayısız yaradan damlalar akıtıyor bana güç ver... tatlı yaram keşftetmemiş gibi 

koşa koşa seni bulmaya geleceğim kendimi dinlemek istiyorum kalbim atarken söyle bana hayalin kaynağı nedir kalbim durmuyor seni düşündükçe her anışında birden tekliyor 

telaşla fırlayacakmışçasına 

acıma sakın 

titreme ateşine yakalanmış birine kederinden söz etme 

kirpiklerden kan sızarken kalbimden parçalar kopuyor 


damarlarımda tenimdeki aşk seni doldurdu... geri bir adım kaldı neden çekip gittin 

bırakma beni...cefakar olmayı bilmezdin divanen olarak 

dünyaya geldim geleli 

harap oldum 

olmaz mı benim muradım 

ulaşmak için kaç uçurumdan daha geçeceğim 

çığlığım korkunç gecelerde ruhumla secde ettikten sonra ağlar bu sönüklük yanında 


susmamam lazım 


Nedir Bu gönülçelen... ağlama bu ayrılık...haddi aştı istersen Vur... 
et kerem ihsan şerbetini kederin tırnakları bozuk düzen çalıyor... iyilik altında telleri kırılmış...bunca tasa iyiden iyiye sarhoş paramparça gönül nereye gitti yarabbi... zamanım da sensin arzusundayım gönül evimde ateş akıl elimde kaldı 


pusuda deliliğim 


Susma canıma sus demeyin kendimden bile bezdim yumdum gözlerimi mezarıma girdim desem yeridir gönlüm... iki gözüm bir an olsun... ondan başkasını göremedim dünya... cennet mi...elim yüzüme gözlerim kör dayanamam... o çok güzeldir yanar gözlerim kalbim pergel mahpus noktalar arasında galiba hastayım ... kem göz mü değdi onu seyrettim...onu gördüm ne güzellik böyle insan değilse... tanrım nerede bütün dünya acı...bir tatlı o yüzlerce göz varda...bir bir 


onu arıyorum gönlüme gömdüğüm her düşüncemin bir çaresi var... söylemek yolu susturmuyor ki susayım...gönlüm beni mazur gör... aklım buğulandı her zaman olduğu gibi 

yanındayken yabani oldum 

yüzlerce düğümüm var... çözeni yok inadına gölgesiyim diyorum aramıza güneş giriyor 

dua zamanı onu çağırırım 

şu dünya seslerle dolu 

o'ysa susma dünyâsında 


ben kaldım... düşler yanıma 


Dışardakiler 


Geçenlerde bir arkadaş bana bir mektup atıp, şu kişi hakkında biri rüya görmüş, faziletlerini anlatıyor dedi. 


Bende ucundan diyaloğa biraz baktım. Sonra kendi kendime dedim ki, evet bu güzel, bu kişi hakkında ulaşılması gereken bir husus olmuş. 
Sonra ciğerim yandı. Ümmeti Muhammed'in o kadar garip insanları var ki; 

Onları hiç hatırlayan var mıdır? 

Onlarla ilgili rüya gören de var mıdır? 

Onlarla ilgilenecek veya destek çıkacak? 

Tamam, kapıdan içeri girenler bizim, ya dışardakiler? 

Evet, dışardakiler, içeri giremeyenler...! 

Onlar garipler, 

Dertlerini kendilerine dahi dinletemeyenler, 

Batmış, 


Uzatsa elini tutacak hiç kimse yok. 


Dedim ki; mesela, onlara yardım etmek sözüm ona “sokak çocukları 


VE7 


koruma derneği” mi yardım edecek.. 


Durur kalırsın... Çünkü onlar sokakta kalmamışlar ki, birçoğunun makamı yükseklerin ta ötesinde. 


Ağlayanları dahi yok onların. Niye ağlasınlar ki. 


Gördüğüm iyiler, ağlıyor. Ancak ağladıkları yanındakiler. 


Ya dışardakiler? Onları bu kişiler görmek istemezler... Bir gizli kin mi var diye sorasım gelir. 


Derler ki, Onları görmeye başladığın zaman seni yakacak bir ateş hazırlayan birileri gibi, onlar, incitirler diye korkuyoruz mu diyorlar. 


Bir zaman Hızır'ın camide azarladığı bir veli varmış, Veli; “Fazla ileri gitme seni ifşa ederim”, dediğinde, Hızır, Allah Teâlâ'ya “bu hangi 


dostların ben tanımıyorum” demiş. 


İşte, zamanımız da , bu dostların azaldı mı yoksa çoğaldı mı tam olarak bilemiyoruz. 


Dışardakiler... 

Unutulmuşlar mı? 

Unutmuşlar mı ? 

Unutturulmuşlar mı? 

Soru çok ama cevap veren yok. Bir ağlayan görürsek üzülürüz. Fakat niye ağladığını sormadan geçer gideriz. Ağlayan gerçekten ne için ağlıyor, bilemeyiz. 

Gülenlere de bakın. Onlar da ağlıyorlar yalnızlıklarına. Dönülmez yolun içine düşmüşler, dönüşe imkânları yok. İleri gidecekler daha da 


ileri gidecekler. 


Yol bitmez, biten insan olur. Bitti dediğimiz yerde, doğrular ve yalanlar kaybolmuş hakikat ortaya çıkıyor. 


Doğrular ve yanlışlar hepsi senin benim için. Hakikatin olduğu yerde doğru ve yanlış diye bir kavram yoktur. Sadece O vardır. 


İşte, rüyalar, fikrimizi bağlayan rüyalar. Görebildiğimiz, göremediğimiz rüyalar. Kader değiştirenler, değiştirmeyenler... 


Görürsen birisini tanrıya atıyor, tutuyor. Sor, rahat mısın?, “ben inkar ettim, bir şey olmuyor” diyor. Yine görsem birisini “Allah Teâlâ'ya inandım”, sor, “benim içinde bir şey olmuyor.” 


Bu nasıl bir hüküm ki sonuçtan kimse memnun değil. 


Cevap veriyor, bir şeyler olması gerek, fakat olmuyor. Hafakanlar bünyesini sarmış, inancından zevken alan aynı durumda. Bir şeyler olmuyor. 


Olmaz. Eğer büyükle uğraşmaya başladıysan küçüklüğünü bilmen gerekir. Sen ve O bir gerçekse ki, tabiki gerçek, kundaktaki çocuğuna kızan bir anne gördün mü hiç? 


Kızan yok, kızılan yok. Ortada bir alışveriş almış gidiyor. Ancak, ölüm. Bunun dışında cevap pek mümkün değil. 


Her şey bir yol tutturmuş gidiyor. Doğru veya yanlış. Aslında doğru ve yanlış bir yol yok ki. O, sana bana göre. İnançlı ile inançsız olmanın tek birleştiği nokta iyi olabilmenin paydasında kalabilmek. Eğer doğrusuna eğrisine kararı biz veremiyorsak, iki ile üçün arasında kalmaya gerek yoktur. 


“O gün yüzler açılacak astarın rengi ortaya çıkacak”. 


Sen neysen karşındaki de o. Ben ne isem sende osun. “Bir siz dahi sizde bulun, benim bende bulduğumu” diyen Yunus'un sözüne mergub olmamak elde mi? 


Allah Teâlâ”m ben dışardakilerdenim. Vefakâr dostlarım dışardakiler. 
İçerdekilerin seninle olduklarını biliyor ve seviniyorlar. Ben ise ağlayanlarını seni bulamayanlarını düşünüyorum. İçeride yaşamaları mümkün olmasa da, onlar içeriyi de hayal bile edemiyorlar. Onlara içeriyi hayal etmelerini söylüyorum. 


Hayal ne güzel şey. 

Hayal dahi edememek. Dönülmez akşamın ufkunda batan güneşlerin ışığını tekrar parlatan Rabbim, bu hayale bir imkân yok mu, kurtuluşumuz için bir dönüş yok mu? 


Ne olacak? 


Külhanın önünde çalışan yaşlı pir efendiyi düşününce, külhanın önünde döktüğü terde cehennemin sönmeyecek mi? 


Ah, sine büryan, can uryan, akıl tüğyan, kalp giryan. 
Diyor musun; “Ağla dur, soruna cevabı yok.” 
“Burada cevabı olmayan doğru sorular sorulmaz” “Öteye geçince anlatırız mı” diyorsun. 

“Öteye ne zaman geçeceğiz.” 


Allah'ım.... 


Tak Şu Gözlükleri hayata hakikat gözüyle bak derler. 
bakmak güzel. 
hayal ve gerçek nerede? 
biliyor musun! 
bakış ne? 
bak bak dur. 
gerçekten güzel mi? 
hakikat...hayalde? 
hayatım çekilmez...oldu dersin. 
çekilmez olan ne? 
gaflet ve hakikat. 
beraberse yükseklerde uçmanın 


gereği yok gibi 


Neden Çaldılar? 
kimi çalar, kimi kırar bir şeyim olsa da onu çalsalar... 
kıymetli diye şeytana arkadaş bilirdim hırsızlar şeytan, terazi olmuş, kıymet tartar çalınacak kadar bir şeyim olsa eserim, sanatım, derdim ama keşke dağıtsaydım sevinen kim, üzülen kim olurdu, 


ben miydim... herşeyin gerçek sahibi ümidini kaybedip ağlayacaksan 
-ağlama. 

seni senden bilinmezken yarattı. 
-sana da sormadı. 
kalbine ışık vursun utanılacak yerde kalma -kalırsan 

önemli değil 

sen sadece bir kulsun kuldan 


ne beklenir ki 


Üzüldüğün Şeye Bak 


Gelenlerle Gelir, Gidenler İle Gideriz tekrarı tekrar, tekrar mıdır? 
sizi biz, bizi siz. 
bulan mı... o'nu o mu bulanı? 
biz varız, siz varsınız dersen 


gelenlerle gelir, gidenler ile gideriz. 


Taşıma Benim, Benim Taşıma “Taşı'ımı put yapanlar tanrıya taparlardı.” 
tanrıma.. seviyorum insan mükemmelse her an...secde eder... diyorum emanet verilecek denildiğinde, dayanamam diyen taşını da biliyorum. 
tanrı'm, anasırı değil taşı kutsal kıldı İsmail anasıyla kurban 
Kâbe eyledin Hacer'im yaratılmışların efendisi taşıma bir öpüş verdi seninle olmak ve hayat bulmak seni sevmektir benim dinim imanım tanrı olanlar için mi? 
taş kalpli diyorlar bende dönüp duruyorum. 
geceyi açan, gündüzümü karartan seyrinle ey sevgili 


yerlere uzanmışken, senin üzerinde akarken bedenim, 

beni nasıl incitiyor. 

ruh olabilsem, hava olabilsem ya da rüzgar, incinmeden nasıl gidebilirim, diyorum. 
sen incinmezsin. 

tanrı incinmez ki. 

fakat ben korkuyorum. 

üzülmemden, üzüleceğin için 

eğer sen kalbini yere indiriyorsan 

bana da toprak olmak düşer. 

toprak olur, sarmalarım seni 

fakat kokuşmum halimi biraz hoş gör tanrıma derim 

biçareni seller ile dağıtıp perişan etme uzaklara atarsan beni 

saldâ'lığını kıskanırlar. 

yüreğimden kopan nameleri 

parlayan şimşeğe çevirme 


divane olur...benden seni incitirler seni sen olarak hiç görmedim ki 


kulluğumu kabul eder misin? 


Kâse Kırıldı 
Tanrı için kırık bir kalbi onarmak kolaydır. 
Yalnız insan onu bütün, parçalarıyla o'na verirse ... 
(oscar wilde) 
herşey bitti, demeye kalmadan, kasem kırıldı. 
parçalar ve un ufak mücevherler oldu. 
pırıl pırıl elmas desem olurdu, yüzüğe kaş olacak kadar. 
kırıldı mücevher ustası bilir, bunlardan kaşta olmaz gözde derdi belki: sil süpür at değersizin değersizi. 
niye kırıldı ki? 
eskicam olarak kalsaydı kase, içine şerbet, yerine göre su dolsaydı. 
düşünüyorum, tamirsiz kaderi demir kase mi olmalıydı? 
kırılmaz, eğilir, belki düzelirdi. 
kasem kırıldı. 


dağıldı. 


toplayansız, yapansız. 

değer içinde bir değer, o değeri de bilirdi. 
değeri, değersizlik değeriyse 

kase kırılsın eliyle, diliyle, 

kıran ben, kırılan ben, sen ve o değildi. 


KEK EREK 


Yoksul hastayı sürme tapından, hastalığı haddi aştı çünkü ne feryadı kaldı artık, ne ağlaması. 


Derdinin bittiğinden susmuyor o; sabrı-takatı bitti; o yüzden çaresiz susuyor. 


Acımak, esirgemek çağı; ağlayın ona; gönül alan dostlarısınız, gönül alıcı sözler söyleyin ona. 


Çünkü dostların feryadıdır hastalara sakinlik veren; sizin feryadınızdan başka bir yardımcı sığmaz buraya. 


Bu feryatlar, birbirine karıştı mı o derde derman olur; o peri de merhamete gelir, az incitir onu. 


Ansızın lütfeder, gelir de hey der, sana konuk geldim; yoksulların çadırı, şekerler yağdıran bir neşe yeri olur-gider 


Ayrılık mahmurluğu kalkar, meclisin beği gelir-oturur, içki töresince kadehi döndürmeye başlar. 


Âşıkların bütün varlıkları, Zuhal yıldızına doğru oynayıp uçmaya koyulur; hepsi de havayı, ayaklarının altına alırlar; ateş küresi yarılırgider. 


O sarhoşlar, can göğüne doğru salına-salına giderler her yanda şarap ırmakları, gelirler gibi akar. 


Ne göçtür bu, ne gidiş; ne bahttır bu, ne devlet; bunu haberim olmadan söyledim; a benim eşim-dostum, haberin var mı senin? 


Orda zırhın işi kalmaz, silah değersiz olun padişahımızın kahrı, gaddarlığı yakıp yandırır. 


Divan-ı Kebir, XXIX, c. VI, sh.45 


Kaynak: Mevlânâ Celâleddin, DİVÂN-I KEBİR, Hazırlayan: Abdülbâkiy GÖLPINARLI, İstanbul Remzi Kitabevi, 1957, İstanbul 


Not: Hz. Mevlâna kuddise sırruhu'l-âli efendimin şiirini sanal ortama ekleyecekken kırılan nedir, yoksa kalbim mi demeye kalmadan sehpamdaki cam kasem kırıldı. Kasem artık tamir de görmez. Parçalar gitti kalbim dahi çıplak kaldı. 


Kaynaktan 
"alınmıştır" 
kelimelerinin kalpleri var sultanı yok. 
parmakları yazdı ve lisân söyledi, dağdan gelen her şey müsâ'nın davetiyle mi? 
bir ağaç “ben allah'ım” dedi, neden demesin güzel bahtlı olan...kalbindekini aynalardaki akis ve gölgeler bir hayâl ve kuruntu, " büyük şey, küçük aynada küçük, uzun aynada uzun, hareketli aynada hareketli olur." 


kendi sırrı, kendine 


Anamkucağı bütün derdini unuturmuş çocuk sığınırmış anamkucağına 
“yok mu senin” 
o gün değilse, önceden ölmüştür 


kalası kalası topraktan başka 


toprağa sevgiyi özümüzden duyarız ah şu üveylik koyan dünya olmasa, karışsa da taşlar 

gönül gözümüzdür o 

hep beyaz kalır taşlasan da 


taşlaşsada 


değil mi kireçtaşı, beyaz, yine de gözsuyun değdirme 


çıkartma ateşini. 


tortusu boyar olur, ayrışma, değiştirme koynunda bir kucak bulsa sevse sevilse, kafiydi büyümeden çocuk 


kalmaktı dileği 


kızmayın, çocuktur ağlar, 

koca peygamber bile 

sığınır “anamkucağı”na 

bir kere “gel” 

“nasılsın” desen 

birde kucağında noksanını silsen elin varmıyor 

dilin almıyor mu? 

“kime?” 

“ah aman” edelim 

duyuldu mu çocuğunu iten anamkucağı? 


“ben bilmiyorum” 


Pirim Başıma Bir Taç Koydu Adını İman Taktı 


Kadir gecesinde şarap içti diye beni ayıplama. 
Sevgili sarhoş geldi, rafta da bir kadeh vardı... dayanamadık! (144) Hafız 


Sâki döksün şarap, ateş yaksın 

Canım Efendim geldi, bir kadeh sundu... 
ben içmem dedim, “hatırım için iç” dedi. 
kadehinden öptürdü ve içirdi 


“hasretim bitti, gecem kadir” 


sunduğu ne biçim şaraptı 

tıpkı gönlümün vefası 

hoş bir beyaz su, acıda değildi, 

içme nöbetim geldi mi, dayanamıyorum bütün dostlarıma diyorum 


“birkaç kadeh sizde için ne olur ki?” 


o bizdendir dedi, seçti beni ıssına daldığım suretlerden kurtarıverdi içinde bembeyaz selsebil suyu 


onun şehrinde dönüp dolaşmadayım 


“iki dünyâda, bu böyle” 


Ayık değilsin, bari gizlen diyorlar 

ayıklık kör olsun, sağraksız içmekteyim sevgilinin duvarındaki resimlerden her biri, kızıl şarap içip sarhoş olmuşlar, 

benim vazomda beyaz şarapla dolsun 


“ne efsâneden kalsın, ne afsundan “ 


Pir-i Mugândan gizlice sordum. 

“Sesini kıs, sırrı gözet “ 

“Tanrı'nın rahmetini bekle!” 

“Mahremsin ama, bu söz herkese söylenmez” 


” içmeye bak kar beyazsuyunu” 


dün bir sofi, bana tevbe ettirdi, bir gün geçmedi, tevbemi yine bozuverdim şarap kulaklarımı bir o yana, bir bu yana çekiyor... 


sofi! şarap içmemek büyük bir meziyet mi... 


“hayvan da içmiyor, ama insan değil ki!” 
y çmıyor, 8 


Her şey cana bakmada, birde elinden şarap içtin mi katre can dirilir, gönül onda, ısırır durursun dudaklarını 


” ha batmış-ha boğulmuş gibi” 


iyi huylu sarhoşların müridiyim 

erenlerin has işaretini gördüm 

Selsebil çeşmesi dudakları öpüverdim duymaz olsun kulak, görmez olsun gözler jurmal davulunu az değil, çok çalın 


“artık rindiyim meyhânenin “ 


şarabla doldurdu içimi, mekânsızlık kadehi köpüğü dışarı vurmada pirim başıma bir taç koydu adını iman taktı 


belime zünnar bağlayıp, zâhitliği attı, 


“sofilerse “bu kafirdir” dediler” 


sarhoş başımda sivrisinekler uçuyor 

devran, canlara fitneler saldı diye korkuyorlar ne yapayım Nemrud'u devireceklerse derdalan yüzünü görünce 

varlığım mı kaldı 


” bari sarhoş öleyim, ayık değil “ 


sarhoş anıldım şarap içtim diye 

Gizli gizli yanıp-yakıldım 

“Ezeldeki taksimi biz yokken yaptılar” dışarı vurdu alevim sırrım faş oldu 


” kaderime itiraz edemem ki” 


içtim şarabı, ciğer kanı değil şarap koksada elbisem, tertemiz eteğim, şeytanıma lânet edemem 


döndü Âdem'e içtiğimden beri oda seçilip yücelere karıştı 


” cennetin karşılığı değil mi” 


uykusuz gecelerde, dostum bir mumdur o da efsaneleriyle yanar durur görünüşte yıkıldık ama içimiz mâmur halimiz garip, çalışmakla, kazanılmaz 


” usandım sofiliğin asık suratından ” 


Yürü be sofi, beni kınayıp durma Ben o eski kişi değilim 

Elest günü hatırasını unuttun mu kadehimize ne döktüyse içtik, ayırmadık dünde bugünde 


” bu ihsan, bize ezelden mirastır” 


Duyuramadığım Çığlığımı Anlamalıyım "hapishanemde mutluyum" hastasın dediler mi hayatı sorgular anlamsız 


birbirimizi suçlarız 


herkes kurtarmaya gelirken 

çamura batan arabayı 

yaşamağa değerli hayatımız 

büzüştüğünde gerildiğinde 

uzaklaşmamızın nedeni 

etrafına koyduğumuz dikenli teller arasından güneşi süzülen sevileni arıyoruz 

ruhunu kovup parçalarını görmek 

kapsamlı olan halini anlamak 


istiyoruz 


“kendini tutamayan çocuk hiç daire kareye çevrilir mi” 


koşarken her an biri için anlamı nedir hayatın 

arayış içinde, acı çekenin dostu nerede mutsuzum diyen 


delirtiyor bizi, onu değil 


beklenen uzun ayrılık 

boşluğu kapatmak 

yalnızlığı çok sevmek 

bazen patlamasın diye onlaşmak uzaklaşma nedenimiz olmasın tanrılaşmak 


yersiz, açıklanamaz ki 


ölmeden önce yüzyüze buluşmayı acı olarak anılmayı 


ilaçtır diye nasıl birleştireceğiz 


birinden diğerine büründüğümüz hiçlik saatte kum, takvimde yaprak koymadı geçmiş olan belki gelmeyecektir rakipsizin rakibi yok 

aşıp bir kere kendini 


kaygıdan kaçıp bir sarsılsaydık 


hayatın anıttır 

dikenin ben olsaydım 

ne güzel 

uyansan, kışkırtsan, pekişsek 

korku korkusundan beraber kaçabilsek imtihan olmak 

başarısızlık yok 

nasıl oldu 

deniz dalgaların da bir tutam köpük 


tuttuğumuzda bir katre tuzlu su uyanık gözakım kırmızılaştı sana yardım edebilmek için niyeti düşüncelerden çıkarıp anlam korkusundan kurtarmak 


özgürce 


arada söz varken bulunduğumuz özveri şükran borçlu olduğumuz minneti 


gerçekten hak ediyor muyuz 


“ışığına eşlik eden sıcaklığım ” söndükten, çok sonra da kalır 


bilirimde,sensiz olmasa ne olurdu, bir gelseydi, halimi soran tek kelime 


fakat dermiş 


” istemiyorum, bir zarar” 


zarar nedir? 
ayrılıktan öte 

kilit kilit üstüne açılmadan 

günlerce beklediğim 


inatla 


kul tanrıya ne der 


“yücedir tapın” 


Çok Kötüyüm Vazomda 


"Nerede olsam onu unutamam " ** 


"Unutmam sevginin acısını" Goethe 


kul çalmalı 


birgün açılır diye 


kötü hastayım 

halimden ar yoktur doktora mahkum olsaydım mecburum derdim. 

neden tutukluyum 


tılsımlı vazonda 


geldik gidiyoruz, senli, sensiz bensiz, benli 
“çok kötüyüm” 
denmeden, 


“gel” güneşin bir doğsa 


“hayalleri sevmiyorum, 


sen değil ki” 


Hikâye Bitti, Ancak Gerekir Miydi? 
derviş çölün ortasında kendi kendine yaşıyordu. 
İbrahimi ilham onu bir düşünce kuyusuna itti. 
rahatı bozuldu. 
alışveriş başlamıştı. 
uzaktan ve yakından onu depreştiren çiçek duymadığı anlamadığı halleri başına devşirdi. 
kendini kendinden alana yöneltti derviş, yıllardır onu tanır gibi 

o, gerdek gecesinden önce kapıyı aralayan gelinin mendil ucu 

bir parça bez fakat duyduğu o koku neydi derviş, hasretmiş meğer 

o cazibeye kapılıp gitti. 

günlerce dil döktü yalvardı. 

görür müyüm 

ya da görünsün diye. 

sırrını döktü, kendini anlattı 


o sızmaz katıdan katı, taştan sert ki küpünü ne kırdı ne açtı. 

istedikçe sordukça daha çok gizlendi, 

yetmezmiş gibi birden kayboldu 

ilgisiz alakasız 

derviş sordu, 

bu sevgi bende kaybolmazken 

o neden gülbeyaz çehresini saklar ki, 

kötü idikse neden bize işretin tadını gösterdi 

her geçen bu aşkın değeri karşılıksız mı kalmaktı. 
böyle olmuştu dervişin kaderi, 

sonunu getiremediği işler. 

sanki ulaşırsa silinecek kaybolacak bekaretler gibi o ve her şey kutuplar gibi uzaklaşıyordu. 
dolanıktır dervişin hali 

sevdiğine ne yaptıysa kar etmedi. 

istiyordu, çok şey istemeden. 

anladı birbirinin aynı olan şeyler dünyada birbirini çekmezlermiş. 


ya dolu ol ya da boş aynı cins olursan bir de parçalanmış gibi, 

onun birleşmesi uzaklaşmak olacak dendi. 
derviş yine sordu: 

tanrıda aynı öyle değil mi, hem yakın hem uzaktan uzak derki beni unutma, benden başkasına yaklaşma, yaklaştığında dervişe en yakın hali 

binlerce yıllık zaman gibi 

düşünüp durdu. 

uzaklaştıran yaklaştırmayan o şey 

benim, benim mi 

nasıl buluşacak hiç ayrılmayan 

ayrılıksız birleşilmez ki, 

derviş karar verdi 

gel ayrıymış gibi olalım, 

ben seni arayayım, sende uzaklaş, 

kızar gibi, 

bendeki aramak olsun 

sana hasta, sende ilaç 


tadın acı gelsede, içim zehirlense yine arayım ben seni 

bulursam belki sende eririm. 

değil mi, ayrı kalsın bu dava bitmesin istediğin 

derviş hayal ederek günlerini geçirdi. 
söylendi, durdu, ağladı. 

bir gün öldü. 

buluşması yok, sevilmesi yok 

olmadığı yerinde meçhul bir şekilde çölünde kurumuş bir fidan gibi. 

güzeller güzeli sevgilisi geldi 

bir düşündü doğru olan bu muydu, dedi. 
yanlış mı oldu 

o da şimdi yalnız kaldı. 

yeniden başlayacak birer sevdaları olsa da dervişin yeri bir başkaydı. 

sonsuzluğun içerisinde kaybolan niceleri anılmadan duyulmadan kalmak. 


bu kaderi değiştirseydi yalnızlığın acısını yaşayan sevgili 

genişlettiği alemini kendinden kendine eritmeseydi olmayacak gibi, 

hiçbir şeyini paylaşmak istemeyen bu güzel ile bir devran süremeden gitmek ve ölmek. 
olmayacak bir hikayenin kaybolmasını seyretmek bütün alemin acı içinde kıvranması 

nedeni belki bu olabilirdi? 

geldik gidiyoruz, 

bir taş mabet dahi yerinde, çok iyi. 

ne oldu, derviş öldü. 

hikaye bitti, 


ancak gerekir miydi? 


Yorgunum yorgunum! her şeyi denedim uyur gibi, gözlerim kapalı o da bir şeye yaramıyor yanımda olsaydın, sadece hayal rüyamda öperdim diyorum merak ediyorum, neden hep ben söylemeliyim. 
dinleyecek mi demeden bir kaos, aklım kaydı, tamamen gitti beni sınamadan seninle kendimi saklıyorum -Merhamet et! 
Yusuf kuyuya düştüğünde "Yardım edeceğim" diye sesler duyardı Hani benim "ey yorgunum, ey hastam" diyen seslerin 


kaybetmişim kendimi, nasıl acı çektiğimi sen olmasan da, yolun burda 

yolun aynı kalışına seviniyorum 

bana yalanı yaşatma 

gel beraber, olalım yalnız 

kaçacağım, karanlıktan kurtulacağım, 

Yine de öfkeyle yüzleşmeyi neden bekliyorum? 
her zaman hayalimde olan 

hani beni kollarına almıştın 

tutamadığın tüm sözlerden 

bana nasıl olduğumu soruyor, 

sonra: 

-Her şey iyi olacak, diyordun 

bunu sadece zaman söyleyebilir 

paramparça olmuş hayatıma katlanamıyorum senden öğrendim ben bütün hayatı 

dünyada tamamen yalnız kalışımı 

çok insan tanıdım, garip veya şanlı 

kendim hakkında ne anlatabiliyorum 


hiç biri değildi arkadaşım zavallı olduğum, sevemediğim 

genç gibi görünsem de 

şimdi yorgun ve yaşlı 

bir görseydim seni, anlamadan 

tekrar tekrar buluşmak istiyorum 

Allah'ın benim için yarattığı melek 

hayalim, hayatımın anlamı 

tüm günahlarımla yoluma devam etmemi sağladın sana geri dönmek istiyorum 

olmayınca sen orda yine ben 


çırılçıplak kalıyorum 


Geceler Uykusuz 
Kendine gel de geceleri kalk, dâvaya kalkışanlardan arlanıp gizlenme... 
çünkü sende vahiy mumunun nurları var! 
çünkü Ey Peygamber, mum geceleri ayakta durur! 
Mesnevi, c. IV, b.1455-1456 gece yarısı derin bir rüya gördü. 
“Hayaller rüyası” 
“Onu ilan edeceksin” dediler içerisinde sonsuzluk, yolculuklar, rüya içinde rüyalar enfes ve korkunç karanlıklar gizemler, görecek gözler beklemekteler uyumak, sonra yeni bir uyanışla o zaman hiçbir şey bilmiyordu Hızır'ı görmüştü. 
bir elma vermişti. 
“hepsini yeyip bitiririm” dedi, “Hepsini ye” dedi. 


Güneş'in ışınlanması gibi bir muazzam deniz oldu başka hiçbir şey göremedi. 
ağzı açıldı ve ışığa bütün deniz girdi içildikçe içildi kalmadı bir katresi “Sen bizimle oldukça hiç gam yok! 
Bir adımda binlerce tuzak olsa, Her gece ten tuzağından ruhları kurtarmakta,tahtaları sökmektesin. 
Ruhlar, her gece bu kafesten kurtulurlar, ne kimsenin hâkimi, ne de mahkümu olmayarak özgürlüğe ulaşırlar. 
Geceleyin zindandakilerin zindandan haberleri yoktur, sultana mensup davetliler, geceleyin devletten haberdar değildirler. 
Ne gam var, ne kâr ve ne zarar düşüncesi. 
Ne bu filân kadının hayali, ne o filân erkeğin kuruntusu! 


Ârifin hali, uyanıkken de budur, 


Tanrı “onlar uykudadırlar” dedi, 

bunu inkâr etme. 

Onlar, gece gündüz 

dünya hallerinden uykudadırlar; 

Rabb'in elinde evirip çevirdiği kalem gibi 

Yazı esnasında eli görmeyen kimse, 

kalemin hareketini, kalemden sanır. 

Tanrı, ârifin bu halinden halka pek az bir miktarını göstermiştir; halkı ise hisse bağlı bir uyku kaplar (gaflete dalıp ârifi anlamadılar). 
Onların canları 

sırrını akıl almaz sahraya gittiler. 

Ruhlarıda istirahatte, bedenleri de. 

Sonra Tanrı tekrar bir ıslıkla onları tuzağa çeker, 

hepsini teklif kaydına düşürür. 

Sabah vaktinin nuru baş kaldırıp 

feleğin altın gerkesi kanat çırpınca, 

Sabahı zuhura getiren, İsrafil gibi, 

herkesi o diyardan süret âlemine getirir; 


Yayılmış ruhları cisim yapar, her cismide tekrar gebe bırakır. 

Mesnevi c. | b.387-399 
Bu görülmüş bir rüya... 
Herkesin duyuşu yaslandığı göğüs bir başka Gördüğü ve duyduğu şeyler 


İnsanlara, Kurtuluş Saltanatı'na nasıl kavuşacağını söyleyin 


Şarkıyı Tek Nota'da Dinlemek 


“Muse'nin basmış olduğu, henüz basmadığı yerde değil. “ 


Eski Hıdırlı dedi ki: 

” az görülen şeyleri görmek mi istiyorsun? “ ” değiş o zaman” 

“değişmezsen hayatını kaybedersin.” 


“o halde tüm şarkıyı tek nota'da dinlemek için sözlerin geriye dönük olmasın” 


Muse'nin “bilgelik ve aşk” kitabı 

sözü de vardır 

her satırı, kaderin bir devrini gösterir geçmişteki geleceğin ötesinde, 

gizemli 

çok zaman cevapsız ve sessizce dinlediğimiz akan her göz yaşı içinde yüzen bir deniz 

her zaman göründü, ancak 

o aslına uygun görünmemekti 


tüm harfler inanılmaya layıksa, hakikati aramanıza cevap vermeleri gerekiyor derken, gerçek gözlerimiz, neden hep yalanı arıyor, 

her şey bir ima, görüntüler sahteyse 

sesler neyi övüyor diye merak ettiğinde 

hızlı solan övgü-sanem çelenkleri gibi 

yalan derin köklerimizi beslerlerken, bedenimizi zehirler yaşardı, sonra öldü denildiğinde 

harfler imsiz yankılanır 


güzelliklerimiz kaybolacaktır 


gözler arıyor, görmüyor. 

açılan eller sadece hava tutuyor. 

ne burada, ne orada 

istenmiyordu niçin gözler yaratıldı benlik yok edilsin, dendi 

yine de benlik veriliyor 

buluşmayı ölümle kabul ediyordu 

ve en çok arzusu başkaya nefret etmekse 


bunda suçumuz nedir? 


ihtiyacımız olan gizlediğimiz utancımız mı? 


okuyamadığımız kaderin gizli kitabı mı? 


bir zamanlar hayatımız olan aşktaki bu kuraklık çölümüzün tüm sevincini ruhunu çaldı, 

canlı kalmasa da aşkımız, 

onu ölümle affettirip 

tüm susuzlukları gidermek için yeterli gelecektir 


bu nedenle muse ölmeyi öğrendi. 


gözyaşlarını gizli zevk gözünden akıttık doğmuş olan sevgiyi susturduk 

hayatı gizledik taşın içinde 

zamanlı zamansız dönüşe girdik 

kederlerin ayı sessizliklerinde — sessizlik payı geceleri sus dudaklarına tutulan parmaklarımız soğukkanlı, duyulmamış acıyla 


konuşamadığımız cehennemini yakacaktır. 


dudaktan dudağa öpüşüp sevinçten uçarken ve parçalanan kelimelerden kalan harflerimizle havayı boşa harcamayan dili 

görülmekten korkmayan tüm düşünceleri tasma kaygısıyla bağlayıp 

cehennemde olanları konuş 

için kanarsa 

sayfaya dökülen kanlarını 

kuruması için tozlandır 

aynada izini bulamadığın hayali, ölüm ve zamanı gerçeği sürdürmek dedikleri, yalanları 

kanı şarap gibi tadına getiren 

hem rahimde hem mezarın içinde 

şimdi hayat nehri'nin sığ olduğu yerlerde arzuyu kavuran, kimdir 


yoksa bizim şeytanımız? 


başını uykuya daldırmak için, 


gecenin üstüne, siyah elbiseni koy mağaranın içinde bile olsan kapıları kapa hançer çekilince üstüne 

kalp ve düşünceni bozar 

rüyalarda ruhun derinlere kaçar 

hayat bulup konuşanların 

dualarında hep ona lanetler vardır bütün yolların kaderi çaprazda kesişir bu vücut ve herkes kendine ait değilse sırlarını tuttuğun kişilerle konuş 


herşey boş bir nokta içinde kaybolacaktır. 


Acımalıydı uzak durma yabancılar gibi korksunlar diye, nurunu ateş gösterme boynuma dolanan zincir yap saçlarını, fırtınalar koparıp dağıtma 


"ben mecburum gelirim" 


beni yaşayan biri olarak görme gördüğün bir hayâl, sürünüyorum, uzağı yakın etsin diye sarhoşum her vakit meyhaneye gidiyorum 


"aklını başına al" diyorlar 


beyhude sözler söyleyenler 

sevgiliden uzaklarda gam bağının esiriyim 

başımı her taşa vuruyorum 

sevgilinin yüzünü göremedim, sözünü duyamadım yolundayım bilsin diye harfler diziyorum. 


"eserim kalmasa da" 


anlıyorum, bıktı benden, 

bakmayı bile düşünmüyorum 

nefesim izsiz kalsın, kalp kasesine değmesin o sevgiden anlıyor, acımalıydı 

şimdi neden unutuverdi 


"sözü vardı ölene kadar" 


Kimi Affedemiyorum olmasaydı dediğim çok şey kendimi hiç affedemiyorum hayatın kaynağı çok şans vermişti fakat kurgularım hatalara düşürdü beni şimdi ise affedilmeyi bekliyorum. 
o affetmişti kaç kere düşünüyorum zaman geri dönüşü olmayan çizgi düzelmesi olacak mı denilmeyecek kadar "zannetmiyorum" 
güneşi bilirim doğar, batar vazgeçmez. 
yolunu ay, sevdiği dünya için nasıl bir şey bu? 


kaçıncı dönüşü oldu ve turu 

olsaydı olmasaydı da ne 

hep "gel gidelim" yolunda 

o affetmeden ben 

kendimi bir affedebilseydim. 
niye affettsin o güzeller güzeli iki yerde ruhu bir gezeni. 
belki de varlık bir bedeni ekmekçi koca derler 

soğuk fırında ekmeği pişer üçe bölünüyorsa bir kapıda 

o fırın soğuktur ve bende yanıyorsa affetmesini beklediğim pir mi yoksa kendim mi 

kim kimi affedecek 

sebebi bilinmezse 

çözülmez bir sır oldu 


ben beni, sen seni ayıramadıktan sonra 


Ahancık dertli gönlüm, sorarım güzelliğini, kim gördü? 
tut ki herkese sormuşum, bilmişim 


anlatacak kimim var ki? 


ayrılığı sorsunlar bana, 

bak ben nasıl anlatırım 

halimin perişan oluşunu 

ahu feryadımı, yüzlerce göz yaşımı, bir de gözümü, 

-anlat, anlat 

suya değil karaya batmış gibiyim, gönlüm huzur bulmuyor anlatırdım, neler işittiğimi, dudaklarından çıkan o güzel sözlerini sen yalanlatan yel 


bense âteşin değil mi? 


gönlümle kavga etmekten bıktım 

lafım şaşırmış gibi, duyana, 

sırrına mahrem nerde ki? 

şeriat kılıcı kınından sıyrılmış parıl parlamada, Hallaç gibi, ahancık keselicek diyorlar. 
bileydin, 

bu dara çekilmiş gönlümden korkmuyorum, ciğerimin kanı, 

bir harfini hep yazdı, 

ne olurdu, 


sen de harekesini cezmeyleseydin. 


Suçlu Suçsuz Ağlamak her dertten, bir an ağlamakta katre-katre gözyaşı 
-göz suyu bitmiş 


boşanırsa tulum tulum kanlı yaşlar 


şimşek güler, bulut ağlar 

elemden sararmış yaprak 

evi hüzünler , gönlü Yüsuf 

ağlamamıştı, kimse, onun kadar vardır kaderinde dikeni, 

hiç gül gördün mü, gülsün 

suçlu suçsuz ağlamak 


yine de bize yakışıyor. 


Bana mı Sana mı yine duydum canım yandı seninde âşık oldukların varmış, arzum, özlemim, hayallerim bir an unutmadım, doyamadım ta o günden beri, Anıyorum her yerde, az işveyle yakıp, viran edişini bir defa yüz vermiştin şimdi nerdesin? 
Söylüyormuşsun 
- sarhoş, ha zahit ruhumu kaybetmişim, kabul ediyorum hepsini herkes anlar âşık olduğumu sen anlamamakta ısrar ediyorsun dipdiri aşkım, ben tükendim, sana bir şey dokundu mu 


kalbim yerinden çıkıp, ölesi geliyor 


Arayı, Arayı, Arayan Bulur dilberin iki oka benzeyen gözleri, delecek ciğer arıyormuş dediler. 
“Mevlana” 
başım hoş ve yüksek sesle söylüyorum nerde kaldı, verdiğin sözler, ettiğin yeminler? 
bir kez olsun inadıma, beni dinleseydin şimdi söyleniyorsun bu sadece "Yürü-git", demek olmasaydı canıma and olsun ki başım dönmüş-gitmiş, gönlünde bir iz bırakmadan aradıkça arıyorum kanlar gibi, duvar ardına sinmedim, karanlık arayanlardan da değildim ne zaman gönül mahallene dalıp çağırdıkça sen saklanmaktan hiç vazgeçmedin biz avcı değiliz ki, av arayan ancak sensin. 


uçmasın der gibi ayrılık gagasıyla, sürekli kanatlarımızı yoluverdin. 
olur ya, gönlünü kaptırmış bir âşık, kaybolursa onu tekkede arama, 

illaki meyhaneciden arayıp-sor 

sen bilirsin aslında onun cevabını 

bu sabah çıkarken evinden 

bir ses duymuştun 

eşikten mi demiştin, 

o ayak toprağının inleyen sesiydi. 

her zamanki gibi yine aldırış etmedin bekletmeseydin 

horluklarla dışkapıda 

altı kapılı kader sarayında 

şimdi onu aramazdın 


"Arayı, arayı arayan bulur" 


Dünya Kârım gözyaşım üşür, örtüsü kış kızaran gözlerim kar kaplı yanar yakılır dumansız karaltı üstü beyaz bu ayrılık şarkısı 


olmasaydı 


ağlama gözüm bu kış günü 

kar olmaz suyundan, buz olur defterini kara yazarlar, izi bozulur. 
-ağlama! 

-ne sen, ne ben 


olsun bu dünya kârım 


Unutulmuş Gibi Olmak sunakta kurban olacağa, utanma nerde kalır? 
Şarap içmiş diyorlar. 
seni bekledim yokluk denizi kıyısında gönlümü avucuna almanı, okşamanı, ne hoştu sana bakmak, seni özlemek, seninle görmek hoş nefesini içime çekmek vazgeçmişim canımdan Süleyman'ın yolunu bekleyen karınca gibi akıllılardan korkmuyorum söylemek vaktidir gönlüm dökülsün diye, bugün şarabı çok içtim gönülden dudağa mesafe çok değildir -ne işin var senin! 
bu tapıya yakışmaz diye kovma beni kapından 


bir kerecik olsun sor, soruştur kıyında iki âlemi birbirine katan fitne yeli esiyor, her güzelim diyen benim gibi bekliyor. 

Kimi basacaksın bağrına? 

beni değil, 

gönlüm kararsa da, korkuyorum 

ağlamaktan kanlar içinde, gözlerim yandı yakıldı, halime ağlayıp binlerce damla yağdırdı, 

göz bebeklerime kurban olayım, 

kıyısında durduğum seni beklediğim bu deniz 

göz yaşlarımdan mı doğdu? 

sallanıyor sarhoş başım, 

hafiftir diye, yelin mi savuruyor beni 

- kafileye haber verin, beklemesinler, o şarabı çok içmiş! 
diyormuşsun ki, beklesin bahara kadar 

bostan yağmur bekler göğsü yeşerir, gülzara döner. 
katlanırsa izzet bulur, devlet de 

mumun gözü yaşlı, kahrederken beni 

biri bana bunu anlatıversin 


nasıl beklenir ki? 


-Aman Ya Rabbi! 

bayramda yüzünü gösterecekmiş diyorlar, 

suyu gören, değirmen taşı gibi kararsız haldeyim bende sabah yok ki, bayram gününü nerden bileyim vallahi hiçbir bir ölüm, bu bekleyişten beter olamaz. 
Sensizlikten bak ne haldeyim 

Canın için, bugün bir gör beni, 

başka günleri beklemeye sabrım yok. 

Bir zerrecik merhametin varsa bana, 

başka bir zamana atma görüşmeyi. 

Kurtar beni, kurtar beni, 

kurtar ki başka bir tuzağa, 

hem de adam-akıllı düştüm-gitti. 

Bugün kapıyı kaparsan bana, 

her solukta, bir başka damdan 

ben yine düşerim. 

(Divan-ı Kebir-Mevlanaj| 

Tut ki seni beklemiyorum, buluşma özlemiyle ölmemişim; 


Beklememde senin hiçbir payın yok mu? 


Beklerim, ama unutulmuş gibi olmak çok zor geliyor 

yırtılmışım, can da çıksın sırlanmadan, takat kalmadı, aç perdeyi 

kıyâmete kadar oyun bitmeyecek 

Ya aç, ya kapat 


Perde de 


0 “Mu”? 

Aşkımı, muhabbetimi 

hasretimi meşkettiğim, 

gözümü, gönlümü aydınlattığım nurum... 

Işığın hiç solmasın. 

Kelimeler ruh hallerinden anlamayanlar içindir, birbirine yakın ruhlar da konuşmakta bir yere kadar. 
Hep yazdım seni anladım sanarak. 

Üzüldüğünde üzülen, sevindiğinde sevinen. 

Öyle değilmiş meğer. 

Hastanın âh edişini, gene hasta duyar, işitir. (Mevlana) ucra yerlerde gizli gizli andığım. 

ısrarla kapısını çaldığım. 

hep aralıktan baktın, karalıkla karşıladın. 

Desen ki gel, 

eşiğinden içeri bir adım atacak kadar takatim yok "Yanarsan yan, ama Allah için." 

Olmuyor. 


Her haberin başka bir baharı işaret etti. 


Bende mevsimler hep güz ve kış. 

Baharın ne olduğunu hiç görmedim, 

yaz dedikleri nasıl bir şey acaba? 

Dün melekler teselliye gelmişler. 

-Rabbin, hiçbir şeyi unutmaz." (Meryem-64) Gelmeseydiler. 

sen, sen gelseydin 

Umutsuz ve geleceksiz bir zamanı yaşamak 

çok zor bunu bir biliyor musun? 

Hayallerim vardı, dökülüyor, 

süpürülecek zerresi yok ki, toplayabilsem 

Senin için o yazılmadan önce okuyor diyorlar, Yüzlerce mektup gönderdim. 

ancak benimkiler hep karşılıksız kaldı, 

merak ediyorum. 

Beni anlamak mı istemedin, yoksa okumuyor musun? 
-Hâfız, edebini takın. 

Padişah, kölesine haber göndermezse neden göndermedi, 


niçin böyle yaptı denemez ki! (Hafız) 


Yanmış canımla yine bu seher vakti 

nasıl olsa cevabı gelmeyecek, 

mektup yazayım, dedim. 

umut ettim, belki seher yeli ruhunu semtine ulaştırır 

Olur ya bir cevap gönderir diye, 

Çırpınan canımda karar kalmadı. 

Cevabın gelirse eğer, yapacağım tek şey 

canımı zarflayıp tekrar sana sunmak olur. 

Sana cihanın sevgilisi diyorlar, 

doğrudur, meftunu da. 

Gündüzü karanlık olan bu biçarenin halini 

bir anlasaydın. 

Cihanın sevgilisisin, herkes seni sevmekte, herkes benim rakibim... 
bu kıskançlık beni öldürüyor. Fakat gece gündüz Tanrı kullarıyla savaşmaya imkân yok ki. 


Hâfız'ın, kaşından başka mihrabı yok. Mezhebinde senden başkasına ibadet mümkün değil! 


Bugün sarhoş bir haldeyim. 
sana varmak için çok yol aradım, ancak kayboldum, gitti. 


Gözlerimden kanlı yaşlar akıta akıta ölürsem sormazlar mı hangi zalim onu öldürdü diye. 
Kimsemde yok, bana yol gösterecek düştüğüm bu karanlık kuyudan çıkarsın, diye 


Hâfız'ı öldüren, yayından oku eksik olmayan ve şehri birbirine katan o güzel! 


O zahitliği, o takvayı öldüren kirpiklere kurban olayım... 
neşterinden Abıhayat dalgalanmakta! 
Ah bir elime geçse ayrılığı öldürürdüm. 


Ayrılık günü de kararsın, ayrılığın evi barkı da yıkılsın, mahvolsun! 
(Hafız) 


Ayrılığı kaldıracaksa razıyım. 
Öldürmeni minnet bilirim. 
Boynumu uzattım bekliyorum. 


Seni öpmek, kucaklamak isteğiyle öldüm, taze ve lâtif lâl renkli dudaklarının hasretiyle bittim. 


Hikâyeyi uzatmayalım, kısa keseyim. Gel, tekrar gel., seni bekleye bekleye mahvoldum! 


Diyorlar ki, İsa nefesli biri var, git ona okun, gamdan azad eder. 
sana kavuşamadığım hayatta, 


can bağışlansa ne olur? 


Benden sonra felek çok döner... nice geceler, nice gündüzler gelip geçer!, 


Gam değil. 
Biz sarhoş olmuşuz, sen yine de gelme bizimle oturman ar olur, adın da kötüye çıkar! 


“Başın sağ olsun, senden ayrı olan o hasta öldü” diyeceği an yaklaştı. (Hafız) 


Eğer bir gün sahraya gidersen ve uzaktan iniltiye benzer bir ses duyarsan, O mu? de 


bize en büyük ikramın olur. 


iki lâli bir güzellik artırır lâlim, üzülme lâlime 


bir aşk için 


dertli lâli, 

basar tuz arzusuna kesilirken lâli lâli 
SUSUZ VE SESSİZ lâlin öpülsün lâli 


elbet görür, bugün sessiz 


Lâli 


Hâdi, Beraber Gidelim! 
Güneşim, gidiyor musun? 
dilsizlik âlemine, bildiğin yerler mi? 

Yapayalnız, acıyla, neşeyle bunca yıllık arkadaşlığımız vardı çok kolay, çabuk gidiyorsun. 


sarhoş ettin beni, yıkık bir haldeyim, 


Gitme, 

gidişin aleladeye benzemiyor 

ömrüm acı, gönlüm hor, 

dedim kaç kere, kanatlarım kırık benim, lütuflarını anarım inkâr etmem, 

can bağışlamıştın 

düştüğüm bir zaman 

Neden gidiyorsun gereksiz, 


tükensin, derdi çok diye mi? 


baykuşlar başımda böyle kesilirken ben canlı 


gözün arkada kalmayacak mı? 


-Kendine gel! 


-Biçare, çirkin 


Tanrı beni çirkin yaratmışsa 

Değil önceden, şimdi mi görüyorsun? 
ben senim, sen de bensin... 
başkalarına bakıp, sürme 

Dinimde, gidecek elimden 


Gidersen bensiz. 


-Aşkımdan fayda mı gördün? 


Dostların var, deme, 


hepsi mürai, kara yüzlü! 


Vefasız da değildin, elini dahi vermesen, 


yüzüme bir kez bakıverseydin, 


içini dinleme, beni de sür, Hadi, beraber gidelim! 
HADİ: Birinci. * Mazluma yardım eden. * Deveyi şarkı söyleyerek 


süren, Yenilene Yardım Eden, Yardımcı. Hidayet Eden, Doğru Yolu Gösteren. Kılavuz, Rehber. Önde Giden Kimse. Mızrak Ucu. 


Kan Sel Olur karada, nun harfi gibi bükülmüş denizden ayrı, cefa içinde çırpınan balıklar 


gördüm 


Ey benim, dinim, imanım, parıl-parıl parlayan 

incilerle dolu denizim 

katreyiz diye, yüzün göstermedin dalgıçlık etmek istedik söylemeyin, nefes tut, derdin yüzün görmedik, ama içindeyiz çıkma ümidimiz de yoktur balıklarla tükenir, biter misin? 
biz sende doğduk, sende öleceğiz 


yer aramak ahmaklıktır bize 


Ey Tanrı denizim, hepimiz birer balık, atma karaya kan sel olur, acı çeker 


ölür gideriz. 


sarhoş başım var, gözyaşım deniz uykusuz rüzgâr, boğmadan kurutsana gelgitler salıncak ömür sallanmakta mahcuptur güneş 


Karam sar beni 


Karam Sar Beni 


Katarına Kat Beni 
Çölden her akşam, her sabah gider, gelir 
Kara tren, katar üstüne katarı nasıl çekiyor aşk binicisi baştan başa sarhoş katarı buna şaşma 
Yol kesen, katarının yolunu vuracakmış... 
Ko-vursun kesse elimden, ben ağlayım. 
Kulağıma gelen kara trenin, duyulsa ıslık sesi Güzelliğinden değse cihana bir zerresi Güneş, aya vururdu. 
Heveslendeğim, özlemlerim, aşktır katarın kıblesi Kendine gel, susma ahıyla yollar gönül ateşim yalımlanır, aydınlanır 


Katarı burda bekletme; konak yeri değil burası 


-Kara trende sevgilinin ateşi yok dediler 

Gönlüm kırıldı, canım üzüldü; 

bulmak için onu, 

dağa vurdum kendimi. 

Biliyorum kara tren gitmelisin, 

ne mutlu düzülen katarıma 

Yaralı gönüllerin hatırı için, biraz daha yavaş git Allah için, hatırım için olsun, 

Dudağım kupkuru... o yana bu yana dolanmaktayım; gitme burdan diyemiyorum 

-sevgilimin diyarından başka, bir yerde konaklama Bana aşkı gösterdin, aklımı başımdan alma, 

Aşkın sözüne nihayet yoktur. 

Yol sahibi, herşeyi anlıyan biri 

Kulağım halkalı, vefa davulunu çalıyorum. 
Köpeklerin havıyla katar, geri kalır mı yolundan? 
Beni üzen sensizlik 

Nasıl gideceğim, ne yapacağım, 


ne edeceğini kime soracağım? 


Yularımı çek, gece-gündüz katarına kat beni Hasretini çekemem. 


Korkum daireden çıkmaktır. 


Çürümüş 
Ebedi canım 
Seninle vücuda gelen beden kabrinde çürüdü. 
eridim, bittim. 
Gel, benim, benim için. 
Çürümüş derilerim, dökülmüş kemiklerim, tozkoparan atlılar kesildiler; Nağmeni ne zaman düzeceksen çürümüş hângahıma 
Tez gel. 
-Diriltmek Tanrı sesinin işidir.- Sen üfür, dirilirim 
Sesin, ses mi ki, candır. 
Yokluğunla çürüyenin 
Bedenim çürüse, toprak deniz olsa, değilse yurdunda, ko çürüsün dökülsün tenim, 


Korku yok, gökleri düşünmüyorum 


-Sevgilim, can bağışla çürümüş olsam bile.. 
-kesecekler, yakacaklar.. 

Ne yapayım? 

Dirilen, fidan kesilir, 

mahşerimsin benim 

Cananım, 

Bir kerecik kabrime uğrarsan 

çürümüş kemiklerimle, titreyerek, 

secde ederim sana 

Önceki gibi 

Kapında İtinsem 

Şu sevgi yok mu? 

kapı bekletir, taş yedirtir, 

Üzülmem 

Ashabı Kehf'in köpeği, kapıda değil midir? 

Bende itindim girmek için mağaraya 

Gönlümü bilirim, olsun varlık kapıda 

Razıyım. 


Sevgili kapısında hiç kükreyen aslan görüldü mü? 


Ölürsün 

Bende ölürüm. 

ölürmüş köpekler kapı- dışında 

Bir dirliğim varsa, 

sevgili tapısında, bulduğumdandır. 

Sesin çıkmıyor, havlamayanı koymazlar Başkalarına benzeyemem, sadece ansınlar, kapında itindir. 

Ey Sevgili! Dolayların yücelikte Tur-i Sinâ, bense köpek 

Bir derdim var, ayak ucunda ölmek Havlayamam 

köpekler havlanır itinmekten 

Ölümlüler gibi bekliyorum. 

Eşiğine gömerse, suskun bedenim, 


O zaman sevinçten, ruhum belki havlar. 


Not: itinmek: itilmek, sürünmek /Divanü Lügati't-Türk itinmek: Dövmeye hazırlanmak: Çocuğu dövecektim birkaç defa itindim fakat yine vaz geçtim. 


İnci Bulundu 
İnci arıyordu. 
Varlıkta bulamayınca yoklukta aradı yıllarca koştu, burnunun direğinden ileride varamadı. 
-Yeter artık, dedi. 
Yıllarca kulun, daha ne vakit gideceksin ardından. 
İyi bir adı vardı onu da eşek için sattı Yıllarca çölde kalmak, 
Çıkan girmez, giden gelmez. 
Neler çekti, kaldığında "Beni duada an" diye yalvardığın her delikten bir yılan sokmada. 
Harap duvar gibi çöktü 
Derdi anam, doğurmasa beni bir aslan paralasaydı. 


-Tanrım, sana düşeni yaparsın 


Şarabını içen arifler, sırlar bilirler 

onları da örtersin. 

Gönülden korku, elem, suç, hadden aştı. 

Her gün biraz daha 

Hastaydı, sarardı, kurudu dediğimizden beter yokluk acısını ölmeden tattı. 

Öldü 

Sığındığı bir Tanrı'ydı. 

ancak hepsi bir inci için olmasaydı. 


Şimdi inci bulundu, o nerede. 


Ben Sağır-Sen Ağır 
Ey varlığımı yıkan sevgilim, kalbimi sıkmasan, feryat eder miyim? 
Sanki kaçacak bir yerim var da. 
Senin tanrılığına kulunuz 
Ey aslım, canımı alsa. 
Sensiz canda usandı. 
âşıkım deliliğe, akıllılık doysun. 
parça parça, utanç , 
Yok deme, sırrımı açıkta söylerim. 
Bu mihnet ve titreyiş 
Ne zamana kadar sabır? 
Ârım altında saçak kaldım. 
Yoldaşlar, sevgilim, yolları bağladı. 
Biz topal ceylânlar, o bir aslan. 
boyun eğmekten başka, 
Güneş gibidir uyumaz, açlık bilmez. 


Ruhlarımız uykusuz , bizi aç bırakan. 


Gel dedin, ol ben huyumla, gör yüzümü, Sonra atını hızlı sürme sırlar gizlidir, diyorsun, Tanrı, gaybı ister, 

Kim ne derse desin. 

Arayan yavaş hızlı, bulur nihayetini. 

» 

Ne var ki, usanç geldi 

Kulluk, ne de kabahat gitmiyor hoşumuza! 
Nimetlerini istemiyoruz, 

bahçelerini dilemiyoruz, 

safa vermesende! 

# 

Uyku su, düşünce arıdır, 

uykuda üşüşür durur, 

Hayalden hiç geçemiyor, birde uyumuyorsun. 
başın bir oyana bir bu yana 

Hangi sabah, beni uyur, güler gördün. 

Her akşam beraber, sarhoşuz dudağınla. 


Minnet değil bu, yüzlerce tanığı aşkımın ifadesi. 

Aklı olana susuzluk vakti bir işareti gelir, balıkda suya kandığında 

Usanmadan söz tekrarlar durursun 

ama gönülce söylenmedi 

Şikayet varmış, eski aşkından yüzlerce derdin. 
Bir ateş vardı. 

Birde hararetiyle ağlayıp duran mum, Doğrudur. 

Feleğin usandığı, bir karara bağlandığı yok. 
Aslının aslı olanadır fazlalığı, 

ama dinle, 

asıl nedir, 

ölmek, yok olmak gibi. 

Ey gönül yıldızı, durup dinlenme 

aşk, kırar, koparır neye yapışsan, 

Kaderin duruşunu göremiyorsan, dönüşünü seyret. 


** 


Ey Sevgilim 


Görüyorsun ayıplarımızı, 

bense hayaline donaldım. 
Usanmadan bir rüyada 

Seni usandıran sükut, 

Bense aşk naraları atmada. 

Sus dersin, kulağım duymuyor? 
yüz binlerce nâra . 

Durmadın yanımda ve olsaydı haberin İşitenler, kulağı delik 

Kim uykuda kim uyanık 

Ben sağır, sen sağır 


duymadık haberin. 


Ben mi Gördün? 
Güneş ve ben. 
Allah aşkına git de, bir seyret! 
Ayla, güneş aynalarındır -Benim. 
Kim bilir? 
Haberleri yok bilenlerin Bugün sarhoş ettin, benim, gönlünde ne var? 
Güneşe mi baktın yüzünle, alımı yoktur benim kadar. 
Her seher çağları damların başındayım, Bilirim, bugün gün ağarmadı, gölgeler gitmedi Bu karanlık nedir? 
Nazar mı değdi? 
-Gölge de o, ışıkta o- 
O güneş, bense yer gölgesi 


başıma vurdun mu kısalır, giderim. 


Kara güneş ve benim 

Olmaz bizsiz 

gösterdiğinde yüzünü, secde etmez miyiz? 
Utancımızdan bakamıyorsak yüzüne, yağmur gibi yağan gözyaşlarındandır, Güneşim bugün bambaşkasın 

Kara. 

Bir kara beni mi gördün? 


Nihayet karadır, kulun olayım mı, dedin. 


Aramızdaki Ayrılık Bir Nokta Kadar Ey sabır, rızâsı uğrunda güldürme bana insanları. 
Tahammülsüz sürete bakanlarımız var Memnun etme, sızlanma ve bağırma Rühun harcanmaya değmez, visâlin çok uzaktır, Rüha cân veren sevgili, Aşkın kanunu akrabalıktan yakındır Neden çok yüz çevirdin râhum hayalini takip ederken Aklım yağmaya kaldı acımadın giderken Başka başka elemler verdin her birinde Yolunda keskin kılıç olan sevgini 


Kısas istemez diye beni öldürmen mi gerekti. 


Ey idrâksiz gönlüm! 

Rahat bırak kendini. 

Aldanırsın onun soğuk dönüşlerine Yakma kulağını, aklına bir nokta koy. 
Bir nokta ile ne harfler değişir. 


Sür sarı deveni, anla, istemiyor seni 


Susuz kuyu ve çölünde yanmaya gönlünü alıştır. 
Kader yolunda gam ve acılar 

Ben susuzluktan o pişmanlıktan 

Aramızdaki ayrılık bir nokta kadar 


Nedensiz olmasaydı. 


Dişler 
Toprağın değerli hazinesiydi Beyazdı. 
Pırıl pırıldır, hatırasını anlatır Dişlenenler. 
Karanlıktan çıkar zihnin emaneti Aydınlık görmemiş dişlenmişler. 
Bulmadan bilmeden yitirdiğimiz Dişlermiş, yanmadan yakan Yakalandık. Tutsak olduk Kucaklayanın kalbinde. 
Bırakamaz bizi sonsuza Nefeslendiğimiz koynunda dişler kalmadı ve esirler Bir öldü, bir dirildi, çok söylendi 


Sarsıldı bilişler 


Yüzsüzüm, O Yüzün Olmazsa Sevgilimin kapısında, utanacak bir işte bulunmadım. 
Yüzümden kalan yok 
Benden utanır mı diye, diye feryat ediyorum. 
gül gibi kızardım, ben neden çekiniyorum ondan mı, utancımdan mı? 
bedenimden alınsın canım, ârından kurtulsun. 
suçum yok yüzümü yırtarsam Hepsini Tanrı gördü, göstermedi, yüzümü sarartmadı. 
Utancım nerden geldi, bir anda her şeyi yaktı. 
-Alınyazımız 
Herkes nedir, kimdir, kendin bilsin diye Yüzüne bak, gör kendini Gözün yaşardığı çağ geçti. 
Tanrı yüzünü aldı, yüzünü görmek için bir yüz aldıysa bin yüz verdi. 
Görebilsen yüzünü? 


Hakikatsin bin yüzsün, , 


Ne renktesin, gündüz mü, gece? 
hedef tutuyorsan yüzünü, tutma. 
yol sensin, feryad eden de, silen de, Dileğim yaptığı işten kimse utanmasın! 
Dök şarabı, etme, yüzün utançtan kurtulsun , Şaraba bulanmış hırkan korkmadı süslerinden tövbe ettiğinden ben utanıyorum. 
onsuz yaşamaktır tek utanılan şey , tövbeni affetmek, günahın olsun Yüzsüzüm, o yüzün olmazsa 


Özrün belki bu olacaktır. 


Yorgunum-Geç, Git! 
Gönlüm, Yorgunum 
Bende çok görmüşüm 
-Söyle; nasılsın? 
Hayâlin geçti uyur gibi, dertten daralmış, gözlerime görünmedi bedenin, -Ne yarası, bu bendeki? 
-Senin elinden, açılmış değil, gönlüme de bir bak, kanlı, olmuş-bitmiş deme seni sevmenin kurbanı, yürümeyelim, - gecemde kaçamağım, gündüzlerim karanlıklar içinde, Yorgunum, benim, 
-Nerelere? 
yok, aramızda asla kırgınlık, dargınlık bedenimiz yüzünden kuyuya düştü, düşürdüler zamanım Yorgunum, hastayım 
Gitme, bir düzene girelim, sen yorgun ben de argın! 


Dertliyim, sebepsiz, bahanesiz, aklım kalmadı yerinde, dimağım yorgun, Bütün ürküntüye usancım, -Geç-git- 


den gönlümüz huzur bulsun. 


Tek Can Verendir Bizim Kuşlar Sevgilinin elinde can verenler için Tanrıya akıl kanadı ihsan eyle dedik, Farelik gitti, kuş olduk. 
Kuşluk çok iyi ama, uçmak nerede, birde yemsiz kaldık. 
Yem, tuzaklı yer, yesen yer, yemesende Kuşlara mahrem olan kişi Onları övüyordun şimdi nerdesin? 
Duydunuz bir kuş sesi 
Bunlar ıslık, sesi kuş değil sohbet de edilmez, akortu bozuk gibi. 
Vardır kavgacı kuşlar, Süleymanı tanımayan kör kuşlar , Doğanlara düşman, viranelerde baykuşlar - Tanrı azizlerini incitmeyin Nedensiz, sebepsiz kanatların yolmayın Onlar şekerler yedi 


Bir an olsun Süleyman dahi görmedi 


Şimdi ölümü düşündüren baykuşlar. 
Dünya zayıf kuşlar tuzağıdır... 

öteki tarafta yüce kuşlar! 

Ulu ulu kuşların da derindir tuzakları Yemek için ölüm, kuş mu lazımdı . 

Açız diye bağırıyorlardı. 

Zaten sevgili elinde ölü her an kuşlar. 
Onlar yemleri açlık olan hava kuşları, ne de evli kuşlar. 
Can kuşlarıdır, tül kanatla uçarlar, 

Ey Tanrım, yüzlerce tuzaklı yeminde 

Kimi doğan, kimi simurg, 

Her an yeni bir tuzağa düşüyor mavi kuşlar, -Neden, sevgili merhamet gösterdi okşamışmıydı ana gibi 

sonra nedensiz başlarını kopardı 

Öğüdünü dinlemişlerdi 

Keşke görmeseydim kuşları 

Bu kibirlenme değil 


Güneşte gafil, su bile donar, 


Zamanlar dersin. 

Bu yeni bir ay ve yıl. 

Ay ama, ya yıl 

Geçse de ben derim kuşlar hodküş değil, hoş kuştur, 


Yine tek can verendir bizim kuşlar 


HODKÜŞ:£. Kendini öldüren, intihar eden. 


Göçmüşler 
Duvarsız kalmış evleri 
Yere bakarken ağlamaksız İncitiyordu, yeni yerin serinliği. 
Sıcaklık kaldığı yerden üzerine İtil, düşerken kışsız donmuştu Gözleri bakarken körelmiş. 
Geçmiş gerçek, hayal, 
Hayat kabul eder mi? 
Gözler yorgunluktan, kalkacak Bugün ısınmamak üzere Silinmeye muhtaç olmuş susuz yaz gibi Göz suyunu bulmayı unutuvermiş Bir el düştü kaldırmaktan Değil tutulsun itildiğinden kaybetmişiz zamanı Hasretsiz, boş kalıp bir ömür Ağlamanın da terk edildiği yerden, yeşermeye 


Hangi diyerek, 


Bitti. kapıyı açmak için kırıldığı yerde 

Göçmüş gözler, kaldıramadan elini 

düşmüş eller , düşler 

Düşüncesizce karanlık günler, 

Sessizlik bağırsa, duyamadık her şey 

Bıraktığını unutamazken, gelecek 

Göçmüşlerin getirdiği, düşmüş eller, birde çıkınlı İçi dolmaya muhtaç boş hayaller...şimdiden biti. 
Aydınlığı bekleyen karanlık geceler 

Bir de tükenmeseydik, 


Göçmeden. 


Tufanda Harmanım Yandı 


Gelsene, 

Hâlimi, bildiğim gibi söyleyeyim 

Seninle konuşmak için, yepyeni sözler arıyorum Eski sözler olmasın diye. 

Kavgama bak, şu tufana benzeyen seli seyret Bir canım var, sevdası tufan, yağmada yücelerden Alt-üst olmuş bedenim, haberleri yok kimsenin Yok muyum, var mıyım? 

Ben ne bileyim? 

Tufanda bir yağış ki, herşey kırıldı ve bedenim Ne seslenen var, ne de bir karşılık verenim 

Ey ab-ı hayat, zahmetten kurtar bizi! 

Dur, deme, 

-gizli sır meydana çıkar, şekiller yıkılırsa, kadehinle sarhoş canımı kul etmişim, 

Yık, definelerle dopdolu mekânsızlık 


âlemine erdir beni, 


Varsam, yoğum, katre-katre damla, 

olmazsa sarayım yıkar-giderim. 

Tufan gönderdin , kalmadı artık ve süprüntülerim Gemisi parçalanmış diye biraz acırsın 

Sevgimde davalıyım 

Su kuşu tufandan feryat eder mi? 

Yarasalar rüya görsünler diye, güneşimi aldın Ben ayıkken rüya görüyorum, 


Harmanım tufanda yanmış, sırrı nasıl saklarım 


Arkımın Boz Rengi gün ipimi çeken gecem doğarken tanın kızıllığına aç ölüm... bir yanımı yiyor... 
sevincim vardı...söz vardı hüznünde bitişin... bilmiyorum... 
çığlığına koşan... tutuldum sevdalarına ruhumda kalan kokun tamam... anlamsız varlığım ağır gecelerde... bedelini 


kalbim...gözümle ödüyor 


gittiğin yerde... sen kal... 

çünkü... sensiz geçmiş... hayal 

açılmayan harfin içinde 

bir kırılsaydı... yeni kelimeler 

yine kısalır... sözüm kalırdı noktanın içinde ve kararmış nefsim hiçsizliğinde ... 


sonsuzluğun hüznüne... batık gidiyor... 


kapılar ardında parçalanmış...ben sen 

yanan ateşin serseri oynunda tükenmiş hayat perdeler kapalı veya açıkken isteğim tek bir ölümdü kaç sabah üstüme geldi... bu arzular ağırlığıyla 


içimdeki renkleri akıtıyor 


arzularım kırmızılar... 

yorgun bedenim ruhumu taşımakta kırmızıya karışırken 

renklerim... doğarken ölüyor resimlerim... çıldırdığım an içimde mavilerim mor'a doğru kayboluyor örtsün üzerimi karam... 

acınası sevdam...hazlarım sırlansın düşlerken senli yolları 

kalsam yine tek başıma 

terk edemeden hayalini ve gecemi 


yıldızları yakarak besliyorum mavi küsmüş, isyan kırmızı 

boz rengime karışıyor 

gözlerin görmediği yüzün 

acınası dirençli mahkum 

değişen içime... aynısı demek gelmiyor. 

onlar hiç ölmeyecekler 

döngün geçmeden beni içine almalı 

gülüyorum görmediklerimi ... sevmeyi... hayatı cevabı bilinmeyen hüzünleri 

hep sorduğun rengimi 

adımdan adını çıkarıp 

uzak diyarlara giderken 

yeniden var olmak için, donuk bitişleri... nefesleri 


özgürlüğü vedalarını arkediyorum 


hayatımın bıraktığı.. söz ve son dualar, izinde külüm... acıyla kıvranırken bana karşı gidişlerin... kapıları noktalar 


ben teslim oldum... 


canım acımıyor mu neden yoksun ...o duruşunla 

var olmak için beden... arzular içinde sağır ve inadına yaşamak 

kalabalıklar kaplarken ruhumu duyamıyorum seni ve sessizliği sarhoşluğumu... içimsiz acılarımı kıyametler koparmadan gidiyorum elvedalarım... peşinle kalsın 


ölümsüzleşmiş ölümlü... var mı ki 


"keşke" 

demişsin istemem halime bırak beni gül... tamamda dikensiz istemişsin 


olmaz ki 


hizmetin çok kerametin de var 

hoş sohbet edersin huzur vermiyor...yeter 


olmaz ki 


değmesin ayağına taş çiçekler bağında istemiyorum iltifatın arkamdan atarsın 


olmaz ki 


Sende mi 


ermenin gerçeği güller dermeyi değerinden ucuza satmak 


olmaz ki 


virdin sonunda dermansız... derdin gerekmez ilacın bırak yakamı demen 


olmaz ki 


vay başıma...dersin kanlar dökersin yağsız aşıma 

zehir katman 


olmaz ki 


Tuzsuz Taş Yala Dur 
Hiç gereği yokken hayatına girer insanlar. 
Şems-i Tebrizi... 
niye gelirler... büyük görürler alışınca... n'enki o da bizim gibi söylemekten çaresiz... 
düşüncesiz...neden gitti... 


neden geldi... bilinmesiz 


kör gözlü karınca kanatlandı...havaya 

kartallar yüksek uçar 

bir kuş ...bir böcük... ortağında uçar bir karınca... kırgın 

yol olur ... kırılır kanatları gör... düşmeye...kartal 


neden suçundur taş yalama... tuzsuz... olmazsa yala dur. 

olmayan derviş... olan pir tuzsuz taş yala dur. 

bir menzil... yoldur hepsi senişit... seni... şöyle dur şükret haline 


kahırdan uzak dur. 


ne tanrı...ne pir... ne de kuldur. 
karınca... kartal bulur... biner sırtına menzili uzun... sabırsız olur 

kalbe bir vur... 

bilinmez değil...yol budur. 

sen söyle... sen işit 


anlamayana... haağla... ha gül dur. 


tamam olan bir işim doğuştan olmadı... 
ağlıyorum... derincesine 


batınca da olmaz gibi 


matem zamanı... 
ağla ey göz... 
ey gönül 


gelmiş gam günleri 


yeşerdi gülü tazelendi musibet beklemiştim yüzünü 


her şey görünmez oldu. 


dünyası kararırmış güneşe bakanın 


demiştir 


Kurumuş Dal Suya Hasret Duyar mı 


ezel sırlarını bileyim 


perde arkasında... 
o ben değilim gönül verecek... 


biri olsaydı 


kimim ben kötü ve beterim gönlü seninle 


mühürlü idi 


hatırlamayan seni hiç unutmadım noksan sanıyordum 


tamam idi 


sonu gelmez sorular 


alınmayan cevaplar düştü üstüme 


korkumun gölgesi 


mum gecesi heybetliydim beklemeyen nefsimi 


güneş yıkıp gitti 


gözümden yaş akmıyor ne olacaktı... 
yanmaz mı 


ateşin içinde...bir sor ki 


çölüne düşkün kurumuş dal suya hasret duyar mı 


ancak kırar kendini 


Acziyetimi İfade Eden Hikâyemden İbarettir maruzatımdır, makamına alırda okursun... ulaşırsa eline geçmişin hikayesi... dinlemek zordur bitmişin tekrarını bilmek... faydasız günlerimi yad ederken geleceğimi de bildirmeden sözümü bir dinlesen diye... 


itiraz edemem 


geceler... yürüdüğümüz o yollar 

sular altında, geçilmez oldu... köprüsüz dinlendiğimiz ağaç ise 

kimler uğruna feda edildi. 

seninle dünyada bir yer kalmadı bendeki bir kalpten gayri. 

o da hasta... bekler... yorgun atışlarını sayılır ... bitiş çizgisinde 


eline varsa ...maruzatım vakti geçmiş diye 

yine derdimi dinlemeyeceksin... 

çayın dumanında ...kahvenin 

hangisinde kayboldu...aşıkların nemli buhuru derdiyle... yanan çizgiler... tutuştu...uçtular yazıları belirsizleşti 


nasıl bakarsın... diye anıyorum. 


yolumu sormuştun, eksiktir... 

soruna cevap bile değildir 

şimdi üstüne oturmuş... bir dilsizden ne olur gel ...bir defa içinde kalmışsa... 

merhamet aşkına 

yok mu... gelmeyene gel... 

ben kaç kere... geldim 

gel derdine düşmeden... demeden 

nem var...sen... bende bilmediğinden değil. 
Gelemesem de... hikayemi çok anlattım 


kalemin bana yaz dediği... son bir nokta kaldı sen ve bende...bildin ya seminsizim diye olmaz...dedin... ben sultan, sen fakir i keşke duymasaydım 

maruzatımdır 


bir kere bilsen diye... yinede yazdım 


Kırılmış Kadehim ezelden aşkın kölesiyiz duyduk ki iyilik şarabı sunuyormuşsun esirgeme ...gönülden yerimiz meyhâne köşesi çölün bağrındayız... laf değil söylediğimize aldırmazsın... 
bizimkiler nasıl olsa...efsane aşk sarayında meleklerin ruhlar tavaf eder ...mukaddes evini kalmadıysa bizde aşk ile muhabbet varsa bir kalp var ... dünyası paramparça meclisini az ışıtsaydın yaramızı görseydik yine karanlıkla, ateşle mi korkutacaksın gör... diyorsun... ayna var bende suret mi bıraktın nereye bakacağız ki ayrılık derdi ile kadeh sunanların dahi acıdı... 


ağlayan gözümün yaşı... içmeden sarhoş etti ey saki... önceleri göz alıcı kadeh idim öyle...böyle deyip, kırdın geçirdin kırılmış kadehte...bulduğum bir parça... 
dudağının değdiği yer... benim olsun içmesem n'olur 

meyhanende benim gibi 


kaç virane var 


Onu Sevdim her şey... olmuş ve oldu onun emriyle... alnıma... 
kalem yazdı... sevmekliği can bedende durdukça dokuz sema ve ötesi mümkün değil... dönemem sevdim ben ezeli aşkıma şahit olun... 
vaktin çılgın âşığını görün ferhat ve mecnun... ruhuna rahmet okurlar.... 
el fâtiha... 
âlem bir yana... ben bir yana gitsem...yine de yüz çeviremem... 
pervaneyim...aydınlığa... 
bilen bilmeyen, dost düşman ben onu sevdim... 


sevap ve günah yalnızlık...adımsız yol... 

izi görünmez... tozlu 

ağlayın dostlar, perişan gönlüme akan derya...çağlar... 


yazısız destanlar benim 


Aşkıma Gül ey gülüm... gülsün gülmek yaraşır... 
dalında öter bülbül görmek ister... gülsün hasretinle inler...dinmez efganı iptila ve halinin fenası duymaz mısın sesini kimse... bilmezdi kalbini her gün sonsuz bir acı içinde nasıl incinir ve ağlar ruhuna 


seni bildiği günden beri 


toprak... gülüm kokar... 
uçsam diyarına... kuş olup koklasam... 

bin ah çeksem... bir emelime gönlümün gülü... açacak mı 


alevli yanan gözlerim 


mest içinde...seyrine dalsın... 


ısrar nedir... 

yıllarla sanma unuttum... 
söylesemde açılmadı sırrın heşey bir ah... anmadan... 
aşkın ayrılık içinde... 
gülsün...yanmadan 


bu aşkın bana ...sırrı ezeldir 


Ol Ve Git 


“Ya gel, ol ve git 
Ya git, ol ve gel.” 


(Bir mezar taşından) geldiğim ve gittiğim 
“ol” içinmiş oldum demeyle olmuyor ki “bu iş” 


A 


kurbağa bağırır “guiş” “guiş”, 

meğer dermiş... hep “bu iş” “bu iş” bir tutan, bir bakan... derdine dert katan söylediğinle “ol” ve “olmak” 

hepsi ateş yanında... 

bir kazanda ya bir havan... 
yanmadan... yanılmadan olmuyor... 
deme obir yıkıntı... bir dert... o bir şifa ağlayan gözler kırmızı ve dudaklar... 
merhamet olmuyor beyazla 

ey benim dertlim... gizemli aşkım 


yandığım kadar... gülümsemem 


geceler ağlayın ... yıldızlar dökün üstüme gamım huzur dürrü lemaan oluyor. 
“Allah bes ve der heme an zül cemâl bes” gizlidir zikrimizde 

gelin dostlar olana olana gidelim 


ölürsek... olsun deniyor. 


Olmasaydı, An Kadar tek tarafında kaldığım... 
benden olsun ... vereyim, olmuyor ki... 
sende mi! o kadar dediğinde... sırtın mı dönüktü gönlün mü... 
ben bilemedim... 
gidiyorum ...gelmeyeceğin kadar uzak... 
kalmışsam o kadar çok defa gelmiştim... 
nerdesin... geri kalan! 
hani ile uğranılacak kadar... 
bugün ne ısrarın... 
diyebilirsin, olmamalıydı... 
sen gitmiştin ...ben mi... farkı yok neydi değil... o kadar... 
anlayışsızlık, değmeyen ve değersiz 


satılmış bir duygu ... pul etmezmiş bitti sözler dediğinde... ben tutan elken, tutulan...sen oldun sıra sendeydi, şimdi... şu kadar...hiç olunmuyorsun... 
boğulan güneş, dehlizlerinde mehtabın 

sevdasıyla doğarken...dönüşü kime... 

üzülür mü... sevinir mi...sorsana bir o kadar 

sözlerini ancak anladım... 

duyar gibi... yapmışsın 

alıcısı olmayan... bitpazarındaki bir mal 

beklemeye, beklerim de... yapmayacaktın 

gidiyorum diye ...döndüm... 

vefasız kim, kime...bir oyun mu bu 

can sıkar...yıkarsın 

dersin... sevilmeseydi... sevileni 

hala sevgisi var...neden bitmedi... 


an kadar. 


Tepkimiz Bizi Belirliyor durduğunda... sevginin rüzgârı... 
vücudun fırtına... bulaşmasın kir güzel temiz suyuna ruhların sevmesi... bir başka âlem dehşetli vuruşu vardır kalbin içten gelir ...değil uzaktan tadına doyulmaz... yüce bir histir semadayken baktığın küçük... 
gözedir... yerinde ise çok büyük... 
dünyan.. güzel olması için yapman gereken vardır olmalı...güçlü olmalı... 
aynı yerde... engel değil zayıflığımız... yapacağımız şeyler tepkilerimiz bizi belirliyor...olsa da gün bizimdir... 
güneşin doğduğu yerde 


batmayız 


İlk Defa Bir Çığlık “fıtratları gereği, insanların bilme arzusu vardır” 
çok arzuladım bilmeyi... 
her günüm yas içinde... olsa bile üzüntümü inkar edemem... kara kara düşüncem bir arada bulunma sebebimizdi... 
vaatlerinde durmak...neden... 
benimsiz olmuyor dedikçe... sen varsın... 
dediğin senin... nerde hala böyle bir şey olmadı. 
ben hasta, sen doktor... olabilir terside hangimiz... göstersen ... 
yine de, benim ...diyebilirim kara aydınlattın güneşimi, düşündüğümü... 
kafa içindeki ölümü de gördün... 


aldırmadan... 


sevdanın karasını silemiyorum... 
hakikaten... dostum musun... 
bak...tembelleşmeden... unutmadan dua etmeyi sarmadan beni bıkkınlığım ümitsizliğim de geliyor ... 

hüzne boğacak gibi... 

bilirim bendekini... iyileşmez... 
demensiz... 

igva ederken kötü düşüncelerim ... 

o zaman mı geleceksin... 

acı çekmeden... 

olmaz mı... 

kara çamurlu Zühal'in çocukları... 
yaşarken, bilemiyorum, diyeceğimi... 
bildiğimi, bilmediğimi de istemiyorum ne yok ki...var... 

suratın karalığı 

korku, hüzün, keder, öfke... 


arzu ve isteğime uygun... 


utancım...birde kıskançlık ... 


nasıl... inşa edeceğim alnına düşerken, herkes... 
ben çenemin üstüne kaldım burnumda kırık... 
kalbimde konuşamasa kısılan sesim... 

dua dahi etmiyor... 

herşey bulanık ve durgun kendime yastayım... 


bu sessizleşimi fırsat bilip 


...yığılırken 


bir yabancı gibi... yüz çevirme 


izim kalmaz...kaygım buralara sığmaz 


zavallı dünyamdan... 
çıkacak halim kalmadı... 
kapısını örümcek örmüş, 


yırtar mısın... benim için... 


tutmadan diğerleri...bekliyorum 


günler aynı olmadan... nasıl değişir saatim mi bozuk... 

bu duruş nedir... bende mi... 
gülüyorsun bana, kabulüm.. 

ya gerçeğim...benim... 
onlarsa...tutsak... tutkularım... 
bu yolda ... beraber 

yalnız gidersem 

sen ayrılır ve unutursun. ..bilirim kiminlesin...kararını ver... 
çığlığım duyulmaz mı... 
yoksa... ilk defa olsun 


bilmek uğruna... 


Acelenin Ecelsizliği “Kendini deryada kaybedebilirsin... 
ancak... 
kendinde kaybolursan ayıkman gecikecektir.” 
yaram var diyor...ne olduğunu bilmeden kendisi olmazsa...ötekini suçluyor bulamadı mı... kolayı var... 


en çok seveni... 


tanrısı oluyor... 


uzakta tutuyor ve yılmışcasına gelmesi yok, gitmeklede fikirsiz... 


bitirelimle... derdi de bitmiyor... 


öpseydi onu farketmez, küçük, büyük, ayık ve sarhoş ...ona da cesareti yok, 


acele ediyor 


bir fırtına olsun ...karışsın, her şey toza dumana gaib olmayı da... 


çözüm buluyor 


ölüm... 

melek görene gelirse, donatır kabrini... 
karanfille... kanlı çiçekle 

leşleşen kokularla 

uyumak... 

tamamdır... dediğiyle 


biten, ötede bitmiyor... 


öğrendiğin ölümü .... öğretemezken ölüsün 

tabutun dahi taşınır 

uçan kuşlar görmüştün... kırılan kanatları “kal” “kal” sesini söylerken 

kimsenin bilmediği 


bir aşk hikayesini söylüyor taşıyamadın...taşıtmadılar yük oldun... 

ten, tinine ...ve tinsizlik sesler çoğaldı... susmayacak bu acelen... ve eyleminle çıkan sesin...kalemsiz kaldı... 


artık yazamıyor 


yazı... ucundayken, kaleme aşıktır..., noksanlığına takılmaz... 

istemez, düzelmeyi 

ayrılırken bilir, hasret duyacağı ve kalemi... 
olmaz...döndüğü... 

çizgi gerisine 

aynısını bir daha... bulamadığı gibi 


böyleyken kalemini neden kırıyor 


Çarkındayım hayran hayran uzaktan... 
bir ışık kuyumda, karanlık... 
bırak görmeyi, düşünüyorum... 
buradayım ve çıkamadan... 
vazgeçse... umut... 
varlığım bir kör kuyu ve Su... 
o ise, deniz kenarında ışırken garibim... 
dehdeman eşşeii çarkına koysun, rızasını göreyim... 
karanlık ve körlükten ışıksız... 


bir kuyudayım... 


Rüyada 
Rüyada bile göremem buluşacağımız yer neresidir? 
sanırım taşıyacak takati kalmadı yükü ağır kurbanlık niyetine gölgelerde merdivenli ev uzun gecelerde yalnız dar gelir kuş kafesine kediler beklerken kıyısında ölüm daha güzeldi diyenler biliyorum 


sen demeden 


Andı Andırdı dünkü güzel, bugün tek başına sarmış karasın dünü dünde kaldı konsa su tasına içeni olmaz, kalanı durmaz kırılmış...o da yalnız başına hasta dediler, tuttular gün geldi, güneş geldi, ışıkları söndü...oldu gölgemsiz hastalar ve doktorlar teselliden habersiz ölüm arıyorlar geldi, kaldı ve gitti odası şimdi boş, hasret bitti andı andırdı öyleyle 


kalsaydı keşke adı 


İsyan Değil acılarım ve kalbim içimde kıvranan sevdiklerim gösterip, yıkmaya mı çalışıyorsun o mu sadece, deme çok şey var desen dünyada ben tanrı değilim, ancak derdim, düşmüş olmamak göstermen ve seyrettirmen kendim için kabul, hiç olur, onlar için güç olsun isterim gökten düşene, yerde kalana ancak sen yardım edersin karalar bağlamak olmaz kuşlar gibi özgür bağı kırılmış gibi üzüldüğüm üzülürse sevinmek olur mu 


ne zamandır diye nasıl beklerim. 

bir onu duysam, haberini okusam, bitsin özlemle geçen günlerim durup dinlendiğim bir çınar ağacı altındaymış gibi huzur bulurum Allah'ım bu bir isyan değil 

kabul dualarımı tezceyle 


ya da bu kalbi vermeseydin 


kesrenim eşiğinde elifim hiç üstünün olamam açarsan kalemi olmaz deme kullanırsın demim 


niyetine mürekkebbim 


Elif-İm 


“Ne zaman bir kitap yazmak istesek, önümüze Elif geldi” İhramcızâde İsmail Hakkı TOPRAK 


Rabbimin Gölgesi tanrım niyâz ediyorum güzelim gölgene sığındık eli, elin; gözü, gözün bizde kulları, değil miyiz ne kadar sebep varsa asla ayrılmasın üstümüzden gölgede bütün canlar senin gölgen hepsin de aynın, aynada görünmez ben, beden ve gönül de onsuz ne anış var, ne SÖZ tanrım, gölgendeyiz sal bize gölgeni 


eksik olmasın başımızdan 


Bir Ah'tan Gayri ayrılma benden ey göz bebeğim gönlüme neler ettin 


pişman ol, gayri! 


başkasının yüzüyle içmeye koyuldum utanıyorum şaraptan 


iş işten geçmeden gayri! 


aşka dair duyduğum her haberin kapısı açılmakta hayrete 


takatim kalmadı gayri 


mademki hiç bir şeyden haberin olmayacak 


vurayım da sarhoşluğa divane olayım gayri 


aman yarabbi nazenin söyletmeye mecal koymadı bu makamdan habersizim 


şimdi söz kimin gayri 


derdim ve ilâcım oysa çaresiz garip gönlümde gönlüme ışığı vursun 


tatlım, kim olsun gayri 


şekerler gibi kıtladılar dostum yüz parçayım ne varsam hep yok oldu 


herşey senden gayri 


sevenin çok biliyorum 


kapıyı kapar mısın ne diyebilirim ki 


bir ah'tan gayri 


Böyleyken Böyle 
Canım Efendim açıldı dünyam seninle, erdi murada buldu dileğini 


“böyleyken böyle” 


ezelde nasılsa, yine öyleyiz, kucağında ağlıyorum gitme ne olur 

muratsızlık yurduna 


“böyleyken böyle” 


sensizlik zor şaşırmışım, 

anlamasın kimsecikler âlem bunu duymadan 


“böyleyken böyle” 


doğmadan doğar oluşum 

canvermek zorunda hissettiğim 


“böyleyken böyle” 


önce hayallerin ölmesi kendinde olmayana yaşamak derken ve oldu demeden yolunda ölenler var 


“böyleyken böyle” 


Yalnızlık 


“Her şeyi biliyorum, anlıyorum, 

ama ne gücüm var, ne iradem. 

Bana güç ve irade ver, 

beni nereye istersen götür...” 

yanı başımda adın yine anıldı yıllarcaduydum demişim 

uzak kalmış olduğum bir beden sessizliği 

onu da bilmeden ömre saydım 

şimdi sen yoksun tepenin üstündeki kümbette hayalini bulutlara attım 

düşerler belki peyderpey yağmurlar arasında dökülürken bir gül açar güller açar 

kalbi kırıklar ağlamasınlar 

yolcular giderken senin kervanın hep burada konaklar ey kervân bir daha uğrarsan yârin yanına bizden selam götürün ceylana 


unutmadığımız anlar ve hatıralar uğruna 

her şey bizim için bitti o ersin muradına burada olmazsa orada olur umuduyla ölmüş nefislerin hayat bulacağı yüce yapıda buluşmak kader olsun 


gelimli gidimli dünya 


Yok Ama 


kayboldun mu 

yüzlerce kere aramıştı 

bir kere dönüşün olmamış 

o yok mu... nerede 

sormaya cesaret bulamıyorsun demeye hacet 

gel gidelim dedin geldi, git dedin gitti şimdi ise bir kuru değnek ve bir kapı kenarında durup durmadığını sormak 

nedir diyecek kadar bir cesaretle 

geçti gitti kapı değneği 

o dikildi mezarına 

başına gelince mi 

taşına “huvel bâki” yazmaya kullanılmadan atılan 

girmesi lazım değil dedin buradan 


seller aksa götürse bir kuru değnek değil mi biri gider biri gelir 

ey garip dal kırıldığın günden beri asa oldun musa'ya bir zaman ejderha çok mu kıymetli olduğunu zannettin şimdi eşikten öte 

yardan ayrı düşmüş 

yar attı kapıya 

deme ben mutsuzum 

yok... yok bu da yok 

sen bir kırık dal 

kalsın eğilmek yalvarmak 

karşı durma 

ey tanrım kuluna da aç bir yol 


sen sorarsın yine halini 


Göçtü 


bir evden göçtük diğerine değişen sadece neydi 

üflenen aynı dertlerim 

göçtük yeniden 

ağladığım ve güldüğüm şeyler hangi elemin işareti 

yıkılmayan değilken yıkılan bitmeyenken biten 

unutmak istemediğimi unutturan içinde... her şeye yeniden değişirken mekân 

dört köşe bir tanrı evi 

severim kâbe gibi 

gün doğmuş gün batmış çölünde kavrulsa sözlerim 

kelimeler yatsın kumun üstüne 


rüzgarla silinsin 


gökle birleşmez ama divane gibi bir ayrılık olsa da 

bilsem bilmesem hepsi benim dört köşe 


tanrıdır misafiri evim 


Unut Ama Gidemeyen Biriyim 


“(Onlar, Allah'ı unuttular), Allah da onları unuttu.” (Tevbe, 9/67) denizin kıyısındaki köpüğe sordun mu nedir bu halin yoksa sevgilinin ayağı değdi diye mi köpürdün kendinle kavgayı bırak... bana bir bak diyorsun birde uzak uzak durmaya gayret ederken her an yüzünü gösteren bu kadar çabuk gider mi kaybettiği için üzülen ve kaybedilen biri imkansız ne vardı bir ısrardan gayri eline aldığın ışıyan kırılmış camın parçaları güneşine hayran bakar dururken duruşun uzak uzak olmuyor siyah yüzümün suzişine gereksizde olsa bir bak atmasan da yanan kalbimin ferine dayanmam sen yoksun 


çok mu istediğim çok muydu derdime bir ilaç gelmeyişin 

dayanacak halim kalmadı demem için günlerim gitti 

sırf alakasız bir ay ve güneş batmayacak kadar bir uzun gün düşüncelerini boğduğun yerde 

hala büyük çöllerde aranan biri yok olsa da 

canım için için dediğin meyhanede 

son şarap kadehinden düşen damlayı kalbime 

düşürdüm de bir hışırtı oldu mu diye bir kulak mı verdin sus git sevmeyenlere sevgini sat ben duyuyorum duymayanlara bu gayretini bir silseydin 


bak ne olurdu senin için 


Dimi 


elimin altında her gün varlığına emin yaşarken o güzelin sesi duyulmaz oldu. 

nasıl olsa doğacak bir güneş gibi 

sanırdım hep 

ancak doğmuyor kimsede bilmiyor 

kendisi yok 

bir haber ... sormaya 

ne oldu diye ağlamaya fırsat bile bulamadığım kalbin titreyişine öldü mü ölü mü 

bak yok 

kelebeğin son çırpınışı 

olmazdı daha geleceğim diye gelinen yerde neden bilemedim 

deniz köpüğü gibi gitti 

garipler mezarlığında saltanatında 

aşkına kurban diye anılır 


dimi 


Salıncak Durmayacak 


bir manası yok 

canımdan sonra 

sevmeyi sevmeyeceğim 

kalbin işleri 

geçmiş ve gelecekte kimin 

iki yokta eceli bitirirken 

onun da bir manası yok bilinmesin 

arada yıkılan bir sürü halleri düşünüyorum 

derde derman olmayan kelimeler tamam 

göz gördü mü yara kapanmıyor çok şey istememişken 

gecesi kara ve yalnız bir divanda güneş mi doğmuş sabah aydınlığı 


kendine yıkılmış bir ağacın iki kapak arasında kalsın adını yazamaya bir kuru yaprak 

bir ileri bir geri 

sallanıyor 

mutlu olmadığı salıncak 

durmasını beklediği zaman 

bu acı devam edecek 

biri var oldukça 

itin itin 


ancak salıncak durmayacak 


İmansız Olmuyor 


üzüldüm canıma ...n'olsun ki 

hayalimde yürüdüğün yollar ve tek başına kaldığına mı durduğuna mı 

sevindirmek için bulduğun küçük taşlar ses veriyor diye dinlemene mi ağlayım duyulmak 

ama istemezsin ki 

yazmak ile gönül borcu ödenmiyor 

gel gidelim demiştim senin için yapmak gerekenleri bire bir boşa mı gitti şimdi yoksun 

olmuyor bir kağıt bir kalem ve bir söz vermişsin sözler durayım 

hiç sorma bana yeltenme 

incelmiş zayıf bedenine değmeyen elbisen bir hayal fırtınası 

dursun için çok yalvarmış 


ışıksız gölgeli yerlerin kadehler kurumuş one... meyhane de kapalı şaraplar satılmıyor bozuk diyorlar kana kana içmem lazım 

ayık kafa beni zor taşıyor 

gidelim yola canıma dedim imanın yok mu 

var diyorum amma 

o yoklarda umudum 


bu yol gerçekten imansız olmuyor 


Kaçıncı Da Olsa 


kaçıncı rüyanda benim 

gizliden duyduğun... ses 

suyun hışırtısında olan 

bir kokunun içine gömülen uzağında olmadığımı bilen unutmaya çalıştığın yine benim bakmadığın değmez diye kendine verdiğin ikna turlarına direnen bekliyorum beklediğin gibi ...bir sonun gelmesini yazmak sana değil 

zor olsa da zor denilen 


kaçıncın da olsa yine benim 


Ağla... Ağla Sun 


niçin ağlama demem... 

ağla 

kırılmayan bir su olmayan taş olaman ağla nasıl olsa taşta ağlar 

bulutlar ağlar çiçek narin yüksek dağ yüksektir ama bir çiçeğe vurgun vurgun ağlar 

taşlar ağlayın 

ağlayışınız bir iz bırakır 

bırakırda izi silen rüzgar ateşe karşı olmayacak kadar ağlayın 

bilmez değil ancak yerine 

ağlayın sular 

akarsa akar akmazsa yağmurlar acılar olsun demek 

su için bir bedene 


havadaki zerrede bir ağlayan var üstüne alınma duymuş gibi gelene demişler ağla ağla ki ağla sun 


sunakta bir kurban var içini dışını narlı sun 


Bir Bulam 


sen varsın anılırsın 

bende seninle anıldığıma göre 

aramızdaki perdeler kalkmasın diye bir emrin var gel gidelim demiştin 

yalnız dünyaya 

bir güç bulamadım gelmek için ağlıyorum hüzünler içindeyim 

sakın unuttu deme unutulmayanlar arasında benim adımın ve senin adın yazgısı 

bir ışık ve bir gölge 

gölgeler sevgimizin üstüne 

deme gölge etme başka ihsan istemem ağlayın güller ağlayın çiçekler 

derleyen ve toplayan birileri yok 

vedanın yeri bu inkar edemem 

seni bulamadığım için hüzün oldu 


kölen ve kulunum dedim yıkıldım ayaklar altına elindeki yaranın kapandığını duydum yarana sümbülüm 

incinmedim demem artık inciniyorum bu yan çıkışım 

ayrılığıma yoksa ne diyebilirim suçumdan vaz geçmez misin 

uzaktan baktığım yokluk 

dilin olsam örneğin olsam 

ne yazar turrene yolundayım neyleyim kurtuluş yok divane yüzüne taatta dururum 

yüzümüz kalbimiz toprak ulaşamadığım aşkımın elçisi ağlayışıma bir bak 

bendeyim kaygı gününde acımız olacak demeyiz garib insanız nedametsiz dostumuza biganelerden içtinap da etmeyiz seninle bir hayatımız vardı 


yolunda ölmüşüz bu günahımız olsun ah leyla gitmek yakışır güzele kayboldu unutuşum 


bir bizi bulsana 


Değil 


seven sevilir diyorlar 

nerde hani sevdiğim bir kere görmedim yüzünü duyamadım da sesini 

bir küçük eğriltilmiş cümlesine kurban 

olmuş kadar değersiz gelen canımlı sözcüklere feda olmuşum şimdi düşünüyorum 

biri benden çok sevseydi de 

ben de bilseydim ve sende onu sevseydin 

derdim ki yine ben sana kurban 

o da yok neden ben karşılığına gelmedim 

bir rüzgar setine takılmış basit bir çöl kumu 

fırtınada gömülmüş tepenin ardında pişmeye hazır bir balık ölsün dedin yine gam çekmedim 

ölüye ne gam 

üstüne düşün 

aybike huzurunda kalbin ihtiyacı kalmaz 


ağlama yeterli dökülsün 


* 


*X 


